26 FEBRUARI 2023

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENSTEN

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 Gereformeerde Kerk
09.00 uur Evang. R. Bartels Rijssen (Hervormd)
Collecte bij de uitgang: 1¢ Diaconie /
2¢ Predikantsplaats / 3¢ Algemeen Kerkenwerk
10.30 uur Ds. H.J. Paas, Nijverdal (Gereformeerd)
15.00 uur Prof. F.G. Immink, Driebergen (gezamenlijke dienst)

ZONDAG 5 MAART 2023 Hervormde Kerk

09.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld (Gereformeerd)

10.30 uur Ds. E.J. Prins, afsluiting Vakantie Bijbelclub

15.00 uur Ds. H.J. Donken, Wierden (gezamenlijke dienst)
Collecte bij de uitgang:1¢ Diaconie /2°¢
Predikantsplaats / 3¢ GZB Voorjaarszendingscollecte

WOENSDAGS8 MAART 2023, Biddag voor gewas en arbeid,

09.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijke dienst met CBS
De Ark in Gereformeerde kerk

19.30 uur Ds. E.J. Prins gezamenlijke dienst in Gereformeerde
kerk.
Collecte bij de uitgang:1¢ Dorcas /2¢ Predikantsplaats
/ 3¢ Diaconie



ZONDAG 12 MAART 2023 Hervormde Kerk
09.00 uur Ds. H.J. Paas, Nijverdal (Gereformeerd)
10.30 uur Ds. E.J. Prins, doopdienst (Hervormd)
15.00 uur Ds. E.J. Prins (gezamenlijke dienst)
Collecte bij de uitgang: 1¢ Diaconie /
2¢ Predikantsplaats / 3¢ Algemeen Kerkenwerk

MEDITATIE

Voor deze tijd véér Pasen een overdenking van Dietrich
Bonhoeffer over ‘kruis dragen’ (n.a.v. Markus 8:34-35). Je kruis
dragen betekent ook: zonden vergeven (=de zonden van anderen
dragen).

Drager van zonden en schuld voor anderen

Weliswaar is alleen Christus’ eigen lijden verzoenend lijden, maar
omdat Christus vanwege de zonde van de wereld heeft geleden,
omdat op Hem alle last van de schuld viel en omdat Jezus Christus
zijn volgelingen de vrucht van zijn lijden toekent, daarom overvalt
ook de discipel de aanvechting en de zonde, ze bedekt hem met
louter schande en stoot hem als de zondebok buiten de poorten
der stad. Zo wordt de christen tot drager van zonde en schuld voor
andere mensen. Hij zou daaronder bezwijken, wanneer hij niet zelf
gedragen werd door Hem die alle zonde droeg. Zo echter kan hij
in de kracht van het lijden van Christus de zonden die op hem
neerkomen, overwinnen, doordat hij ze vergeeft. De christen wordt
tot lastdrager: “draagt elkanders lasten; zo zult gij de wet van
Christus vervullen.” (Galaten 6:2). Zoals Christus onze last draagt,
zo moeten wij de last van de broeders dragen; de wet van Christus,
die vervuld moet worden, is het kruisdragen. De last van de
broeder die ik te dragen heb, is niet alleen zijn uiterlijk lot, zijn
karakter en aanleg, maar is in de meest eigenlijke zin zijn zonde.
Ik kan die niet anders dragen dan doordat ik hem die vergeef, in
de kracht van het kruis van Christus, die ik deelachtig ben
geworden. Zo plaatst de oproep van Jezus tot kruisdragen elke
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volgeling in de gemeenschap van de zondenvergeving.
Zondervergeving is het lijden van Christus, dat ons bevolen wordt.
Het is ieder christen opgelegd.

Uit: Bonhoeffer Brevier, overdenking van 29 februari

B1J DE DIENSTEN

Zondag 26 februari (Tweede Lijdenszondag) — Gereformeerde
Kerk

In de morgendiensten gaan voor: Evangelist R. Bartels uit Rijssen
(Hervormde dienst, 9.00 uur) en ds. H.J. Paas uit Nijverdal
(Gereformeerde dienst, 10.30 uur). De middagdienst zal geleid
worden door oud-dorpsgenoot ds. F.G. Immink uit Woudenberg.

Zondag 5 maart (Derde Lijdenszondag, afsluiting VBC -
Hervormde Kerk)

Om 9.00 uur zal in de Gereformeerde dienst voorgaan: ds. B.J.
Heusinkveld. Om 10.30 uur zal de afsluiting van de Vakantie
Bijbelclub plaatsvinden in een dienst die speciaal gericht is op de
kinderen. Het thema van deze dienst is: ‘God gaat door! En dat
mag jij doorvertellen’ (n.a.v. Handelingen 16:6-16).

In de middagdienst gaat ds. Donken uit Wierden voor.

Woensdag 8 maart (Biddag) — Gereformeerde Kerk

's Morgens is er om 9.00 uur (!) een gezamenlijke dienst met de
kinderen van de bovenbouw van basisschool De Ark. Ds.
Heusinkveld zal voorgaan in deze dienst, die als thema heeft: ‘Zie
jij het ook?’

In de avond (19.30 uur) is er ook een gezamenlijke dienst. We
zullen dan stilstaan bij woorden van Paulus uit Filippenzen 4:6:
“‘wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God...”



Zondag 12 maart (Vierde Lijdenszondag, Heilige Doop) -
Hervormde Kerk

Om 9.00 uur gaat ds. H.J. Paas (Nijverdal) voor in de
Gereformeerde dienst. In de dienst van 10.30 uur wordt de Heilige
Doop bediend. Deze Doop zou eigenlijk op 5 februari plaatsvinden,
maar doordat ik toen corona had, is besloten de Doop te
verplaatsen naar deze zondag. We lezen Mattheuls 7:7-11.

In de middagdienst willen we Zondag 26 van de Heidelbergse
Catechismus behandelen in een leerdienst over de Doop.
Gezegende diensten!

LIJDENSTIJD/VEERTIGDAGENTIJD

We staan in deze periode voor Pasen weer stil bij het lijden en
sterven van Jezus Christus. Dat kan op verschillende manieren.
Allereerst door het lijden van Christus te overdenken en erbij stil te
staan wat het voor ons betekent dat Hij leed en stierf voor onze
zonde. Dit is van oudsher gebruik in de gereformeerd-protestantse
traditie (waar ook ‘onze’ Hervormde gemeente zich toe rekent). De
periode voor Pasen wordt dan de ‘Lijdenstijd’ genoemd. Deze
bestaat uit zeven Lijdenszondagen (naar de zeven kruiswoorden
van Jezus). De ‘achtste zondag’ is dan Pasen.

Het stilstaan bij het lijden en sterven van Christus kan ook door
inkeer, gebed en vasten. Dit past meer bij de ‘Veertigdagentijd’ die
gebruikelijk is in de meer oecumenische traditie van de kerk.
Hoewel, de Veertigdagentijd krijgt ook steeds meer voet aan de
grond krijgt in gereformeerd-protestantse kring, ook in ons
dorp/onze gemeente. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag
(dit jaar op 22 februari). Vervolgens zijn er tot Pasen veertig dagen
(de zondagen worden niet meegeteld) om je te bezinnen en te
vasten.

Hoewel er wat verschil in accent is tussen beide tradities, hebben
ze beide ook hun waarde. In elk geval is het goed dat we stilstaan
bij het lijden van Christus en beseffen dat dat voor ons lijden —
omdat we de Lijdende volgen — betekent, én vreugde, omdat Hij
Zijn leven gaf voor onze redding en ons verzoend heeft met God.



TOT SLOT

Een aardbeving liet de aarde in Syrié en Turkije schudden.
Mensen verloren letterlijk en figuurlijk grond onder de voeten. Ons
meeleven, ons gebed en onze gaven zijn nodig voor de
nabestaanden van de slachtoffers, en hen die door de aardbeving
gewond zijn geraakt. Vanuit de landelijke kerk werd dit gebed
gedeeld en dat is (deels) ook gebeden in de dienst van 19 februari

jh.:

Schepper en Onderhouder van ons leven, Als de aarde schudt op
haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn door de aardbevingen in
Turkije en Syrié. Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, troost
als zij treuren om het verlies van geliefden, en vertrouwen dat er
leven mogelijk is na deze ramp. Zegen alle reddingswerk,
praktische steun, medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio plaatsmaken voor
solidariteit, gastvrijheid en vrede, zodat de samenleving opnieuw
kan bloeien. In de naam van onze Redder, Jezus Christus, Amen
Een hartelijke groet vanuit de pastorie, Ds. Evert-Jan Prins

VOORJAARSZENDINGSCOLLECTE GZB

De opbrengst van de G.Z.B. voorjaarscollecte van 5 maart gaat
naar dominee Vreugdenhil. Hij is in Colombia voor de G.Z.B. aan
het werk bij het Semenario Biblico de Colombia, waar hij lesgeeft
aan toekomstige predikanten en kerkleiders. Zijn specialisme is
het oude testament.

Regelmatig schrijft hij blogs die te vinden zijn op zijn site:
https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws

Hij komt zondag D.V.11 juni ,wanneer hij weer in Nederland is , bij
ons de kerkdiensten leiden en dan is er in Rehoboth gelegenheid
om kennis met hem te maken en hij meer kan vertellen over zijn
werk in Colombia.

Wij zijn als Hervormde Gemeente Daarle Deelgenoot van dit GZB
project



KERKBLAD

Kerkblad 19 maart copy inleveren voor 10 maart  18.00 uur
Kerkblad 9 april copy inleveren voor 31 maart  18.00 uur
Kerkblad 30 april  copy inleveren voor 21 april 18.00 uur

WERELDGEBEDSDAG

Vrijdag 3 maart om 19.30 uur is er een samenkomst in Ruimte.
Samen vieren, bidden en delen. Dit jaar komt de orde van dienst
uit Taiwan met het thema “zichtbaar geloven”. ledereen is van
harte welkom.

PASSION CONCERT VRIIJDAG 17 MAART 2023

Op vrijdagavond 17 maart 2023 vindt er een Passion concert
plaats in de kerk van de Hervormde Gemeente in Daarle. Dit
concert wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie van
de beide kerken in Daarle aangevuld met een aantal vrijwilligers
uit Daarle. De groep Chapter4 zal optreden. Het concert begint om
20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Het Passion concert is onderdeel van The Passion 40daagse
vanuit Zingen in de Kerk (PKN). De groep Chapter4 bestaat uit vier
mannen die de boodschap van liefde en hoop brengen.

Tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor het project
Moldavié van Kerk in Aktie (PKN). ledereen is hartelijk welkom bij
dit Passion concert. Je dient vooraf een toegangskaart te
reserveren via: https://zingenindekerk.nl/fevenementen/chapter4-
daarle/

De kosten van dit concert bedragen: volwassenen € 10,00 per
persoon en kinderen € 5,00 per

persoon. Bij de ingang wordt gecontroleerd op de kaarten.
Reageer snel want, vol is vol.

Na afloop van het concert is iedereen hartelijk welkom bij café ‘n
Tip, tegenover de kerk. Hier is het mogelijk elkaar te ontmoeten en
na te praten. De kosten van drinken/versnaperingen zijn voor
eigen rekening.



mercY!
Zondag 29 januari mochten wij zingen in de
jongerendienst in de gereformeerde kerk!
Daarom willen wij ons graag aan jullie
@ voorstellen. Wij zijn Marlies Immink, Emily
e Koppelman, Renske Immink en Carola
Stout en samen vormen wij mercY! Met een
combinatie van zang, gitaar- en pianospel
en het bespelen van cajon willen wij God
groot maken. Onze voorletters vormen het begin van de naam
mercY! De Y staat voor You, God waar we muziek voor willen
maken! Dit alles gebaseerd op psalm 89:2 (KJV): | will sing of the
mercies of the Lord forever!
Voor meer informatie, vragen of verzoeken kan contact
opgenomen worden met Renske Immink, 0631365955,
renskeimmink@outlook.com
Mochten jullie iemand kennen of zelf iemand zijn die gitaar kan
spelen of drumt en in onze band wil spelen? Laat het ons dan
weten via bovenstaande contactinformatie!

UPDATE WORLD SERVANTS DAARLE 2023

Stamppotbuffet

Op vrildagavond 3 maart organiseert de World Servants een
stamppotbuffet in Ruimte. Voor €15,00 kunt u genieten van
heerlijke stamppot, onbeperkt drinken en een nagerecht. Opgeven
kan t/m 28 februari via wsdaarle@hotmail.com

Taartenactie

Dit jaar bakken wij graag weer taarten (monchou of kwark) en/of
cakes (kruid- of arretjescake) voor u. Bestellen kan via:
www.geef.ws/taartenactie of via wsdaarle@hotmail.com. Gelieve
1 week van tevoren uw taart of cake bestellen.

Paasbakje


mailto:wsdaarle@hotmail.com

Op woensdagavond 29 maart is er weer de mogelijkheid om een
paasbakje te maken. Latere informatie volgt nog, maar schrijf de
datum alvast in uw agenda!

OPEN HUIS TVG

In augustus/september 2023 hopen we DV het 21e cursusjaar te
beginnen van de Theologische Vorming gemeenteleden. Wij zien
graag uit naar gemeenteleden die deze cursus willen volgen.
Hebt u belangstelling en wilt u meer weten uit de bijbel en uw
geloof versterken, dan is deze cursus een goede mogelijkheid.
De TVG is een cursus voor mensen die meer willen weten van
God, geloof en kerk. Ons uitgangspunt is het geloof dat de Bijbel
het Woord van God is. Geinspireerd door de Heilige Geest, nog
altijd actueel in onze tijd. De cursus wil mensen laten groeien in
kennis en inzicht. Daarnaast is ons verlangen mensen toe te
rusten tot een taak in de gemeente. De cursus biedt ook ruimte om
samen met de andere cursisten door te spreken over de
onderwerpen.

Een van de tweede jaars cursisten schreef het volgende:

Twijfel je of de cursus TVG wel iets voor jou is? Zelf had ik ook
mijn twijfels: past het wel bij me? Heb ik wel voldoende
basiskennis? Pas ik wel in de groep? Omdat je de eerste lessen
vrijblijvend mocht volgen heb ik toch de stap gezet en nu, twee jaar
later ben ik daar nog steeds heel blij mee. Ik kijk altijd weer uit naar
de volgende cursusochtend, want het is erg interessant, heel
leerzaam en spoort je aan om zelf ook verder onderzoek te doen
in de Bijbel en het christelijk geloof. Het geeft je handvaten,
achtergronden en kennis op allerlei gebied. Van dogmatiek tot
ethiek, kerkgeschiedenis en pastoraat. Ik vind het ook prettig dat
elk vak door een andere docent gegeven wordt, dat houdt je
scherp en biedt inzichten vanuit meerdere invalshoeken. Onze
groep cursisten is erg gevarieerd, qua leeftijd, maar ook de
achtergronden zijn allemaal verschillend. We staan echter
allemaal open voor elkaar, alles kan besproken worden wat
prachtige gesprekken oplevert. Zo zie je maar, genoeg redenen



om deze cursus te gaan volgen! Twijfel dus niet langer, maar meld
je aan. Je bent van harte welkom.

De cursus wordt gehouden om de veertien dagen van eind
augustus tot eind maart. De locatie is hervormd centrum Sion,
Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. De lessen beginnen om
09.00 uur, met een pauze van 10.00 tot 10.15 uur en sluiten om
12.15 uur. Elke morgen worden er 3 lessen gegeven.

De vakken zijn: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis,
Dogmatiek, Ethiek, Gemeente opbouw, Pastoraat en Catechetiek.
Heeft het bovenstaande uw aandacht getrokken, en wilt u meer
over de cursus weten, dan kunt u gebruik maken om een zaterdag
mee te doen met de cursus. U kunt op zaterdag 11 maart de lessen
Gemeenteopbouw, Kerkgeschiedenis en Dogmatiek of op
zaterdag 25 maart de lessen Nieuwe Testament,
Gemeenteopbouw en Kerkgeschiedenis bij wonen. U bent van
harte welkom. Neem eens een kijkje voor een indruk en onderga
de sfeer. Misschien helpt zo’n bezoekje bij het nemen van een
beslissing om aan de cursus deel te nemen.

Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste
inlichtingen krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de
cursusleider email: k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse
emalil tvgrijssen@gmail.com .

Bij deelname aan een van de open dagen graag een berichtje naar
de secretaresse.

PLANNING ‘HUIS VAN GEBED” DAARLERVEEN &
VERSPIEDERS EXPRESS:

e Zondagavond 4 juni zondag van de vervolgde kerk - een
'dienst met een bijzonder karakter' in "De Schoof" te
Daarlerveen.

e Maandagavond 5 juni - een wandeling rond een
gebedsthema (aanvang en locatie nog nader te bepalen).

e Vrijdagavond 9 juni - een avond van gebed (aanvang en
locatie nog nader te bepalen).



Misschien organiseert u zelf in uw woonplaats een nacht van
gebed? Daar zijn we heel blij mee. Misschien bent u geen
ambassadeur van Open Doors, maar wilt u ons toch helpen?
Misschien wilt u helpen om het drieluik in uw woonplaats/omgeving
onder de aandacht te brengen? Misschien heeft u wel ervaring met
een wandeling en kunt u ons iets aanreiken? Ik hoor graag van u,
want rond 1 maart gaan we met de voorbereidingen bezig. Een
hartelijke groet,

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 10 maart 2023 , 18.00 uur
Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com
Scriba:
@: h-scriba@pkn-daarle.nl
Administratie kerk:
@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk
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