
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 19 MAART 2023 Gereformeerde Kerk 
09.00 uur Ds. E.J. Prins (Hervormd) 
  Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel 
  Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst / 

2e Predikantsplaats / 3e Ond. Kerk en Gebouwen 
10.30 uur Ds. P.J. Krajenbrink, Vorden (Gereformeerd)  
15.00 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele (gezamenlijke dienst) 
 
 
ZONDAG 26 MAART 2023 Hervormde Kerk 
09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld/Ds. E.J. Prins  

(gezamenlijke dienst) 
19.00 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 
  Collecte bij de uitgang: 1e Plaatselijk Jeugdwerk,  

2e Predikantsplaats, 3e H.J.G.B. 
 
    
ZONDAG 2 APRIL 2023 Palmzondag 
09.30 uur Ds. M. van Dam, IJsselmuiden 
  Vanaf groep 5:  Schriftlezing uit eigen Bijbel 
  Collecte bij de uitgang: 1e  Diaconie /  

2e Predikantsplaats / 3e Diaconie 
19.00 uur Zangdienst m.m.v. E.MO.S. 
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VRIJDAG 7 APRIL 2023 Goede Vrijdag 
09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld (gezamenlijke dienst Geref. Kerk) 
19.30 uur Ds. E.J. Prins (gezamenlijke dienst Herv. Kerk) 
  Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst /  

2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud Kerk en gebouwen 
   
MEDITATIE 
…zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen 
hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en onze ziekten 
gedragen. (Mattheüs 8:17) 
Lezen: Jesaja 53:1-12 
 
Het lijkt Jezus zo makkelijk af te gaan: het genezen van mensen. Hij 
heeft tijdens zijn rondwandeling hier op aarde heel wat mensen bevrijd 
van ziekte en demonen. Ook in Mattheüs 8:16 lezen we hierover. Er 
worden vele mensen die door demonen bezeten zijn bij Hem gebracht, 
en met slechts één woord weet Hij de demonen te verdrijven. En Hij 
geneest allen die er slecht aan toe zijn. Je krijgt het idee dat het Hem 
allemaal weinig moeite kost. 
 
Maar dan citeert de evangelist Mattheüs die oude woorden uit de 
profetieën van Jesaja: “Hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en 
onze ziekten gedragen.” Woorden uit Jesaja 53 over de lijdende Knecht 
van de HERE, die de zonde en zwakheden van het volk Israël draagt 
en daaraan onderdoor gaat. Woorden die Jezus hier vervult. Als Hij 
mensen geneest, staat Hij daar niet als iemand die dit makkelijk afgaat, 
omdat Hij het al zo vaak heeft gedaan. Nee, Hij is intens betrokken. Zó 
betrokken, dat Hij de zwakheden en ziekten van de mensen op zich 
neemt. Ze worden van Hem en Hij draagt het. 
 
In het leven, lijden en sterven van Jezus Christus zien we dat God niet 
op een afstand staat van ons lijden. Maar dat Hij zelf verwikkeld raakt 
in deze wereld… dat Hij eraan onderdoor gaat. Aan onze zwakheden, 
ziekten, zorgen en zonden. Ja, ook wíj zijn het, die Hem dit opleggen. 
En toch laat Hij ons niet los, maar Hij laat ons leven ten koste van 
zichzelf. Deze tijd voor Pasen is bedoeld om ons daarbij stil te zetten. 
Om de woorden “Jezus is gestorven voor onze zonden en zwakheden” 
niet als een gedachteloze riedel uit te spreken, maar ons daar juist over 
te verwonderen.  
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BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 19 maart (Vijfde Lijdenszondag) – Gereformeerde Kerk 
In de morgendienst van 9.00 uur staan we stil bij Mattheüs 26:1-16. In 
dit gedeelte kondigt Jezus opnieuw zijn lijden aan, en wordt dat ook in 
gang gezet door de plannen van de leiders van Israël en het verraad 
van Judas. Te midden van al die haat krijgt Jezus te maken met een 
daad van liefde. 
De dienst van 10.30 uur wordt geleid door ds. P.J. Krajenbrink uit 
Vorden. 
’s Middags om 15.00 uur gaat ds. J.A. Dekker uit Lemele voor in een 
gezamenlijke dienst. 
 
Zondag 26 maart (Zesde Lijdenszondag) – Hervormde Kerk 
Dit is voorlopig de laatste zondag dat we één kerkgebouw op een 
zondag geopend hebben. Op deze dag is ook de morgendienst 
gezamenlijk om 9.30 uur. Meer informatie over deze dienst (en de 
activiteit daarna) vindt u verderop in dit kerkblad. 
Omdat de klok weer overgezet wordt op de zomertijd, is de tweede 
dienst vanaf deze zondag weer een avonddienst, om 19.00 uur. Ds. 
Goossen uit Vriezenveen gaat voor in deze dienst. 
 
Zondag 2 april (Zevende Lijdenszondag)  
De morgendienst heb ik geruild met ds. M. van Dam uit IJsselmuiden.  
In de avond is er een gezamenlijke zangdienst, waarin zowel Lijdens- 
als Paasliederen gezongen worden. Muziekvereniging EMOS verleent 
medewerking aan deze dienst. Het thema van deze dienst is: Leven 
met littekens (n.a.v. Johannes 20:19-31). 
 
Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) 
Goede Vrijdag: de dag waarop Jezus Christus gekruisigd werd en 
stierf. Een donkere dag, omdat het kwaad van de wereld zich daar bij 
het kruis op z’n gruwelijkst liet zien… en toch: een goede dag, omdat 
we sinds die dag mogen weten, dat het kwaad niet zal overwinnen. 
Er zijn op deze dag twee diensten: ’s morgens is er een gezamenlijke 
dienst in de Gereformeerde kerk, waarin ds. Heusinkveld voorgaat. En 
’s avonds is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk, waarin 
ik zelf voorga. We zullen dan stilstaan bij Mattheüs 27:27-56. 
Gezegende diensten voor u en voor jou! 
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OVERLEDEN (1) 
Op 20 februari jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Geesje 
KleinJan-Kleinjan, gewoond hebbend Hellendoornseweg 7. Ze is 82 
jaar oud geworden. Geesje KleinJan heeft haar leven grotendeels 
gewijd aan de zorg voor haar man en kinderen. Ook voor de 
kleinkinderen was ze een geliefde oma, die gemist zal worden. De 
laatste jaren moest ze wat betreft haar gezondheid steeds meer 
inleveren, iets dat niet altijd gemakkelijk was voor haarzelf en de 
mensen om haar heen. Ondanks deze afnemende gezondheid kwam 
haar overlijden toch nog vrij plotseling. 
In de afscheidsdienst hebben we de woorden van de tekst overdacht, 
die Geesje en haar man Egbert meekregen bij hun huwelijk: “Ken Hem 
in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken” (Spreuken 3:6). 
Vervolgens hebben we het lichaam van Geesje aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafplaats alhier. 
Ons meeleven gaat uit naar Egbert, de kinderen, kleinkinderen en de 
achterkleinzoon. We bidden hen Gods ontferming en troost toe voor de 
tijd die komt. 
 
OVERLEDEN (2) 
In de ochtend van 1 maart is Bertus (Bert) Kappert overleden op de 
leeftijd van 67 jaar. Hij woonde onder ons aan de Kötterskamp 6.  
Hoewel Bert de laatste jaren te maken had met een aantal lichamelijke 
klachten die hem ook beperkten in zijn mogelijkheden, kwam zijn 
overlijden toch onverwachts. Bert was in ons dorp een bekende 
verschijning: vaak zag je hem rijden. Hij was ook iemand die makkelijk 
een praatje kon aanknopen en die hield van gezelligheid. In het dorp 
zal zijn aanwezigheid worden gemist… maar nog meer in de kring van 
het gezin.  
Zijn leven en dat van zijn gezin is door donkere dalen gegaan. In de 
afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij woorden over de hemelse 
Herder, die ons juist in die dalen niet alleen laat (n.a.v. Psalm 23). Na 
de dienst is Bert begraven op de bijzondere begraafplaats in ons dorp. 
We wensen Gerrie, de kinderen en kleinkinderen in deze moeilijke tijd 
veel sterkte en Gods ondersteuning toe. 
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OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF 
Op zondagmorgen 2 april hoopt Britt Valk (Oetbrink 8, 7688 RP) 
openbare belijdenis van het geloof af te leggen in Vriezenveen, samen 
met haar vriend Joost Dubbink. We wensen hen en allen die om hen 
heen staan een mooie en gezegende dienst toe.   
 
TOT SLOT 
1. Graag willen we iedereen hartelijk bedanken die met ons heeft 
meegeleefd rondom ons 12,5-jarig huwelijk. Het was overweldigend om 
zoveel kaartjes en andere vormen van felicitatie te ontvangen!  
2. Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Groeneweg, 
Ds. Evert-Jan Prins 

 
40 DAGEN WANDELING 
Zondag 26 maart is er een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de 
Hervormde Kerk. Het thema van deze dienst is: ‘Groeien – snoeien – 
bloeien’. Naar aanleiding van Johannes 15: 1-8. 
Na de dienst worden u en jullie uitgenodigd voor een kop koffie/thee in 
Rehoboth.Het is de bedoeling om na de koffie in kleine groepjes een 
wandeling te maken. Tijdens de route kom je vragen tegen die je met je 
medewandelaars kunt bespreken. Zo staan we stil bij het lijden van 
Jezus en bereiden we ons voor op Pasen.  

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Mevr. Leideman-Jansen Eupe (Voombeltweg 4) is tijdelijk opgenomen 
in het verzorgingshuis Eugeria te Almelo. Na een opname in het 
ziekenhuis mag ze daar verder herstellen. Toch blijven er zorgen 
rondom haar gezondheid en zal verdere verzorging noodzakelijk 
blijven. We wensen haar een goed herstel en Gods nabijheid toe. 
 
Dhr Rein KleinJan (kruimersweg 9) is tijdelijk opgenomen in De Koppel 
te Almelo. Na een val thuis was een ziekenhuis opname nodig en nu is 
hij in Almelo om verder te herstellen. We wensen hem een spoedig 
herstel toe en bidden voor een spoedige thuiskomst dicht bij zijn naaste 
familie die hem zeer dierbaar is. 
 
Mevr. Grondman-Dubbink (hellendoornseweg 31) is herstellende van 
een val. Door haar verminderde gezondheid en een val erbij werden de 
zorgen om haar gezondheid erg groot. Op dit moment gaat het weer 
redelijk met haar en kan ze weer haar dagelijkse dingen doen. 
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We bidden voor haar dat ze thuis mag blijven bij haar familie en 
wensen haar Gods nabijheid toe. 
 
HUWELIJKSJUBILEUM 
Op D.V. 27 maart vieren Henk en Ina Burger – KleinJan dat zij 25 jaar 
getrouwd zijn. Adres Oetbrink 5, 7688RP Daarle. Van harte gefelici-
teerd. Wij wensen jullie nog vele jaren samen onder Gods zegen en 
nabijheid. Samen met Maud en allen die jullie lief zijn een hele fijne dag 
gewenst. 
 
VOLWASSENCATECHISATIE – GEWIJZIGDE DATUM! 
De laatste volwassencatechisatie van dit seizoen is op maandag (!) 27 
maart om 20.00 uur in Ruimte bij de Geref. kerk. Omdat we de 
geschiedenis van Jozef hebben afgerond staat er een nieuw onderwerp 
op het program: ‘De Kruiswoorden van Christus’ – dus als u nog niet 
geweest bent dit seizoen en mee wilt doen deze avond: van harte 
welkom! 

 
VERJAARDAGEN 80 JAAR EN OUDER 
In de komende periode hopen jarig te zijn: 
22 maart  mevr. H.H. Boshuizen-Stokvis ( Kotterskamp 19, 7688 RL)  
  92 jaar 
24 maart  mevr. G. Meijer-Dubbink ( Groeneweg 13 B, 7688 RC)  

93 jaar 
27 maart  dhr. D. Hekman ( Kotterskamp 24, 7688 RM) 80 jaar 
11 april  dhr. G.H. Kleinjan ( Oetbrink 10, 7688 RP) 84 jaar 
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar toegewenst. 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Collecten 
05-02-2023 Kerk en Eredienst     €   144,71 
12-02-2023 Kerk en Eredienst     €   105,53 
12-02-2023 Onderhoud Kerk en Gebouwen   €   100,95 
26-02-2023 Algemeen Kerkenwerk     €     96,32 
Februari 2023 Behoud Predikantsplaats    €   562,15 
Via de bank ontvingen wij in totaal      €   243,00. 
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Verjaardagsfonds 
In februari 2023 mochten we op verschillende manieren giften 
ontvangen van de jarigen. Het totaalbedrag is € 238,70 
 
Giften 
Ouderling Inge Borkent: Kerk en Eredienst € 20,00 
Bezoekdame Jannie KleinJan: Ond. Kerk en Gebouwen € 10,00 
Diaken Henriëtte Bakhuis: Algemeen Kerkenwerk € 50,00 
Ouderling Gerrit Kamphuis: Kerk en Eredienst € 35,00 
Bedank voor al uw giften en gaven! 
 
Paascollecte 
De opbrengst van de Paascollecte willen we besteden aan het 
schilderwerk van de deuren van de kerk. Zodat ze er weer goed 
onderhouden uitzien. Mocht er nog iets overblijven, dan gebruiken we 
dat voor het verdere schilderwerk aan de kerk, Rehoboth en de 
pastorie. We hopen dat dit jaar het grootste deel van het schilderwerk 
gerealiseerd zal worden en volgend jaar de rest. Een week voor deze 
collecte tijdens de 1e en 2e Paasdag, vindt u envelopjes in de banken 
voor dit doel. Uiteraard mag uw gift ook zonder envelop in de 
collectezak.  
 
Kerkblad: 
Van enkele kerkbladlezers hebben wij het abonnementsgeld voor 2023 
nog niet binnen. Wanneer u nog niet betaald heeft en u wilt wel het 
kerkblad blijven ontvangen, dan wordt u verzocht het bedrag van € 
15,00 voor 1 april a.s. over te maken op de bankrekening NL58 RABO 
03248 06 809. Mocht het geld dan niet ontvangen zijn, dan gaan wij 
ervan uit dat u het kerkblad niet meer wilt ontvangen. 
 
DIACONIE 
In de maand februari zijn de volgende collectes ontvangen in de kerk 
5 febr. Werelddiaconaat      €   145,84 
19 febr. I.Z.B.        €   173,08 
  Diaconie       €   165,82 
  Avondmaalsblokken aardbeving 
  Turkije en Syrie      € 1297,65 
26 febr. Diaconie         €   97,61 
Via de bank is er € 640,- binnengekomen waarvan € 515,- voor de 
aardbeving in Turkije en Syrië 
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Giften: 
Via Janny Schutmaat € 10,- Via Henriette Bakhuis € 100,- via Inge 
Borkent € 10,-  
Namens de diaconie allen hartelijk dank voor uw bijdrage in het 
bijzonder voor uw vrijgevigheid voor de slachtoffers van de aardbeving. 
 
LEIDING KINDERNEVENDIENST 
Myrthe Schuldink is sinds kort begonnen als leiding bij de 
kindernevendienst. Wij heten Myrthe van harte welkom.  
 
Het nieuwe overzicht van de leiding met de hulpjes ziet er als volgt uit: 
Ciska Kamphuis met Britt Kleinjan 
Bente Valk met Anna Prins 
Marjo Minkjan met Mirthe Kleinjan 
Eva Bosch met Iris Kleinjan 
Marieke Lemans met Floor en Isa Lemans 
Gitte Apeldoorn met Lise Kleinjan 
Myrthe Schuldink met Noa Koppelman 
Mariëlle Jansen met Meike Immink 
 
PASEN KINDERNEVENDIENST 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan de komende weken aan de 
slag met de voorbereidingen voor Pasen. Het Thema dit jaar is: 'Wie? 
Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is.  
 
Iedere zondag van de veertigdagentijd staat een tekst uit het Oude of 
Nieuwe Testament centraal over Pasen. Wie is Jezus? Die vraag staat 
centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus 
was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed 
wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat 
een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende 
Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan 
het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft 
en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?  
 
Tijdens de veertigdagentijd gaan we op zoek naar antwoorden op die 
vragen. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten 
zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het 
kruis en zijn opstanding. Elke zondag als de kinderen van de 
kindernevendienst terugkomen zal er verteld worden wat er die zondag 
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als thema behandeld is. Hierbij past elke week een passende illustratie 
die op de beamer vertoond zal worden. 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Mevr. M.M. (Marlot) Schooten,Oetbrink 39 is verhuisd naar 
Zandkuilenweg 7, 7688 PM Daarle. 
 
VOLG PKN DAARLE OP FACEBOOK EN INSTAGRAM! 
Wil je op de hoogte blijven van de diensten en activiteiten van de 
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Daarle? Volg dan 
onze nieuwe gezamenlijke social media platforms.  
Facebook: @daarle.pkn en Instagram: @pkn_daarle. 
We hopen hiermee vele mensen, van jong tot oud, in Daarle en 
omstreken, te bereiken. Nodig vrienden, familie en kennissen uit vanuit 
de nieuwe FB pagina (via community) om ons te volgen. Of stuur een 
app met de Insta gegevens. Kerkelijke activiteiten kunnen gemaild 
worden naar redactie@pkn-daarle.nl 
 
KERKBLAD  
Kerkblad 9 april  copy inleveren voor 31 maart 18.00 uur 
Kerkblad 30 april  copy inleveren voor 21 april  18.00 uur 
Kerkblad 21 mei  copy inleveren voor 12 mei  18.00 uur 
 

VROUWENKRING  
Allen welkom op D.V woensdag 29 maart om 9 uur bij fam. Kleinjan, 
Bruineveldweg 9. Deze morgen bespreken we  H 6: "Zullen we elkaar 
herkennen na de dood?" (Lukas 9:28-36, Lukas 16, Lukas 24:13-35).  
Graag tot ziens.  
 
PASSAGE PAASAVOND 

Woensdag 29 maart komt Passage om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. 
In deze lijdenstijd is Martine Dubois uitgenodigd om deze avond voor 
ons te verzorgen. Zij is harpiste. Onderweg naar Pasen zijn wij. En aan 
de hand van een paasliturgie zingt zij voor ons en speelt op de harp. 
Ook zingen wij samen paasliederen over onze opgestane Heer. 
Hartelijk welkom. Komt u ook? 
 
ZENDINGSKAARTEN MAKEN 
Woensdag 22 februari zijn we sinds een lange tijd weer bij elkaar 
geweest om kaarten te maken. Er zijn een aantal nieuwe kaarten 

mailto:redactie@pkn-daarle.nl


 - 10 - 

maakster bijgekomen. We hebben mooie kaarten gemaakt en het is 
mooi om zo samen bezig te zijn, voor de zendingsmedewerkers.  Een 
kaartje wordt door hen zeer gewaardeerd. Lijkt het jou ook leuk om ons 
te helpen kaarten maken,  dan ben  je van harte welkom op 22 maart 
om 13.30 in de zaal boven de consistorie.  
 
WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS 

Wij nodigen u uit voor de Paasviering op D.V donderdag 30 maart om 
half 3 in Rehoboth, de meditatie word gehouden door Ds. E.J. Prins. 
Na de pauze wordt via YouTube het Paasevangelie van de zand 
tovenaar uitgegebeeld. Als je vervoer nodig hebt kun je Martha Immink 
bellen telef. 054868 1631. We hopen op een mooie middag.  
 
Op D.V dinsdag 16 mei hopen we een busreis te houden. Vertrek  
08.45 uur bij Rehoboth. We gaan naar de Synagoge in Enschede van 
10.00 uur tot 12.00 uur, daarna Rest.Hof van Twente in Hengevelde 
voor een koffietafel buffet tot 14 uur,hierna een rondrit door Twente met 
een gids in de bus 14.00 tot 15.30 uur. Via een mooie route gaan we 
vervolgens naar Restaurant Madrid in Dalfsen voor het diner.   
Kosten € 70,00. Opgave tot 8 Mei bij Martha Immink tel. 0548 681631 
ook als je geen vervoer hebt.We hopen op een mooie dag.   
 
BLOEMENACTIE JEUGDWERK  
De jaarlijkse bloemenactie van de Gereformeerde jeugd wordt dit jaar 
gehouden op vrijdag 31 maart en zaterdagmorgen 1 april. 
Vrijdagmiddag vanaf 15:30 uur kunt u de jongeren aan de deur 
verwachten met prachtige voorjaarsbolletjes, binnen- en buitenplanten. 
Ook zaterdagmorgen 1 april worden nog bloemen aan de deur 
verkocht. Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om de bloemen te 
betalen met een QR-code voor het geval u geen contact geld in huis 
hebt. Namens de Jongeren - alvast hartelijk bedankt 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar: 
26 Febr. Gerrie Lubbers-Stegeman  Kötterskamp  
 5  Mrt. Wim Harmsen    Watertorenweg 
 8  Mrt. Dine Bakhuis-KleinJan   Liefferdink 
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HUISBEZOEK 
Naast het gebruikelijke gesprek, zal er door hen de komende maanden 
tijdens de bezoeken gelezen worden: Jesaja 40:27-31. Het zou mooi 
zijn als u dit gedeelte vast leest van tevoren. Dat kan het gesprek 
erover bevorderen. Hieronder ziet u of uw wijkouderling binnenkort bij u 
op de stoep staat. Mocht u niet kunnen, wilt u dan onderling proberen 
te ruilen en dit ook doorgeven aan de wijkouderling? Ook wanneer 
ruilen niet lukt, graag contact opnemen met de ouderling. 
 
Ouderling Jeroen Willems (tel. 06-11187902) 
 
Maandag 13 maart 2023 19.30 uur fam. Schotman, Oetbrink 22 

  20.30 uur fam. Schooten, Oetbrink 39 

Dinsdag 14 maart 2023 19.30 uur fam. Zweverink, Oetbrink 25 

  20.30 uur fam. Soepenberg, Oetbrink 27 

Maandag 20 maart 2023 19.30 uur Mevr. D. Dijk, Oetbrink 32 

  20.30 uur Dhr. H.G.J. Dubbink, Oetbrink 34 

Maandag 27 maart 2023 19.30 uur Dhr. H.H. Valk, Oetbrink 36 

  20.30 uur Dhr. H. Timmerman, Oetbrink 33 

 
KIND EN OPVOEDING, WELKE PLEK HEEFT GOD IN JOUW 
GEZIN? 
In de waan van elke dag en in de huidige snelle tijd, is het vaak een 
kunst om met ons/onze kind(eren) in gesprek te komen en vooral te 
blijven over het geloof en hoe geven we ons geloof eigenlijk door? Dat 
is soms een hele uitdaging! Graag willen we u/jullie uitnodigen om 
hierover samen van gedachten te wisselen onder leiding van Rianka 
Bekendam, christelijke jongerenwerker. Rianka komt spreken op: 
Woensdag 29 maart a.s. 
Inloop vanaf 19:45 uur met koffie/thee en iets lekkers 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Basisschool De Ark 
Iedereen die een kind of kinderen heeft in de leeftijd tot 12 jaar of met 
deze leeftijdsgroep te maken heeft is van harte welkom om aan te 
schuiven. De toegang is gratis, maar een vrije gift is welkom! 
Interesse? Meld je dan voor 24 maart a.s. aan bij: 
Jolanda Jonas 06-27403631 of 
Renda Bartels 06-29104205. 
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UPDATE WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2023 
Voorjaarstoef (bloemschikken) 
Op woensdagavond 29 maart geven wij een workshop waarin we een 
voorjaarstoef gaan maken. Vanaf 18.45 uur is de inloop en om 19.00 
uur start de workshop. De kosten voor de avond zijn €25 pp en de 
avond is in Rehoboth. Opgeven kan tot 22 maart via 
wsdaarle@hotmail.com  
Nacht zonder Dak 
In de nacht van vrijdag 31 maart op zaterdag 1 april organiseren wij 
samen met de club uit Daarle een ‘Nacht zonder Dak’. Die nacht slapen 
de clubleden en wij, als actiegroep, in een zelfgebouwd hutje van 
kartonnen dozen. De deelnemers van ‘Nacht zonder Dak’ laten zich 
sponsoren om deze nacht goed door te komen. Mocht u/jij het leuk 
vinden om te komen kijken? U bent vrijdagavond 31 maart vanaf 21.00 
uur van harte welkom bij de Gereformeerde Kerk in Daarle.  
Taartenactie 
Dit jaar bakken wij graag weer taarten (monchou of kwark) en/of cakes 
(kruid- of arretjescake) voor u. Bestellen kan via: 
www.geef.ws/taartenactie of via wsdaarle@hotmail.com. Gelieve 1 
week van tevoren uw taart of cake bestellen. 
 
PAASGROETACTIE VOOR DE MINIMA 
Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. 
Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken een 
belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal 
gezinnen en alleenstaanden, die leven in moeilijke omstandigheden. 
Uit bewogenheid met deze mensen en om hen een hart onder de riem 
te steken is door de Raad besloten om woensdag 5 april a.s. een 
“Paasgroetactie” te organiseren voor de bij de Raad bekende 
minimagezinnen. Doordat er bij de Raad veel positieve reacties zijn 
binnen  gekomen op de nieuwe vorm van de Kerst- en Paasactie, 
ontvangen de bij de Raad van Kerken bekende gezinnen op de 
actiedag dit jaar weer een Paas-enveloppe met daarin: een Paasgroet, 
een levensmiddelenbon, een zoete attentie en het Paasnummer van 
het maandblad “Open Deur”. Met deze levensmiddelenbon wordt het 
gezin in de gelegenheid gesteld om zelf, naar eigen keuze, 
Paasinkopen te doen bij een JUMBO supermarkt naar keuze. 
De Raad hoopt dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief 
dit voorbeeld gaan volgen en een Paasgroet brengen aan een 
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familielid, buur of een onbekende, als teken van medeleven en als 
“ruggensteun”. Een klein gebaar kan al veel betekenen voor een ander.  
Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken 
geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen 
en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds 
Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Stichting 
Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn, 
Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers. 
Met vriendelijke groet, Kerngroep Activiteiten voor de Minima van de 
Raad van Kerken. 
 

VRIJWILLIGER KRONNENZOMMER 

Goed dat jij er bent! Alles wat ik zoek - is een plek om te 
bestaan - een huis om in te wonen - een weg om langs te 
gaan -een wei - een plein - een tuin - een tent - ik zoek vooral 
- een stem die zegt: goed dat je er bent! 
Goed dat je er bent: als bewoner, als vrijwilliger, als koster, als 
organist, als familielid, als mantelzorger op zondagmorgen, tijdens de 
kerkdienst in de Ontmoeting van Krönnenzommer. Samen willen we op 
die ochtend elkaar een plek bieden en elkaar laten weten dat ieder 
welkom is. Samen zingen, bidden, lezen en kracht opdoen. 
We zoeken chauffeurs(m/v) om bewoners, die deel willen nemen aan 
de kerkdiensten in de Ontmoeting, van afdeling de Schöppe en 
Schulenborgh naar de Ontmoeting te rijden. Een gewoon rijbewijs is 
voldoende. De enige voorwaarde is dat u een rijbewijs hebt en zich laat 
instrueren over het vastzetten van  de rolstoelen en zich laat registeren 
als vrijwilliger van ZorgAccent voor de verzekering. 
We zoeken begeleiders(m/v) die bewoners op willen halen van de 
verschillende afdelingen zodat ze deel kunnen nemen aan de 
kerkdiensten en hen na afloop even terug willen begeleiden. U wordt 
dan één keer in de zes weken ingeroosterd. 
We zoeken 2 kosters(m/v) die incidenteel willen invallen als de kosters 
die nu iedere zondag paraat staan een vrije zondag kunnen gebruiken. 
We zoeken een organist(m/v) die in afwisseling met drie andere 
organisten de gemeentezang van de bewoners wil begeleiden. U hebt 
de keuze uit piano en orgel. 
U bent als chauffeur, begeleider, koster en organist van harte welkom 
aan te sluiten bij de kerkdienst en de heerlijke, gezellige koffie na 
afloop! U mag altijd een keer proefdraaien, kijken of het bij u past! U 



 - 14 - 

mag zich melden bij Dianne de Graaf, vrijwilligers coördinator. U kunt 
haar bereiken via de mail d.degraaf@zorgaccent.nl of tijdens 
kantooruren via de receptie van Krönnenzommer 0548-688 000.  
ds. Annerie Snier en ds. Els Groeneveld, geestelijk verzorgers 
ZorgAccent 
 
PASSIE-PAASCONCERT LOOFT DEN HEER 
In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij, Christelijk Gemengde 
Zangvereniging “Looft den Heer” uit Notter, iedereen van jong tot oud 
van harte uit voor ons Passie-Paasconcert op DV zaterdag 8 april 
aanstaande in de Dorpskerk in Wierden. Tijdens dit concert willen wij 
samen stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze 
Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet alleen maar 
achterom kijken, maar blikken we ook alvast vooruit naar de opstanding 
van onze Heer.Het belooft een concert te worden met ruimte voor 
bezinnen en vieren, verootmoediging en verlossing en uitkijken naar de 
toekomst.Naast de bekende en nieuwe liederen die wij zullen laten 
horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen we samen 
genieten van muzikale intermezzo’s.Medewerkers tijdens het concert 
zijn Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink (piano) en Cloë Elsenaar 
(viool). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. 
Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burg. V.d. Bergsplein 
in Wierden. De deuren gaan om 18.45 uur open. De toegang is gratis, 
wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u 
en vier jij met ons mee? Meer informatie over het koor en de concerten 
is te vinden op: www.loofdenheer.nl. 
 
 
ONTBIJT STICHTING HELPT ROEMENIE     
Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen verrassen?  
Als bedankje ergens voor, als felicitatie ergens mee, of zomaar! 
Of zou je zelf niet eens lekker verwend willen worden met een  
kant-en-klaar ontbijtje? Op zaterdag 15 april kan dit met een ludieke 
actie van "Stichting Helpt Roemenië". De opbrengst gaat dit jaar naar 
kinderen uit arme gezinnen om hen een lunch te geven bij een 
naschools programma. 
Wat is precies de bedoeling? 
U kunt voor € 7,50 per persoon een ontbijtje bestellen. Dit kan voor 
uzelf of voor iemand anders. Op zaterdag 15 april tussen 7.30 en 9.30 
uur worden de ontbijtjes bezorgd. Om het ontbijtpakket extra 
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persoonlijk te maken kunt een wens of boodschap opgeven. Deze 
wordt afgedrukt op een begeleidend kaartje. In verband met de 
bezorging is het de bedoeling dat de ontvanger woont in de regio 
Daarle, Den Ham, Geerdijk of Vroomshoop. En…., een ontbijtje is 
natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het idee. Dit is een originele 
manier om een bijdrage aan het goede doel te geven en om te laten 
merken dat er aan een ander wordt gedacht!  
Hoe werkt het? 
Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie 
samen met het geld in een envelop. Deze envelop kunt u in de bus 
doen bij fam. Bartels Esweg 8a Daarle.  
Vragen: Jenieke Dekker 06-5369 1355 (svp tussen 19.00 uur en 19.30 
uur).  Internet: vul het formulier in op 
www.stichting-helpt-roemenie.n 
Opgeven kan tot en met zaterdag 8 april.  
Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in 
Roemenië een kans te geven op een 
volwaardige plaats in hun samenleving! 
Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr.  
NL93 ABNA 0494 3783 01 
 

Ontbijtje is voor: 
 

………….…………………………………………… 
 

 
Adres en plaats: ………………………………………………………  

 
Aantal ontbijtjes op dit adres : …………………personen 

 
Tekst voor op het kaartje:…………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………….. 
 
Afzender………………………………………………………………….. 

   
Telnr. afzender (altijd vermelden)……………………………………… 
 

 
 

http://www.stichting-helpt-roemenie.n/
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 31 maart 2023 , 18.00 uur  
Predikant:   Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234 

@: ejprins84@gmail.com 
Scriba: H.J. Kleinjan-Beverdam, Groeneweg 22 tel 698085 

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   K.W. Kleinjan-Kers, Bruineveldweg 9, tel:697878 

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Rekeningnummers: 
Coll.v.Kerkrentmeesters: IBAN NL02 RABO 03248 05 004 t.n.v.  

CvK  Hervormde Gemeente Daarle 
Diaconie:   IBAN NL41 RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie 

Hervormde Gemeente Daarle 
Kerkblad: IBAN NL58 RABO 03248 06 809 t.n.v. Kerkblad 

Hervormde Gemeente Daarle 
Collectemunten:  IBAN NL26 RABO 03248 20 771 t.n.v. 

Collectemunten Hervormde Gemeente Daarle.  
De overboekingen van de bestelde collectemunten 
moeten vóór 12.00 uur, op de laatste maandag van 
de maand, op de rekening zijn bijgeschreven, met 
vermelding van aantal en kleur: waarde gele munten 
€ 15 (0.60 eurocent p/st), oranje  munten € 25 (€ 1 
p/st), rode munten € 25 (2,50 p/st). Afhalen en 
contante verkoop collecte-munten is daarna mogelijk 
van 20.00 - 20.45 uur in Rehoboth. 

World Servants Daarle: NL03 RABO 0337 6519 57  
Website:  www.pkn-daarle.nl, @:h-webmaster@pkn-daarle.nl 
Beamteam: @: beamteamhkerk@gmail.com  
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk 
t.a.v. mevr. H. Kleinjan-van Munster,  
Bruineveldweg 3, 7688 PJ Daarle tel. 697836 

Aanspreekpunt Koster:  H.J.W. Kuenen, tel. 697537 of 06-13119243 
    @ : h-koster@pkn-daarle.nl  
Beheer Rehoboth:  J. Kamphuis-Borkent, tel: 06-23557917 
Rehoboth/kerk:  tel. 697991  
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