
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 21 MEI  2023  
09.30 uur Drs. Eertink Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
  Collecte bij de uitgang: 1e  Diaconie / 
  2e Predikantsplaats / 3e Algemeen Kerkenwerk 
19.00 uur Ds. B. van de Weg, Nijverdal,  gezamenlijk GK 

 
ZONDAG 28 MEI 2023, 1e Pinksterdag 
09.30 uur Ds. E.J. Prins, doopdienst 
19.00 uur Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart, gezamenlijk HK 
  Collecte bij de uitgang: 1e GZB Pinkstercollecte  2e   
  Predikantsplaats / 3e Steviger basis voor Albanese kerken 
 
MAANDAG 29 MEI 2023, 2e Pinksterdag 
09.30 uur Ds. M.B. Plette, Vriezenveen 
  Collecte bij de uitgang: 1e GZB Pinkstercollecte / 2e   
  Predikantsplaats / 3e Steviger basis voor Albanese kerken 
   
ZONDAG 4 JUNI 2023  
09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld, belijdenisdienst, gezamenlijk GK 
19.00 uur Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen,   gezamenlijk GK 
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MEDITATIE 
De IZB (vereniging voor zending in Nederland) heeft een gebed 
uitgegeven, geschreven door ds. Kees van Ekris, dat bestemd is voor 
Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Misschien 
bidt u wel regelmatig voor mensen in uw omgeving, die niet (meer) 
bekend zijn met het evangelie. Mooi als u dat doet en zo uw priesterlijke 
taak vervult (zie preek afgelopen zondag 14 mei). Dit gebed wil daar 
(verder) bij helpen.  
 

GEBED VOOR TIJDGENOTEN 
Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij 
aanbidden U. U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U 
aanbidden is een voorrecht. Steeds wanneer wij ons richten op U 
verruimt U ons hart en beweegt U ons leven. 
 

We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan, dat U 
verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt, dat U trouw bent 
aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israel, aan ons dat U steeds 
opnieuw mensen roept en uitzendt met dit Evangelie in hun hart. 
 

Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U 
heen leven. We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms 
zomaar kan overkomen. Maar bij U is het leven. Onder uw heerschappij 
zijn we vrij. Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, 
HERE God, vandaag: maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg 
namen in ons hart van concrete mensen om hen op te dragen aan U, om 
over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven. 
Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden, 
kinderen en ouders, voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen 
troost en geen vergeving.  
 

Wij belijden voor U - als kerk en als volgelingen van Uw Zoon - dat wij te 
vaak zwijgen en te vaak verzaken, dat wij te snel oordelen en te 
moeizaam spreken, dat wij vaak een blokkade zijn tot U door onze 
geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid, dat wij Uw Geest 
bedroeven. Daarom bidden wij vandaag en de komende dagen om 
doorbraken van gebed en geestelijk leven, in ons en vooral in hén om 
wie wij met klem bidden: HEER, barmhartige Vader, ontférm U over 
……………………… Christus, openbaar U in 
………………………………. Geest van God, trek hen in het krachtenveld 
van Uw Evangelie.  
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We bidden U voor personen die wij liefhebben, maar we bidden U ook 
voor onze samenleving: dat de machten die zich breed maken, de 
machten van geld, verspilling en ongeloof, de machten van 
vervreemding, verharding en afgoderij, dat U die machten steeds 
opnieuw onthult, oordeelt en breekt, dat U ons die machten laat zien, 
zodat wij ermee breken en ánders leren leven.  
 
Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd, Uw Evangelie dode letter 
en Uw kerk voorbij maar door Uw Geest wordt geloof geboren, wordt Uw 
Evangelie een weldaad en Uw kerk een gemeenschap van levende, 
biddende mensen. Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn 
geweest: bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.  
 
Geef vrucht en verhoring opdat U bemind wordt en aanbeden en opdat 
mensen tot hun bestemming komen in U. Zo bidden wij U eerbiedig in 
de Naam van Jezus Christus onze HERE. Amen  
 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 21 mei 
’s Morgens wordt de dienst geleid door drs. J. Eertink uit Rijssen en ’s 
avonds (in de Gereformeerde kerk) door ds. B.H. van de Weg uit 
Nijverdal. 
 
Zondag 28 mei en maandag 29 mei (Pinksteren) 
Deze dagen vieren we het feest van de Heilige Geest. We staan stil bij 
het wonder dat God zijn Geest met ons deelt en dat Hij zo in de 
gemeente en in ons persoonlijk leven aanwezig wil zijn. 
In de morgendienst is er de Heilige Doop. De preek zal gaan over 
Handelingen 2. 
De avonddienst (gezamenlijk, in de Hervormde kerk) wordt geleid door 
ds. W.H. van Boeijen uit Dedemsvaart. 
 
Op Tweede Pinksterdag is ds. M.B. Plette uit Vriezenveen onze 
voorganger. 
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Zondag 4 juni 
Op deze zondag doen er zeven jongeren uit ons dorp openbare 
belijdenis van het geloof in een gezamenlijke ochtenddienst, die 
gehouden zal worden in de Gereformeerde Kerk (!).We wensen deze 
jongeren een goede voorbereiding op de belijdenisdienst. 
De gezamenlijke avonddienst is eveneens in de Gereformeerde kerk en 
deze wordt geleid door ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen. 
Gezegende diensten! 
 
EXAMENS 
Inmiddels zijn de examens in volle gang. Altijd weer een spannende 
periode. Allereerst voor de examenkandidaten zelf. Maar ook voor hun 
ouders (en andere familieleden). We wensen de examenkandidaten 
kracht, (parate) kennis, inzicht en rust toe voor het maken van de 
examens.  
 
TOT SLOT 
1. Na veel wikken en wegen hebben Desiree en ik besloten om het 
beroep naar de Hervormde Gemeente van Ermelo (wijkgemeente Oude 
Kerk) aan te nemen. Eenvoudig was de beslissing niet, omdat we het 
goed hebben hier in Daarle en we veel zullen moeten loslaten. Toch is 
in de afgelopen weken de overtuiging gegroeid dat God ons nu naar 
Ermelo roept om daar te werken in Zijn wijngaard. Dit betekent dat de 
komende tijd van mijn werk hier in Daarle in het teken staat van afronden 
en afscheid nemen. We willen u en jou hartelijk danken voor het 
meeleven in de afgelopen periode, voor de vele bemoedigende woorden 
en de gebeden. Dat heeft ons erg goed gedaan.  
2. We wensen u/jou gezegende Pinksterdagen toe. Dat het vuur van de 
Geest mag branden en aangewakkerd mag worden in onze levens, 
zodat wij vol zijn van God. 
3. Een hartelijke groet, ook namens Desiree en de kinderen, 
 
Ds. Evert-Jan Prins 
 
 
 
COLLECTE OPEN DOORS 4 JUNI 
Zondag 4 juni, de eerste zondag na Pinksteren is er landelijk ook 
aandacht voor de vervolgde christenen, want na de uitstorting van de 



 5 

Heilige Geest begon ook de vervolging. Grote aantallen van onze broers 
en zussen (ruim 350 miljoen!) hebben het erg zwaar. 
Velen worden gediscrimineerd, buitengesloten, in werkkampen of 
gevangen gezet, gemarteld, soms tot de dood toe, zie ook opendoors.nl 
. Wij leven hier in alle vrijheid, wat een voorrecht! Laten we ons omzien 
naar hen die het moeilijk hebben. In onze kerk willen we hier 4 juni bij 
stilstaan, door onze collecte aan Open Doors te schenken. Er is een 
anonieme donor die de opbrengst van deze collecte wil verdubbelen en 
heeft ons aangemoedigd ruimhartig te geven en te bidden voor Open 
Doors! U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de 
diaconie: NL77RABO.032.48.14.712 tnv Open Doors 4 juni. Van harte 
bij u/jullie aanbevolen! 
 
 
KERKBLAD  
Kerkblad 11 juni   copy inleveren voor 2 juni 18.00 uur 
Kerkblad 2 juli (4 weken) copy inleveren voor 23 juni 18.00 uur 
Kerkblad 30 juli (4 weken) copy inleveren voor 21 juli 18.00 uur 
 
GROETEN UIT MEDELLIN (COLOMBIA) 
Als u of jij dit leest, bevind ik mij nog in Colombia. Op dit moment geef ik 
les aan het seminarie in Medellín, een opleiding voor Colombiaanse 
predikanten. Ik was mijn lessen al online in Nederland begonnen, maar 
nu kan ik fysiek mijn lessen voortzetten. Sinds 1 september ben ik 
namens de GZB als docent Oude Testament aan het seminarie FUSBC 
in Medellín verbonden. Ik ben driekwart van mijn tijd in dienst van de 
GZB. Dit betekent dat ik in Nederland woon en af en toe op een neer ga 
naar Colombia. Elk half jaar bezoek ik voor een periode van 6 weken tot 
2 maanden het seminarie. De tijd dat ik in Colombia ben, heb ik naast 
mijn lessen, ook tijd om collega’s te ontmoeten en met studenten op te 
trekken. Daar geniet ik dan weer extra van.  
 
Op dit moment geef ik een cursus over de Psalmen. We bestuderen de 
Hebreeuwse tekst, vertalen die en denken samen na over de boodschap 
en betekenis van deze oude liederen. Erg mooi om te kunnen doen. 
Verder heb ik ook een cursus begeleid over o.a. Spreuken, Prediker, 
Esther en Ruth. Heel mooi om zo met de Bijbel bezig te kunnen zijn. Zij 
leren van mij en ik leer weer van hen. 
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Wat ook mooi is als ik hier ben, dat ik soms met 
studenten meega naar hun kerk, of dat ik zelf 
uitgenodigd word te preken. Zo bezocht ik samen 
met Jair zijn thuisgemeente, die op loopafstand 
van het seminarie zich bevindt. De president van 
de landelijk kerk ging voor en preekte over de 
kernmerken van de gemeente naar aanleiding 
van Handelingen 2. Daarna vierden we samen 
avondmaal. Het trof me dat we ondanks alle 
verschillen samen een waren in Christus. Ik dacht, 
is dat ook niet waarvoor de Heere Jezus gekomen 
is: ‘opdat zij allen een zijn’?  

 
In de afgelopen week mocht ik namens de GZB online een 
predikantenontmoeting leiden. Met 11 predikanten uit Nederland en 3 uit 
Colombia dachten we samen na over de preek die met Pinksteren gaan 
houden. Ik had hiervoor een preekschets geschreven die voor alle 
predikanten beschikbaar is. We spraken over geestelijke strijd en over 
het werk van de Heilige Geest. Waar het vuur van de Geest krachtig 
brandt, zien we (helaas) ook vaak rook van de tegenstander. Toch heeft 
de Heere Jezus ons met de komst van de Geest met Pinksteren een hele 
mooie belofte gegeven: we ontvangen niet alleen kracht om te getuigen, 
maar de Geest komt om in ons hart te wonen. We hoeven dus aan God 
niet te vragen of Hij bij ons wil zijn, we mogen danken dat Hij in ons 
woont. De Heilige Geest zal ons in alles helpen en leiden. We zijn nooit 
alleen! 
 
U als gemeente een hartelijke groet. Ik ben erg blij en dankbaar dat jullie 
met mij meeleven, voor mij (en ons) bidden en mijn werk in Colombia 
willen steunen. Zondag 11 juni hopen mijn vrouw Corine en ik in u 
midden te zijn. Dan mag ik voorgaan en na de dienst jullie iets over mijn 
werk hier vertellen. Gods zegen op het pinksterfeest en tot gauw! 
 
Ds. Gerrit Vreugdenhil 
Medellín (Colombia) / Gouda 
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FIETSEN OP WOENSDAGAVOND 
We hopen op een mooie zomer, op mooi fietsweer, dus kom en fiets 
mee. Elke woensdagavond ’s avonds 19.00 uur start bij Rehoboth. De 
afstand is ongeveer 25 km. Met onderweg een stop voor een kop koffie 
o.i.d. Iedereen mag meefietsen, het is gezellig. Wees sportief en kom op 
woensdagavond 
 
 
NACHT VAN GEBED 2023 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in 
de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor 
te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. 
Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, vrijdag 9 op 
zaterdag 10 juni, van 20.00u tot 02.00u, in kerkgebouw Beth Shalom, 
Maasstraat 2 te Nijverdal.  Tijdens de Nacht horen en zien we tijdens de 
gebedsblokjes verhalen uit landen met ernstige geloofsvervolging, zoals 
Nigeria, India, Afghanistan en Iran en andere. Tijdens één van de blokjes 
zal een spreker van Open Doors aanwezig zijn. Het is ook mogelijk een 
deel van de Nacht mee te bidden, schuif gerust aan wanneer het u past. 
De Nacht van Gebed volgt traditiegetrouw op de Zondag voor de 
Vervolgde Kerk, zo 4 juni. In diverse kerkdiensten zal dan aandacht voor 
de vervolgde christenen worden gevraagd.  
Algemene informatie over beide activiteiten is te vinden op de website 
van Open Doors. Neem voor vragen over de plaatselijke Nacht van 
Gebed contact op met Marcel Ticheler, tel.nr. 0548-619647 of via e-
mailadres tichelermarcel@gmail.com  
 
 
 
 
OPEN DAG 3  JUNI 2023 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaat 30 jaar. Op de Open 
dag van D.V. 3 juni 2023 willen we bij dit jubileum stilstaan. We doen dit 
aan de hand van een ‘proeverij’ van Herberg-activiteiten. Het wordt een 
dag van terugblikken, meedoen en vooruitblikken door workshops, 
rondleidingen, muziek en ontmoeten. We willen God danken voor deze 
plek en voor de zegen die zoveel gasten gedurende deze jaren hebben 
ervaren. De Open dag vindt plaats op het terrein van PDC de Herberg, 
Pietersbergseweg 19, Oosterbeek van 13.30-16.00 uur.  
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We nodigen u uit om (opnieuw) kennis te maken met wat PDC de 
Herberg als huis van de kerk in deze tijd te bieden heeft. Van harte 
welkom! We vinden het fijn als u zich aanmeldt via 
info@pdcdeherberg.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.pdcdeherberg.nl.   
 
 
 
 
 

 
 
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 

 
Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 2 juni , 18.00 uur  
Predikant:   Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234 

@: ejprins84@gmail.com 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 

  
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  
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