
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 2 JULI 2023  
09.30 uur Ds. H.J. Donken, Wierden 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
19.00 uur Ds. Y Breemes, Hollandscheveld, jeugddienst, 
  gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Jeugdwelzijn-Kinderbescherming 
 / 2e Predikantsplaats  /  3e  Algemeen Kerkenwerk 

 
ZONDAG 9 JULI 2023  
09.30 uur Ds. E.J. Prins, afscheid groep 4 kindernevendienst 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie,  / 2e Predikantsplaats  /  
 3e Onderhoud orgel 

19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK 
   
ZONDAG 16 JULI 2023  
09.30 uur Evangelist R. Bartels, Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
19.00 uur Ds. E.J. Prins,  gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Kerk en Eredienst  /  
2e Predikantsplaats  /  3e  Kerkenraadsfonds 
 

ZONDAG 23 JULI 2023  
09.30 uur Ds. E.J. Prins 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie,  / 2e Predikantsplaats  /  
 3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

19.00 uur Ds. G de Goeijen, Den Ham, gezamenlijk GK 
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MEDITATIE 
Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen 
in de waarheid wandelen. (3 Johannes 1:4) 
Lezen: 3 Johannes 
 
De derde brief van Johannes is gericht aan ene Gajus. Wie hij is, weten 
we verder niet. Maar we weten wel dat Johannes vol lof over hem is. 
Gajus wandelt namelijk in de waarheid. Dat wil zeggen: hij leeft als een 
oprechte volgeling van Jezus Christus. In zijn doen en laten merk je aan 
hem, dat hij wordt gedreven door de liefde van Christus. 
 
Dat geeft Johannes vreugde: dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. 
En kinderen, dat zijn hier niet Johannes’ biologische kinderen, maar 
mensen, die aan zijn zorg als opziener over de gemeente zijn 
toevertrouwd. Die uitdrukking ‘kinderen’ geeft iets aan van een 
vertrouwensrelatie. Sommige van deze ‘kinderen’ hebben misschien van 
Johannes zelf het evangelie gehoord, anderen weer van iemand anders. 
Maar doordat ze aan zijn zorg zijn toevertrouwd, zijn ze allemaal 
‘kinderen’ (en tegelijk natuurlijk ook broeders en zusters). De ‘geestelijk 
vader’ is blij dat zijn kinderen de weg gaan die hij hun heeft gewezen.  
 
Eerlijk is eerlijk, deze tekst gaat niet in de eerste plaats over de 
(geloofs)opvoeding binnen het gezin. Toch denk ik dat het ook voor de 
opvoeding van je eigen kinderen kan gelden. Dan zou het een mooie 
trouwtekst zijn, één om in te lijsten en boven je bed te hangen. Want: je 
bent toch blij als je kinderen de weg volgen die jij hen wijst? Niet dat ze 
per se hetzelfde moeten worden als jij. Maar als ze doen wat jij ze 
geleerd hebt, dan geeft dat vreugde. En als het gaat over de 
geloofsopvoeding, dan hoop je toch ook dat je kinderen de weg van God 
gaan?  
 
Ja maar: wat als dat nou niet gebeurt? Je hoopt het wel, maar je kinderen 
kiezen andere wegen? Soms geef je misschien jezelf daar nog wel de 
schuld van: heb ik het wel goed genoeg voorgeleefd? De christelijke 
pedagoog Wim ter Horst schrijft: “wie liefheeft, is niet schuldig.” Dat is 
erg belangrijk om te onthouden. Een woord van troost aan ouders die 
met liefde hun kinderen de weg naar God hebben gewezen.  
 
Tegelijk, als je kinderen andere wegen gaan, stelt je dat wel voor 
teleurstellingen en aanvechtingen. Hoe ga je daarmee om? Het is goed 
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om als ouder dan bepaalde vragen onder ogen te zien, zoals: welke 
verwachtingen heb ik van mijn kinderen? Mogen ze ook hun eigen weg 
zoeken? En: vertrouw ik op Gods nabijheid hierin? Een voorbeeld hierbij 
is de Vader uit de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15). Hij had de 
moed en het vertrouwen om zijn zoon te laten gaan. Hij deed dat zonder 
verwijt, zonder hem op de voet te volgen. Maar hij stond wel steeds op 
de uitkijk. 
 

Mooi: ouders die op de uitkijk staan. Die dat biddend doen. Op een dag 
moet je je kinderen loslaten en maken ze hun eigen keuzes. Maar dat 
geeft hen soms ook nieuwe ruimte om tot zichzelf te komen. En om tot 
God te komen. Dat is allereerst iets tussen je kinderen en God. Als ouder 
sta je dan op een afstand. En: je weet niet alles wat over er gebeurt 
tussen God en jouw kind. Of, ik moet zeggen: Zijn kind. Wie zijn kinderen 
in het gebed bij God in bewaring kan brengen, kan die kinderen 
makkelijker loslaten. In het vertrouwen dat God wel wegen vindt 
waarlangs de voet van je kind, en ook je eigen voet, kan gaan. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 2 juli 
’s Morgens gaat ds. Donken uit Wierden voor. 
In de avond is er in onze kerk een gezamenlijke jeugddienst, waarin ds. 
Y.R.M. Breemes uit Hollandscheveld voorgaat. Het thema van deze 
dienst is: Omgaan met (on)geloof. Jong en oud zijn van harte 
uitgenodigd voor deze dienst! 
 

Zondag 9 juli 
In de morgendienst nemen we afscheid van de kinderen van groep 4 van 
de kindernevendienst. Het thema van deze dienst is op het moment dat 
ik dit schrijf nog niet bekend. 
’s Avonds is er een dienst in de Gereformeerde Kerk (geleid door ds. 
Heusinkveld) die in het teken staat van de uitzending van de World 
Servants. Het is mooi dat er ook dit jaar weer jongeren (een deel van) 
hun vakantie besteden ten dienste van anderen die het minder hebben.  
 

Zondag 16 juli 
’s Morgens is evangelist R. Bartels uit Rijssen in ons midden.  
In de avonddienst ga ik zelf voor. Waar ik dan over zal preken, weet ik 
nog niet. 
Zondag 23 juli 
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Dit is de zondag waarop ik in de morgendienst afscheid neem van u als 
gemeente. We hopen elkaar dan nog één keer te ontmoeten rondom het 
Woord van God als gemeente en (eigen) predikant.  
De voorganger in de gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde 
Kerk is ds. De Goeijen uit Den Ham. 
Gezegende diensten! 
 
BELIJDENISCATECHESE 
Misschien heb je er al weleens over gedacht om belijdeniscatechisatie 
te gaan volgen, maar is het er nog niet van gekomen. De periode van de 
zomervakantie kan een mooie tijd zijn om hier (nog) eens over na te 
denken. Ook al is er geen ‘eigen’ predikant, de kerkenraad wil in het 
komende seizoen wel de mogelijkheid bieden voor belijdeniscatechisatie 
en belijdenis doen. Neem hierover gerust contact op met je 
wijkouderling. 
 
TOT SLOT 
1. Inmiddels is het beroep naar De Kapel in Staverden ook ingegaan. Op 
8 juli moet ik de beslissing hierover genomen hebben. Wilt u ook voor dit 
beroep met mij meebidden? 
2. Een hartelijke groet, ook namens Desiree en de kinderen, 
Ds. Evert-Jan Prins 
 
AFSCHEIDSDIENST DS. PRINS 
Nu ds. Prins zijn beroep voor 50% naar wijkgemeente van de Oude Kerk 
te  Ermelo heeft aangenomen, zullen wij als gemeente afscheid van hem 
en zijn gezin nemen. 17 juni jl. heeft ds. Prins ook een beroep voor 50% 
gekregen vanuit de Kapel van Staverden ( valt onder de Hervormde Kerk 
Ermelo). We wensen hem hiervoor sterkte en Gods nabijheid toe. 
Op D.V. zondag 23 juli zal ds. E.J. Prins afscheid nemen van onze 
gemeente, de dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid 
om koffie te drinken in de tuin van de pastorie en is er gelegenheid om 
afscheid van ds. Prins en zijn gezin te nemen. 
Wij nodigen u allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
 
KERKBLAD  
Kerkblad 30 juli (4 weken)  copy inleveren voor 21 juli  18.00 uur 
Kerkblad 27 augustus   copy inleveren voor 18 aug. 18.00 uur  
Kerkblad 17 september copy inleveren voor 8 sept. 18.00 uur 
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JONGERENAVONDEN 
We willen graag jongerenavonden organiseren voor grofweg de leeftijd 
20-30 jaar – dit voor jongeren van beide kerken, maar ook voor wie niet 
bij de kerken zijn aangesloten. Daarbij denken we aan koffie, muziek, 
ontmoeting, thema of spreker en een nazit voor wie wil. Een eerste 
voorstel is de vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (zodat daarna ook 
nog tijd is voor iets anders). Wil je meehelpen bij het organiseren, heb je 
goede of betere ideeën, wil je graag een bepaalde spreker horen... – laat 
het weten aan Marit Kamphuis (06-29154463). We horen graag van 
jullie! 
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 21 juli, 18.00 uur  (4 weken) 
Predikant:   Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234 

@: ejprins84@gmail.com 
 

Scriba:  
@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 

Administratie kerk:    
@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
 

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  
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