
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 30 JULI 2023  
09.30 uur Ds. H. de Haan gezamenlijk GK             ,  
19.00 uur Ds. G.Nijland, Rijssen, gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Kerk en Eredienst  / 
2e Predikantsplaats  /  3e  Algemeen Kerkenwerk 

 
ZONDAG 6 AUGUSTUS 2023  
09.30 uur Evangelist R. Bartels, Rijssen  

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst  / 
2e Predikantsplaats  /  3e  Onderhoud Kerk en Gebouwen 

19.00 uur Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen, gezamenlijk GK 
 
ZONDAG 13 AUGUSTUS 2023  
09.30 uur Ds. M.B. Plette, Vriezenveen 
19.00 uur Prof. F.G. Immink, Woudenberg, gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Algemeen Kerkenwerk  /  
2e Predikantsplaats  /  3e  G.Z.B. Zomerzendingscollecte 

 
ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023 
09.30 uur Ds.H. van Wingerden, Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats  /  
  3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden, gezamenlijk GK 
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MEDITATIE 
Halleluja! (Psalm 146:1 en 10) 
Lezen: Psalm 146 
‘Halleluja’ is een woord dat bijna alle mensen op deze wereld wel 
kennen. De uitspraak kan per taal iets verschillen, maar je kunt het altijd 
herkennen. Dit Hebreeuwse woord is internationaal gegaan, om het 
maar zo te zeggen. Het is een uiting van lof en eer aan het adres van 
God. Hij wordt geprezen om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Het 
is ook een oproep: “prijs de HERE!” (‘Hallelu’ is de gebiedende wijs van 
het Hebreeuwse werkwoord voor loven, en ‘Ja’ verwijst naar de naam 
van God in het Oude Testament: Jahweh, een naam die vanwege de 
heiligheid nooit wordt uitgesproken en die in Nederlandse 
Bijbelvertalingen wordt weergegeven als ‘HERE’, ‘HEERE’ of ‘HEER’) 
 
Ps. 146 begint en eindigt met dit woord, trouwens net als de Psalmen 
147-150. De vijf slotpsalmen willen daarmee als het ware zeggen: dit is 
het doel waarvoor wij geschapen zijn, vanaf onze eerste inademing tot 
onze laatste uitademing. Wij leven om te loven. Daarvoor hebben wij 
onze adem ontvangen: om Gods Naam hoog te houden. 
 
Nu zit ‘God loven’ vaak niet zo in ons systeem, om allerlei redenen. Het 
woord ‘Halleluja’ gebruiken we ook niet zo snel, we willen liever niet in 
verband gebracht worden met  ‘Halleluja-gelovigen’, dat is veel te 
enthousiast. En daarbij: heeft God het nodig dat wij Hem loven?  
 
Nee, dat is het niet. Niet Gód heeft het nodig, wíj hebben het nodig. Want 
loven is niet allereerst een uiting van wat er in ons leeft aan blijdschap 
en dankbaarheid. Loven is juist bedoeld om ons te richten op God, en 
daarmee los te komen van onszelf. We zingen onszelf Zijn goedheid en 
grote daden te binnen. Door te loven leren we om niet al onze kaarten 
op menselijke kracht te zetten, maar het te verwachten van God die onze 
Helper is. Die ons kan helpen, omdat Hij zo machtig is dat Hij hemel en 
aarde gemaakt heeft, en die ons wil helpen omdat Hij zo liefdevol is dat 
Hij oog heeft voor het zwakke en kwetsbare. Dat laatste zien we vooral 
in Jezus Christus. Hij maakt gevangenen los, opent ogen van blinden, 
richt gebogenen op (Psalm 146:7-8). Wanneer je Hem ontmoet, ontdek 
je dat je Zijn hulp nodig hebt. Durf je die hulp te vragen? Jezus wil die 
hulp geven, om je in vrijheid te laten ademhalen en te laten leven voor 
Gods aangezicht. En met Zijn Geest blaast Hij ons Zijn adem in, zodat 
we lovend gaan leven.  
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Een lovend leven: dat is een leven waarin we groeien in geloof, hoop en 
liefde. Het is het goede leven dat God met ons voorheeft. Op dat goede 
leven heb ik u en jou als predikant willen wijzen. Ik heb de gemeente 
willen aansporen om op God gericht te zijn. En nu ik vertrek, geloof ik 
dat God zelf zijn gemeente hier de adem geeft om de lofzang gaande te 
houden.  
 
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja! 
 
We wensen deze nieuwe belijdende leden Gods zegen voor hun verdere 
levensweg.  
 
WOORDEN VAN AFSCHEID 
Dit is het laatste kerkblad waarin ik schrijf. Afgelopen zondag hebben we 
afscheid van elkaar genomen. Afscheid nemen is niet altijd gemakkelijk, 
en dat geldt zeker ook voor dit afscheid, we hebben tenslotte veel 
beleefd met elkaar in de afgelopen zeven jaar. Ik kijk wel goed terug op 
de afscheidsdienst. Het was bijzonder om in een volle kerk nog één keer 
het Woord te mogen bedienen als uw eigen predikant. Na afloop van de 
dienst was het mooi om u en jou te ontmoeten, we hebben heel wat 
handen gegeven. Dank voor alle mooie reacties, voor de kaartjes en 
cadeaus (overigens niet alleen bij de afscheidsdienst, maar ook in de 
afgelopen periode als geheel). Ook hartelijk dank voor de prachtige klok 
die we hebben ontvangen van u als gemeente. Die krijgt zeker een 
mooie plek in het nieuwe huis. 
Nu komt de verhuizing naar Dennenlaan 25 in Ermelo met rasse 
schreden dichterbij. We hopen dat we daar weer net zo goed kunnen 
wonen en werken als hier. Zoals de meesten van u wel gehoord zullen 
hebben, ga ik naast mijn werk in de Oude Kerk Ermelo ook aan het werk 
in de Kapel Staverden, zodat ik straks fulltime aan de slag kan. We zijn 
als gezin verwonderd over hoe dit allemaal is gelopen. 
We wensen u en jou alle goeds en Gods zegen voor de toekomst. 
Predikanten komen en gaan, maar God blijft. Om het met woorden uit 
Psalm 146 te zeggen: “Hij bewaart voor eeuwig de trouw.”  
 
Een hartelijke groet, ook namens Desiree, Anna, Eline, Joëlle en Vera, 
 
Ds. Evert-Jan Prins 
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KERKDIENST ZONDAGMORGEN 30 JULI 
Voor de morgendienst van D.V. zondag 30 juli was het heel moeilijk om 
vervanging te vinden (het is vakantie tijd) en is het niet gelukt om een 
predikant, proponent of kerkelijk werker te vinden voor deze dienst. 
Nu is overlegd met de Gereformeerde Kerk om deze dienst gezamenlijk 
te houden en is er in de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke 
morgendienst en de avonddienst is dan gezamenlijk in de Hervormde 
Kerk. 
 
 
AFSCHEIDSDIENST Ds. EVERT JAN PRINS 
In de ochtenddienst van zondag 23 juli 2023 heeft ds.Evert-Jan Prins 
afscheid genomen van de Hervormde Gemeente van Daarle na een 
periode van ruim 7 jaar. De tekst van de prediking was uit Psalm 146, 
vers 1-10 en stond in het teken van de lofprijzing. “goed is het leven als 
’s Heren lof wordt aangeheven”. Aan het einde van de dienst werden 
ds. Prins en zijn gezin toegesproken door wethouder dhr. P. Lage 
Venterink namens de burgerlijke gemeente Hellendoorn, door ds. B.J. 
Heusinkveld namens de Gereformeerde Kerk Daarle en door ouderling 
H.J. Kleinjan (voorzitter kerkenraad). Allemaal mooie en bemoedigde 
woorden en woorden van dank voor het vele werk wat er in de 
afgelopen jaren is verzet door ds. Prins.  Ook werd ds. Prins vanuit de 
kindernevendienst toe gesproken en kreeg hij een cadeau. Vanuit de 
Hervormde Gemeente van Daarle, werd hem een cadeau aangeboden 
en hebben we hem staande toegezongen: Lied 356 uit de bundel 
Weerklank: “Ga met God en Hij zal met je zijn” Als laatste is er een 
woord van dank uitgesproken door ds. Prins. 
We kijken terug op een goede afscheidsdienst en zijn dankbaar dat ds. 
E.J. Prins zo veel heeft betekend in onze gemeente voor jong en oud 
en voor de fijne samenwerking in de kerkenraad. 
Het was mooi om te zien dat er zoveel gemeenteleden aanwezig waren 
bij de dienst of deze dienst vanuit de huiskamer hebben meebeleefd. 
Na de dienst was er gelegenheid om afscheid te nemen van de familie 
Prins en kon er onder het genot van een kop koffie met krentenwegge 
in Rehoboth  afscheid worden genomen. De opkomst was groots door 
jong en oud. Na afloop was er voor de familie, genodigden en de 
kerkenraad een broodmaaltijd in Rehoboth. Een ieder die op welke 
manier dan heeft meegeholpen aan deze afscheidsdienst, hartelijk 
dank daarvoor. De familie Prins gaat per 3 augustus a.s. verhuizen 
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naar de gemeente Ermelo en we willen ze hierbij nogmaals Gods 
onmisbare zegen en hulp toewensen om daar ook tot zegen te zijn!  
 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
 
VACANT EN NU? 
Zondag 23 juli 2023 hebben we officieel afscheid genomen van ds. E.J. 
Prins en zijn gezin. We zijn nu dus een vacante gemeente. Tijdens 
deze vacante periode is ds. J.W. Goossen  uit Vriezenveen, bereid 
gevonden als consulent voor gemeentewerk in onze gemeente voor 
o.a. pastorale bezoeken, begeleiden rouwdiensten, begeleiden 
vergaderingen. We vinden het fijn dat ds. J.W. Goossen dit wil en kan 
doen voor onze gemeente.  Mocht u contact willen met ds. J.W. 
Goossen, dan kunt u dat aangeven bij uw wijkouderling of bij de scriba 
via de mail: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 
 
GZB ZOMERZENDINGSCOLLECTE  
Zondag 13 augustus is er weer de gzb zomerzendingscollecte. Deze 
gaat naar ds Vreugdenhil , onze gzb deelgenoot. Hij heeft onlangs nog 
bij ons gepreekt en heeft daarna een presentatie gegeven. Hij is te 
volgen op internet via zijn site https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws. 

 
OPENLUCHTDIENST 
Op zondag 3 september 2023 vindt de openluchtdienst plaats op het 
plein bij de basisschool “De Ark” in Daarle.  De dienst begint om 15.00 
uur. Dhr. Jeffrey Bredenhoff uit Wierden gaat spreken over het thema: 
“Oog voor elkaar”. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door 
een aantal inwoners uit ons dorp. Wij vragen u om zelf een stoel mee te 
brengen. Wij nodigen u/jij van harte uit voor deze dienst.  Samen zingen 
en getuigen tot Gods eer.  
Evangelisatiecommissie gezamenlijke kerken Daarle. 
 
Digibord 
In Rehoboth staat al enige tijd een verrijdbaar digitaal schoolbord ook 
wel digibord genoemd.  We zijn er heel blij mee. Hij kan gebruikt 
worden voor catechisatie, clubs, gemeenteavond, enz. We bedanken 
de gever heel hartelijk voor deze gulle gave! 
 
 
 

mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl
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Rolstoel 
Wij zijn nog op zoek een inklapbare rolstoel. Deze willen we gebruiken 
als iemand onwel wordt in de kerk. Heeft u er misschien een staan, die 
niet meer gebruikt wordt? Wij houden ons aanbevolen. U kunt contact 
opnemen met een van de kerkrentmeesters Gerben Valk 697150 of 
Gertjan Lemans 601260 of met Ina Kleinjan 697878. 
 
Solidariteitskas 
Ruim 70% heeft de rekening van de Solidariteitskas 2023 al betaald. 
Mocht u hem nog niet betaald hebben, doe dat dan zo spoedig 
mogelijk. Wanneer de betaling op 1 september 2023 nog niet binnen is, 
ontvangt u een herinnering vermeerderd met administratiekosten. 
 
KERKBLAD  
Kerkblad 27 augustus   copy inleveren voor 18 aug. 18.00 uur 
Kerkblad 17 september copy inleveren voor  8 sept. 18.00 uur 
Kerkblad  8 oktober  copy inleveren voor 29 sept. 18.00 uur 
 
VERSTERKING BESTUUR CHR. BOEKENHUIS DE AKKER 
Christelijk boekenhuis de Akker is voor de versterking van het bestuur 
op zoek naar iemand met gevoel voor verkoop van haar bijbels, 
boeken, kaarten, muziek en cadeauartikelen. De Akker heeft een 
winkel in Vriezenveen en wordt geheel gerund door enthousiaste 
vrijwilligers. De Akker heeft tot doelstelling de verspreiding van het 
blijde evangelie van Jezus. Ook is er ruimte voor een kop koffie en 
goed gesprek. 
Samen met het  bestuur zal het nieuwe bestuurslid zich focussen op: 
* Promoten van De Akker 
* De Akker onder de aandacht brengen van kerken in de wijde 
omgeving   
* Klantrelaties aangaan en onderhouden  
Heeft u hart voor het christelijk boek en houdt u van het opbouwen en 
onderhouden van netwerken, kom dan ons team versterken en neem 
contact met ons op. Het bestuur,www.akkerboek.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.akkerboek.nl/
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FIETSTOCHT DINSDAG 15 AUGUSTUS 2023 

 
U KUNT STARTEN TUSSEN 10.00 UUR EN 12.00 UUR BIJ ’T 
KULTURHUS NIEUWESCHOOLWEG 5 TE HOGE HEXEL GEM. 
WIERDEN. 
 
Als comité Wierden hopen we dit jaar weer een fietstocht te 
organiseren. Onderweg is er koffie, frisdrank, ijs en ook zijn weer de 
heerlijke pannenkoeken te koop.  Er zijn routes van ± 33 en 45 km. 
U kunt finishen tot 16.30 uur bij de startplaats waar u weer het W&D 
vaantje kunt afhalen.  
Ook als u niet meefietst bent u van harte welkom om gezellig een kopje 
koffie te drinken of een pannenkoek te eten bij het Kulturhus of bij de 
controleposten. (Bij de start is ook een route beschrijving hoe je met de 
auto bij de controleposten kunt komen.) 
Dit jaar gaat de opbrengst naar: Vezels voor de toekomst. 
Gerald Lithon woont in de bergen in Mindanao. Hij verbouwt abaca, dit 
is een bananensoort die een vezel levert, waar textiel van gemaakt 
wordt. Hij zou meer kunnen verdienen, maar door verschillende 
factoren werd hij daarin geremd. Totdat hij in aanraking kwam met een 
partnerorganisatie van Woord en Daad. 
Abacateelt op de Filipijnen  
Kleding, briefgeld en theezakjes zijn eindproducten waar de stevige 
vezels van de abacaplant in verwerkt worden. 
Op de Filipijnen wordt al eeuwenlang abaca geteeld door kleinschalige 
abaca boeren. 
Training voor ambitieuze boeren  
Een groep boeren benaderde een partnerorganisatie van Woord en 
Daad en vroeg om ondersteuning. 
 Ze willen een duurzame keten opbouwen en hun kinderen toekomst 
bieden. Woord en Daad gelooft in deze ambitieuze boeren. 
Ons doel is om 6250 boeren te trainen, 600 nieuwe banen te creëren, 
boeren samen te laten werken en landbouwrechten te registreren. 
Een duurzame toekomst voor ambitieuze boeren: U kunt daar ook aan 
bijdragen, fiets mee en u steunt dit mooie project. 
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Meer lezen hierover? Kijk op woordendaad.nl>projecten>'Vezels voor 
de toekomst'.Kunt u niet meefietsen maar wilt u Woord en Daad wel 
steunen, maak dan een gift over op banknummer NL52RABO 
035.48.68.187 t.n.v.: Woord en Daad fietstocht 2023.  
 

 
 
 
CD’s RIJSSENSE MANNANZANG EN LOOFT DEN HEER NOTTER 
Vanwege een opruiming hebben wij nog een hele voorraad cd’s van de 
verschillende edities van de Rijssense Mannenzang en van ons koor 
Looft den Heer uit Notter. Dit zijn cd’s vol met psalmen, gezangen en 
geestelijke liederen gezongen onder leiding van dirigent Jan Quintus 
Zwart. Als ze bij ons in de kast blijven liggen kunnen ze niet tot zegen 
zijn, daarom geven wij ze weg aan mensen die we er blij mee kunnen 
maken. Dat kunt u zelf zijn, familie, buren of kennissen, maar wij 
denken ook aan bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen en 
woongroepen waar graag naar christelijke liederen geluisterd wordt. Of 
wellicht wilt u een stapeltje om weg te geven aan mensen waar u op 
(pastoraal) bezoek gaat. Bent of kent u iemand die belang heeft bij een 
aantal cd’s? Neem dan contact met ons op via grievink.h@gmail.com  
Bestuur Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer, Notter 
 
 
 
 
 
 
TIENERCLUBKAMP 

mailto:grievink.h@gmail.com
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INSPIRATIEDAG  
Vanuit IZB-Focus organiseren we een inspiratie dag voor gemeenten die 
betrokken zijn bij het Focustraject, of dit in het verleden zijn geweest. 
Tijdens deze inspiratie dag zijn ook gemeenten welkom die interesse 
hebben in Focus, bijvoorbeeld missionaire commissies, predikanten, 
kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden. Als IZB ondersteunen we 
gemeenten in missionair kerk-zijn, en verwelkomen daarom iedereen die 
hierin een wens koestert van harte. De Focus dag staat in het teken van 
elkaar ontmoeten. Of je nu bij een Focustraject betrokken bent of nog 
zoekende naar hoe missionair kerk-zijn voor uw gemeente vorm en 
verdieping kan krijgen; wees welkom, en ontmoet elkaar. Ook bieden we 
inhoudelijke en praktische inspiratie voor eenieder die hier verder mee 
aan de slag wil. Hiertoe faciliteren we twee workshopsrondes. Nadere 
informatie over de inhoud van deze workshops vindt u binnenkort op 
onze website. We gaan in het programma ook in op wat er nodig is in de 
verschillende fasen van het veranderingsproces richting missionair 
gemeente zijn. Want niet iedere actie is altijd effectief in iedere situatie! 
Daarom delen we een selectie van onze ervaringen, inzichten en 
expertise, voor vitale gemeenten met betrokken gemeenteleden. De 
focus dag vindt plaats in de Sionkerk in Houten op zaterdag 7 oktober 
van 10:00 - 13:30 uur. U bent welkom vanaf 9:30 uur. Het evenement is 
gratis, en inclusief lunch. Vooraf opgeven is verplicht via onze website: 
www.izb.nl/focus  
Hebt u vragen? Mail dan naar focus@izb.nl. 

 
BETROKKENHEID DIACONIEEN EN CARITAS BIJ DE ANTI-
ARMOEDEBEWEGING IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 
Op zaterdag 13 mei vond op de Informatiemarkt Sociaal Domein de 
presentatie plaats van het boekje ‘Anti-armoedebeweging in de 
gemeente Hellendoorn 1992-2022’, samengesteld door Rikie 
Dommerholt. Het boekje biedt een mooi overzicht van wat er sinds de 
start van de Werkgroep Kerk en Minima op 14 januari 1992 ontstaan is 
aan organisaties die zich bezig houden met het welzijn van mensen die 
weinig te besteden hebben. Voor 1992 speelden de Diaconieën en 
Caritas al een grote rol bij het ondersteunen van mensen die niet genoeg 
geld hadden om gewoon van rond te komen. Het aandeel van de kerken 
werd steeds groter in de vorm van het Samenwerkingsverband van de 
Gezamenlijke Diaconieën en Caritasinstellingen. Het boekje is gratis 
verkrijgbaar bij het Trefpunt Minima, telefoon 06-1063 3846, E-mail 
trefpuntminima@hotmail.com 

mailto:trefpuntminima@hotmail.com
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TEKENING VOOR DE JEUGD/FIJNE VAKANTIE 
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 18 augustus, 18.00 uur  
Predikant:   Vacant 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  

 

mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

