
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023  
09.30 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham    
19.00 uur Ds. G. A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Diaconie  / 
2e Predikantsplaats  /  3e  Kerkenraadsfonds 
 

 
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023  
09.30 uur Prop. J.P. Bredenhoff, voorbereiding Heilig Avondmaal  

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
Collecte bij de uitgang: 1e  Diaconie  / 2e Predikantsplaats  /  

 3e  Onderhoud Kerk en Gebouwen 
15.00 uur Openluchtdienst 
 
 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023  
09.30 uur Ds. J. H. Dekkers, Wierden.  Heilig Avondmaal 
19.00 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen,  voortzetting Heilig  
  Avondmaal,  gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e  Diaconie - Avondmaalsblokken  /  
2e Predikantsplaats  /  3e  IZB 
 

                27 AUGUSTUS   2023 

 

  KERKBLAD 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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MEDITATIE 
Hoe maak ik de reis van mijn leven?                   Gen.17: 1  
 

De meeste mensen zijn weer terug van vakantie. Wanneer we elkaar 
voor het eerst weer spreken, is één van de eerste vragen: Hoe heb je 
het gehad? Waar ben je geweest? Hoe was het weer? Was de 
accommodatie goed? Hoe was de omgeving? Enz. enz. Uit de verhalen 
blijkt dat het één grote wirwar van mensen is. En allemaal op reis.  
Maar hoe doe je dat? Sommigen maken zich nergens druk om. Ze 
zeggen heel simpel: we kijken wel waar we terecht komen. Anderen 
daarentegen bereiden hun vakantie zorgvuldig voor. Ze willen niet voor 
onaangename verrassingen komen te staan. De reis moet goed 
verlopen. 
Hetzelfde maar dan in nog veel sterkere mate, geldt voor de reis van ons 
leven. Dan kun je niet volstaan met de gedachte: ik zie wel waar ik 
uitkom. Want dan gaat het bij voorbaat fout.  
Een vakantiereis kun je desnoods nog een keer overdoen, maar dat geldt 
niet voor de reis van ons leven. Die is eenmalig. Vandaar de vraag: Hoe 
maak ik de reis van mijn leven? 
Om te beginnen hebt u een goede gids nodig. En wie zou ik u dan beter 
kunnen aanbevelen dan de God van Abram, de God en Vader van onze 
Here Jezus Christus. Hij is het die je telkens bij de hand neemt en de 
goede weg wijst. Zo heeft Hij zich doen kennen in het leven van Abram.  
In Ur was het begonnen. Daar had God Abram geroepen om uit te gaan 
naar het land dat God hem wijzen zou. En Abram was uitgegaan zonder 
dat hij wist waar hij komen zou. Zo veel vertrouwen had hij in de Here. 
Oók dat is dus nodig: vertrouwen in de Here.  
Soms wordt het aangevochten, beproefd, maar de Here zelf wekt het 
vertrouwen in zijn Woord telkens weer op. Hij komt terug op wat Hij 
beloofd heeft. Hij houdt getrouw zijn Woord. 
In vers 1 maakt de Here zich bekend als God de Almachtige. 
Dat gaat aan alles vooraf. God is en blijft de eerste. Ook in ons leven. 
Denk b.v. aan de doop. Daar geeft Hij ons nadrukkelijk te kennen: Ik ben 
er, voor u, voor jou! God staat in voor de vervulling van zijn beloften. 
Daar zit de nodiging in om met Hem op reis te gaan. 
Wandel voor Mijn aangezicht. Dat wil zeggen: stel je onder Mijn leiding 
en je zult oprecht zijn. Het is een bevel en een belofte. Zo kan het nl. ook 
vertaald worden. De reis van ons leven wordt concreet gemaakt in het 
wandelen met de Here. Dat betekent dat je de Here in alles betrekt. Net 
als met een echte vriend deel je met Hem vreugde en verdriet. Het heeft 
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te maken met de persoonlijke omgang met God door het lezen van de 
Bijbel, in het overdenken van wat Hij mij daarin aanreikt voor het leven 
van elke dag, in het bidden om zijn genade en kracht.  
Wandelen voor zijn aangezicht. Dat betekent ons leven zo inrichten dat 
we niets voor de Here wensen te verbergen, maar dat wij wandelen in 
zijn wegen.  
Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn! Doet u dat, 
doe jij dat? Zijn we herkenbaar als door God geroepen? Abram heeft er 
zich niet voor geschaamd, ook al was hij een eenling.  
U ziet de situatie kan zich zomaar herhalen. Soms kun je een eenling 
zijn op school, op je werk, of in het ziekenhuis. Daar is moed voor nodig, 
de moed van het geloof. Maar die ontvang je door het contact met God 
te onderhouden net als Abram. Overal waar hij kwam bouwde hij de Here 
een altaar, wat men er ook van zei. Daarmee gaf hij eenvoudig te kennen 
dat hij niet buiten de Here kon. 
 

De Here schept er vreugde in als we Hem belijden, als we Jezus volgen. 
Hij is immers de Weg?! Waarom dan nog langer andere wegen 
bewandelen? Denkt u dat het zo de reis van je leven zou kunnen 
worden? Laten we ons niet vergissen. Er is maar één weg: de weg achter 
Jezus Christus. 
 

Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. Het één hoort bij het 
ander. Wandelen met God betekent dat je zijn beeld gaat dragen, dat je 
laat zien wat de omgang met God voor jou inhoudt. Rekenen met wat Hij 
wil en zo tot een zegen zijn voor hem of haar die God op onze levensweg 
brengt. 
Nee, dan reis je niet met onbekende bestemming, maar naar het eeuwig 
Vaderhuis.   
                                                             ds.J.W.Goossen 
 
VAN UW CONSULENT 
Hartelijk dank voor de woorden van welkom in het vorige kerkblad. Dank 
voor het vertrouwen dat de kerkenraad in mij gesteld heeft om in de 
vacaturetijd in Daarle hand- en spandiensten te verrichten. De eerste 
contacten zijn inmiddels gelegd. De meesten van u kennen me wel (van 
gezicht althans) van de kerkdiensten waarin ik van tijd tot tijd mag 
voorgaan. Mocht u om wat voor reden persoonlijk contact met me willen 
hebben, laat het de scriba of wijkouderling weten en we nemen  
We hopen op een goede tijd met elkaar en dat de vacaturetijd niet al te 
lang zal gaan duren, want er gaat toch niets boven een eigen predikant. 
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We wensen de kerkenraad en de te vormen beroepingscommissie 
daarbij heel veel wijsheid en sterkte toe. En laat ook het gebed voor 
elkaar niet ontbreken.  
Met een hartelijke groet aan jong en oud, 
 
ds.J.W.Goossen  
 
 
 
CENSURA MORUM 

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband 
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 10 September. 
Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan mag u contact opnemen 
met de scriba van de kerkenraad. 
 
 

THUIS HEILIG AVONDMAAL 

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in 
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een 
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met een 
diaken of ouderling. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de 
diakenen doorgeven.  
 

 

CATECHISATIE SEIZOEN 2023/2024 
Op maandag 18 en dinsdag 19 september a.s. starten de catechisaties 
weer. Jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs zijn van harte 
welkom bij de catechisatie. Dit seizoen is er op maandag en dinsdag 
catechisatie op de volgende tijden: 
 Groepsindeling per avond: 
12-13 jaar om 19:00 uur 
16-17 jaar om 19:00 uur 
14-15 jaar om 20:00 uur 
18-plus om 20:00 uur  
Opgeven kan voor 1 sept. bij de jeugdouderling. liefst via de app. Wel 
graag even je. voorkeurs dag aangeven, en je leeftijd. We hopen ook dit 
seizoen weer te kunnen starten met een groep voor belijdenis 
catechisatie. Heb je hier interesse voor of vragen over, dan kun je 
contact opnemen met je wijkouderling of jeugdouderling. 
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HEILIG AVONDMAALSCOLLECTE D.V. 10 SEPTEMBER 
Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel   
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de 
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië 
heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen.    Herstel van kerken geeft de mensen weer 
perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 
samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 
bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel 
langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie 
bouwmaterialen schaars en duur zijn.  Kerk in Actie steunt de kerken in 
Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun 
aan zusters en broeders in Syrië. Geef aan de collecte op 10 september 
of maak uw bijdrage over op NL41 RABO 0324824769 t.n.v  Diaconie 
Herv. Gem. Daarle  .o.v.v Kerk in Actie Syrie – Kerk als plek van hoop 
en herstel. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?       
Hartelijk dank!   
 
 

IZB COLLECTE  10 SEPT. Goed voorbereid met jongeren op weg 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk?                                                                       
Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om 
ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden 
genomen.      Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 
Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk 
seizoen pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor 
jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met 
lokale gemeenten. Het kerkelijk seizoen begint weer! Allerlei activiteiten 
starten weer op. Deze zondag collecteren we voor het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk. 
 

 

KAARTEN VOOR ZENDINGSMEDEWERKERS 
Nu na de vakantie willen we weer kaarten gaan maken voor de jarige 
zendingsmedewerkers. Heb je zin om ons te helpen? Je bent van harte 
welkom op woensdag 6 september vanaf  half 2 in de zaal boven de kerk. 
Tot dan, alle hulp is welkom. Ingang vanaf de pastorie kant.  
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KINDERCLUBS 
We gaan binnenkort weer beginnen! Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. 
Je bent welkom! De startmiddag willen we houden op woensdagmiddag 
27 september. Met de gewone clubmiddagen beginnen we op 
donderdag 12 oktober om 14.45 uur. Jullie krijgen binnenkort een 
uitnodiging waar alles op staat. Zien we jou ook (weer)? 
 

 

VROUWENKRING 
Na de vakantie gaan we van start met de vrouwenkring.  Iedereen is van 
harte welkom op de 2e woensdagochtend van de maand en voor dit jaar 
betekent het, dat we bijeenkomen op 13 september, 11 oktober en 8 
november.  D.V. 13 september zijn we uitgenodigd om 9 uur. Uit het 
boekje "Liefdevol gemeente blijven", bespreken we H2: "Doe die deur 
dicht!" Met daarbij het Bijbelgedeelte uit 2 Johannes.   Al eerder of nog 
nooit geweest? Je bent van harte welkom deze morgens bij te wonen.  
Graag tot ziens!  
 

 

KERKBLAD  
Kerkblad 17 september copy inleveren voor  8 sept. 18.00 uur 
Kerkblad  8 oktober  copy inleveren voor 29 sept. 18.00 uur 
Kerkblad 29 oktober   copy inleveren voor 20 okt.  18.00 uur 
 

 

AUTOTOCHT WELZIJN OUDEREN DAARLE 
De autotocht is gepland op donderdag 19 oktober 2023. 
Verdere informatie hierover in het volgende kerkblad. 
 
OUDERENSOOS-DAARLE 

Het begin van het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Onze eerste 
bijeenkomst houden we op dinsdag 5 september a.s. van half 3 tot half 
5 in gebouw Rehoboth. Wij komen eens in de 14 dagen bijeen om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Onderling 
praten we en verder doen we vaak spelletjes met elkaar, zoals 
rummikub, darten, sjoelen of biljarten. Soms zijn we creatief bezig voor 
onze jaarlijkse verkoopavond in november. Inmiddels ligt er al weer heel 
wat klaar voor de genoemde avond. We hopen aan het begin van het 
nieuwe seizoen ook weer nieuwe leden te mogen verwelkomen, 
momenteel hebben we 9 leden. Heeft u interesse kom dan eens een 
middag meemaken, dit is geheel vrijblijvend. Vervoer hoeft geen 
probleem te zijn, hiervoor kan worden gezorgd.  
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INFORMATIE- EN PROBEERMIDDAG ZORGTECHNOLOGIE BIJ ‘UIT 
EN THUIS’ 
Op vrijdagmiddag 29 september organiseert Dagbesteding Uit en Thuis, 
samen met ZorgAccent + een informatiemiddag over Zorgtechnologie. 
Je hoort er veel over in het nieuws, maar wat kan dit voor u betekenen 
en hoe kan zorgtechnologie uw welzijn en zelfredzaamheid vergroten? 
Er zijn allerlei materialen te zien, te ervaren en uit te proberen deze 
middag. U kunt dan bijv. denken aan: -Parkinson-rollator, heupairbag, 
leeshulpmiddel ORcam, OER-radio, een VR bril en andere artikelen, die 
we speciaal voor deze middag mogen lenen bij de Twentse 
ZorgAcademie. 
Altijd al wat meer willen weten over ZorgTechnologie? Kom dan vooral! 
We beginnen om 14.00 uur met koffie en iets lekkers. Vanaf 13.45 uur 
bent u van harte welkom. Kosten zijn €5,- pp. Incl. consumpties. 
Dagbesteding Uit en Thuis, Nieuwstadweg 1a (Dorpshuis ’n Kadiek) 
Onze ingang is aan de voetbalveldzijde.  
 
REGIO ALPHA CURSUS. 
Op 27 sept. begint DV de regio  Alphacursus . De 1e avond zal zijn in 
Daarle  vanaf 7-21.30  uur  in Ruimte en de 2e in Rehoboth op 4 okt. De 
andere avonden zijn in Daarlerveen, Vroomshoop of  Beerzerveld.  
De regio Alpha cursus omvat 10 avonden waarin de basis van het 
christelijk geloof wordt uitgelegd  in 10 avonden. Eerst is er een 
gezamenlijke maaltijd , daarna is er een inleiding .Daarna wordt er in 
verschillende groepjes verder gepraat. Je mag ook gewoon luisteren,  je 
hoeft  niks  te doen als je dat niet wilt,  je mag wel alles vragen ..Er wordt 
een boekje  gebruikt soms een video.   Er zal in totaal 1x een collecte 
worden gehouden. Het mini- weekend is op een vrijdagavond en 
zaterdags vanaf  + -  8.30 tot 4 uur .Hier zal wel een bijdrage voor worden 
gevraagd voor o.a. het eten en de koffie.  Voor wie dat financieel moeilijk 
is is er een oplossing  geef het dan even aan.. Het mini-weekend wordt 
gehouden in november  op een leuke locatie in de omgeving met als 
onderwerp de Heilige Geest.  
Er zijn nog wel vrijwilligers nodig,  namelijk kokers voor 27 sept. en 4 okt. 
.Een eenvoudige maaltijd is prima.. Ook. zijn er nog Teamleiders nodig 
voor het leiden van de gesprekken. Wie denkt hierin  iets te kunnen 
betekenen kan zich hiervoor aub  opgeven. 
Ds Heusinkveld gaat de 1e avond de inleiding verzorgen over het 
onderwerp "Wie is Jezus". De andere 8 avonden en mini-weekend zijn 
er andere inleiders  
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CLUBKAMP 2023 

       Dit jaar wordt er weer een clubkamp georganiseerd! 
Het thema van dit jaar is… 
 

GA MEE…! 

 
Het programma bestaat onder andere uit een bonte avond, actieve 
spellen, vrije tijd en uiteraard zullen we ook tijd vrij maken om over het 
geloof te praten. We vinden het leuk als je met ons mee gaat! 
Waar gaan we naar toe?  De Ruinerhoeve in Daarle. 
Wanneer?     Vrijdag 22 t/m zondag 24 september. 
Kosten?     15 euro – graag contant betalen bij  
     ‘binnenkomst’ op vrijdag. 
Geef je zo snel mogelijk op, uiterlijk voor 2 september. 
 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 8 september, 18.00 uur  
Predikant:   Vacant 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
 

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  
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