
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 

 
ZONDAG 10 DECEMBER 2023, 2e Adventszondag  
09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen  

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie  / 2e Predikantsplaats  /  
3e  Algemeen Kerkenwerk 

15.00 uur Da. B. van de Weg, gezamenlijk GK 
 
ZONDAG 17 DECEMBER 2023, 3e Adventszondag 
09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Ds. T. Smink, Wierden, gezamenlijk HK 

Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst /  
2e Predikantsplaats  /  3e  Onderhoud Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG 24 DECEMBER 2023, 4e Adventszondag 
09.30 uur Prop. J. Eertink, Rijssen  
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats  /   
  3e Algemeen Kerkenwerk 
19.30 uur  Zangdienst met ds. B.J. Heusinkveld in HK 
 
MAANDAG 25 DECEMBER 2023, 1e Kerstdag 
09.30 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden 
  Collecte bij de uitgang 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  

3e Kerstcollecte IZB 
 
 

                10 DECEMBER 2023 

KERKBLAD 
 

 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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DINSDAG 26 DECEMBER 2023, 2e Kerstdag 
09.30 uur  Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen  
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie 2e Predikantsplaats /  

3e Kerstcollecte IZB 
   
ZONDAG 31 DECEMBER 2023, Oudejaarsdag 
09.30 uur  Ds. M.B. Plette, Vriezenveen 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  

3e Leerstoel Gereformeerde Bond 
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk in GK 
 
MAANDAG 1 JANUARI 2024, Nieuwjaarsdag 
09.30 uur  Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden gezamenlijk HK 
  Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst /  

2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
 
MEDITATIE 
De Vredekoning                                            
Een paar weken geleden heb ik het met de catechisanten over Psalm 72 
gehad. Ik sluit daar in deze meditatie bij aan. Psalm 72 heeft men vanouds 
beschouwd als een Messiaanse psalm. Dat wil zeggen een psalm die 
boven zichzelf uitstijgt en vol is van de Messias: Jezus Christus, de 
Gezalfde. Het rijk van Salomo, de zoon van David was een rijk van vrede 
en gerechtigheid. Het was groot en groots, zeker voor de begrippen van die 
dagen. Toch heeft het nooit die omvang gekregen, waarvan in psalm 72 
sprake is. Het heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan 
de einden der aarde, was niet voor Salomo weggelegd. Er is iets dat onver-
vuld blijft. Vandaar dat men deze psalm Messiaans geduid heeft. Hij reikt 
over Salomo heen naar Christus. Geldt voor Salomo nog een ten dele, in 
Christus wordt het werkelijkheid, in Hem komen de einden der aarde in 
zicht. Naar de vervulling van die belofte hebben de gelovigen onder het 
Oude Verbond uitgezien. Ze hebben er om geroepen en gebeden. Wat dat 
betreft hoop ik, dat u in deze adventsweken, in dezelfde verwachting leeft. 
Want al weten wij dat in Christus het Koninkrijk van God zich heeft baan 
gebroken, er is ook nu nog steeds een rest, die niet vervuld is. De volkomen 
vervulling waarin God zal zijn alles in allen, laat nog op zich wachten. De 
gemeente onder het Nieuwe Verbond wil ze werkelijk gemeente van de 
Heere Jezus Christus zijn, ziet daar naar uit. Het Maranatha mag toch niet 
slechts een aangelegenheid zijn van allerlei bewegingen buiten de kerk. 
Dan is er iets mis. Advent betekent niet stilstaan bij wat gebeurd is, maar 
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ook uitzien naar wat komen zal. Komst en wederkomst van Christus hebben 
alles met elkaar te maken. Wat opvalt in deze psalm is, dat Salomo niet 
allereerst om macht vraagt, maar om gerechtigheid. Wij hadden het 
waarschijnlijk op het eerste gehouden. Wat is immers een koning zonder 
macht? Des te opvallender is het, dat Salomo bidt om gerechtigheid, Góds 
gerechtigheid wel te verstaan. Alleen dan, zo beseft hij, heeft een rijk 
toekomst. Want waar geen gerechtigheid heerst, geldt de macht van de 
sterkste. Wij hebben in onze tijd daarvan voorbeelden te over. Wordt de 
gerechtigheid met voeten getreden, dan wisselt de ene revolutie de andere 
regelmatig af. Daarom bidt Salomo: o God geef de koning Uw 
gerechtigheid. Gerechtigheid. Wat is dat? In de eerste plaats de verdrukte 
recht doen. Omkopen is er niet bij. Ook niet het handelen naar aanzien des 
persoons. Integendeel, voor het één is hij niet ontvankelijk en tegen het 
ander komt hij op. De ellendigen en verdrukten mogen op hem rekenen. Hij 
zal hun recht verschaffen. Recht, dat mens en samenleving tot zegen is. 
Dat heeft Salomo in zijn gebed op het oog. Alleen gerechtigheid geeft vrede 
tot in lengte van dagen. Vrede is dus wat anders dan afwezigheid van 
oorlog. Vrede is dat een mens tot zijn recht komt. Dat hij opnieuw de plaats 
ontvangt die hem van Godswege toekomt. Salomo kon dat slechts ten dele 
geven, maar meer dan Salomo wordt in hem ons aangekondigd. Uiteindelijk 
komen wij in deze psalm uit bij Hem, de Heere onze gerechtigheid. Wat 
Salomo niet kon en wat wij zelf ook niet kunnen, dat deed Hij: het herstellen 
van de verbroken gemeenschap tussen God en mens en tussen de mensen 
onderling. Daarom kan er ook alleen maar van gerechtigheid en vrede 
sprake zijn, wanneer Hij onze Vredevorst is. Los van Hem is ze niet 
verkrijgbaar. En hoe verkrijg je die dan? Door Hem te erkennen als uw ko-
ning. Dát is het, waar het in deze adventsweken om gaat. Wilt u zelf koning 
blijven, wel dan wordt het geen vrede in uw hart. Dan is het slechts een 
kwestie van wat uiterlijk vertoon. Duurzame vrede is alleen daar, waar wij 
voor Hem buigen, waar wij met God verzoend worden door het bloed van 
Christus. Op allerlei terreinen van het leven heeft dat z'n konsekwenties. In 
het Oude Testament gold het b.v. de vreemdeling. Hij zal in uw poorten 
wonen, zo horen wij elke zondag. Vandaag is dat b.v. de asielzoeker. Hij 
zal onder ons een veilige plek hebben. Vrede met God heeft ook z'n 
konsekwenties in de onderlinge verhoudingen. Met name in de apostolische 
brieven wordt daar regelmatig op gewezen. Je kunt geen Kerstfeest vieren, 
terwijl je ruzie hebt met je man, je vrouw, je ouders, je kinderen of met wie 
dan ook. De Vredevorst verlangt dat je het goed maakt en dat kán door 
samen te buigen voor Hem. De gelovigen onder het Oude Verbond wisten 
ervan: Zijn komst is het, die ons heil volmaken zal. Heil heeft te maken met 
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helen. De breuk met God en de breuken onder elkaar. Dat geldt ook nu. 
Daarom tot Hem de Vredekoning en de vrede van God zal uw harten 
vervullen. 
Ik wens u goede en gezegende Kerstdagen. Ds.J.W.Goossen 
 
KERSTCOLLECTE 25 & 26 DECEMBER 2023 : GEEF LICHT 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen 
een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze 
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Tijdens Advent en Kerst 
2023 komt Kerk in Actie in actie voor kinderen in Oekraïne. Veiligheid, 
stabiliteit en psychosociale ondersteuning is wat zij nu hard nodig 
hebben. Dat is precies wat Kerk in Actie hun wil bieden! 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot 
gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven 
leren.  Je kan een bijdrage overmaken op NL41RABO03248 24 769 t.n.v. 
Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v .Kerstcollecte kinderen in 
Oekraïne, Hartelijk dank! 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

ZINGEN EN MEDITEREN OP KERSTAVOND IN DAARLE  
De evangelisatiecommissie van de beide kerken in Daarle, organiseert 
op zondagavond 24 december 2023 de Kerstzangdienst in de kerk van 
de Hervormde Gemeente aan de Dalvoordeweg 2. De zangdienst begint 
om 19.30 uur. Samen luisteren we naar het kerstevangelie en zingen we 
bekende kerstliederen. Ds. B.J. Heusinkveld verzorgt de meditatie. Emos 
verleent de muzikale medewerking. Henk Valk bespeelt het orgel. Bij de 
uitgang wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de dienst. Wij 
nodigen u/jou van harte uit om deze dienst mee te beleven en zo samen 
op weg te gaan naar Kerst. 
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OVERLEDENEN AFGELOPEN KERKELIJK JAAR 
Op 26 november, Eeuwigheidszondag de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, hebben we in liefde en dankbaarheid de gemeente leden herdacht 
en hun namen genoemd, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen: 
 
We wensen hun nabestaanden toe dat zij zich door God getroost mogen 
weten. We denken ook aan anderen onder ons, die in het afgelopen 
kerkelijk jaar een geliefde verloren. Wilt u de mensen die rouwen in uw 
voorbeden en medeleven (blijven) gedenken? 
 

DE MENSEN DIE WE MISSEN 
God, U kent de namen van de mensen die we missen 

Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

Geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart 
 

Troost ons Heer, wees ons nabij 
Laat ons in uw armen vrede vinden 

Draag ons Heer en koester ons 
Als we denken aan de mensen die we missen 

God, U kent de namen van de mensen die we missen 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn 

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd 

 
Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 
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BEROEPINGSCOMMISSIE 
We willen jullie, voor zover mogelijk, op de hoogte houden  van de 
ontwikkelingen van onze commissie. Inmiddels is de 
beroepingscommissie 2x samen geweest ter voorbereiding op het 
zoeken van een nieuwe predikant. 
Zoals op de gemeenteavond onder andere aangegeven, is het wachten 
op de solvabiliteitsverklaring.  Dit houdt in dat de gemeente aan moet 
tonen aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Als deze 
afgegeven is door het CCBB ( het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken)  weten we ook voor hoeveel procent we 
een predikant kunnen en mogen beroepen en kan de aanvraag ingediend 
worden bij het breed moderamen van de classicale vergadering.  Zij 
moeten toestemming geven voor het beroepen van een nieuwe 
predikant. Het CCBB vergadert eens in de 6 weken. De aanvraag moet 
nog ingediend worden. We willen een zo stevig mogelijke onderbouwing 
geven voor een goede verklaring. Hier wordt door de Kerkrentmeesters 
i.s.m. Ina Kleinjan hard aan gewerkt. 
Inmiddels  is op de gemeente avond het beleidsplan goed gekeurd en is 
de profielschets voor de predikant  aangepast door de kerkenraad. Dit is 
ook nodig voor de aanvraag. Wanneer de solvabiliteitsverklaring binnen 
is kunnen we beginnen met het "horen" van predikanten. 
Vanuit het mobiliteitsbureau  van de PKN zal dan namelijk een advieslijst 
komen met beschikbare predikanten die bij Daarle zouden kunnen 
passen aan de hand van de afgegeven profielschets.  
Ondertussen mag u als gemeente t.z.t. ook predikanten aandragen. 
Wanneer dit is zullen we dan opnieuw kenbaar maken in het kerkblad. U 
mag dan (eenmalig)  namen indienen van predikanten die u geschikt 
lijken. Leg ondertussen uw oor eens te luister bij bijv. een gastpredikant 
in onze kerk of elders. Predikanten zijn beroepbaar als ze 4 jaar 
verbonden zijn geweest aan een gemeente. We hopen u middels het 
kerkblad zoveel mogelijk op de hoogte te houden. 
De beroepingscommissie. 
 

CATECHISATIE 
Op 11 en 12 december a.s. is de laatste catechisatieavond van dit jaar. 
Wij hopen elkaar dan in het nieuwe jaar weer te zien op 8 en 9 januari. 
Allen goede feestdagen gewenst! 
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BLOEMENACTIE 
Op zaterdag 13 januari 2024 willen we onze bloemenverkoopactie 
houden. U kunt de bloemenverkopers vanaf 9.00 uur aan uw deur 
verwachten. We hopen dat u een bloem, plant of bolletjes wilt kopen voor 
uzelf of om cadeau te doen. De opbrengst is voor het jeugdwerk (clubs 
en kindernevendienst). 
 
Vrijwillige Bijdrage 2023 
Het jaar 2023 is al bijna afgelopen. Van velen hebben we het toegezegde 
bedrag voor 2023 ontvangen. Maar nog niet van allen. Mocht u uw 
bijdrage nog niet (volledig) hebben betaald, wilt u dit dan deze maand 
doen! 
 
Oliebollenactie  
Vrijdag 29 december 2023 hebben wij weer onze oliebollenactie. U 
ontvangt in week 50 (11-16 december 2023) een bestellijst in de 
brievenbus. Deze lijsten kunt u t/m 27 december 12.00 uur inleveren in 
de brievenbus aan Rehoboth of in de bak onder de toren of bij Dagwinkel 
Maneschijn. U kunt uw bestelling ook mailen naar h-administratie@pkn-
daarle.nl. Wilt u wel de afhaaltijd erbij vermelden. De bestellingen kunnen 
afgehaald worden bij Installatiebedrijf Loohuis, Hellendoornseweg 9. De 
losse verkoop is van 9.00 – 12.00 uur bij ‘Tip. De prijzen zijn per 10 stuks: 
oliebollen € 7,50, oliebollen met rozijnen en krenten € 8,50 en 
appelbeignets € 9,00. Mocht u geen bestellijst hebben ontvangen, onder 
de toren liggen ook nog enkele exemplaren 
 
Verjaardagsfonds 
Vanaf 16 jaar ontvangen alle leden van onze kerk een kaartje om u te 
feliciteren met uw verjaardag. Als u wilt kunt u een vrijwillige gift geven 
voor het kerkenwerk in het verjaardag fonds envelopje (contant of 
collectemunten). Dit kunt u de bezorger van de kaart meegeven of op een 
later tijdstip bij hem/haar in de brievenbus doen of afgeven. Ook kunt u 
het in de collectezak in de kerk doen. U kunt eventueel ook een gift 
overmaken op IBAN NL02 RABO 03248 05 004 met vermelding 
“verjaardagsfonds”. 
 
 
 

mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
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HUISBEZOEKEN - THEMA  
Zodra in de tweede helft van het jaar de ‘r’ in de naam van de maand 
verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden 
opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden 
dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.  
Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede 
zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige 
kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen 
voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48 ‘Ik ben het Brood 
des levens’, mede naar aanleiding van de verkondiging rond de viering 
van het Heilig Avondmaal j.l.  
 
Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen 
lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van 
Luther aan zijn kapper, zijn:  

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte? 
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit 

Bijbelgedeelte?  
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit 

Bijbelgedeelte? 
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?        

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe. 
 
Wanneer u niet kunt graag onderling ruilen en doorgeven aan de 

ouderling. 

 
PASSAGE 
Kerstviering: woensdag 13 december houden wij onze Kerstavond. 
Aanvang 19.30 uur. Een avond afwisselend met zang, muziek, gedichten 
en lezingen. Begeleidt door zanggroep “Merci”. Ook wordt er een 
kerstverhaal verteld. Leden, komt u ook naar Rehoboth om dit met elkaar 
te vieren? We hopen op een fijne avond. 
 
 
VROUWENKRING 
D.V. woensdag 10 januari om 9 uur ben je van harte welkom. Deze 
morgen staat centraal H 5. ''Na regen komt zonneschijn'', (1 Joh.2:18-
29). We ontmoeten je daar graag, tot ziens! 
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KERSTFEEST VOOR DE KINDERNEVENDIENST 
Op tweede kerstdag vieren wij het kerstfeest samen met de kinderen van 
de kindernevendienst voor de groepen 0 t/m 4. We beginnen om 09:30 in 
Rehoboth en sluiten de dienst in de kerk met elkaar af. Alle kinderen 
mogen een kussen of deken meenemen naar Rehoboth. 
 
Tijdens advent zullen we werkjes maken in het thema van kerst. Deze 
werkjes blijven in Rehoboth en worden opgehangen in de kerk voor de 
viering van tweede kerstdag. Op eerste kerstdag is er geen 
kindernevendienst. Op eerste- en tweede kerstdag is er wel kinderoppas 
aanwezig.  
 
KINDERCLUBS 
Op donderdag 14 december 2023 willen we met de kinderen kerstfeest 
vieren. We beginnen om 14.45 uur en de viering zal ongeveer om 17.15 
uur zijn afgelopen. De kinderen hebben het eten dan al op. We hopen 
dat we een fijn kerstfeest zullen hebben. 
 
WORLD SERVANTS DAARLE 
Kerstkaartenactie 
Dit jaar gaan wij ook kerstkaarten bezorgen voor 0,50 euro per kaart. Wij 
bezorgen het naar Daarle, Daarlerveen, Den Ham, Marle, Vroomshoop, 
Vriezenveen, Westerhaar, Nijverdal, Hellendoorn en Hoge Hexel. U kunt 
de kaarten inleveren vanaf 6 december tot 19 december Graag gepast 
geld bij in een envelop meegeven. Ook hebben wij twee inlevermomenten 
bij de Gereformeerde kerk. Op woensdag 13 december en 20 december 
van 18.30 uur– 19.30 uur.  
 
Winterpuzzeltocht 
In de kerstvakantie van 23 december 2023 tot 5 januari 2024  is er een 
winterpuzzeltocht voor iedereen. In het centrum van het dorp zijn 
kerstboompjes, kerstballen en sneeuwvlokjes verstopt. Kunnen jullie alles 
vinden? Doe mee en geniet van een zoektocht door Daarle. Voor 7,50 
euro per gezin doet u mee. Er is een leuke prijs te winnen voor de 
winnaars. De winnaars worden 6 januari bekend gemaakt. Aanmelden via 
email: wsdaarle@hotmail.com Bij de aanmelding ontvangt u een 
formulier, uitleg van de puzzeltocht en een betaallink.  
 
 
 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
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Zoek de Gouden kerstbal 
De kerstwandeling gaat dit jaar helaas niet door wegens 
weeromstandigheden. Daarom hebben wij een spel bedacht voor jong en 
oud. Er is in Daarle de Gouden Kerstbal verstopt. Deze kunt u vinden op 
de Tweede Kerstdag vanaf 12.30 uur. Aan de hand van hints die u elk uur 
krijgt, kunt u de gouden kerstbal vinden. Heeft u als eerste de Gouden 
Kerstbal gevonden dan wint u een fantastische prijs.  Ook zijn er twee 
Zilveren kerstballen verstopt. Dus u heeft meer kans op een prijs! Meld u 
aan om een gezellige Tweede Kerstdag te vieren met uw familie of 
vriendengroep. Aanmelden kan via de mail: wsdaarle@hotmail.com, 
kosten zijn 5 euro per team als u voor 26 december aanmeld.  Meld u op 
de Tweede Kerstdag zelf aan dan betaalt u 7,50 euro voor deelname. Wilt 
u alstublieft melden in de mail wie de contactpersoon is van uw groep en 
voeg ook zijn/haar telefoonnummer toe. Zien wij u dan?  
 
Taartenactie 
Wilt u met kerst een lekkere taart hebben, of voor uw verjaardag, visite of 
gewoon omdat u er zin in heeft? Onze welbekende taarten actie gaat van 
start. U kunt kiezen uit monchoutaart, appeltaart en kwarktaart. Deze 
taarten kosten 15 euro. Ook kunt u een brownie bij ons bestellen en deze 
kost 10 euro. U kunt de bestelling mailen naar wsdaarle@hotmail.com. 
Gelieve een week van te voren bestellen. Wij bakken het met alle liefde 
voor u.  
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) 
Kerkblad 7 januari  copy inleveren voor 29 dec.  
Kerkblad 28 januari  copy inleveren voor 19 jan.   
Kerkblad 18 februari  copy inleveren voor 9 febr.  
Kerkblad 10 maart  copy inleveren voor 1 maart   
 
 
 
 
SAMEN ETEN; GEZELLIG! 
Vanuit het overleg van Welzijn Ouderen kwam de wens om een samen 
eten project op te zetten voor alle 60plussers in Daarle. Hiermee is de 
commissie ouderenzorg DOP3 aan de slag gegaan.  
 
 
 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
mailto:wsdaarle@hotmail.com
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Wat is het plan:   elke derde dinsdag in de maand genieten van  
    gezelligheid en een lekkere maaltijd. 
Wat is de locatie:  De Eshoeve aan de Esweg in Daarle 
Wat zijn de kosten:  € 9,50  
De eerste bijeenkomst is op   dinsdag 16 januari 2024.  

Inloop vanaf 17.15uur 
 
Hier kunt u ook aangeven wat dieetwensen zijn en of u vervoer nodig 
bent.  
 

KERSTPAKKETTENACTIE VOOR DE MINIMA GAAT VAN START  
 
 
 
 
                       
                                                    
 
             
 
Dinsdag 19 december a.s. organiseert de kerngroep acties voor de 
minima van de Raad van Kerken  t.b.v. de minimagezinnen in de 
gemeente Hellendoorn, voor de 30e keer, een “Kerstpakkettenactie voor 
de Minima”.  Dit jaar gaat het om een kerstattentie voor ± 700 
minimagezinnen. In de eerste week van december wordt gestart met het 
gereed maken en aanbrengen van de bekende gele spandoeken. Met 
deze spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstpakkettenactie 
voor de Minima” dit jaar te steunen met een financiële bijdrage. 
Sinds 2020 ontvangen aangemelde minimagezinnen een 
levensmiddelen bon, waar ze voorheen een samengesteld kerstpakket 
kregen. Op basis van overweldigende reacties van gezinnen en 
sponsoren blijkt deze gewijzigde vorm een groot succes. Het is fijn 
gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen bon zelf 
inkopen te doen voor een kerstpakket. Alle bij de Raad aangemelde 
gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin o.a. 
een kerstgroet, een toelichting op de actie en de levensmiddelen bon.  
De kerngroep acties voor de minima zal met alle samenwerkende 
organisaties en vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de kerstactie 
opnieuw te laten slagen. Het bezorgen van zo’n groot aantal 
levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, 
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particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via 
bankrekening: NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-
Kerstpakkettenactie. 

 
Of scan de QR-code 

 
 

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen 
helpen om de minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in 
zicht “een steuntje in de rug” te geven. 
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank! 
Namens de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken 
Nijverdal-Hellendoorn : 
 
De kerngroep van de Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en 
uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: 
plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank 
Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. 
Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde 
Maken), Stichting Maatschappelijk Werk en de Stichting Noabers voor 
Noabers. 
 
LICHTJESAVOND 2023 BEGRAAFPLAATS DAARLE 
Op vrijdag 29 december om 19.00 uur wordt er weer een Lichtjesavond 
georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in 
Daarle. Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een 
sfeer van lichtjes en warmte en met muziek en woorden overleden 
dierbaren herdacht worden. Deze herdenking zal ongeveer een half 
uurtje duren. Iedereen, jong en oud,  is van harte welkom! 
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en 
samen na te praten. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven 
voor de gemaakte kosten. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen met de voorbereidingen op vrijdagmiddag 29 december of helpen 
opruimen op zaterdag 30 december.  
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HERBERGDAG ‘HECHTING, GELOOF EN RELATIES’ 
Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties en ook 
op ons geloof en onze geloofsbeleving. Veiligheid en vertrouwen zijn 
beide nodig voor veilige hechting. Door de gebrokenheid waarin we leven 
is die er helaas niet altijd. Als er teleurstellende of traumatische 
ervaringen zijn in hechtingsrelaties, dan werkt dit door in de verhouding 
tot God. Hoe zit dat precies? En wat kan je daarmee in het pastoraat in 
de gemeente? En kan je daar ook iets mee in de prediking? Relevante 
vragen. Op donderdagmiddag 25 januari 2024 hoopt psycholoog en 
theoloog prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker een lezing te geven in het 
Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De lezing zal 
gaan over de invloed van hechting op geloof en relaties en de betekenis 
daarvan voor pastoraat en prediking.Na de lezing vertelt een oud-
Herberggast over de impact van hechting op haar leven en gaan we 
verder over het thema in gesprek. Aan het eind van de middag is er tijd 
voor ontmoeting en gesprek tijdens een afsluitende broodmaaltijd. Deze 
middag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en 
pastorale teams. Van harte welkom! We vragen u wel om uzelf tijdig aan 
te melden. 
Datum:   donderdag 25 januari 2024 
Tijd:    14.30 – 19.00 uur (zonder broodmaaltijd tot 17.30 uur) 
Plaats:   Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg,  
   Pietersbergseweg 19, Oosterbeek 
Kosten:   € 20 (incl. broodmaaltijd) / € 15 (zonder broodmaaltijd) 
Meer info:   www.pdcdeherberg.nl 
Aanmelden:  herbergdag@pdcdeherberg.nl, graag daarbij uw naam 

en adresgegevens doorgeven en of u al dan niet de 
gezamenlijke broodmaaltijd wilt gebruiken.  

 
 
KERSTCONCERT  CHR. MANNENKOOR VROOMSHOOP 
Op vrijdag 15 december houdt het Chr. Mannenkoor Vroomshoop een 
Kerstconcert in kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. 
Het koor staat zoals altijd onder leiding van dirigent en pianist Gezinus 
Veldman.  Veel muziekarrangementen zijn van zijn hand.Aan dit concert 
werkt mee violist Hrayr Ter-Sargsyan uit Vriezenveen. En uit eigen 
gelederen treden op koorsolist Albert Wessels (bariton) en Henri 
Westerink (slagwerk).Op het programma staan o.a. Cantique de Noël, 

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:herbergdag@pdcdeherberg.nl
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Little drummer boy, Son of Mary, Still a Bach Christmas, en natuurlijk 
Stille Nacht. In het eerste deel van het concert is ook het imposante, 
driedelige Statua Libertatis te horen. Dit bracht het koor op 5 mei ten 
gehore in de Dominicanenkerk te Zwolle, ter gelegenheid van de 
Nationale viering van Bevrijdingsdag. Het concert begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer anderhalf uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna in 
Vroomshoop en de Readshop in Den Ham. Deze kosten € 10,- in de 
voorverkoop en aan de kerkzaal € 12,50. Kinderen tot 12 jaar betalen  
€ 5,-. Voor bezoekers van elders: mail secretariaat@cmkvroomshoop.nl 
voor kaarten.  
 

 
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 

 
Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 29 december, 18.00 uur  
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:  @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:    

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  

 

mailto:secretariaat@cmkvroomshoop.nl
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

