
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

 
ZONDAG 28 JANUARI 2024 
09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen 

Collecte bij de uitgang: 1e Dovenpastoraat in Overijssel /  
2e Predikantsplaats  /  3e  Onderhoud Kerk en Gebouwen 

15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK 
 
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, Voorbereiding H.A. 

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Ds. J. Wegerif, Nijverdal, gezamenlijk HK 
  Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst /  

2e Predikantsplaats  / 3e Werelddiaconaat (Centraal Azië) 
   
ZONDAG 11 FEBRUARI 2024  
09.30 uur  Ds. G.A. Schreuders, Wierden, Heilig Avondmaal 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie (Avondmaalsblokken) / 
2e Predikantsplaats /  3e I.Z.B.  

15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK 
 
 
 
 
 

                    28 JANUARI 2024 

KERKBLAD 
 

 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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MEDITATIE 
 
Psalm 121: Mijn hulp is van de Heere! 
 
Psalm 121 behoort tot één van de z.g. bedevaartsliederen. Het is een lied 
hammaäloth. De dichter staat aan de vooravond van zijn reis naar 
Jeruzalem, terwijl hij niet weet wat hem onderweg te wachten staat. Wij 
weten dat evenmin aan het begin van dit nog maar nauwelijks begonnen 
jaar. 
 
Voor de dichter is er een weg vol gevaren. Zijn pad voert immers over 
bergen en door dalen. Soms gaat het rakelings langs diepe ravijnen. De 
rotsen bieden een schuilplaats aan de wilde dieren die op z’n leven 
loeren. Ook moordzuchtige rovers zijn geen denkbeeldig gevaar. 
Lichamelijk vergt het ook het nodige van hem. Overdag was het vaak heet 
en ’s nachts meestal koud. Al met al zitten er dus heel wat problemen aan 
vast.  
 
Aan de vooravond van zijn vertrek speelt het allemaal door z’n hoofd. Kijkt 
hij in de richting van zijn reisdoel dan verheffen de bergen zich als 
dreigende vijanden uit het landschap omhoog. Wij herkennen dat: 
letterlijk en figuurlijk. Letterlijk wanneer je b.v. in de bergen bent omsloten 
door steile rotswanden.  
Vaker echter in figuurlijke zin. We kennen allen de uitdrukking: als een 
berg tegen iets opzien. Soms zijn er moeilijkheden die onoverkomelijk 
lijken. Zorgen om je gezin, je gezondheid of werk. Ieders ogen dwalen 
wel eens af naar de bergen. Ook tegen het pas begonnen jaar kun je 
opzien als een berg. 
 
De dichter uit Psalm 121 begrijpt u. Het klinkt nog na in de eerste woorden 
van dit lied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Benauwend komen ze 
op hem af. Vanwaar, zo vraagt hij, zal mijn hulp komen?  
 
Vanwaar? Daar hoort u de zorg in. Hij ziet er tegen op. Weet eigenlijk niet 
goed hoe het moet. Hij roept om hulp. Nee, de bergen horen hem niet. 
Wat zou hij ervan moeten verwachten? Laten ook wij dat bedenken. Op 
wat groot en vast lijkt in deze wereld kun je niet vertrouwen. Ook eigen 
kracht schiet hier tekort. 
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Vanwaar zal mijn hulp komen? Het antwoord wordt de dichter gegeven 
door de Heere. De dichter wendt zich tot Hem met zijn vraag. Ja, tot wie 
anders? En het vanwaar wordt van Wie nl. van de Heere. Hij maakt zich 
bekend als een helper in nood. Alleen daarom is zijn hulp van de Heere. 
 
Mijn hulp. Dat klinkt heel persoonlijk. Dat is het ook. Ik weet niet waar u 
het aan het begin van dit jaar van verwacht, maar mijn hulp is van de 
Heere, zegt de dichter.  
En hoe is het bij u? Van wie is uw hulp? Zit u zonder? Dan is dat niet zo 
best. Want zonder hulp, zonder helper betekent in het licht van de Bijbel: 
zonder God, zonder hoop in deze wereld. Wat ben je dan slecht af. Alleen 
als je het van de Heere verwacht, ben je aan het goede adres. Er is niets 
dat het bij Hem haalt. O ja, wij proberen het vaak wel met allerlei 
lapmiddelen, maar vroeg of laat kom je er achter dat ze je in de steek 
laten. De enige die werkelijk helpen kan, is de Heere. Dát heeft de dichter 
in z’n leven ontdekt. Vandaar dat hij Hem zo van harte aanbeveelt. 
 
Wanneer we merken dat het zonder Hem niet gaat, zegt Hij niet - en dat 
is op zich heel opvallend - je hebt je nu al zo lang zonder mij kunnen 
redden, zie maar dat je het nu ook verder redt. Nee, zo is de Heere niet. 
Hij biedt ons zijn hand. Hij geeft mij weer vaste grond onder de voeten. 
Wat een helper! Hij is de God van het verbond. Op Hem mag ik 
terugvallen.  
 
Dat mag ik weten ook aan het begin van dit nieuwe jaar. In de doop gaf 
Hij mij de belofte voor mij te zullen zorgen. Daar gaat hij niet vanaf. Hij is 
een Man van zijn Woord. 
Maar houden wij Hem daar nu ook voor? Dat is wel de gedachte waar de 
dichter vanuit gaat. Het is de Heere die de hemel en de aarde gemaakt 
heeft. Hij is de schepper en onderhouder van ons leven.  
 
Vanwaar? Van Hém? U ook? Dan mogen we weten dat Hij meegaat ook 
dit nieuwe jaar en dat Hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. 
Zo maakt Hij zich wekelijks bekend in het midden van zijn gemeente. 
Neem daarom trouw uw plek in om ervan verzekerd te worden dat Hij 
trouw en in zijn genade met ons is. 
 
ds. J.W. Goossen 
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WERELDDIACONAAT – ZONDAG  4  FEBRUARI 
 
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds 
vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren 
hebben grote moeite om te overleven.  
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. 
Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven 
de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook 
leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en 
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Via het programma 
Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om 
bestand te zijn tegen klimaatverandering.  
Je kan dit werk steunen via de collecte of je bijdrage overmaken op 
Diaconie Hervormde gemeente Daarle IBAN NL41 RABO 03248 24 769 
ovv Werelddiconaat Bangladesh 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 
dank! 

 

HEILIG AVONDMAALBLOKKEN - ZONDAG 11 FEBRUARI 
 
Medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië 
In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak 
geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei 
gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze 
mensen helpen door middel van trainingen en het geven van voorlichting 
over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij 
gratis medisch onderzoek en behandelingen. 
De opbrengst van de Heilig Avondmaalsblokken in onze gemeente op 
D.V. zondag 11 februari is bestemd voor dit doel van Project 10:27. 
Er is in Centraal-Azië sprake van grote noden in de samenleving, zoals 
werkloosheid, armoede, verslavingen, (huiselijk) geweld en gebroken 
gezinnen. Dit maakt het leven voor de mensen zwaar en ingewikkeld. 
Kerken ter plaatse willen graag hulp bieden aan de mensen in hun 
omgeving die dat zo hard nodig hebben. Deze contacten bieden 
bovendien mogelijkheden om mensen de liefde van God te laten zien. 
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Project 10:27 / GZB ondersteunt deze missie van harte en daarbij is uw 
gebed en financiële steun onmisbaar!  
Een groep christelijke artsen gaat een aantal keer per jaar als medisch 
team naar plaatsen waar geen (betaalbare) medische zorg beschikbaar 
is. Ze werken waar mogelijk samen met lokale artsen en ook met lokale 
kerken. Meestal blijft het medisch team een aantal dagen, zodat ze 
zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen. De artsen hebben 
verschillende specialismen en bieden gratis medisch onderzoek en 
behandelingen. In bepaalde gevallen geven ze ook financiële steun voor 
medische behandelingen. 
 
Het persoonlijk verhaal van een patiënt… 
“Voor de eerste keer in mijn leven ben ik zulke bijzondere dokters 
tegengekomen. Ze luisterden aandachtig naar mij en onderzochten me 
grondig. Van tevoren werd mij in het ziekenhuis verteld dat ik 
leverproblemen had, waarvoor ze mij dure medicijnen verkochten. Toen 
ik door deze dokters werd nagekeken vertelden ze mij dat ik geen 
leverproblemen had, maar maagproblemen. Ik kreeg gratis medicijnen en 
voel me nu veel beter. Ik heb gehoord dat deze dokters christenen zijn. 
Waren er maar meer dokters zoals zij! Ik denk dat christenen goede 
mensen zijn.” 
 
Helpt u ons mee met het investeren in medische zorg voor 
kwetsbaren in Centraal-Azië? 
 
Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op Diaconie 
Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL 41 RABO 03248 24 769 ovv 
Avondmaalblokken Centraal Azie 
Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is 
ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief 
te hebben boven alles en de naaste als onszelf. 
 
CENSURA MORUM 
 
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband 
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 11 Februari. 
Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan mag u contact opnemen 
met de scriba van de kerkenraad. 
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THUIS HEILIG AVONDMAAL 
 
Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in 
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een 
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met een 
diaken of ouderling. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de 
diakenen doorgeven. 
 
BEVESTIGINGSDIENST 
 
Met grote dankbaarheid mogen we terug kijken op de dienst van 
zondagmorgen14 januari jl. In deze dienst werden diakenen bevestigd, 
ouderlingen herbevestigd en werd er afscheid genomen van diakenen. 
 
We bidden hen allen sterkte en wijsheid toe  in het werk wat ze mogen 
doen en dat hun arbeid tot zegen voor de gemeente mag zijn en 
bovenal tot eer van de Here Die hen geroepen heeft. 
 
Nieuwe gezichten in de kerkenraad betekent ook dat anderen zijn terug 
getreden. We danken  hen voor alles wat ze in en voor de gemeente 
hebben gedaan.  De lof komt ook hier aan de Here toe, Die hen heeft 
gesterkt en geleid. Allen, Gods zegen voor de toekomst toegewenst. 

 
Vrijwillige Bijdrage 2023: 
Er zijn nog enkele gemeenteleden die de toegezegde bijdrage over 2023 
niet (geheel) hebben betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen. In 
februari worden er betalingsherinneringen verstuurd.  
Het openstaande bedrag zal verhoogd worden met administratiekosten. 
 
VOLWASSENCATECHESE 
 
De volwassencatechese staat nog gepland voor de volgende data: 
woensdag 21 februari en donderdag 21 maart in Ruimte. We starten om 
20.00 uur. De komende keer gaan we verder met het Bijbelboek Esther. 
Hartelijk welkom! 
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HUISBEZOEKEN - THEMA  
 
Zodra in de tweede helft van het jaar de ‘r’ in de naam van de maand 
verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden 
opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden 
dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.  
Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede 
zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige 
kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen 
voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48 ‘Ik ben het Brood 
des levens’, mede naar aanleiding van de verkondiging rond de viering 
van het Heilig Avondmaal j.l.  
Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen 
lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van 
Luther aan zijn kapper, zijn:  

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte? 
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit 

Bijbelgedeelte?  
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit 

Bijbelgedeelte? 
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?        

 
Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe. 
 
Wanneer u niet kunt graag onderling ruilen en doorgeven aan de 
ouderling. 
 
VROUWENKRING 
Allen hartelijk welkom DV woensdag 14 februari om 9 uur.  Deze morgen 
bespreken we H 6 "Zondigen of niet zondigen" (1Joh.3:1-17) Graag tot 
dan!  
 
PASSAGE 
Aan het begin van een nieuw jaar willen wij u uitnodigen voor de 
jaarvergadering op woensdag 31 januari 2024. Het jaarverslag wordt dan 
doorgenomen. Er wordt teruggekeken op 2023 aan de hand van dit 
verslag. Na de pauze wordt er een bingo gehouden. Aanvang half 8 in 
Rehoboth. Welkom.  
Wij als bestuur wensen iedereen een gezegend 2024. 
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ZENDINGSKAARTEN MAKEN 
 
D.V. woensdag 21 februari hopen we weer kaarten te gaan maken. 
Een kaartje wordt door de zendingsmedewerkers zeer gewaardeerd.   
Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen kaarten maken,  dan ben  je van 
harte welkom vanaf 13.30 in de zaal boven de consistorie.  
 
 
UPDATE WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 
 
Taartenactie 
Onze taartenactie loopt het hele seizoen door. We bakken met alle 
liefde een brownie of monchou-, appel- of kwarktaart voor u. De taarten 
kosten €15 en de brownie €10. Bestellen kan via 
wsdaarle@hotmail.com, gelieve 1 week van tevoren.  
 
Save the Date 
De eerstvolgende actie is het welbekende Stamppotbuffet. Op 
vrijdagavond 23 februari 2024 zal deze plaatsvinden. Verder informatie 
volgt nog, maar schrijf de datum vooral vast in uw agenda.  
 
 
GASTGEZINNEN GEVRAAGD 
 
Stichting Helpt Roemenie wil heel graag opnieuw kinderen uit Roemenie 
uitnodigen voor een zomervakantie in Nederland. Voorbije zomer hebben 
we een aantal kinderen een fijne vakantie kunnen geven en we  hopen 
dat opnieuw te kunnen doen in de zomer van 2024. 
Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we nederlandse families 
voor nodig. Vandaar deze oproep! 
In de Roemeense tehuizen zijn heel veel kinderen die veel aandacht, 
liefde en zorg tekort komen. En dat juist in de zomervakantie. Ze hebben 
dan 3 maanden  geen school en geen andere activiteiten want het aantal 
verzorgsters is in deze tijd ook heeel minimaal.  De kinderen komen 
omstreeks 10 juli en ze blijven 4 weken.   Mocht u gastgezin willen worden 
of meer info willen, kijk op   www.stichting-helpt-roemenie.nl 
 
 
 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
http://www.stichting-helpt-roemenie.nl/
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KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)  
  
Kerkblad 18 februari  copy inleveren voor 9 febr.  
Kerkblad 10 maart  copy inleveren voor 1 maart   
Kerkblad 31 maart  copy inleveren voor 22 maart 
Kerkblad 21 april   copy inleveren voor 12 april 
 
KINDERCLUBS 
 
Op de volgende datums hebben wij kinderclub gepland: 1, 15 en 29 
februari, 14 maart en de afsluiting op woensdagmiddag 27 maart 2024. 
 
“PASTORES IN EKKLESIA” 
 
Vanaf september 2023 worden twee of drie keer per maand predikanten 
uit onze gemeente Hellendoorn uitgenodigd om in het programma Ekkle
sia van HOi fm een overdenking te houden. 
Bent u ambstdrager of bent op een andere manier bij uw kerkgenoot-
schap betrokken: 
u bent van harte uitgenodigd om dit ook een keer te doen.  
 
De meditatie wordt meestal omlijst door (nieuwe) Nederlands kerkmu-
ziek, bijv. door een psalm, een lied uit het Liedboek voor de kerken enz. 
Ook aan muziek vanaf de Middeleeuwen (Hildegard von Bingen) tm de 
21e eeuw (Arvo Pärt) wordt aandacht besteed. 
Het programma wordt elke zondag uitgezonden: ’s morgens van 8.00-
9.00 uur en ’s avonds van 21.00-22.00 uur  (herhaling) 
 
WELKOM OP DE GZB DAG! 
 
Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op D.V. zaterdag 9 
maart in Barneveld. Van harte welkom! 
Het belooft een prachtige dag te worden waar je je onderdeel voelt van 
de wereldwijde kerk. Laat je inspireren door christenen uit Centraal-Azië 
en denk na over je eigen roeping: hoe deel ik het Evangelie in mijn eigen 
omgeving? Zending is niet alleen iets van ver weg, maar begint dicht bij 
huis. Het thema is dan ook ‘Ga, iedereen is geroepen’.  
Net zoals vorig jaar kun je kiezen of je ’s middags of ’s avonds naar de 
GZB-dag komt. Beide keren is er een afwisselend podiumprogramma met 
diverse sprekers, een Bijbelstudie, muziek en samenzang. 
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Tussen de twee podiumprogramma’s staat van 16.00 tot 19.30 uur het 
ontmoetingsplein centraal. Daar komt iedereen samen voor workshops, 
de grote GZB-veiling, stands en een hapje en drankje. 
Wil je met kinderen en/of tieners komen? Kies dan voor de middag. Dan 
is er ook voor hen van alles te beleven én een concert van Marcel en 
Lydia Zimmer! Ook is er kinderoppas aanwezig.  
In de avond is er na het podiumprogramma een gezellige bijeenkomst 
voor jongeren (18-30 jaar) met een quiz over zending en roeping. 
De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor álle leeftijden.  
Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag. 
 

 
 

 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 9 februari, 18.00 uur  
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
 

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 
Administratie kerk:   @: h-administratie@pkn-daarle.nl 
 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  

 

http://www.gzb.nl/gzbdag
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:j.w.goossen@kpnmail.nl
mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl
mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

