
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG  8 DECEMBER 2024,  2e Adventszondag 
09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  

3e Algemeen Kerkenwerk 
15.00 uur Da. H. Paas, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG   15 DECEMBER 2024, 3e Adventszondag 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen Doopdienst 

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Ds. J. Riemersma, Ommen,  gezamenlijk in HK   

Collecte bij de uitgang: 1e  Kerk en Eredienst /   
2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG   22 DECEMBER 2024, 4e Adventszondag 
09.30 uur  Ds. E.J. Prins, Ermelo  (na de dienst koffiedrinken) 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  
3e  Algemeen Kerkenwerk 

15.00 uur  ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn, gezamenlijk in GK 
 
DINSDAG 24 DECEMBER 2024 
19.30 uur Kerstzangdienst in Hervormde Kerk 
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HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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WOENSDAG 25 DECEMBER 2024, 1e Kerstdag 
09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen Zingen voor Kerktijd 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  

3e Kerstcollecte G.Z.B. 
 
DONDERDAG 26 DECEMBER 2024, 2e Kerstdag 
09.30 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  
3e Kerstcollecte G.Z.B. 

 
ZONDAG  29 DECEMBER 2024 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 

Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst /  
2e Predikantsplaats / 3e   Onderhoud Kerk en Gebouwen 

15.00 uur Ds. J.A. Dekker,  gezamenlijk in GK   
 
DINSDAG 31 DECEMBER 2024, Oudjaarsavond 
19.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, gezamenlijk HK 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 
  3e Leerstoel Gereformeerde Bond 
 
WOENSDAG 1 JANUARI 2025, Nieuwjaarsdag 
10.00 uur Ds. J.A. Dekker, gezamenlijk in GK 
 
 
MEDITATIE 
De lofzang van Maria                Lezen: Lukas 1: 46 – 55   
 
In de Adventsweken en rond de Kerstdagen wordt er heel wat gezongen. 
Allerlei bijeenkomsten worden er belegd om het Kerstgebeuren te 
bezingen Wat ooit in de stal van Bethlehem gebeurd is, is van blijvende 
betekenis. Het is iets om je mateloos over te verwonderen. Daarom: God 
de Here loven!  
 
In het licht van de Bijbel heeft dat te maken met geloven. Maar dat had u 
waarschijnlijk al wel vermoedt. Dan zit er een diepere ondertoon in. Dan 
is het met de Kerstdagen niet afgelopen, maar gaat het door.  
’k Heb geloofd én dáárom zing ik. Zo was het bij Maria.  
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Het is heel verrassend dat we dit loflied van Maria in de Bijbel vinden. 
Wanneer we het Evangelie er op nalezen, krijgen we de indruk dat Maria 
een nogal wat stille vrouw is. Wat haar tekent, is het bewaren en 
overleggen van wat ze gehoord en gezien heeft. Hier echter zingt zij. 
 
Wat mij in haar lied opvalt zijn de vele citaten uit het Oude Testament, 
o.a. gedeelten uit de lofzang van Hanna, de moeder van Samuël; verder 
gedachten uit een aantal Psalmen; woorden ook uit de profeet Jesaja; en 
niet te vergeten de belofte aan Abraham. Het gaat alles terug op de trouw 
van God, op wat Hij beloofd heeft. Dit alles met elkaar laat zien hoezeer 
haar leven met het woord van God verweven is. 
 
Verder lopen er twee lijnen door het lied. De 1e lijn is de dank voor de 
aan Maria persoonlijk geschonken zegeningen, dat God in zijn goedheid 
en genade naar de nederige staat van Maria heeft omgezien. De 2e lijn 
is de lofzang op de daden van God aan het vólk van Abraham. 
Over beide een paar opmerkingen.  
 
Maria dánkt God voor het feit dat ze de moeder van de Here Jezus mag 
worden. Nou, zegt u dat is nogal vanzelfsprekend. Ik weet niet of dat zo 
vanzelfsprekend is. In verwachting raken zonder dat je getrouwd bent, 
betekende een stuk schande. Bovendien was Jozef, toen hij ervan 
hoorde, van plan haar stiekem te verlaten. Desondanks zingt zij! Dat is 
opmerkelijk. 
Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest verheugt zich in God mijn 
Zaligmaker. De bron van haar vreugde is dat ze ontdekt, dat Hij die uit 
haar geboren zal worden haar Redder is. Dat is het eerste.  
Het tweede waar ze zich over verwondert, is dat God ondanks haar 
nederige staat, d.w.z. haar geringe komaf, toch naar haar heeft 
omgezien. God schaamt zich niet voor wat gering is. God heeft het 
onaanzienlijke, het zwakke en verachte lief. Dát is zijn manier van doen. 
Maria heeft het aan den lijve ondervonden en daarom zingt zij van de 
goedheid en barmhartigheid van God. Niemand, zo bedoelt Maria te 
zeggen, is in Gods ogen te gering. Wanneer God zich niet geschaamd 
heeft om uit mij de Here Jezus geboren te doen worden, wil Hij ook naar 
u omzien. Oók voor ú kan het Kerstfeest worden dankzij Hem die uit mij 
geboren werd. Dat is de goede en blijde boodschap, óók voor u. 
 
Want Gods barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over wie Hem 
vrezen. Dat is in de geschiedenis van Israël wel duidelijk geworden. God 
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heeft de vervulling van zijn beloften niet van het volk laten afhangen, want 
dan was het er beslist niet van gekomen. Telkens wordt ons in het Oude 
Testament verteld, hoe Israël z’n eigen gang gaat. Niet naar de Here 
luistert.  
In feite een heel teleurstellende geschiedenis, maar, en dat wil ik er 
tegelijk maar aan toevoegen, brengen wij het er zoveel beter af? En toch 
zet God zijn belofte van dat Kind in de kribbe door. Dat is alleen maar om 
je over te verbazen. Wanneer je daar als Maria oog voor krijgt, kun je het 
niet laten om ervan te spreken en te zingen. Want dan ga je nog veel 
meer zien.  
Aardse verhoudingen worden omgekeerd. Het hoge wordt laag, het lage 
hoog. De armen worden rijk, de rijken arm. Hongerigen worden met 
goede gaven verzadigd en rijken met lege handen weggezonden.  
Zó zal het zijn waar het rijk van Christus zich baan breekt. Hij keert de 
rollen om. Tollenaren en zondaren worden gered. Zij ontvangen 
vergeving en genade. Maar aan wie aan zichzelf genoeg heeft, kan Hij 
niet wat kwijt. Voor het oog mag het dan heel wat lijken, maar in feite stelt 
het niets voor.  
 
Daarom aan ons de vraag: wie is Hij voor ons? Hebben wij Hem als Maria, 
als de herders, als Simeon en Anna en nog zovelen meer, leren 
aanbidden? Hebben wij in onze kleinheid alles van Hem leren 
verwachten? Is dat het geval, dan kun je met recht zingen: mijn ziel maakt 
de Here groot. Dan kan ik alleen maar zeggen: Here God, dank U wel 
voor zoveel liefde en genade dat U naar mij hebt omgezien. Dan wordt 
Kerst echt tot een feest, omdat ik Hem gevonden heb: Jezus Christus, de 
Redder van mijn leven en de Heiland der wereld. 
ds. J. W. Goossen 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op de 2e Adventzondag D.V. 8 december, zal in de morgendienst ds. 
Schreuders uit Wierden voor gaan. En in de middagdienst da. Paas in 
een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk voor gaan. 
 
Op D.V. 15 december de 3e Adventzondag zal er in de morgendienst de 
Heilige Doop bediend worden in deze dienst zal onze consulent ds. 
Goossen voor gaan. En in een gezamenlijke middagdienst zal ds. 
Riemersma uit Ommen onze voorganger zijn. 
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Op D.V. 22 december de 4e Adventszondag, zal in de morgendienst onze 
oud predikant ds. Prins voor gaan, na de dienst is er gelegenheid om 
koffie / thee of fris te drinken in gebouw Rehoboth en elkaar  te 
ontmoeten. In de gezamenlijke middagdienst in de Gereformeerde Kerk  
zal ds. Wassenaar uit Hellendoorn voor gaan. 
 

ZINGEN VOOR KERKTIJD          🎵🎵🎵 

“Komt allen tezamen” op de 1e Kerstdag D.V. 25 december hopen we 
voor de dienst 2 liederen te gaan zingen. Zou u en jij misschien eerder 
naar de kerk willen komen om dan samen eerst voor de dienst te gaan 
zingen. In deze dienst wordt er medewerking verleend met het orgel en 
trompet en gaat ds. H. van Wingerden uit Rijssen voor. 
 
Op D.V. 26 december 2e Kerstdag zal ds. Prins uit Vriezenveen voor 
gaan. 
 
In de morgendienst van D.V. 29 december zal ds. Goossen in ons midden 
zijn en s ’middags ds. Dekker in een gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde Kerk. 
 
Op D.V. oudejaarsavond 30 december om 19.30 uur in een gezamenlijke 
dienst gaat ds. Goossen voor en op nieuwjaarsmorgen D.V. 1 januari om 
10.00 uur in een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. ds. 
Dekker voor deze dienst voor. 
Allen van harte welkom in de diensten!! 
Wij wensen u allen Gezegende diensten en Gezegende Kerstdagen en 
alle goeds voor 2025 toe.  

 
VOORBEDE BELIJDENISGROEP 
Afgelopen week ging het op de belijdeniscatechisatie over het gebed. In 
dat kader kwam ook de voorbede aan de orde. Geloven, zo lazen we 
samen in het boekje dat we gebruiken, is nooit vanzelfsprekend. Juist ook 
als je in deze tijd je geloof wilt belijden, kan er van alles op je afkomen: 
vragen, twijfels en misschien zelfs tegenstand.  Daarom is het goed en 
belangrijk als er een biddende gemeente om je heen staat. Niet alleen als 
je belijdenis hebt gedaan, maar ook op de weg daar naartoe. 
Er werd in het boek gesuggereerd een gebedssamenkomst voor de 
belijdenisgroep te organiseren. Dat vonden we met elkaar een beetje ‘te’.  
Aan de andere kant vonden we het niet verkeerd om de namen van de 
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groep te noemen zodat ieder met hen kan meeleven en persoonlijk in de 
voorbede kan noemen.  
Het is een fijne groep, heel betrokken en serieus. Ik beveel ze graag in 
uw belangstelling en voorbede aan.   ds. J.W. Goossen   
 
KERSTGROET 
Mede namens mijn vrouw wens ik u en jou gezegende Kerstdagen, een 
goede jaarwisseling en een voorspoedig 2025. Wij gedenken Hem die 
Immanuel geworden is ‘God met ons’. Met Hem kunnen we het oude jaar 
uit en het nieuwe weer in. Hij is en blijft erbij. Tegelijk denk ik ook aan hen 
die tegen de komende feestdagen op zien, b.v. omdat er een lege plek is 
of ‘gewoon’ omdat ze alleen zijn of door omstandigheden in een 
verzorgingshuis verblijven. Laten we ook hen niet vergeten.  
Met een hartelijke groet aan u allen. ds. J. W. Goossen 
 
KERSTCOLLECTE 2024 ZIMBABWE 
De kerstcollecte is dit jaar voor GZB Project 10:27. De opbrengst is 
bestemd voor Zimbabwe. Momenteel wordt Zimbabwe, net als andere 
landen in Zuidelijk Afrika (zoals Malawi en Mozambique), geteisterd door 
droogte vanwege El Nĭno. De droogte is dit jaar desastreus en leidt ertoe 
dat de kerk voedsel moet uitdelen. Dit is echter op de lange termijn geen 
oplossing. Daarom wordt mensen geleerd hoe zij andere gewassen 
kunnen verbouwen met zo min mogelijk water, zodat voedselzekerheid 
kan worden geboden in tijden van klimaatverandering.  
Een groot deel van de bevolking in Zimbabwe leeft onder de 
armoedegrens. Toenemende inflatie en stijgende prijzen van eten en 
andere basisbehoeften zijn een zorg voor elke dag. In deze onzekere tijd 
is de diaconale rol van de kerk belangrijker dan ooit. Gemeenteleden 
worden geholpen met microkrediet waarmee ze hun eigen inkomen 
kunnen verwerven, zoals het bieden van zakjes zaaigoed of van 
microkrediet voor het kopen van een stel kippen. Van de opbrengsten 
delen zij weer met mensen die het nog slechter hebben.  
 
Het verhaal van Lydia Murinye 
Lydia is 62 jaar oud en woont samen met haar man in het 
plattelandsdorpje Majiri. Ze is lid van de Reformed Church of Zimbabwe. 
Hun volwassen kinderen zijn inmiddels het huis uit. Het echtpaar is voor 
hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Ze ontving via het 
Diaconale Project van de kerk 5 kg maïszaad, en van de opbrengst van 
de oogst heeft ze 60 kg gedoneerd aan kwetsbare buren.Lydia is 
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daarnaast uitgekozen om namens de gemeente kuikens groot te 
brengen. Ze heeft er tijdens het bezoek van de GZB 39. Het voer en 
andere benodigdheden komt van het Diaconale Project van de kerk. De 
winst van de verkoop van de kippen gebruikt de gemeente om kwetsbare 
leden van de kerk en de gemeenschap te helpen, bijvoorbeeld in de vorm 
van studiebeurzen voor weeskinderen. 
Er wordt ook geld opzij gezet voor herinvestering, zodat het project kan 
worden voortgezet zonder verdere financiële steun. Lydia is erg gedreven 
en gemotiveerd om betrokken te zijn bij het project. Om daarmee ook 
andere kwetsbare mensen te helpen.  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
U kunt uw gift geven tijdens de Kerstcollecte  of overmaken naar 
NL41RABO0324824769 tnv Diaconie Hervormde Gemeente Daarle 
o.v.v. Kerstcollecte Zimbabwe. 
 
KERSTZANGDIENST 24 DECEMBER 
De evangelisatiecommissie van de beide kerken, organiseert op 
dinsdagavond 24 december 2024 de Kerstzangdienst in de kerk van de 
Hervormde Gemeente. De zangdienst begint om 19.30 uur. Het thema 
van deze dienst is: Jezus is het Licht van de wereld! Samen luisteren we 
naar het kerstevangelie en zingen we bekende kerstliederen. Mevrouw 
Hennie Veldhuis verzorgt de meditatie. MercY en EMOS verlenen de 
muzikale medewerking. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de 
onkosten van de dienst. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze dienst 
mee te beleven en zo samen op weg te gaan naar Kerst.  
 
VOLWASSEN CATECHISATIE 
Donderdag 23 januari 2025 houden wij weer een volwassen catechisatie. 
Dit keer in Rehoboth, de avond begint om 20.00uur. Iedereen die 
belangstelling heeft, is welkom om aan te schuiven! 
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 
Zondag 24 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden 
we stil bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn:  

           opdat hun namen in onze herinnering voortleven 
           opdat wij elkaar steunen in aandacht en gebeden 
           opdat wij leren ook onze dagen te tellen  
          opdat wij in de dagen van ons leven steeds weer de Here 

zoeken. 
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De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

Denken we aan geliefde met elkaar. 
Aan hen die ons dit jaar ontvallen zijn, 

waardoor rouw ontstond, gemis en pijn. 
 

U moest afscheid nemen op Zijn tijd, 
voor uw geliefde werd het eeuwigheid. 
U bleef achter met een groot verdriet, 
maar Hij is het, die alles weet en ziet. 

 
 

Hij alleen geeft troost in pijn en smart. 
Hij verbindt uit liefde uw gebroken hart. 
Roep Hem toch aan in de tijd die u leeft, 

God is het, die ons het Leven geeft. 
  
 
Vrijwillige Bijdrage 2024 
Het jaar 2024 is al bijna afgelopen. Van velen hebben we het toegezegde 
bedrag voor 2024 ontvangen. Maar nog niet van allen. Mocht u uw 
bijdrage nog niet (volledig) hebben betaald, wilt u dit dan deze maand 
doen!  
 
Oliebollenactie  
Maandag 30 december 2024 hebben wij weer onze oliebollenactie.  
U ontvangt in week 50 (9-14 december 2024) een bestelformulier in de 
brievenbus. Deze formulieren kunt u t/m 27 december 12.00 uur inleveren 
in de brievenbus aan Rehoboth of in de bak onder de toren of bij 
Dagwinkel Maneschijn. U kunt uw bestelling ook mailen naar h-
administratie@pkn-daarle.nl. Wilt u wel de afhaaltijd erbij vermelden.  
De bestellingen kunnen afgehaald worden bij Installatiebedrijf Loohuis, 
Hellendoornseweg 9. De losse verkoop is van 9.00 – 12.00 uur bij ‘n Tip. 
De prijzen zijn per 10 stuks: oliebollen € 8,00, oliebollen met rozijnen en 
krenten € 9,00 en appelbeignets € 10,00. Mocht u geen bestelformulier 
hebben ontvangen, onder de toren liggen ook nog enkele exemplaren.   
 
Verjaardagfonds 
Vanaf 16 jaar ontvangen alle leden van onze kerk een kaartje om u te 
feliciteren met uw verjaardag. Als u wilt kunt u een vrijwillige gift geven 
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voor het kerkenwerk in het verjaardag fonds envelopje (contant of 
collectemunten). Dit kunt u de bezorger van de kaart meegeven of op een 
later tijdstip bij hem/haar in de brievenbus doen of afgeven. Ook kunt u 
het in de collectezak in de kerk doen. U kunt eventueel ook een gift 
overmaken op IBAN NL02 RABO 03248 05 004 met vermelding 
“verjaardagsfonds”. 
 
Verkoop collectemunten december 
December   maandag 23 december  20.00 uur - 20.45 uur 
 

KINDERNEVENDIENST 
Op zondag 1 december zijn we gestart met de adventsperiode. Wij volgen 
hierbij het programma Bijbel Basics met als thema 'Bestemming 
Betlehem'. In de verhalen van deze serie staan de stad Betlehem en de 
gebeurtenissen die daar plaatsvinden in het middelpunt, beginnend 
bij het verhaal over Ruth die met Naomi naar Betlehem reist, en eindigend 
met de geboorte van Jezus. Tijdens de adventsperiode zullen we het 
kaarsenspel uitvoeren met de kindernevendienst. Tevens zal er bij 
terugkomst van de kindernevendienst in de kerk verteld worden welk 
verhaal centraal heeft gestaan. Op eerste kerstdag vieren wij het 
kerstfeest samen met de kinderen van de kindernevendienst voor de 
groepen 0 t/m 4. De kinderen starten in de kerk en we sluiten met elkaar 
af in de kerk. Op tweede kerstdag is er geen kindernevendienst. Op 
eerste- en tweede kerstdag is er wel kinderoppas aanwezig. 
We hopen er met elkaar een fijne adventsperiode van te maken!  
 
KERSTATTENTIE 
De jaarlijkse kerstattentie voor de ouderen en zieken, wordt door de jeugd 
en leiding rond gebracht op vrijdagavond 13 december a.s. vanaf 18.00 
uur. We wensen een ieder alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 
nieuwjaar toe! 
 
WORLD SERVANTS KERSTKAARTENACTIE 
Ook dit jaar kunt u weer kerstkaarten inleveren. Deze gaan wij dan 
rondbrengen. De kosten zijn € 0.50 per kaart en de opbrengst gaat naar 
world servants. De kaarten mogen naar Daarle, Den Ham, Daarlerveen, 
Vroomshoop, Vriezenveen, Westerhaar, Marle en Hoge Hexel, U kunt de 
kaarten inleveren bij Oetbrink 5 of Esweg 15b. Dit kan tot 20 december 
18.00 uur. Ook hebben wij twee inleveravonden in Rehoboth, woensdag 
11 december en donderdag 19 december van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
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Ook kunt u zich nog steeds opgeven voor de gebarencursus, zie info in 
vorig kerkblad of op de socials. 
 
PASSAGE KERSTVIERING  
Op woensdag 11 december, aanvang 18.00 uur, houden wij onze 
kerstavond. We beginnen met een maaltijd. Daarna een liturgie met zang, 
gedichten en lezingen over de geboorde van onze Heer en Heiland. Ook 
wordt er een kerstverhaal gelezen.  
Kom om dit met elkaar te vieren.  
 
VROUWENKRING 
Allen welkom op D.V. woensdag 8 januari, om 9.30 uur.  Deze morgen 
bespreken we H2: God pakt onze problemen bij de bron aan, (2 Kon.2:19-
22) uit het bijbelstudieboekje: "God is groter dan je denkt." Graag tot 
ziens!  
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)  
Kerkblad 5 januari 2025 copy inleveren voor 27 december 
Kerkblad 26 januari  copy inleveren voor 17 januari 
Kerkblad 16 februari   copy inleveren voor 7 februari 
 
WELZIJN OUDEREN en UIT EN THUIS  
Wij nodigen u uit voor de Kerstviering op vrijdag 20 december.  
Om half 3 in Rehoboth. Opgave tot en met 16 december. 
We hopen op een mooie middag, allen van harte welkom. 
 
SAMEN ETEN; GEZELLIG! 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. 
De eerstvolgende datum is dinsdag 17 december.  
De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 12 in Daarle.  
De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.  
Opgave graag voor 5 december. 
Hier kunt u ook aangeven of er  dieetwensen zijn en of u vervoer nodig 
hebt. Wees welkom!  
(In verband met de feestmaand december, gaat het door, onder 
voorbehoud van voldoende deelname). 
 
LICHTJESAVOND 2024 BEGRAAFPLAATS DAARLE 
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Op vrijdag 27 december om 19.00 uur wordt er weer een Lichtjesavond 
georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in 
Daarle. Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een 
sfeer van lichtjes en warmte samen, met jong en oud, groot en klein, stil 
wordt gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons zijn. 
Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken 
van deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren 
levend. Met muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. 
Deze herdenking zal een klein half uurtje duren. Om 19.00 uur begint de 
herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom. Na afloop is er 
gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en eventueel samen na 
te praten. Wilt u helpen met de voorbereidingen op vrijdagmiddag 27 
december of helpen opruimen op zaterdag 28 december dan kunt u zich 
opgeven. Bij de uitgang is er gelegenheid een bijdrage te geven voor de 
gemaakte kosten. 
 
KERSTPAKKETTENACTIE VOOR DE MINIMA 
Donderdag 19 december a.s. organiseert de kerngroep acties voor de 
minima van de Raad van Kerken  t.b.v. de minimagezinnen in de 
gemeente Hellendoorn, voor de 31e keer, een “Kerstpakkettenactie voor 
de Minima”.  Dit jaar gaat het om een kerstattentie voor ± 700 
minimagezinnen. Sinds 2020 ontvangen aangemelde minimagezinnen 
een levensmiddelen bon, waar ze voorheen een samengesteld 
kerstpakket kregen. Op basis van overweldigende reacties van gezinnen 
en sponsoren blijkt deze gewijzigde vorm een groot succes. Het is fijn 
gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen bon zelf 
inkopen te doen voor een kerstpakket. Alle bij de Raad aangemelde 
gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin o.a. 
een kerstgroet, een toelichting op de actie en de levensmiddelen bon. De 
kerngroep acties voor de minima zal met alle samenwerkende 
organisaties en vrijwilligers alles op alles zetten om de kerstactie opnieuw 
te laten slagen. Het bezorgen van zo’n groot aantal 
levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, 
particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via 
bankrekening:  
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NL78 RABO 0132 5882 42 
t.n.v. Raad van Kerken-
Kerstpakkettenactie. 
Wij hopen dat velen zich door 
de actie laten aanspreken 
ons willen helpen om de 
minimagezinnen in onze 

gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven. 
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
GEBEDSBRIEF DECEMBER: JEMEN 
Het land staat momenteel negatief in het nieuws vanwege de houding 
van de Houthi- rebellen tegenover Israël, maar ook al jaren in de top-10 
van christenvervolging. Christenen worden beschuldigd van 
godslastering en om die reden gearresteerd of gevangengezet. Dat 
gebeurt meestal niet omdat ze iets verkeerd hebben gedaan, maar 
simpelweg omdat ze christen zijn. Dat wordt gezien als een schande. De 
bevolking is voor 99% islamitisch en volgens de grondwet is de islam de 
staatsgodsdienst. Alle wetgeving is dan ook gebaseerd op de sharia. 
Evangelisatie is uit den boze en het is moslims verboden om zich te 
bekeren. De islam is diepgeworteld in de verschillende stammen. Daarbij 
zoeken militante moslimorganisaties, zoals al-Qaeda en IS, naar 
manieren om de zuiverste vorm van de islam in te voeren. Dat biedt 
christenen geen enkele ruimte. Als een moslimbekeerling wordt ontdekt, 
wordt hij gedwongen zich te melden bij de autoriteiten. Hij kan zelfs de 
doodsstraf krijgen. Dat is geen straf die de wet voorschrijft, maar in het 
leven geroepen door radicale moslims. De regering knijpt een oogje toe 
bij sancties tegen christenen die ontdekt worden. Hierdoor zijn ze in 
principe vogelvrij. De meeste buitenlandse christenen werkten voor ngo’s 
en moesten het land verlaten toen het door de burgeroorlog te onveilig 
werd. Hun geregistreerde kerken zijn na hun vertrek geplunderd. De 
meeste huidige christenen hebben een moslimachtergrond. Zij lopen 
door hun keuze dus groot gevaar.  
• Bid om moed voor christenen om Jezus Christus trouw te blijven, 

ondanks het gevaar dat ze lopen. 
• Bid voor ex-moslims die zich bekeren tot het christendom, dat zij 

manieren vinden om opgebouwd te worden in hun geloof.  
• Vraag God om een ommekeer bij de terreurorganisaties, ze zaaien 

angst en haat. Dat de harten van deze strijders veranderen.   
Bron: Open Doors   
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Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn  
 
VOLKSKERSTZANG 2024 
Op de 3e zondag van Advent, 15 december zal ’n roop van de Haarlese 
Midwinterhoorngroep weer klinken voor de deuren van het Centrum aan 
de Constantijnstraat in Nijverdal. Een welkom om binnen te komen voor 
de Volkskerstzang 2024. Samen zingen staat weer voorop, begeleidt 
door de Koninklijke Christelijke Muziekvereniging Advendo. Het thema 
van deze avond UITZIEN NAAR VREDE. 
De Raad van Kerken en de Volkskerstzangcommissie nodigt u van 
harte uit om met elkaar stil te staan bij de boodschap van Kerst. 
Om 19.00 uur gaat het beginnen, de deuren gaan om 18.30 uur voor u 
open. Bij de uitgang zal er na afloop een collecte gehouden worden ter 
dekking van de onkosten. U kunt de Volkskerstzang vanaf 19.00 uur 
ook rechtstreeks volgen Via You Tube: PG Nijverdal Het Centrum of via 
HOi TV Deze zal de dienst ook uitzenden op Kerstavond om 19.00 uur 
en op beide kerstdagen om 09.00 en 11.00 uur. 
 
EKKLESIA 
Ekklesia is een programma met religieuze muziek door de eeuwen heen 
met de nadruk op Nederlandse, Duitse en Engelse kerkmuziek en met 
drie of vier zondagen in de maand een meditatie. 
In december hopen dit te doen: 08-12: Laura Wevers, 15-12: Jan 
Verhoek, 22-12: Pastor Maroesjka Sleegers, 25-12: Burgemeester Jorrit 
Eijbersen (extra uitzending), 29-12: Burgemeester Jurgen van Houdt 
Ook graag een keer een meditatie houden in Ekklesia ?  
U bent van harte uitgenodigd!   
Het programma wordt elke zondag uitgezonden : 
Radio 350 (Rijssen-Holten) : 11.00-12.00 uur 
HOi fm ( Hellendoorn ) : 8.00-9.00 uur / 21.00-22.00 uur (herhaling) 
Bent u niet in de gelegenheid op zondag te luisteren; het programma 
staat een aantal weken op internet : www.radio350.nl - programmering - 
zondag – ekklesia  Frequenties HOi fm: Ether 106.6 MHz - Ziggo kanaal 
917/1917. KPN/Telfort kanaal 1025 - Solcon kanaal 1804 
 
KERSTCONCERT CHR. MANNENKOOR VROOMSHOOP  
Op zaterdag 21 december houdt het Chr. Mannenkoor Vroomshoop een 
Kerstconcert in kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. 
Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.  De 
zaal is open vanaf 19.15 uur. Het koor staat zoals altijd onder leiding van 

http://www.radio350.nl/
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dirigent en pianist. Veel prachtige muziekarrangementen zijn van zijn 
hand, ook deze keer. 
Op het programma staan bekende en minder bekende nummers als 
Cantique de Noël, Son of Mary, Ave Maria, Go tell in on the mountain, 
Still a Bach Christmas, Leise rieselt der Schnee en natuurlijk Stille Nacht. 
Bij sommige nummers mag en kan het publiek ook meezingen. Voor het 
eerst is het mogelijk om digitaal kaarten te kopen voor onze concerten. 
Dat kan door op de website www.cmkvroomshoop.nl onder ‘Agenda’ het 
KERSTCONCERT aan te klikken. Kaarten bestellen kan eveneens door 
de QR-code te scannen. Na betaling ontvangt u de toegangsbewijzen in 
uw mailbox. Die kunt u uitprinten en meenemen naar de kassa bij de 
ingang van de kerk. U mag ook de QR-code op uw telefoon laten zien. 
Kaarten zijn als vanouds tevens verkrijgbaar bij de Bruna in Vroomshoop 
en de Readshop in Den Ham. Bezoekers van elders kunnen voor kaarten 
mailen naar secretariaat@cmkvroomshoop.nl  
 
 
 

 
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 27 december, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
 

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 
Administratie kerk:    

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
 

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
 

                                        @: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  
 

http://www.cmkvroomshoop.nl/
mailto:secretariaat@cmkvroomshoop.nl
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:j.w.goossen@kpnmail.nl
mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl
mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

