
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 
09.30 uur Ds. J. Snaterse, Oldenbroek 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK 

Collecte bij de uitgang: 1e Kerk en Eredienst / 2e 
Predikantsplaats / 3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG 23 FEBRUARI 2025 
09.30 uur  Ds. J. W. Goossen, Vriezenveen, afsluiting VBC,                                                                                                                                                                       

gezamenlijk in HK 
 Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  

3e  Algemeen Kerkenwerk 
15.00 uur  Ds. J. A. Dekker, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  2 MAART 2025   
09.30 uur Prof. F.G. Immink, Woudenberg 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Da. J. Adriaanse, Denekamp, gezamenlijk in HK  

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie  / 2e Predikantsplaats / 
3e  GZB voorjaarscollecte voor Ds. G.C. Vreugdenhil in 
Colombia 

 
ZONDAG  9 MAART 2025 
09.30 uur  Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  
3e  Algemeen Kerkenwerk 

15.00 uur  Ds. A.A. van de Spek, gezamenlijk in GK 

                   16 FEBRUARI 2025 
           
 

 KERKBLAD 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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WOENSDAG 12 MAART 2025, Biddag voor gewas en arbeid 
09.00 uur  Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, gezamenlijk in HK 

Collecte bij de uitgang: 1e Dorcas / 2e Predikantsplaats /  3e  
Diaconie 

19.30 uur  Ds. B.J. Heusinkveld, Barneveld, gezamenlijk in GK 
 
MEDITATIE 
Is deze niet de Christus?      Joh.4: 29                                                                      
 
In het gedeelte dat aan de tekst vooraf gaat, lezen we hoe een 
Samaritaanse vrouw op het heetst van de dag naar de Jakobsbron komt 
om water te putten. Maar en dat is het opmerkelijke, ze keert terug zonder 
dat ze geput heeft. Wat is daarvan de oorzaak? Heeft ze het waterputten 
vergeten? Denkt ze daar niet meer aan? 
Wanneer we bij het begin van het hoofdstuk beginnen, merken we al heel 
gauw dat er iets gebeurd is. Daar bij die put heeft een gesprek 
plaatsgevonden met een Jood. Hij was moe en vroeg haar om water. 
Daar was het mee begonnen. Ze had er van opgekeken. Joden willen 
immers niets met Samaritanen te maken hebben? Trouwens omgekeerd 
ook niet. Maar voor ze zijn verzoek kon inwilligen, was Hij haar een slag 
voor. Hij begon te spreken over water dat Hij haar geven kon. Lévend 
water nog wel. 
Vreemd had ze Hem aangekeken. Waar wilde Hij dat vandaan halen, 
terwijl Hij niets bij zich had om mee te putten. Bent U meer, zo had ze 
gevraagd dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft? 
Jezus echter pareert  haar vraag met de woorden: een ieder die van dit 
water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik 
hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.  
De vrouw begrijpt nauwelijks wat Jezus bedoelt. Toch snijdt Jezus hier 
de kern van de zaak aan. In dat weer dorst krijgen spreekt Hij de nood 
van haar leven uit, evenals de nood van uw en mijn leven buiten God om! 
Ieder is net als die vrouw met z'n eigen waterkruik in de weer. Wij vullen 
de kruik van ons leven met van alles en nog wat. We moeten immers 
leven. In een eindeloze, opwindende jacht doen wij mee aan de dorst 
naar geld, naar invloed, naar succes en nog zo heel veel meer. We 
kunnen het niet laten en aan de gave van God, het levende water gaan 
wij intussen voorbij. Dát is de nood van ons leven. Het leidt altijd tot weer 
dorst krijgen.   
Daaraan wil Christus ons ontdekken. Ook die vrouw daar bij de put. Jezus 
maakt haar dat duidelijk in het gesprek dat er op volgt. Hij laat haar zien 
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hoe arm ze is. Hoe ze voortgedreven wordt door de afgod van zinlijk 
genot. Hoe haar leven daardoor tot een ruïne is geworden. Haar jacht 
naar steeds meer is nooit vol. Daarvoor opent Jezus haar de ogen. Ze is 
verstrikt geraakt in de zonde. Van haar kant komt ze er nooit meer uit. En 
nu zegt Jezus: Ik wil u redden, behouden.  
Dat is een woord dat haar zó aangrijpt, dat ze er niet meer los van komt. 
Ze vertrouwt zich aan Hem toe en drinkt van het water des levens om 
niet. Dát is ten diepste de oorzaak waarom ze de kruik laat voor wat hij 
is. Ineens heeft ze haast. Ze spoedt zich naar de stad om de mensen te 
vertellen dat de Messias in de buurt is. Ze wordt zomaar een zendelinge, 
een instrument in de hand van God. Haar leven is door die Man daar bij 
de put vernieuwd. Daarom blijft die kruik daar staan als een herinnering 
aan het verleden, maar ook als een breuk met het verleden. Hij is haar 
alles geworden. Daar getuigt ze van. Is deze niet de Christus?  
Wanneer u met haar meeloopt, hoort u dat ze iedereen deelgenoot wil 
maken van haar ontdekking. Vrijmoedig spreekt ze met allen, die ze 
tegenkomt over de rabbi bij de bron. Haar nog maar zo prille geloof blijkt 
werkzaam door de liefde. Nauwelijks heeft ze de Heere Jezus leren 
kennen, of ze maakt Hem groot voor ieder die het maar wil horen. De 
kleine vonk van haar aanvankelijke kennis, steekt een ‘brand’ aan in heel 
de stad. 
 
Misschien zijn we daar wat verbaasd over. Zo gauw al, zegt u, en zo 
vrijmoedig? Misschien is het voor ons ook wel beschamend. Maar 
beschamend of niet, deze vrouw zegt zomaar tot deze en die: komt en 
ziet! Ze moeten naar Jezus toe. Hoe eerder, hoe liever. Dan zullen ze 
zien, wie Hij is. Hij is de Christus, de Heiland der wereld. De 
Samaritaanse vrouw is er diep van overtuigd. Sinds Hij met haar sprak, 
weet ze het heel zeker. In goed vertrouwen stuurt ze de mensen naar 
Jezus toe. In datzelfde geloof en vertrouwen moeten wij dat ook maar 
doen in de geseculariseerde samenleving van vandaag. En net als toen 
wil God daar ook nu zijn zegen over geven. 
 
Dat blijkt uit het vervolg. Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot Hem. 
De Geest werkt. Voorheen hadden de mensen de schouders over de 
vrouw opgehaald. Nu niet meer. De één na de ander gaat door de poort 
naar buiten, naar de Jakobsbron. Naar Jezus! Bij Hem ben je het beste 
af. Hij is dé bron om uit te leven, toen en nu!                                                                                                                                          
ds. J.W. Goossen 
 



 - 4 - 

AFSLUITINGSDIENST VAKANTIEBIJBELCLUB 
Zondag 23 februari vindt in de morgendienst de afsluitingsdienst van de 
Vakantiebijbelclub plaats. De dienst heeft in verband met de kinderen een 
wat laagdrempelig karakter. Het thema is deze keer: Wegwijs. Het zal 
gaan over de roeping van de discipelen en wat algemener over het volgen 
van Jezus naar aanleiding van Joh. 1: 35 – 43. De weektekst luidt: Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14: 6a).We wensen de kinderen 
samen met de leiding een paar fijne dagen toe en natuurlijk van harte 
welkom in de dienst. 
 
BIDDAG 
Op D.V. woensdag 12 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De 
gezamenlijke ochtenddienst begint zoals gewoonlijk de laatste jaren om 
09.00 uur. In deze dienst zal  dominee J.W. Goossen  uit Vriezenveen 
voorgaan en zullen de kinderen van de onderbouw naar de kerk komen. 
Het thema vanuit de H.G.J.B. is in deze dienst “Samen Bidden”! De 
schriftlezing zal gedaan worden door 3 leerlingen vanuit school en is 
n.a.v. Handelingen 12 vers 1 tot 19.  
De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor stichting ‘Jarige Job’, 
ieder kind verdiend een verjaardag.  We hopen  alle vaders en moeders, 
opa’s en oma’s, broers en zussen en eigenlijk iedereen te zien. Na afloop 
van de dienst zal dominee Goossen de bovenbouw op school bezoeken. 
’s Avonds is er om 19.30 uur een gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde kerk en zal dominee Heusinkveld uit Barneveld voor 
gaan. 
 
CATECHISATIE 
In verband met de voorjaarsvakantie wordt er in de week van 17 februari 
geen catechisatie gegeven. De laatste keer zal dan 24 en 25 februari zijn. 
De belijdeniscatechisatie gaat daarna nog wel door. 
 
VOORJAARSCOLLECTE GZB 
De opbrengst van de G.Z.B. collecte van 2 maart  gaat naar dominee 
Vreugdenhil. Hij is in Colombia voor de G.Z.B. aan het werk bij het 
Semenario Biblico de Colombia, waar hij lesgeeft aan toekomstige 
predikanten en kerkleiders. Zijn specialisme is het oude testament. 
Regelmatig schrijft hij blogs die te vinden zijn op zijn site:   
https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws 
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29 Januari is hij weer veilig aangekomen op het seminarie te Medellín 
naar een reis van 22uur. Hij mag ditmaal cursussen over de roeping van 
god geven. 
Als u geen computer of tablet hebt dan kunt u deze uitgeprint aanvragen 
bij de Diaconie. 
Wij zijn als Hervormde Gemeente Daarle Deelgenoot van dit GZB project     
 
GEZAMENLIJKE DIENSTEN 
Bevrijding - dodenherdenking 
Zondag 6 april is het precies 80 jaar geleden dat Daarle werd bevrijd. De 
werkgroep voor 80 -jaar bevrijding heeft beide kerkenraden het voorstel 
gedaan om ter gelegenheid hiervan een gezamenlijke dienst te 
organiseren rond het thema ‘Vrijheid”. Deze dienst zal DV zijn om 9.30 
uur in de Gereformeerde Kerk. Nadere info hierover volgt nog.  
DV zondagavond 4 mei is er, voorafgaand aan de dodenherdenking bij 
het monument, om 19.00uur in de Hervormde Kerk een gezamenlijke 
dienst.  Deze zal zijn tot ongeveer 19.50u zodat iedereen daarna in de 
gelegenheid is om aan te sluiten bij de herdenking.  
 
Zomerperiode 
Tijdens de bouwvak vakantie zullen ook de morgendiensten gezamenlijk 
zijn. Het betreft de zondagen 27 juli (HK), 3 augustus (GK) en 10 
augustus (HK).De avonddiensten zullen deze zondagen zijn in de andere 
kerk, zo is er elke zondag één dienst in elke kerk.  
 
Tweede dienst met ingang van 2026 om 19.00 uur 
Vanaf DV zondag 4 januari 2026 zullen alle tweede diensten plaatsvinden 
om 19.00 uur, ook tijdens de wintertijd. Hiermee komen de 
middagdiensten om 15.00 uur te vervallen. 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Pastorie 
Zoals bekend is, hebben we de pastorie vanaf januari j.l. verhuurd aan de 
Gemeente Hellendoorn voor het opvangen van Oekraïense 
vluchtelingen. Inmiddels is het huurcontract ondertekend en heeft de 
gemeente ons laten weten dat de eerste bewoners 15 februari komen. 
Wij heten de bewoners van harte welkom en wensen hen veel plezier en 
rust toe en hopen natuurlijk dat ze zich snel thuis voelen in Daarle. 
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Laten we hen daar zoveel mogelijk bij helpen en hen het gevoel van 
medeleven en veiligheid geven. God omringt ons toch ook dagelijks met 
zijn liefde, waarom zouden wij deze naasten dan niet met liefde 
ontvangen? Wij rekenen op de jullie begrip en medewerking. 
 
VAKANTIEBIJBELCLUB 
Op woensdag 19 en donderdag 20 februari wordt de vakantiebijbelclub 
gehouden in het dorpshuis ’n Kadiek van 9.45 -12 uur.  Alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Het Thema van dit jaar zal 
zijn “Wegwijs”.  We gaan met elkaar zingen, bidden, uit de bijbel lezen en 
toffe dingen doen! we vinden het fijn als je er bij bent. Neem gezellig je 
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee! 
Op zondag 23 februari zal er in de Hervormde kerk een gezamenlijke 
dienst gehouden worden om samen de vakantiebijbelclub af te sluiten. 
Iedereen is hiervoor van harte welkom! 
Vind je het leuk om als vrijwilliger te helpen op de VBC dagen? Meld je 
dan aan via ons e-mailadres VBC-DAARLE@hotmail.com 
Op beide dagen kunnen foto’s gemaakt worden om te tonen in de 
kerkdienst van 25 februari. Liever niet op de foto? Geef dit dan van 
tevoren aan bij de leiding of via bovenstaand e-mailadres. 
 
VOLWASSENCAECHESE:  
Donderdagavond 27 februari hebben we weer een avond 
volwassencatechese gepland om 20.00 uur in Ruimte. We behandelen 
dan hoofdstuk 2 uit het boekje 'God is groter dan je denkt' uit de 
Kringserie van de IZB.  
De keer daarna zien we elkaar op maandag 24 maart om 20.00 uur in 
Rehoboth. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten!  
(We zorgen voor een kopietje van het hoofdstuk van die avond, dus voel 
je vrij om te komen.) 
 
ZENDINGSKAARTENKRING 
Woensdagmiddag 19 februari a.s. om 13.30 uur  gaan we weer kaarten 
maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen.  We zitten dan in de 
bovenzaal van de kerk. 
Iedereen, ook nieuwe kaartenmaaksters, hartelijk welkom. Tot dan. 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)  
Kerkblad 16 maart  copy inleveren voor 7 maart 
Kerkblad 13 april   copy inleveren voor 4 april 
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Kerkblad 18 mei   copy inleveren voor 9 mei 
 
SAMEN ETEN, GEZELLIG! 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. 
De eerstvolgende datum is dinsdag 18 februari.  
De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.  
De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.  
Opgave graag voor 11 februari. Wees welkom! 
 
 
KERKDIENST IN DE TWENTSE STREEKTAAL 
zondag 16 maart 2025 - Ontmoetingskerk Rijssen 
Maart is dialectmaand! Daarom organiseert de commissie Dialectdienst 
van de Ontmoetingskerk in Rijssen, op zondag 16 maart om 19.00 uur, 
weer een dialectdienst in de Twentse taal. Het thema van deze dienst is: 
‘De leefde geet d’r met striek’n’. Voorganger is ds. Hans Schipper uit 
Dalfsen en het gelegenheidskoor ‘Lofleed’ verleend weer haar 
medewerking. Iedereen (den belangstelling hef vuur de Tweantse toal) is 
van harte welkom in de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/PKN), 
Boomkamp 4 in Rijssen (navigatie “De Giezen”). Na afloop van de dienst 
is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten. Wel belangstelling, maar 
niet in de gelegenheid om te komen? De dienst is direct (of later) te volgen 
via: Kerkdienstgemist.nl/Overijssel/Rijssen/Ontmoetingskerk. 
 
 
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM  DE HERBERG 
In PDC de Herberg vindt van 2 – 4 april de Kom-op-ademmidweek ‘In 
Balans’ plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die 
worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.  
Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht 
houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel 
hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA ‘In Balans’. Op 
het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook 
creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren 
begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond 
de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: 
drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met 
nieuwe energie het leven weer in te gaan.  
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Leven met verlies 
Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de 
Herberg de Kom-op-ademmidweek: ‘Leven met verlies’  van 7 – 9 april 
2025. Een verlies ‘verwerk’ je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. 
Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil 
sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, 
heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een 
open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond 
rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je 
verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of 
in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde 
ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in. 
Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde 
midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 
285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je 
opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: 
www.pdcdeherberg.nl 
 
Een dagje uit in Oosterbeek 
Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de 
Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.  
U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. 
Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen 
gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een 
uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de 
wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. 
Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het 
programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno 
Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit. 
 
Het volledige arrangement, inclusief lunch en concert, kost € 35,00. 
Kaartjes voor alleen het concert kosten € 17,50. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan PDC de Herberg. 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan:  
concerten@pdcdeherberg.nl.  
www.pdcdeherberg.nl 
 
 
 
 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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BEDANKT 
Beste gemeenteleden, ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is 
Renske Bakker, woon sinds 2007 in Oeganda, en sinds 2014 ben ik 
betrokken bij Home of Hope. Wat een prachtige opbrengst van de 
Avondmaalsblokken (16 november 2024) mochten we ontvangen voor dit 
bijzondere project, maar liefst €347,70! In eerste instantie wilden we er 
beddengoed voor kopen. Maar momenteel is er heel veel malaria,  en 
veel klamboes waren kapot en er waren kinderen die nog geen klamboe 
hadden. Deze gift kwam als een grote zegen op het juiste moment. We 
hebben 80 klamboes kunnen kopen zodat nu alle kinderen veilig onder 
een net liggen. Namens mama Edith en alle kinderen van Home of Hope: 
DANK U WEL!! 
Hartelijke groeten, Renske Bakker  (www.afaayofoundation.org) 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.afaayofoundation.org/
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 7 maart , 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
 

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 
Administratie kerk:   @: h-administratie@pkn-daarle.nl 

 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  
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