
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  18 MEI 2025 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, Doopdienst 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
19.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  3e Onderhoud 
Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG  25 MEI 2025  
09.30 uur Ds. C.G. Vreugdenhil, Gouda, Koffiedrinken na de dienst  

Collectes 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 3e Algemeen 
Kerkenwerk 

19.00 uur Da. L. Jansen-Gort, gezamenlijk in GK, Jeugddienst 
 
DONDERDAG 29 MEI 2025, HEMELVAARTSDAG 
09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK 
  Collectes: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud 

Kerk en Gebouwen 
 
ZONDAG  1 JUNI 2025 
09.30 uur  Ds. G.H. Nijland, Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /   
3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

19.00 uur  Ds. W. Bakker, gezamenlijk in GK 
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ZONDAG   8 JUNI 2025, 1e PINKSTERDAG 
09.30 uur  Ds. G. Herwig, Hoge Hexel 
19.00 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden, gezamenlijk in HK  
  Collecte: 1e Diaconie / 2e  Predikantsplaats /  3e G.Z.B.  
  Pinkstercollecte 
 
MAANDAG 9 JUNI 2025, 2e PINKSTERDAG 
09.30 uur  Ds. N. de Graaf, Den Ham 

Collecte: 1e  Diaconie / 2e  Predikantsplaats /  3e   G.Z.B. 
Pinkstercollecte 

 
 
 
MEDITATIE 
 
Ik ben met u!       Mattheüs 28: 20 
 
Met deze woorden troost Jezus zijn discipelen wanneer Hij van hen 
afscheid neemt. Hij gaat terug naar zijn Vader, maar laat zijn discipelen, 
zijn gemeente, niet alleen.  
 
En ziet! Dat wil zeggen: Let op. Wat nu komt is van groot belang. Zie het 
niet over het hoofd. Ik ben met u. 
 
Zoals in het Oude Testament deze woorden in de mond van de God van 
Israël de garantie waren voor zijn hulp en bijstand, zo klinken ze nu uit de 
mond van de opgestane en verheerlijkte Christus. 
 
In een wereld waar allerlei machten op elkaar botsen en de christelijke 
gemeente dreigen te minimaliseren, poneert Hij zijn "Ik" als een garantie 
dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Integendeel: Ik 
ben met u! 
 
Wat in het begin van het evangelie van Mattheüs begon met de wondere 
geboorte uit de maagd Maria, wordt hier opnieuw, maar dan nu 
omgekeerd n.l. vanuit de verhoging van de Heere Jezus, bekrachtigd. Hij 
is en blijft: Immanuël, God met ons. En dat niet zo nu en dan, maar alle 
dagen. 
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Ik ben met u. Dat betekent niet: Ik zal zorgen dat u geen leed overkomt. 
Nee, net als ieder ander hebben wij ermee te maken. We staan er midden 
in. De gebrokenheid van deze wereld is ook ons niet vreemd. Maar wat u 
ook treft, vreest niet. Ik ben er. 
 
Dat zegt Hij, de Opgestane, de Levende. Hij, die de dood heeft 
overwonnen.  
 
Ik ben met u, alle dagen. Als u naar de kerk gaat, in uw huis zit, omgaat 
met uw man, uw vrouw, uw kinderen, als u op uw werk bent, of tussen uw 
vrienden zit. Ik ben er, in vreugde, maar ook in verdriet. Ook daar waar het 
leven voor u in elkaar lijkt te storten. Ik ben er als de Goede Herder die u 
troost met mijn stok en staf.  
 
Ik ben er, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Geen dag valt 
dus buiten zijn bereik of macht. Elke dag is Hij er. 
In dat geloof en vertrouwen zien wij uit naar de voleinding, naar de volle 
doorbraak van het Koninkrijk dat komt. 
 
De wereld zal niet een eentonige herhaling zijn van alsmaar dezelfde 
dingen. Nee, alles stuwt naar de voleinding, naar het keerpunt van alle 
tijden. Ook naar het keerpunt van ons aller leven, tot eeuwige vreugde of 
tot eeuwige verschrikking. 
 
Zullen wij ermee rekenen, hier en nú, in dit leven? Want in het heden 
vallen de beslissingen met het oog op de eeuwige toekomst. Zullen wij 
horen naar de stem van Hem, die ons tot het leven roept? Hem er niet 
buiten houden?  
Al geldt het "u" in de tekst allereerst de discipelen, het geldt u niet minder. 
Hij wil ook ons tot zijn leerlingen maken.  
 
Hij wil dat u leeft uit Hem en zijn genade. Dat zijn "Ik ben" de vastheid van 
uw leven is alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dat geeft 
perspectief aan het leven en een gegronde verwachting. 
 
ds. J.W.Goossen 
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TERUGBLIK BELIJDENISDIENST 
 
We kijken met dankbaarheid terug op de belijdenisdienst van 1e 
Paasdag. Wat mooi: zes jongeren uit Daarle die in het openbaar 
belijdenis van het geloof uitgesproken hebben. Al was er in het begin 
soms best wel eens wat aarzeling, naarmate het seizoen vorderde zijn 
ze erin bevestigd en gesterkt. We heten ze van harte welkom in ons 
midden en wensen hen een hele goede tijd toe.  Wanneer je met God 
gaat, heb je de belofte mee: Ik zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen! 
 
DOPEN 
 
D.V. zondag 18 mei is er weer gelegenheid om te dopen. Een heel 
bijzonder moment waarop God zijn Naam verbindt aan ons kind. We 
bidden om een gezegende dienst voor ouders, kinderen en gemeente. 
Daarnaast nemen ook een aantal kinderen afscheid van de 
kindernevendienst.  
 
VOLGENDE DOOPDIENST 
 
De eerst volgende gelegenheid om te dopen is D.V. zondagmorgen  
6 juli. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. 
In deze dienst hoopt dominee C.G. Visser uit Kootwijkerbroek voor te gaan. 

PINKSTERCOLLECTE G.Z.B. 
 
De opbrengst van de G.Z.B. collecte van 8 en 9 juni (eerste en 2e 
pinksterdag)  gaat naar dominee Vreugdenhil. Hij is in Colombia voor de 
G.Z.B. aan het werk bij het Semenario Biblico de Colombia, waar hij 
lesgeeft aan toekomstige predikanten en kerkleiders. Zijn specialisme is 
het oude testament. Regelmatig schrijft hij blogs die te vinden zijn op 
zijn site:   https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws. 29 Januari is hij weer 
veilig aangekomen op het seminarie te Medellin naar een reis van 
22uur. Hij mag ditmaal cursussen over de roeping van God geven.  
Als u geen computer of tablet hebt dan kunt u deze uitgeprint aanvragen 
bij Arjan Immink, tel. 06 83647982. Wij zijn als Hervormde Gemeente 
Daarle deelgenoot van dit GZB project     
 

https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws
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GOD VERANDERT MENSEN – zondag 25 mei 
 
Op zondag 25 mei hoop ik opnieuw voor te gaan in jullie gemeente in 
Daarle. – voor de derde keer inmiddels. Ik hoop weer samen met mijn 
vrouw Corine te komen. We kijken ernaar uit om weer in jullie midden te 
zijn! Het wordt een bijzondere dienst, waarin we stilstaan bij hoe God 
mensenlevens verandert. Begin dit jaar was ik zes weken in Colombia, 
waar ik zoals u weet onderwijs geef aan het theologisch seminarie in 
Medellín. Het is telkens weer indrukwekkend om te zien hoe God daar 
werkt in het leven van jonge mensen – soms op heel persoonlijke, 
verrassende manieren. In de preek op 25 mei vertel ik het verhaal 
van Andrés, een student uit Medellín die opgroeide in een wereld vol 
geweld, verslaving en uitzichtloosheid. Alles veranderde toen hij iemand 
ontmoette die hem uitnodigde om mee te gaan naar de kerk. Daar 
ontmoette hij Jezus – en begon een weg van herstel, geloof en hoop. 
We horen ook hoe God het leven van Paulus radicaal veranderde 
(Handelingen 9 / Galaten 1). Van vervolger van de kerk werd hij 
geroepen tot apostel. Zijn verhaal laat zien: als Jezus je tegemoetkomt, 
kan alles veranderen. En dat geldt niet alleen toen, maar ook nu – voor 
ons. Wie je ook bent, jong of ouder, waar je ook vandaan komt, God 
zoekt ons op, ook vandaag, omdat Hij ons liefheeft. Zijn liefde weet ons 
hart te bereiken en zijn genade helpt ons om nieuwe wegen in te slaan, 
van geloof, herstel en roeping. 
Na de dienst is er gelegenheid om bij de koffie meer te horen en zien 
over het werk in Colombia 
We nodigen je van harte uit om erbij te zijn – in de dienst én erna! 
Gerrit Vreugdenhil  Gouda / Medellín 
 
 
AFSCHEID KINDERNEVENDIENST GROEP 4 
 
18 mei a.s. nemen we in de ochtenddienst afscheid van de kinderen van 
groep 4 van de kindernevendienst. Dit is in combinatie met een 
doopdienst. Tijdens deze dienst gaan de kinderen van groep 0 t/m 4 
naar de kindernevendienst samen met alle leiding. Na de 
kindernevendienst zal het afscheid plaatsvinden van de kinderen van 
groep 4. De kinderen die afscheid nemen, zullen na de zomervakantie 
plaatsnemen in de kerk en de schriftlezing uit eigen Bijbel gaan volgen. 
De kindernevendienst gaat in de zomervakantie gewoon door tijdens de 
ochtenddienst. 
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EXAMENS 
 
Inmiddels zijn de examens weer begonnen. Altijd weer een spannende 
tijd voor de kandidaten zelf. Maar toch ook wel voor de ouders. We 
wensen de examenkandidaten kracht, kennis, inzicht en rust toe voor 
het maken van de examens. 
 
JONGERENDIENST 
 
Op zondagavond 25 mei is er een jongerendienst, georganiseerd door 
enkele jongvolwassenen uit beide gemeenten. In deze dienst hoopt Ds. 
Liesbeth Jansen-Gort uit Nijverdal voor te gaan. Het thema van deze 
dienst is: ‘Gods plan jouw plek, moedig staan in je roeping’. De muzikale 
begeleiding van deze avond is in handen van de band Mercy. Iedereen 
van harte welkom! 
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Solidariteitskas 
Begin juni ontvangt u, als belijdend lid, de jaarlijkse rekening van de 
Solidariteitskas. Het bedrag is € 10,00 per belijdend lid. 
U wordt verzocht dit bedrag voor 1 augustus  2025 over te maken op  
IBAN: NL02 RABO 03248 05 004 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
Daarle. Vermeld hierbij a.u.b. uw lidnummer. 
Hoewel u als (echt)paar ieder een rekening ontvangt, heeft het onze 
voorkeur dat u deze in één bedrag (20 euro) betaalt. Vermeldt u dan 
beide lidnummers. 
 
 
"SAMEN ETEN”, 
 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De 
eerstvolgende datum is dinsdag 20 mei. De locatie: De Eshoeve aan de 
Esweg 10b in Daarle. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. Opgave graag voor 
13 mei. Hier kunt u ook aangeven of er dieetwensen zijn en of u vervoer 
nodig hebt. Wees welkom!  
 
PASSAGE 
 
Op donderdag 5 juni willen wij een dag fietsen en wie niet mee fietst, 
kan met de auto. Ons doel is in en om Hellendoorn. Eerst koffie met.., 
dan naar museum erve Hofman voor een showpresentatie van 
bijzondere bruidskleding van 1780 tot heden. Vandaar naar de lunch. 
Bello haalt ons op voor een ritje. Dan via een mooie route terug naar 
Daarle, waar we afsluiten met een etentje. De kosten van deze dag 
bedragen € 45,--. Vertrek bij Rehoboth met de fiets om 9.00 uur en met 
de auto om 9.15 uur. Dames, tot dan. 
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KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
 
Kerkblad 15 juni   copy inleveren voor 6 juni 
Kerkblad 13 juli   copy inleveren voor 4 juli  
Kerkblad 31 augustus  copy inleveren voor 22 augustus 
 

UITNODIGING OPEN LES THEOLOGISCHE VORMING 

GEMEENTELEDEN 

 

 

Wil je je geloof verder verdiepen en meer inzicht krijgen in de Bijbel en 
het christelijk geloof?  
De TVG-cursus (Theologische Vorming voor Gemeenteleden) biedt je 
de kans om in drie jaar tijd je kennis en geloof te laten groeien. 
De cursus vindt om de twee weken plaats op zaterdagochtend in 
Kerkelijk Centrum Sion (Rijssen) en is bedoeld voor iedereen in de 
regio. Tijdens de lessen duiken we dieper in de Bijbel, bespreken we 
geloofsvragen en ontdekken we samen wat het betekent om vanuit 
geloof te leven. Daarnaast biedt de cursus ook praktische toerusting. 
De basis van de cursus is de overtuiging dat de Bijbel niet zomaar een 
verzameling oude teksten is, maar het levende Woord van God.  
De volgende vragen komen aan bod: 
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• Wat is de betekenis van de Bijbelse openbaring voor ons 
dagelijks leven? (Oude en Nieuwe Testament) 

• Wat kunnen we leren van de fouten en successen van de kerk in 
het verleden? (Kerkgeschiedenis) 

• Hoe beïnvloedt de dogmatiek ons begrip van God en de wereld? 
(Dogmatiek) 

• Hoe passen we christelijke ethiek toe op hedendaagse 
vraagstukken? (Ethiek) 

• Hoe kunnen we de gemeenschap van gelovigen versterken? 
(Gemeenteopbouw) 

• Hoe kunnen we pastoraat bieden aan verschillende groepen in 
de gemeente (jeugd, gezinnen, ouderen)? Hoe beïnvloedt het 
diaconaat de betrokkenheid van de kerk op de wereld? 
(Pastoraat/Diaconaat) 

• Hoe kunnen we de catechese relevant maken voor jongeren en 
volwassenen? (Catechese) 

 
Wil jij ontdekken wat dat voor jouw leven betekent?  

• Vind verdere info op onze website: Cursus TVG 
Rijssen. 

• Kom kijken op 17 mei om 10.00 uur in Kerkelijk 
Centrum Sion in Rijssen. 

• Meld je aan via  tvgrijssen@gmail.com en investeer in je geloof! 
 
 
DRIELUIK OPEN DOORS VANAF VERSCHILLENDE LOCATIES 
 
 

De Verspieders 
Express is een 
plek van 
ontmoeting en 
verbinding. Dit 
missionaire 
project is samen 
met de 
Protestantse Kerk 
in Nederland 
ontstaan. De 

https://cursustvg.nl/cursusplaatsen/rijssen/
https://cursustvg.nl/cursusplaatsen/rijssen/
mailto:tvgrijssen@gmail.com
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Verspieders Express is geen onderdeel van een kerkgenootschap, maar 
organiseert graag activiteiten in samenwerking met diverse personen, 
kerken en christelijke organisaties. Wij zijn sinds 2018 ook 
ambassadeur van Open Doors en daarom is er weer een DRIELUIK 
rond de NACHT VAN GEBED. Centraal thema van dit DRIELUIK is 
Matteüs 25 vers 40. 
 
Woensdag 11 juni 2025 wordt een stiltewandeling van ongeveer 4 
kilometer georganiseerd in samenwerking met de Hervormde Kerk 
Wierden/Hoge Hexel. Verzamelpunt is de Hervormde Kerk aan de 
Piksenweg 6 te Hoge Hexel, waar wij om 19.00 uur vertrekken. Het is 
belangrijk om goede dichte schoenen aan te doen. Na afloop ontmoeten 
wij elkaar in de Hervormde Kerk te Hoge Hexel, waar ons koffie en thee 
wordt aangeboden. Deelname: Vrije gift voor Open Doors of scan de 
QR-code en doneer. Opgave hiervoor uiterlijk 9 juni via 
verspieders.express@gmail.com  
 
Vrijdag 20 juni 2025 is de landelijk ‘Nacht van Gebed’ van OPEN 
DOORS. Dan bent u om 19.30 uur welkom in de “De Schoof”, 
Brugstraat 10 te Daarlerveen. Daar organiseert ‘Huis van Gebed’ - 
Daarlerveen i.s.m. OPEN DOORS een avond die in het teken staat van 
de vervolgde kerk en vervolgde christenen. Deze avond duurt tot 21.45 
uur.  Samen ZINGEN – BIDDEN – LUISTEREN – KIJKEN. Alleen je 
aanwezigheid is al een gebed voor de vervolgde christenen (Matteüs 25 
vers 40). Wij vragen een vrije gift voor Open Doors of scan de QR-code 
en doneer. 
 
Zaterdag 28 juni 2025 wordt een bezinningswandeling van ongeveer 
4½ kilometer georganiseerd in samenwerking met de 
baptistengemeente Hardenberg. Verzamelpunt is het Greijdanus aan de 
Burgemeester Schuitestraat 7a te Hardenberg, waar wij om 11.45 uur 
beginnen met koffie/thee en een verhaal. U kunt vooraf ook gebruik 
maken van een lunch – vrije gift voor Open Doors. Het is belangrijk om 
goede dichte schoenen aan te doen. Voor de kinderen is er na 700 
meter een blotevoetenpad (onder eigen begeleiding). Na afloop 
ontmoeten wij elkaar in het Greijdanus, waar ons koffie en thee wordt 
aangeboden. Deelname: Vrije gift voor Open Doors of scan de QR-code 
en doneer. Opgave hiervoor uiterlijk 23 juni via 
verspieders.express@gmail.com  
 

mailto:verspieders.express@gmail.com
mailto:verspieders.express@gmail.com
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Weet u welkom bij dit DRIELUIK en ontvang een gratis gebedsboekje 
van OPEN DOORS. Naast de ondersteuning van Open Doors, zal er 
ook geld worden ingezameld voor de vervolgde christenen/vervolgde 
kerk. Scan de QR-code en doneer aan Open Doors. Er volgen telkens 
aanvullende filmpjes over dit DRIELUIK op het YouTube kanaal van de 
‘Verspieders Express’. Neem nu alvast een gratis abonnement op het 
YouTube kanaal van de ‘Verspieders Express’ en mis niets van deze 
activiteiten. U doet toch ook mee? De vervolgde christenen hebben uw 
steun hard nodig! Voor informatie – en samenwerking – kun je altijd 
mailen naar verspieders.express@gmail.com  
 
THEMADAG 
 
‘Leven met verlies’ voor jongvolwassenen  
Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te 
verliezen als je nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is 
weggevallen. Speciaal voor jongvolwassenen organiseert de Herberg 
daarom op 14 juni een themadag ‘Leven met verlies’. Je krijgt 
waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de thema's 
verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en we 
zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar 
maken. De dag wordt geleid door professionele medewerkers van de 
Herberg. Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor 
aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor 
wie dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust 
door. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar 
www.pdcdeherberg.nl.    
 
BIDDEN VOOR HET ZENDINGSWERK 
 
nu ook via Donkey-Mobile 
Het zendingswerk kan niet zonder uw gebed. Op gzb.nl/gebed vindt u 
voor elke dag een concreet gebedspunt. Bidt u mee? De GZB-
gebedspunten zijn nu te integreren in je Donkey Mobile gemeente-
app! Ontvang via de app dagelijks een gebedspunt met foto. Ga naar 
gzb.nl/toolbox/gebedspunten voor meer informatie. 
 
 
 
 

mailto:verspieders.express@gmail.com
http://www.pdcdeherberg.nl/
file:///C:/Users/janni/Downloads/gzb.nl/gebed
file:///C:/Users/janni/Downloads/gzb.nl/toolbox/gebedspunten
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AAN DE JONGEREN VAN DE KERKEN IN DAARLE  
 
Op 28 en 29 maart hebben jullie meegedaan aan “Nacht zonder dak”. 
Dat is op zichzelf al een prachtig initiatief. Jullie hebben ook nog eens 
geld ingezameld voor de Voedselbank in de gemeente Hellendoorn. Wij 
mochten een heel mooi bedrag ontvangen: € 1.066,50. 
Als Voedselbank Hellendoorn zijn wij heel blij met deze bijdrage. Het 
stelt ons in staat om producten voor onze cliënten te kopen, als wij op 
enig moment van bepaalde producten te weinig aangeleverd krijgen van 
onze sponsors. Zeker nu veel supermarkten – terecht – verspilling 
zoveel mogelijk proberen te voorkomen, komt het regelmatig voor dat 
wij bepaalde producten moeten kopen. Jullie bijdrage is voor ons meer 
dan alleen een financieel gebaar. Wij voelen het ook als steun voor het 
werk dat wij met 85 vrijwilligers doen voor de mensen in onze gemeente 
die zonder steun van de Voedselbank niet dagelijks een goede en 
gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten. Heel fijn dat jullie je ingezet 
hebben voor de Voedselbank!  
Vriendelijke groet, namens het bestuur. 

PINKSTEREN 
 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 

de nederdaling van de Geest. 

 

Wat vlammen en geruis van wind, 

een taal, die nieuwe woorden vindt. 

 

Nu dalen er geen eng’len neer, 

ver lijkt de opgestane Heer 

 

Er is een wonder voor ons oog: 

uit sintels rijst een vlam omhoog. 

 

Er is een wonder voor ons oor: 
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Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 

 

Wie Hem verried getuigt van Hem, 

wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 

 

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 

De woord-geboorte van de Geest. 

 

En in de Geest daalt onze Heer 

Voor eeuwig in ons midden neer! 

 
Uit: De vogel van het woord 

         Nel Benschop 

 
 

 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 6 juni 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 
 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:  

, @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 

  
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  

 

mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

