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15 JUNI 2025

Ds. J. van Goor, Rijssen, voorbereiding HA

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Collectes: 1°¢ Kerk en Eredienst / 2° Predikantsplaats / 3¢
Algemeen Kerkenwerk

Ds. J.A. Dekker, Lemele gezamenlijk in GK

22 JUNI 2025 HEILIG AVONDMAAL

Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek

Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen, gezamenlijk in HK
Collectes 1° Diaconie / Avondmaalsblokken /

2°¢ Predikantsplaats / 3¢ I.Z.B.

29 JUNI 2025

Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham

Collectes: 1¢ Jeugdwelzijn / Kinderbescherming /
2¢ Predikantsplaats / 3° Algemeen Kerkenwerk
Ds. T. Veenstra, gezamenlijk in GK

6 JULI 2025

Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek, Doopdienst
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, gezamenlijk in HK
Collecte: 1¢ Diaconie / 2° Predikantsplaats /

3¢ Algemeen Kerkenwerk



MEDITATIE
Geen goud of zilver, maar in de Naam van Jezus Christus Hand.3: 6

Met deze woorden breekt Petrus het leven van de man die vanaf zijn
geboorte kreupel was, open. Hij zat daar maar te zitten bij de Schone
Poort in Jeruzalem afhankelijk van wat anderen hem in het voorbijgaan
toewierpen om zo in zijn onderhoud te voorzien.

Zou dat ook voor Petrus en Johannes gelden? Het gaat deze keer anders
dan anders. Ze staan stil en nemen heel nadrukkelijk notitie van hem. Dat
op zich is al een weldaad. Stilstaan bij de ellende van een ander is niet
onze sterkste kant. Integendeel. We zijn geneigd eraan voorbij te lopen.
Petrus en Johannes niet. Ze weten waarin de bron van het leven te vinden
is: niet in goud of zilver, maar in Jezus Christus. In Hem is oneindig veel
meer te vinden.

Ineens zegt Petrus: kijk ons aan! Geen goud of zilver, maar in de naam
van Jezus Chritus, sta op en ga lopen! Petrus verwijst hem naar de
opgestane Heere en Heiland. Petrus spreekt zijn vertrouwen uit in Hem
die alle macht heeft in hemel én op aarde. Achter Petrus en Johannes
staat de verhoogde Christus. Hun autoriteit en gezag ligt verankerd en
verscholen in de naam van Hem die zij verkondigen. Omdat Christus de
overwinnaar is van dood en graf, is Hij bij machte in te grijpen in het leven
van deze verlamde man. Daar rekent Petrus in alle ernst mee.

En wij? Laten we eerlijk zijn, we hebben daar meestal niet zo veel
vertrouwen in. We zeggen het wel, maar we geloven het niet. Maar waar
dat niet meer het geval is, zo las ik ergens, valt te vrezen dat men God
ook niet gelooft in zijn vergeving. Het één hangt hier samen met het
ander. Dan komt dezelfde aard naar boven. We geloven God niet op zijn
woord. En daarom zit er in deze woorden van Petrus een aanklacht aan
het adres van u en mij.

In Gods kracht durft Petrus niet alleen grote woorden te spreken maar
ook te doen. Hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en
onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Het is opmerkelijk dat in
het Grieks voor oprichten hetzelfde woord gebruikt wordt als het
opwekken van Jezus. Het gaat hier dus opnieuw om een
opstandingsgebeuren.
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Oké, zegt u, maar waarom gebeuren dergelijke wonderen van genezing
nu niet meer? Want voor deze man wordt het dan toch maar ineens een
dag met een ‘gouden rand’, een dag om nooit meer te vergeten. Toch zou
ik dat niet te gauw zeggen. Het is vandaag nog evengoed aan de orde
als toen. Soms geeft God ons van die signalen om er op te letten. Maar
doen wij dat ook? En geven we God de eer? Nee, dat hoeft allemaal niet
op zo’n bijzondere manier als hier in Hand.3, het kan ook door de gewone
reguliere geneeskunde.

Daarnaast, laten we dat ook niet vergeten, is de genezing van de
verlamde man, een teken van de Messiaanse heilstijd, een vervulling van
de profetie uit Jesaja 35.

ledereen wordt inderdaad niet genezen. We leven in een gebroken
wereld. Maar van tijd tot tijd geeft God ons een teken waar het naar
toegaat n.l. naar een nieuwe hemel en aarde waarop alle ziekte, alle
ellende, alle verdriet is uitgebannen. Wij mogen leven uit de belofte van
Hem die gezegd heeft: Zie, d.w.z let op: Ik maak alle dingen nieuw.
Ds.J.W.Goossen

CENSURA MORUM

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 22 juni 2025.
Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact opnemen
met de scriba van de kerkenraad.

THUIS HEILIG AVONDMAAL

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met
iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de
diakenen doorgeven.

HEILIG AVONDMAALSBLOKKEN 22 JUNI 2025

Mercy Ships is een Christelijke liefdadigheidsorganisatie. Ze bieden
medische zorg aan armen in Afrika met ziekenhuisschepen en streven
ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen. Merry Ships heeft op dit
moment twee ziekenhuisschepen; de Afrika Mercy en de Global Mercy.
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Ze varen met vrijwilligers naar landen waar mensen geen toegang
hebben tot veilige en chirurgische zorg. Aan boord worden mensen
geopereerd aan onder andere tumoren, gespleten lip, vergroeide benen
of staar. Ze geven patiénten weer hoop. Daarnaast traint Mercy Ships het
lokale medische personeel zodat de kwaliteit van de gezondheidszorg
verbetert.

Het verhaal van Fudia: Een groei van 14 centimeter! Probeer eens in te
schatten hoeveel 14 centimeter is? Het is ongeveer de lengte van een
tandenborstel, een vork of uw smartphone. En het is hoeveel Fudia uit
Sierra Leone is gegroeid door een operatie op de Global Mercy. Fudia
heeft de ziekte van Blount. Het is een groeistoornis in de onderbenen,
waardoor de benen krommen en de voeten naar binnen komen te staan.
Als ze tien jaar is ligt haar jonge leven in diggelen. Beide ouders zijn
overleden, haar benen zijn krom en haar voeten staan in een hoek van
90 graden. Als er niets gebeurd, is de kans groot dat ze straks helemaal
niet meer kan lopen. Als Fudia in Nederland was geboren, zou ze op
jonge leeftijd al geopereerd zijn. Maar in Sierre Leone liggen de zaken
anders. Voor elke 10.000 inwoners is er slechts één dokter, laat staan
voor dit soort operaties. Haar oom en tante, die nu voor Fudia zorgen,
hebben hun hoop gevestigd op Mercy Ships. In 2023 is het zover; haar
oom Joseph brengt Fudia naar het dichtstbijzijnde aanmeldcentrum. Ze
zijn dolgelukkig als blijkt dat Fudia in aanmerking komt voor een operatie.
Na de operatie zijn niet alleen haar benen recht, maar ze is ook 14
centimeter langer! Al zit de belangrijkste groei wel ergens anders... De
voorzichtige blik die Fudia altijd had, heeft plaatsgemaakt voor een grote
glimlach. Fudia’s ogen fonkelen weer. Haar zelfvertrouwen is terug. Dit
jaar vieren we dat Mercy Ships in Nederland 35 jaar bestaat. Laten we
ook in de komende jaren samen een verschil blijven maken voor de meest
kwetsbaren. Meer weten? Leest u verder op www.mercyships.nl. Helpt u
mee? Samen maken we het verschil!

Geef voor dit goede doel tijJdens de Avondmaalcollecte of maak uw
bijdrage over op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle, IBAN NL 41
RABO 0324824769, onder vermelding van Mercy Ships.


http://www.mercyships.nl/

GEMEENTEAVOND

D.V. woensdag 2 juli staat er een gemeenteavond gepland.

Aanvang: 20.00 uur. Waar? In zowel ‘Ruimte’ als in het gebouw ‘Rehoboth’.
We komen dus gelijktijdig bij elkaar, ieder op z'n eigen plek.

De avond staat vooral in het teken van het beroepingswerk. Na de opening
wordt de hoofdmoot van de agenda gevormd door de profielschets die
zowel door de kerkenraad van de Gereformeerde als Hervormde Kerk is
goedgekeurd.

Daarnaast komt het vervolgtraject aan de orde: het aanvragen van de
solvabiliteitsverklaring bij de classis (officiéle toestemming om een beroep
te mogen uitbrengen, waarbij 0.a. ook de financién een belangrijke rol
spelen), de mogelijkheid om namen in te dienen van predikanten van wie u
vindt dat ze geschikt zijn om in Daarle beroepen te worden, advies vragen
aan de landelijke beroepingscommissie van de PKN, het samenstellen van
de

beroepingscommissie, enz. Allemaal redenen genoeg om op de
gemeenteavond present te zijn en uw betrokkenheid te tonen.

In ieder geval van harte welkom! Nog belangrijker: vergeet ook het gebed
niet opdat wij als uit Gods hand een nieuwe predikant mogen ontvangen tot
opbouw van Gereformeerd en Hervormd Daarle.

EXAMENS

Bij het verschijnen van dit kerkblad is voor de eindexamenkandidaten de
uitslag van hun examen bekend. Als je geslaagd bent; van harte
gefeliciteerd met je diploma! Fijn dat het gelukt is en dat je harde werken
beloond is.

Helaas kan het ook zijn dat je gehoord hebt, dat het niet gelukt is. Diegene
wensen we veel sterkte, moed en doorzettingsvermogen. Ook bij een
eventueel herexamen.

Voor iedereen geldt: alle goeds en Gods zegen gewenst voor de
toekomst!

VERKOOP COLLECTEMUNTEN
Maandagavond_28 juli vervalt de verkoop collectemunten ivm vakantie.

Verkoop is er wel op maandagavond 30 juni en maandagavond
25 augustus



KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK

Kerkblad 13 juli copy inleveren voor 4 juli
Kerkblad 31 augustus copy inleveren voor 22 augustus
Kerkblad 28 september copy inleveren voor 19 september



PRAISEFEEST

Praisef ecst
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WI1J, BAND MERCY, NODIGEN JONG EN OUD UIT
VOOR EEN SING-IN OP ZONDAG 29 JUNI OM
14:30 UUR OP HET TERREIN VAN
‘DE TREKKERSLEP' IN DAARLE!

INLOOP: 14:00 UUR
LOCATIE: BRUINEVELDWEG DAARLE
TIPNEEM UW EIGEN STOELTJE MEE




Verjaardagfonds QR-code

Vanaf 16 jaar ontvangt u als lid van onze kerk een kaartje om u te
feliciteren met uw verjaardag. Als u wilt kunt u een vrijwillige gift geven
voor het kerkenwerk in het verjaardagsfondsenvelopje (contant of
collectemunten). Dit kunt u de bezorger van de kaart meegeven of op een
later tijdstip bij hem/haar in de brievenbus doen of afgeven. Ook kunt u
het in de collectezak in de kerk doen. U kunt eventueel ook een gift
overmaken op IBAN NLO2 RABO 03248 05 004 t.n.v. CvK Hervormde
Gemeente Daarle met vermelding “Verjaardagsfonds”.

Nieuw is dat u met ingang van 1 juli 2025, ook de QR-code kunt scannen,
die op het briefje in de envelop zit. Er is een voorbeeldbedrag
aangegeven, maar dit kunt u naar eigen inzicht aanpassen.

"SAMEN ETEN”

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap.

De eerstvolgende datum is dinsdag 17 juni. Locatie: De Eshoeve, Esweg
10B in Daarle. De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. Opgave
graag voor 11 april.

Wees welkom! "

CLUBKAMP 2025
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PKN Daarle

SAVE THE DATEI
CLUBKAMP 202

26 tIm 28 september

Voor jongeren van het voortgeze ondervie /
Overige iformaie volgtnog! A"

GZB EN I1ZB



hebben een locatie aangekocht voor een gezamenlijk Huis van Zending.
Vanaf de zomer van 2026 gaan de missionaire organisaties kantoor
houden in de Arendsburg, een historisch gebouw naast de Oude Kerk in
Zeist. “We zien ernaar uit wat deze plek ons gaat brengen.”

“Een plek die zending ademt, daar hoop ik op”, vertelt GZB-directeur
Martijn van den Boogaart. Op een steenworp afstand ligt de
Arendsburg, het gebouw waar de GZB samen met de I1ZB aan een
nieuw hoofdstuk begint. Het Huis van Zending wordt een kantoor en een
inspiratieplek voor lokale kerkelijke gemeenten. “We willen zending in
het binnenland en in het buitenland meer met elkaar verbinden, in die
ene beweging van God naar buiten”, vult Marco Batenburg, directeur
van de IZB, aan. De beide directeuren zijn blij dat het gelukt is om een
plek te vinden die voor alle kerkelijke gemeenten in Nederland
bereikbaar is.

Duurzaam

Van tevoren was afgesproken op zoek te gaan in een straal van 30
kilometer rond Zeist. GZB en IZB verspreidden onder meer een video
met een oproep om mee te denken. De centraal gelegen Arendsburg
was €én van de locaties die werd aangedragen.

De Arendsburg is in 1872 gebouwd als woonhuis. Van 1948 tot 2004
heeft de GGD er kantoor gehouden. Daarna kwam het in bezit van een
ondernemer. Bij de beslissing om juist deze locatie in het centrum van
Zeist aan te kopen was duurzaamheid een belangrijke factor, vertelt
IZB-directeur Batenburg. “Niets is duurzamer dan hergebruik van een
bestaand pand. Bovendien heeft de Arendsburg een A+++-energielabel.
Het gebouw is in 2008 verduurzaamd en rolstoelvriendelijk gemaakt. Op
andere plekken zouden we veel moeten investeren om dit te bereiken.
Dat hoefden we hier niet meer te doen.”

Samenwerking

De gevonden locatie heeft nog een ander voordeel, vertelt Batenburg.
“Toen we deze plek gingen bezichtigen, zagen we dat de Oude Kerk
Zeist dichtbij stond. In onze visie was dat belangrijk: we wilden graag
met een lokale gemeente samenwerken. We hebben daarom van meet
af aan contact gehad met de hervormde wijkgemeente Pniél, die in de
Oude Kerk kerkt. We hebben met hen gesproken over de
mogelijkheden om gebruik te maken van de kerk en de bijgebouwen.
Ook de Protestantse Gemeente Zeist, waar de wijkgemeente Pniél
onder valt, is daar bij betrokken.”

Van den Boogaart vult aan: “We zijn dankbaar voor hun bereidheid om
samen te werken. De combinatie van de Arendsburg met de ruimten
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van de Oude Kerk biedt ons mogelijkheden die we op onze huidige
locaties niet hebben. Zo krijgen we ruimte om gemeenteleden gastvrij te
ontvangen en iets te laten proeven van de bevlogenheid van
missionaire werkers in Nederland en in het buitenland.”

Gebed

Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw ook een plek van gebed en
gastvrijheid wordt. “Het krijgt een kapel waar we dagelijks met elkaar het
gebed voor de wereld en Nederland gaande houden”, vertelt Batenburg.
“Daar kunnen wellicht ook mensen uit Zeist bij aanhaken. Achter het
gebouw zijn nu veel parkeerplaatsen. Die ruimte gaan we omvormen tot
een tuin die misschien ook breder toegankelijk is voor bijvoorbeeld een
kopje koffie. We zien ernaar uit wat deze plek ons gaat brengen.”
Eigenheid behouden

De beide organisaties hopen dat het Huis van Zending eerste helft 2026
klaar is om betrokken te worden. Hoewel GZB en IZB een
kantoorgebouw gaan delen, ligt er geen fusie in het verschiet. Van den
Boogaart: “We blijven afzonderlijke organisaties, met een eigen logo en
een eigen gezicht, op een plek waar we nauw samenwerken om
zending in Nederland en wereldwijd een stap verder te helpen. Er wordt
dagelijks met elkaar gewerkt, maar we blijven twee verschillende
organisaties met elk een eigen focus.”

BESTEED JE VAKANTIE ZINVOL IN DE HERBERG

e

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM 8
a.\ >
.

,.4_‘ -

In de zomervakantie is er tijd om te ontspannen. Wil jij er in de vakantie
voor zorgen dat ook anderen tot rust komen? In de Herberg zoeken we
gastvrije en enthousiaste vakantievrijwilligers die een of meer midweken
hun handen uit de mouwen willen steken en er willen zijn voor onze
gasten. Het is bijzonder om te ervaren hoe je door kleine gebaren van
grote waarde bent voor onze gasten. Je bent alleen welkom, maar ook
met familie of vrienden (max. 4 personen). Je verblijft in het
gastenappartement in het koetshuis en kunt dus in je vrije tijd ook
genieten van de prachtige omgeving van Oosterbeek.
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We hebben meer leuke vrijwilligersvacatures. Bijvoorbeeld voor
jongeren die een tussenjaar willen doen, gastvrouw of telefoonwacht.
Kijk voor meer informatie op www.pdcdeherberg.nl. Of stuur een e-mail
naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 4 juli 2025, 18.00 uur
Predikant: Vacant
Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:
h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

-12 -


http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:j.w.goossen@kpnmail.nl
mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl
mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

