
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  13 JULI 2025 
09.30 uur Ds. J. P, Stoel, Kampen 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e Predikantsplaats /  3e 
Kerkenraadsfonds 

19.00 uur Da. B. van de Berg, Nijverdal, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  20 JULI 2025   
09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
19.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen, gezamenlijk in HK 

Collectes 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud 
Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG  27 JULI 2025 
09.30 uur  Ds. J.A. Antonidus, Vroomshoop, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /  3e 
Algemeen Kerkenwerk 

19.00 uur  Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  3 AUGUSTUS 2025 
09.30 uur  Da. P.J. Kraaijenbrink-Bennink, Vorden, gezamenlijk in GK 
19.00 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut, gezamenlijk in HK  
  Collecte: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /   

3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
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ZONDAG  10 AUGUSTUS 2025 
09.30 uur  Ds. D.C. Hellinga, Urk,  gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Diaconie / 2e  Predikantsplaats /  3e GZB 
Zomercollecte voor Ds. G.C. Vreugdenhil in Colombia 

19.00 uur  Ds. A.A. van der Spek, Wierden, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  17  AUGUSTUS 2025   
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
19.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK 

Collectes 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud 
Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG  24 AUGUSTUS 2025 
09.30 uur  Prof. F.G. Immink, Woudenberg 

Collectes: 1e Diaconie / 2e  Predikantsplaats /  3e 
Kerkenraadsfonds 

19.00 uur  Ds. J. Schipper, Dalfsen, Openluchtdienst op het schoolplein 
 
MEDITATIE 
‘Ik ben die Ik ben’.   Exodus 3: 14a  
 
Met deze woorden maakt God zich aan Mozes bekend. Het zijn  heel 
geladen woorden. De aanleiding is de verdrukking van het volk Israël in 
Egypte. Ze hebben het zwaar en moeilijk en roepen tot God. En God, zo 
lezen we, hoorde hun jammerklachten en dacht aan het verbond dat Hij 
met Abraham, Izaäk en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten 
het zwaar hadden en trok hun lot zich aan.  
 
God is niet een God op afstand, zoals wel vaak gezegd wordt, maar een 
God die zich het lot van mensen aantrekt, ook al kun je daarbij best de 
nodige vragen hebben. Dat is ook het geval bij Mozes. Maar hoe Mozes 
er verder ook over denkt, God zet hem gewoon voor het blok. En dat is 
lastig. 
 
Misschien herkent u dat. Ieder mens moet van tijd tot tijd dingen doen 
waar hij erg tegenop ziet. Gelukkig gebeurt dat niet elke dag, want dan 
zou het leven ondraaglijk zijn. Maar al gebeurt het niet dagelijks, ieder 
mens komt in zijn leven voor opgaven te staan die hij te zwaar vindt. Dat 
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kan een enorme spanning veroorzaken, en dan moet je beslissen: zal ik 
de uitdaging aanvaarden, of leg ik hem naast me neer?  
Mozes zit daar ook mee. En ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die 
de moeite van deze keuze zo intens hebben ervaren als Mozes.  
Hij is niet van plan de opdracht te aanvaarden. Maar God ontkracht zijn 
tegenwerping met de woorden: Ik ben die Ik ben. Het is alsof God wil 
zeggen: ‘Mozes, het gaat niet om wie jij bent, het gaat om wie Ik ben. Jij 
bent inderdaad een gewoon mens, een schaapherder, maar Ik ben God, 
de Almachtige.   
 
En is dat ook vandaag niet de boodschap voor u, jou en mij? We leven in 
een tijd waarin we ons eigen ik nogal belangrijk vinden. We blazen dat op 
en verwijten anderen dat ze last hebben van hun ego, van hun dikke ego 
zelfs. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om God, om wie Hij is. Zijn Ik 
torent hoog boven alles en iedereen uit. Ik ben die Ik ben. Met niets en 
niemand te vergelijken. Je hebt Hem niet in de vingers en toch is Hij nabij. 
Zo maakt Hij zich bekend in de gebrokenheid van ons bestaan.  
 
Het zijn woorden die maar niet wat in de lucht zijn blijven hangen. 
Integendeel. Hij heeft ze waar gemaakt in het leven van Mozes, in het 
leven van het volk Israël, maar meer nog in het leven van Hem die 
Immanuël geworden is: Jezus Christus. In Hem heeft God laten zien dat 
Hij met ons is. Hij is afgedaald in onze misère, in onze zonde en schuld. 
Hij heeft er zich mee verbonden om ons te bevrijden uit de macht van het 
kwaad. En vraagt u mij: wat is daarvan het bewijs? Dan is er maar één 
antwoord: het kruis van Golgotha.  
 
Dankzij Hem die zijn leven voor ons gaf, is Hij met ons. Dat is een alles 
bevrijdende boodschap. Hij is die God die ons draagt. Hij is erbij. Ik ben 
die Ik ben. Dat is zijn Naam zolang de wereld bestaat. Daarmee kun je 
toe, nu vandaag en alle dagen van ons leven, ja zelfs tot in eeuwigheid. 
ds. J.W. Goossen                 
 
GEMEENTE-AVOND 
Ondanks de warmte was er veel belangstelling voor de gemeenteavond. 
Daar zijn we dankbaar voor en geeft iets weer van de sterke 
betrokkenheid. Na de opening gaf de voorzitter een overzicht van de weg 
die we als kerkenraad en kerkenraden gegaan zijn om te komen tot een 
gemeenschappelijke profielschets, maar ook wat er verder allemaal nog 
moet gebeuren om concreet stappen te ondernemen tot het beroepen 
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van een predikant. We doen – maar dat zal duidelijk zijn – ons best. De 
profielschets is naar mijn gevoel goed ontvangen en de opmerkingen die 
geplaatst zijn nemen we in de overwegingen mee. Zodra er, na overleg 
ook met de kerkenraad van de gereformeerde broeders en zusters, meer 
duidelijkheid is, zullen we u nader informeren. Laten we het 
beroepingswerk vooral ook biddend gedenken.   
 
BELIJDENISCATECHISATIE 
Misschien heb je er wel eens over gedacht om belijdeniscatechisatie te 
gaan volgen, maar is het er nog niet van gekomen. De zomervakantie 
komt er aan, dit is wellicht een periode om er over na te denken. 
Komend seizoen zouden we jou graag op de belijdeniscatechisatie zien. 
Heb je hier vragen over dan kun je contact op nemen met de 
wijkouderling/jeugdouderling 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
Kerkblad 31 augustus  copy inleveren voor 22 augustus 
Kerkblad 28 september copy inleveren voor 19 september 
Kerkblad 26 oktober  copy inleveren voor 17 oktober 
Via de bank ontvingen wij in juni 2025 in totaal € 323,00. 
Hiervan is € 50,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen. 
 
Solidariteitskas 
Ruim 60% (30-06-2025) heeft de rekening van de Solidariteitskas 2025 
al betaald. Mocht u hem nog niet betaald hebben, doe dat dan zo spoedig 
mogelijk. Wanneer de betaling op 1 september 2025 nog niet binnen is, 
ontvangt u een herinnering vermeerderd met administratiekosten. 
 
GEZAMENLIJKE OCHTENDDIENSTEN ZOMERPERIODE  
Tijdens onderstaande zondagen zijn ook de ochtenddiensten 
gezamenlijk. In die ochtenddiensten zal er nevendienst zijn voor de 
volgende groepen.  
27 juli  Gezamenlijk in Herv. Kerk Groep 1, 2 en 3  
        Groep 4, 5 en 6  
3 augustus  Gezamenlijk in Geref, Kerk  Groep 1 t/m 4  
        Groep 5 t/m 8   
10 augustus Gezamenlijk in Herv. Kerk  Groep 1, 2 en 3  
        Groep 4, 5 en 6  
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LITURGIE OP DE MAIL 
Wekelijks wordt de liturgie van de diensten verstuurd aan gemeenteleden 
zodat zij de liederen en Bijbelteksten vooraf kunnen opzoeken. Wilt u ook 
een mail ontvangen voor u of een familielid stuur dan uw naam en 
mailadres naar het mailadres van de kosters (h-koster@pkn-daarle.nl) 
zodat ik u kan toevoegen aan de maillijst. Ontvangt u de liturgie nog en 
hoeft u deze niet meer te ontvangen dan zie ik ook graag een bericht 
zodat u uit de maillijst gehaald kunt worden. Uw mailadres wordt niet 
gedeeld met andere afzenders. 
Met vriendelijke groeten 
 
OPENLUCHTDIENST 
Namens de beide kerken nodigt de evangelisatiecommissie jullie uit 
voor de openluchtdienst. Deze wordt gehouden op 24 augustus om 
15.00 uur op het schoolplein van “de Ark”. 
Voorganger is ds. Schipper uit Dalfsen. Thema is: “teeg’ndroads”. 
Gospelgroep “Zeejgood” uit Rijssen zal voor ons optreden. 
Als het mogelijk is, graag een eigen stoel meenemen. 
 
STARTZONDAG 
Op D.V. zondag 21 september is het startzondag, als begin van een 
nieuw seizoen vol kerkelijke activiteiten. We hopen deze dag als 
Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden weer samen naar de kerk 
te gaan en een gezellige start van het winterseizoen te beleven. U/jij bent 
er toch ook bij?  
Het programma is als volgt:  
’s Morgens om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde kerk. Na de dienst willen we u vragen om, op de fiets, 
naar het EMOS-gebouw (Nieuwstadweg 1d) te gaan. Hier staat voor 
iedereen de koffie en ranja klaar.  
We gaan samen ‘happen en trappen’.  
Vanaf het EMOS-gebouw hebben we namelijk een korte fietstocht 
uitgezet, in/rond Daarle (ongeveer 7,5 km). U krijgt een routebeschrijving 
mee. Onderweg zijn er nog twee locaties waar we een stop hebben 
gepland. Bij de tweede locatie is er een stokbroodje met salade voor 
iedereen en bij de derde stop kunt u genieten van een broodje 
hamburger.  
Op de verschillende locaties staat een bus voor een vrije gift als 
ondersteuning voor het kerkenwerk.  
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Bij slecht weer wordt u allen uitgenodigd voor koffie/thee/ranja en later 
iets te eten op het terrein van installatiebedrijf Loohuis aan de 
Hellendoornseweg 9. 
 
’s Avonds om 19.00 uur is er een jeugddienst in de Hervormde kerk, mede 
georganiseerd door de vriendengroep uit de keet ‘Berta 53’ in Daarle. 
 
Net zoals vorig jaar zoeken we gemeenteleden die deze dag willen 
meehelpen door iets lekkers te maken voor bij de koffie of een salade te 
maken voor op/bij het stokbrood. We hopen op veel enthousiaste 
bakkers/koks!  
 
Mocht fietsen een probleem zijn, dan kunt u ook met de auto naar de 
verschillende locaties gaan. Als dat ook lastig is, helpen wij u hierbij en 
zorgen wij voor vervoer.   
 
Alvast bedankt!  Hopelijk zien we u/jullie allemaal zondag 21 september!  
  
"SAMEN ETEN” 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap.  
De eerstvolgende datum is dinsdag 15 juli. Locatie: De Eshoeve, Esweg 
10B in Daarle. De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. Opgave 
graag voor 11 april. 
Wees welkom!  
 
THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN 
Op zaterdag 24 mei was in Sion de laatste cursusmorgen van de TVG, 
seizoen 2024-2025. Na een gezamenlijke afsluiting van de cursus 
werden daarna aan de cursisten van het derde jaar de certificaten 
uitgereikt. Het was een groep van 8 personen. Ze kwamen uit Den Ham, 
Staphorst, Westerhaar, Enter en Rijssen. Na een gezellige lunch samen 
met de docenten werd door onze cursusleider, ds. K.A. Hazeleger de 
certificaten en een boekje uitgereikt. De cursisten verrasten de docenten 
met een bijzonder mooi gedicht over de vakken van de cursus en wat het 
hun heeft gebracht. Dat laatste hebben ze onder woorden gebracht in het 
“tot slot” van het gedicht. 
Tot slot willen we nog graag het volgende kwijt 
We doken in het Woord, en reisden door de tijd. 
We leerden van de cursus, maar ook van elkaar 
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Het was heel veel informatie in slechts 3 jaar. 
 
Bovenal heeft het ons geloof verdiept en versterkt 
en kunnen we getuigen dat Gods Geest door de cursus werkt. 
We voelen ons gezegend dat we het mee mochten maken 
En hopen dat we anderen ook nieuwsgierig kunnen maken. 
 
Want de cursus is voor praters en luisteraars, voor jong en voor oud 
De cursus is voor twijfelaars en voor eenieder die van Jezus houdt. 
Cursisten 3e jaars 2024-2025 TVG Rijssen. 
 
Wanneer bovenstaande tekst je inspireert, en je bent nieuwsgierig 
geworden wat de cursus brengt kom dan de cursus volgen. De basis van 
de cursus is de overtuiging dat de Bijbel niet zomaar een verzameling 
oude teksten is, maar het levende Woord van God.  
De volgende vragen komen aan bod: 
• Wat is de betekenis van de Bijbelse openbaring voor ons dagelijks 
leven? (Oude en Nieuwe Testament) 
• Wat kunnen we leren van de fouten en successen van de kerk in 
het verleden? (Kerkgeschiedenis) 
• Hoe beïnvloedt de dogmatiek ons begrip van God en de wereld? 
(Dogmatiek) 
• Hoe passen we christelijke ethiek toe op hedendaagse 
vraagstukken? (Ethiek) 
• Hoe kunnen we de gemeenschap van gelovigen versterken? 
(Gemeenteopbouw) 
• Hoe kunnen we pastoraat bieden aan verschillende groepen in de 
gemeente (jeugd, gezinnen, ouderen)? Hoe beïnvloedt het diaconaat de 
betrokkenheid van de kerk op de wereld? (Pastoraat/Diaconaat) 
• Hoe kunnen we de catechese relevant maken voor jongeren en 
volwassenen? (Catechese) 
 
Het nieuwe cursusjaar 2025-2026 begint op DV 23 augustus om 8.45 uur 
in Sion. Johan Vermeerstraat 2 in Rijssen.  
Verdere informatie over de cursus kun je ook vinden via deze link: :  
http://tinyurl.com/TVG-Rijssen 
Heb je belangstelling maar nog wel vragen? Bel of mail hiervoor de 
cursusleider, Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; email: 
k.a.hazeleger@hetnet.nl  of  de secretaresse, 
email: tvgrijssen@gmail.com . 
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Wil je  je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de secretaresse. 
 
REGIO ALPHA CURSUS 
WEER VAN START 
 
Op woensdag 24 
september 2025 gaat de 
Regio Alpha Cursus weer 
van start. Een Alpha cursus 
is voor iedereen die op een 
ontspannen en 
laagdrempelige manier 
meer wil weten over het 
christelijk geloof. 
 
Het is een inkijkje in het 

Christelijke geloof, waarbij in tien avonden en één mini-weekend tal van 
onderwerpen voorbij komen. De openingsavond behandelt de vraag wie 
Jezus is. Dit is een onderwerp waarbij je elkaar al een beetje leert kennen. 
Avond twee gaan we het hebben over de reden dat Jezus is gestorven 
en de derde avond behandelt de vraag hoe je kunt geloven. En met al die 
onderwerpen kom je steeds een stapje verder in het Christelijke geloof. 
 
De Regio Alpha Cursus wordt voor de derde keer gehouden op zeven 
verschillende locaties. Vorige keren mochten wij telkens 21 deelnemers 
begroeten en waren wij te gast in Daarle, Vroomshoop en Daarlerveen. 
Dit jaar zijn wij ook in Vriezenveen. Overal waar een Alpha cursus wordt 
gegeven, gaat dat volgens dezelfde opzet: Elke avond start met een 
gezamenlijke maaltijd. De maaltijd wordt, evenals de cursus gratis 
aangeboden. Het is altijd heel gezellig. We lachen heel veel en het is nu 
eenmaal zo dat samen eten mensen verbindt. 
 
De maaltijden worden bereid door vrijwilligers en de cursus wordt 
gegeven door zes teamleden. Deze enthousiaste mensen brengen graag 
hun geloof over op anderen. De Alpha cursus is bedoeld voor die mensen 
die op een ontspannen manier meer willen weten over het Christelijke 
geloof. We starten de bijeenkomsten om 19.00 uur  (eerste avond om 
18.45 uur) met een maaltijd. Het met elkaar eten is bedoeld om elkaar te 
leren kennen. Tijdens de maaltijden heb je het over van alles en nog wat. 
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Daarna gaan we zingen en volgt de korte presentatie van het onderwerp 
van de avond. De deelnemers gaan na de presentatie in drie kleine 
groepen verder om over het betreffende onderwerp door te praten. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over Jezus, bidden, bijbel lezen, Gods leiding in je 
leven, hoe je het kwade kunt weerstaan en er is ook een avond gewijd 
aan de vraag of God nog geneest? Het mini-weekend staat in het teken 
van de Heilige Geest. 
 
De Regio Alpha Cursus start op woensdag 24 september en eindigt op 3 
december. Het mini weekend in Bruinehaar is op vrijdagavond 31 oktober 
en zaterdag 1 november. Opgave tot en met 21 september en het 
maximum is 21 deelnemers. Scan de QR-code en kijk het filmpje of ga 
naar www.alpha-cursus.nl voor meer informatie. De Regio Alpha Cursus 
staat ook op de landelijke kaart en is gelinkt aan een centraal mailadres 
verspieders.express@gmail.com  waar jij je kunt aanmelden. 
 
Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. 
Als je je hebt aangemeld, gaan wij er van uit dat je er ook de gehele 
cursus bent. We hopen je te ontmoeten! 
 
Namens het Regio Alpha Team uit Daarlerveen – Daarle – Vroomshoop 
– Vriezenveen 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 22 augustus 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  

Postadres Rehoboth/Kerk:  Groeneweg 3, 7688 RC Daarle 

http://www.alpha-cursus.nl/
mailto:verspieders.express@gmail.com
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

