
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  31 AUGUSTUS 2025, voorbereiding Heilig Avondmaal 
09.30 uur Ds. J. van het Goor, Rijssen,  
19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /  3e Onderhoud 
Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG  7 SEPTEMBER 2025 , Heilig Avondmaal  
09.30 uur Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 

 Collectes 1e Diaconie  avondmaalsblokken /                        
2e Predikantsplaats / 3e IZB 

19.00 uur Ds. C.B. Elsinga, voortzetting en dankzegging heilig 
avondmaal, gezamenlijk in GK 
 

ZONDAG  14 SEPTEMBER 2025 
09.30 uur  Ds. A. Prins, Vriezeneen 
19.00 uur  Ds. E.J. Prins, Ermelo, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /  3e 
Onderhoud orgel 

 
ZONDAG  21 SEPTEMBER 2025, Startzondag 
09.30 uur  Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk in GK 
19.00 uur Ds. A.A. van der Spek, Wierden, jeugddienst gez. in HK 

 Collectes: 1e Plaatselijk jeugdwerk / 2e  Predikantsplaats /   
3e Kerk en Israël  

 

           31 AGUSTUS 2025 
         
 

 KERKBLAD 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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MEDITATIE 
Een goede gewoonte                                    Lucas 4: 16-21 
 

Mijn vrouw en ik hebben het dagboek ‘Gaandeweg Hem tegemoet’ van 
collega A.F.Troost nog maar weer eens uit de kast gehaald. Hij kan het 
soms heel puntig en raak zeggen en bepaald nog niet gedateerd. Het 
gaat over de kerkgang, soms best een heikel punt in menig gezin. Maar 
leest u zelf.  
‘Moet ik nu echt mee naar de kerk? Die vraag klinkt elke zondag in ik-
weet-niet-hoeveel huizen (alhoewel naar mijn idee nu wel wat minder 
dan toen hij dit schreef JWG). En het antwoord? Het antwoord is nog al 
eens: Je moet niet, je mag mee! Maar ondertussen wordt er dan toch 
verwacht dat je meegaat………. 
 

Hoe zit dat eigenlijk, met dat naar-de-kerk-gaan? Wordt dat niet een 
sleur? Elke zondag maar weer……. Ik ontmoet nog al eens mensen die 
zeggen: Naar de kerk? O, ja wel, ik ga wel naar de kerk: als ik er 
behoefte aan heb!  
 

Sommige mensen kunnen het nóg mooier zeggen. Je moet daar heel 
voorzichtig mee zijn, zeggen zij. Als je niet uitkijkt, stomp je af, dan zegt 
het je niets meer. Je moet zo af en toe eens naar de kerk gaan, maar 
vooral niet te vaak! 
 

En Jezus? Hoe doet Hij het? We hebben over Hem gelezen in het 
Lucasevangelie. ‘Hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij 
ging volgens Zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge’. 
 

Jezus zegt niet: Die opvoeding, die is nu achter de rug. Jozef en Maria 
kunnen me nog meer vertellen – ik ga niet meer naar de synagoge! 
Jezus zegt ook niet: De synagoge – daar zitten alleen maar huichelaars, 
daar ga ik niet heen! Nee, van dat alles lees je niets. Je leest alleen dat 
Jezus, volgens Zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge gaat. 
Ik denk dat Jezus-volgen óók betekent: trouw zijn in de samenkomst 
van de gemeente, elke zondag. Om daar te horen dat aan gevangenen 
loslating wordt verkondigd en aan blinden het gezicht! Om daar al bij 
voorbaat te vieren: de komst van het Rijk waarin de vrijheid koning is!  
 

Gebed: Trouwe God, help ons om trouw te zijn, elke zondag, om samen 
met Uw kerk Uw lof te zingen – tot Uw Rijk komt!’                                                                                                                        
ds. J.W.Goossen 
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OVERLEDEN 
Zaterdag 19 juli is in het ZGT te Almelo overleden Berendina Jansen-
Kleinjan, op de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde aan de Kruimersweg 2. 
Dine zoals de meesten haar kenden en noemden was een hele sterke 
vrouw, die in haar leven bergen werk verzet heeft. Maar ook zij moest het 
stuur van haar leven uit handen geven. Ze had er vrede mee. Het is goed 
zo, zo gaf ze meerdere keren te kennen. De laatste jaren merkte ze dat 
haar krachten minder werden, al bleef haar geest helder.  
Dine was zeer betrokken op haar kinderen, kleinkinderen en niet te 
vergeten haar achterkleinkind: Julia. Wat was ze er trots op en dat ze het 
mocht meemaken overgroot oma te worden. Betrokken was ze ook op de 
boerderij en alles wat er omheen gebeurde. Dat gold ook voor haar 
sociale netwerk, haar vrienden en kennissen en allerlei activiteiten die in 
Daarle plaatsvonden. 
Dine heeft in haar leven ook heel wet meegemaakt. Haar jeugd werd 
getekend door de oorlog waarin ze haar vader, haar achtjarige broertje 
en haar opa verloor. Die gebeurtenissen maakten op haar diepe indruk 
en kwamen in latere gesprekken regelmatig terug.  
Desondanks werd de boerderij voortgezet en was ze van alle markten 
thuis. Vrije tijd was er niet of nauwelijks bij. Dat kwam pas later en daar 
heeft ze dan ook van genoten. Haar man en kinderen namen in haar 
leven een grote plek in, en vooral ook haar kleinkinderen en 
achterkleinkind Julia. In het in memoriam werd aan heel wat bijzondere 
momenten gerefereerd. Al met al vele warme en dankbare herinneringen. 
In de dankdienst voor haar leven stond de belijdenistekst van Mirthe 
centraal: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken 
(Spreuken 3: 6). Wat voor keuzes je in je leven ook hebt te maken, betrek 
er de Heere God in. Hij is die God die je paden recht maakt. Nee dat 
betekent niet dat je niets overkomt – dat heeft Dine in haar leven wel 
ervaren -  maar wel dat Hij er bij is. Met Gods hulp, zo zei ze in één van 
de laatste gesprekken, ben ik er altijd doorgekomen. Dat is in de wirwar 
van deze tijd een punt om vast te houden, niet alleen voor de familie, 
maar voor ons allemaal. En zo getuigt Dine nog nadat ze gestorven is. 
Het is een woord om te bewaren en naar te handelen. Het heelt je leven. 
We wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere 
familie Gods nabijheid toe in het gemis van haar die u / jullie lief en 
dierbaar was. 
                                                                                                                        
ds. J.W.Goossen 
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CONSULENT 
Het is alweer 2 jaar geleden dat de familie Prins afscheid heeft genomen 
van onze gemeente. Dit betekent ook dat ds. Goossen ook al 2 jaar in 
onze gemeente aan het werk is.  
We zijn zeer dankbaar met zijn leiding en pastoraal werk dat hij doet. 
Het voelt in de gemeente en kerkenraad alsof hij onze eigen predikant is. 
Zelf heeft hij wat klachten met het lopen en mevr. Goossen heeft ook zo 
haar gezondheidsproblemen, maar zolang het kan wil ds. Goossen ons 
ook dit komende jaar bijstaan in het kerkenwerk en pastoraat.  
Wij zijn ds. Goossen maar ook mevr. Goossen hiervoor zeer dankbaar en 
wensen hun Gods zegen en nabijheid toe! 
 
ZENDINGSKAARTENKRING 
Woensdagmiddag D.V. 1 oktober om 13.30 uur  gaan we weer kaarten 
maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen.  We zitten dan in de 
bovenzaal van de kerk. 
Iedereen is harte welkom om te helpen met kaarten maken. Tot dan !! 
 
CENSURA MORUM 
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband 
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 7 september. 
Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact opnemen 
met de scriba van de kerkenraad. 
 
THUIS AVONDMAAL 
Voor gemeenteleden, die door een lichamelijke beperking niet meer in 
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen, is er een 
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met 
iemand van de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de 
kerkenraadsleden doorgeven.  
 
AVONDMAALSBLOKKEN 7 SEPTEMBER 2025 
Hulp aan vluchtelingkinderen met een beperking.                                                        
In Ankara wonen enkele tienduizenden vluchtelingen onder erbarmelijke 
omstandigheden. Voor veel vluchtelingen in Turkije is het leven 
óverleven. Gezinnen met een kind met een handicap hebben het nog 
eens extra moeilijk. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om 
hun kind te helpen.   De Christelijke organisatie “Kardelen” trekt zich het 



 - 5 - 

lot van deze kinderen aan en biedt ondersteuning.                                                                                                    
Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, steunt Stichting 
Kardelen in haar prachtige missie. Deze organisatie zet zich in hoofdstad 
Ankara met hart én ziel in voor één van de meest kwetsbare groepen ter 
wereld; vluchtelingen met een beperking. Zij bevinden zich in een 
uitzichtloze situatie, ver van huis, in armoede, en met weinig of geen 
toegang tot zorg of onderwijs. 
Een verhaal van hoop:  
Ahmed is een jongetje van negen jaar. Zijn familie vluchtte uit Syrië toen 
hij pas twee jaar was. Ahmed is doof geboren en kon zich jarenlang 
nauwelijks uitdrukken. Zijn ouders hadden geen middelen om hem te 
laten onderzoeken of begeleiden. Jarenlang leefde hij in stilte, gevangen 
in zijn eigen wereld.   Toen zijn moeder hoorde over Kardelen, besloot ze 
een kans te wagen. In het centrum van Kardelen werd Ahmed met open 
armen ontvangen. Binnen enkele maanden begon hij via gebaren te 
communiceren. Dankzij begeleiding, liefdevolle aandacht en eenvoudige 
hoorhulpmiddelen kwam hij langzaam tot bloei. Zijn ogen stralen nu. Zijn 
moeder zei: “Voor het eerst sinds de oorlog, heb ik hoop voor mijn kind”. 
Stichting Kardelen biedt dagopvang, therapie, onderwijs en praktische 
ondersteuning aan vluchtelingenkinderen met een beperking. Dat doen 
zij met een klein team van lokale professionals en vrijwilligers, vanuit 
christelijke bewogenheid. De vraag naar hulp groeit, maar de middelen 
zijn beperkt.  
Met de opbrengst van collectes kunnen meer kinderen zoals Ahmed 
worden geholpen. Door mee te helpen aan dit project draagt u bij aan de 
integratie van kwetsbare vluchtelingenkinderen in de samenleving in 
Turkije en geeft u deze mensen een kans op een menswaardig bestaan. 
Helpt u mee bij deze missie? Geeft u tijdens de Avondmaalscollecte, of 
maak een bedrag over op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle, IBAN 
NL 41 RABO 0324824769, onder vermelding van “Vluchtelingkinderen 
met een beperking”, Project 10-27 GZB. 
 
STARTZONDAG 
Op D.V. zondag 21 september is het startzondag, als begin van een 
nieuw seizoen vol kerkelijke activiteiten. We hopen deze dag als 
Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden weer samen naar de 
kerk te gaan en een gezellige start van het winterseizoen te beleven.  
U/jij bent er toch ook bij? Het programma is als volgt:  
’s Morgens om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde kerk. 
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Tijdens deze dienst is er voor alle groepen van de basisschool 
nevendienst.  

• Groep 1 en 2 o.l.v. Mariëlle 

• Groep 3 en 4 o.l.v. Anja 

• Groep 5 en 6 o.l.v. Marjan  

• Groep 7 en 8 o.l.v. Henk 
Na de dienst willen we u vragen om, op de fiets, naar het EMOS-
gebouw (Nieuwstadweg 1d) te gaan. Hier staat voor iedereen de koffie 
en ranja klaar. We gaan samen ‘happen en trappen’.  
Vanaf het EMOS-gebouw hebben we namelijk een korte fietstocht 
uitgezet, in/rond Daarle (ongeveer 7,5 km). U krijgt een 
routebeschrijving mee. Onderweg zijn er nog twee locaties waar we een 
stop hebben gepland. Bij de tweede locatie is er een stokbroodje met 
salade voor iedereen en bij de derde stop kunt u genieten van een 
broodje hamburger.  
Op de verschillende locaties staat een bus voor een vrije gift als 
ondersteuning voor het kerkenwerk.  
Bij slecht weer wordt u allen uitgenodigd voor koffie/thee/ranja en later 
iets te eten op het terrein van installatiebedrijf Loohuis aan de 
Hellendoornseweg 9. 
 
’s Avonds om 19.00 uur is er een jeugddienst in de Hervormde kerk, 
mede georganiseerd door de vriendengroep uit de keet ‘Berta 53’ in 
Daarle. 
 
Net zoals vorig jaar zoeken we gemeenteleden die deze dag willen 
meehelpen door iets lekkers te maken voor bij de koffie of een salade te 
maken voor op/bij het stokbrood. We hopen op veel enthousiaste 
bakkers/koks!  
 
Mocht fietsen een probleem zijn, dan kunt u ook met de auto naar de 
verschillende locaties gaan. Als dat ook lastig is, helpen wij u hierbij en 
zorgen wij voor vervoer.   
 
Alvast bedankt!  
Hopelijk zien we u/jullie allemaal zondag 21 september!   
 
 
CATECHISATIE SEIZOEN 2025-2026!! 
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Op maandag 22 en dinsdag 23 september a.s. start de catechisatie 
weer in Rehoboth. Jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs 
zijn van harte welkom bij de catechisatie op de volgende tijden: 
 
Maandag: 
12-13 jaar   19:00uur 
14-17 jaar   20:00uur 
18+    19:00uur 
Belijdenis groep  20:00uur 
 
Dinsdag: 
12-13 jaar   19:00uur 
14-15 jaar   20:00uur 
16-17 jaar   19:00uur 
18+    20:00uur 
 
Opgeven kan voor 8 september bij de jeugdouderling (0653432838) 
liefst via de app. Graag wel even je voorkeurs dag en leeftijd aangeven.  
We gaan ook dit seizoen weer te starten met een groep voor belijdenis 
catechisatie. Heb je hier interesse voor of vragen over dan mag je 
contact opnemen met d.s. Goossen 0546-561867.  
De catechisaties worden gegeven op de maandag door ds. Goossen, 
Marjan Koppelman/Henk Timmerman en dinsdag avond door Ria 
Dekker en Peter Maassen van de Brink. 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
Kerkblad 28 september copy inleveren voor 19 september 
Kerkblad 26 oktober  copy inleveren voor 17 oktober 
Kerkblad 23 november  copy inleveren voor 14 november  
 
PASSAGE 
Het nieuwe passage-seizoen begint weer. Woensdag 26 september 2025 
komen wij om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. Er komt deze avond een  
spreekster. Zij werkt in de zorg en heeft als thema: omgang bij 
onvrijwillige zorg. Daar komen veel regels en wetten bij kijken .Hier gaat 
ze over vertellen en er kunnen vragen gesteld worden. Iedereen, ook 
gasten, zijn van harte welkom om deze avond mee te maken. 
 
OUDERENSOOS DAARLE 
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Het begin van het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Onze eerste 
bijeenkomst houden we op dinsdag 2 september a.s. van half 3 tot half 5 
in gebouw Rehoboth. Wij komen eens in de 4 dagen bijeen om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of  thee en onderling 
praten we bij. Verder doen wij met elkaar ook spelletjes, zoals rummikub, 
darten, sjoelen of biljarten. Wij hopen bij het begin van het nieuwe seizoen 
ook weer nieuwe leden te mogen verwelkomen. Momenteel hebben wij 
17 leden. Heeft u interesse kom dan eens een middag meemaken, dit is 
geheel vrijblijvend. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, hiervoor kan 
worden gezorgd.  
 
SAMEN ETEN 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De eerstvolgende 
datum is dinsdag 16 september  De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 
10B in Daarle. De kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. Opgave graag 
voor 10 september .  
 
THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN 
Het nieuwe cursusjaar van deze cursus begint op zaterdag 23 augustus 
om 8.45 uur in de ontmoetingshal van het kerkelijk Centrum Sion in 
Rijssen. Heb je ons vorige bericht enkele weken geleden gelezen?  
Ben je op zoek naar verdieping om meer te weten over de Bijbel en de 
kennis daaruit. Wil je je geloof versterken?  Daarvoor is de cursus TVG. 
Bij de afsluiting van het vorig cursusjaar hebben de cursisten van het 
derde jaar een gedicht gemaakt over deze cursus, en graag willen we het 
“tot slot” van dit gedicht nog weer herhalen. 
 
Tot slot willen we nog graag het volgende kwijt 
We doken in het Woord, en reisden door de tijd. 
We leerden van de cursus, maar ook van elkaar 
Het was heel veel informatie in slechts 3 jaar. 
 
Bovenal heeft het ons geloof verdiept en versterkt 
en kunnen we getuigen dat Gods Geest door de cursus werkt. 
We voelen ons gezegend dat we het mee mochten maken 
En hopen dat we anderen ook nieuwsgierig kunnen maken. 
 
Want de cursus is voor praters en luisteraars, voor jong en voor oud 
De cursus is voor twijfelaars en voor eenieder die van Jezus houdt. 
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Wanneer bovenstaande tekst je inspireert, en je bent nieuwsgierig 
geworden wat de cursus brengt, kom dan de cursus volgen. Verdere 
informatie over de cursus kun je vinden via de volgende link: 
http://tinyurl.com/TVG-Rijssen 
 
Heb je belangstelling maar nog wel vragen? email: tvgrijssen@gmail.com 
. Wil je  je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de secretaresse.  
Komt de datum van DV. 23 augustus niet goed uit, dan kun je ook de 
aansluiten bij de volgende les, DV 6 september, dan beginnen de lessen 
om 09.00 uur. 
 
 
MARS VOOR HET LEVEN  - INFORMATIEAVOND 
Het leven is gegeven door God de Schepper. In ons land zijn er in 2023 
39.332 ongeboren levens die door abortus provocatus het levenslicht 
helaas niet zien. Dat baart ons als werkgroep grote zorgen. D.V. zaterdag 
15 november is er in Den Haag een Mars voor het ongeboren leven 
(weekvanhetleven.nl). Duizenden mensen lopen deze stille mars om 
maatschappelijk aandacht te vragen voor deze levens. Onze overtuiging 
is dat het leven gegeven is. Dat betekent dat ongeboren leven ook 
beschermd moet worden. Met een werkgroep uit het oosten van ons land 
gaan wij per bus naar deze stille mars. 
Deze begint met bezinning, Bijbel lezen en zingen, daarna wordt de mars 
in stilte gelopen en ook op dezelfde manier als in het begin afgesloten. 
We nodigen u van harte uit om op zaterdag 15 november met ons mee 
te gaan. De bus vertrekt om 08.00 vanuit het tankstation de ESSO in 
Vriezenveen. U mag gratis mee, tijdens de reis wordt er gecollecteerd 
voor de onkosten.  

 
Aanmelden kan via QR-code, of via deze link: 
https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA 
 
 
Daarnaast heten we u ook van harte welkom voor een 

informerende bijeenkomst op 25 september in CCK2, Kerkstraat 2, te 
Vriezenveen. Spreker Carel de Lange van Stichting DCBR, zal ons 
meenemen in wat wij als pro-lifers praktisch kunnen doen. Inloop is om 
19.45 uur en we starten de avond om 20.00 uur. Toegang is gratis. 
Wilt u het ongeboren leven ook opdragen in uw gebeden? 

http://tinyurl.com/TVG-Rijssen
mailto:tvgrijssen@gmail.com
https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA
https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA
https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA
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 Werkgroep Pro-life Twente(rand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 19 september 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:    

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Rekeningnummers: 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  
 
 

Postadres Rehoboth/Kerk:  Groeneweg 3, 7688 RC Daarle 

mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

