
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  28 SEPTEMBER 2025 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 
19.00 uur Ds. J. Riemersma, Ommen gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e Predikantsplaats /   
3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

 
ZONDAG  5 OKTOBER 2025, ISRAELZONDAG   
09.30 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 

Collectes 1e St. Jaffa-Project Nederland /  
2e Predikantsplaats / 3e Kerk en Israël  

19.00 uur Ds. T.W.D. Prins - v.d. Bosch, gezamenlijk in GK 
 

ZONDAG  12 OKTOBER 2025 
09.30 uur  Ds. J.P. Stoel, Kampen 
19.00 uur  Ds. A.W.J. Theunisse, Zevenhuizen, gezamenlijk in HK 
  Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /   

3e Algemeen Kerkenwerk 
 
ZONDAG  19 OKTOBER 2025 
09.30 uur  Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 

Collectes: 1e Diaconie / 2e  Predikantsplaats /   
3e Werelddiaconaat (Costa Rica, een veilig thuis)  

19.00 uur Prop. Mevr. H. Schotanus, gezamenlijk in GK  
 

                        28 SEPTEMBER 2025
          
 

 KERKBLAD 
 

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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MEDITATIE 
 
Ik ben het Licht der wereld                                                                                       
Joh.8: 12 
 
Deze woorden behoren tot de z.g. ‘Ik ben’- uitspraken van Jezus. Zij 
herinneren ons aan de openbaring van God aan Mozes vanuit het 
brandende braambos, met name aan de woorden: ‘Ik ben die Ik ben’. 
Jezus preciseert het met betrekking tot Zichzelf als: het Licht der wereld. 
Waar Hij verschijnt verdwijnt de duisternis. En er is nogal wat duisternis 
in deze wereld. 
Door de zonde is er heel veel stuk gegaan. Allerlei dreigende machten 
en krachten ontplooien zich en het lijkt al maar heftiger te worden.  
Toch zijn we er niet aan overgeleverd. Machtiger dan alle duisternis bij 
elkaar is Hij: het Licht der wereld. Daarmee concentreert Hij in 
Johannes 8 ineens alle aandacht op zichzelf.  
De spanning loopt direct voelbaar op. Want de wetgeleerden, de 
farizeeën zijn het totaal niet met Hem eens. Naar hun mening is er geen 
enkele grond om zo te spreken. Waar haalt Hij de pretentie vandaan om 
zich zó te openbaren? Hoe komt Hij er bij om dat van zichzelf te 
zeggen? Resoluut wijzen zij de uitspraak van Jezus aangaande zichzelf 
van de hand. Maar Jezus legt uit dat Hij niet zomaar iemand is, maar 
dat Hij van God komt! 
God is Mijn getuige en daarom kunnen jullie niet om Mij heen. Of je het 
nu gelooft of niet: Ik ben het licht der wereld. Dat geldt ook u, jou en mij. 
Houd je aan dit getuigenis. Laat u door niets en niemand van de wijs 
brengen. Geef aan Hem gehoor dat Hij ook voor u, voor jou het Licht 
der wereld is. U zult er beslist geen spijt van krijgen.  
Want die Mij volgt, zo verzekert ons de Heere Jezus, zal in de duisternis 
niet wandelen, maar het licht des levens hebben.  
Volgen. Jezus volgen. Wat betekent dat? Dat betekent allereerst achter 
Hem aangaan. Hem de Meester laten zijn. En ik slechts leerling, en dat 
m’n leven lang.  
Jezus volgen betekent ook dat Hij de koers bepaalt. Volgen is ook niet 
gelijk met Hem oplopen in een soort overleg, over en weer, in de zin van 
‘zullen we die kant maar uitgaan?’ Alsof wij wat te zeggen hebben en Hij 
onze toestemming moet zien te krijgen.  
Nee, Jezus volgen betekent Hem de koers van je leven laten bepalen 
en die koers dan ook leren houden. Herkenbaar zijn dat je van Hem, 
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van Christus bent in het leven van elke dag. Ons daarom niet schamen 
voor het Evangelie.  
Waarom zou je je er voor schamen? Want het is een kracht Gods voor 
een ieder die gelooft. Wanneer je op de Heere God vertrouwt rol je echt 
zomaar niet om. Dan houdt Hij je wel staande en hoef je echt niet te 
denken dat Hij je in de steek laat. Immers: Ik ben met u, met jou. Daar 
kun je op rekenen. Dat maakt Hij waar. Morgen, overmorgen en altijd 
weer. 
Want die Mij volgt, zo verzekert ons de Heere Jezus, zal in de duisternis 
niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Dat is de geweldige 
belofte die Jezus aan het volgen van Hem als het licht der wereld 
verbindt.  
Licht en leven. Beide horen ze bij elkaar. Dat is in het natuurlijke zo, 
maar in het geestelijke niet minder. Alleen in het licht gedijt het leven. 
Daarom maar dicht bij de Heere Jezus blijven als het licht der wereld.  
Wat een bemoedigend woord om het dan maar op Hem aan te houden. 
Want in zijn licht komt ons leven tot z’n bestemming. In de 
geloofsverbondenheid met Hem geeft Hij je alles, wat je nodig hebt. Dan 
kom je in niets te kort. Je ontvangt het leven, het leven tot in 
eeuwigheid.  
Buiten Hem is niets dan duisternis en uiteindelijk de dood. Maar daar 
kiest u toch niet voor? U kiest toch niet het duister voor het licht en de 
dood voor het leven? Want dan komt het niet goed. Het komt alleen 
maar goed als u Jezus volgt als het licht der wereld, want wie Hem volgt 
zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. 
Daarom: wie volgt u, wie volg jij? Want met Hem staat of valt ons leven.                                                                                                                                                       
ds.J.W.Goossen 
    
KERK EN ISRAELZONDAG 
 
Zondag 5 oktober a.s. is het Israël zondag. Vanaf Genesis t/m 
Openbaring wordt gesproken over het Joodse volk. Eerst het verbond 
met Abraham. De ballingschappen, maar ook de toekomst waar we ons 
nu in bevinden, hebben te maken met dit verbond met Abraham, dus 
met Israël. We zijn geënt op de olijfboom en mogen ons niet beter 
voelen dan het Joodse volk, zo zegt Paulus in de Bijbel. Israël bevindt 
zich nu in een oorlog tegen Hamas, Hezbollah, Iran, Syrië en Jemen. 
Israël is half zo groot als Nederland. Je moet wel blind zijn als je nu niet 
de beschermende hand van God ziet over dit land. Joden komen 
massaal tot geloof in de Here Jezus. Zelfs de Rabbijnen lezen nu het 
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nieuwe testament! Op het NOS-journaal zien we de wreedheden 
gepleegd door Israël. Veelal kloppen deze beelden niet, omdat ze 
afkomstig zijn van Hamas. Israël is niet volmaakt, maakt ook in deze 
oorlog fouten, maar het blijft wèl Gods volk! Lees ook eens andere 
informatie kanalen zoals: Mosab Hassan Yousef (zoon van een 
Hamasleider, nu christen); Amir Tsarfati (YouTube-Kanaal); Kenneth 
Johannes (YouTube: Jezus komt spoedig); Margriet ten Kortenaar-Knoll 
(Nederlandse vrouw die met haar gezin is verhuisd van Rouveen naar 
Israël: Instragram@neshimatrips); Leon de Winter (Schrijver, 
Columnist); Smadar Morag (Shalom uit Israël); CVI; Israël Platform 
Hoopvol Nieuws; ICEJ. Allen te volgen op Facebook of Whatsapp. Daar 
lees je een heel ander verhaal. Het antisemitisme groeit heel hard in 
Nederland. Eigenlijk is het een strijd tussen God en satan. Dit jaar willen 
we de collecte gaan besteden aan de St. Jaffa Project Nederland. In 
Israël is ook veel armoede, mede door de oorlog en voedseltransporten 
voor Gaza. Maar ook doordat duizenden Joden terug gaan naar Israël 
en de sociale voorzieningen beperkter zijn dan in Nederland. Stichting 
Jaffa-Project Nederland (www.jaffaproject.nl) helpt mensen die in nood 
zijn van klein tot groot. Zij zorgen voor maaltijden voor kinderen uit arme 
gezinnen. Joodse, Palestijnse en vluchtelingenkinderen worden 
geholpen zodat ze op school een voedzame maaltijd ontvangen. Ze 
organiseren bijeenkomsten die verzoening onderwijst, traint en 
faciliteert, voornamelijk tussen Israëliërs en Palestijnen met diverse 
etnische en religieuze achtergronden, gebaseerd op Bijbelse principes 
van verzoening. Ze geloven niet dat onze volkeren gedoemd zijn 
dezelfde fouten te maken, noch geloven ze dat we voor altijd vastzitten 
in cycli van geweld en politieke impasse… We moeten naar ons 
verleden en ons heden kijken in het licht van onze hoop voor de 
toekomst. St. Jaffa Project Nederland, deze stichting heeft geen 
personeel in dienst, maar uitsluitend vrijwilligers. 96% van de inkomsten 
gaat naar het doel waarvoor het bestemd is! Mw. Ligthart (echtgenote 
van dr. Ligthart in Nijverdal) stuurt 2x per jaar een nieuwsbrief. 
(info@jaffaproject.nl of www.jaffaproject.nl waar je de informatiebrief 
kunt aanvragen). Helpt u mee om onze broeders en zusters te onder 
steunen? Alvast bedankt, namens St. Jaffa-Project Nederland. 
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WERELDDIACONAAT 19 OKTOBER 2025 
 
Costa Rica: ‘Een veilig thuis voor jong en oud’. 
Costa Rica staat bekend om zijn indrukwekkende natuur, tropische 
regenwouden en rijke biodiversiteit. Maar achter dit paradijselijke beeld 
schuilt ook een harde werkelijkheid. In de steden leven talloze 
vluchtelingen, drugsverslaafden, mensen met psychische problemen en 
ouderen die niemand meer hebben. Voor deze vergeten groep wil 
Fundación Genesis, een lokale christelijke organisatie, een verschil 
maken.                                                                                                               
Veel mensen leven op straat, doordat ze gevlucht zijn uit andere landen, 
door armoede of drugs- en drankproblemen. Tussen deze 
straatbewoners zijn, naast kinderen, ook veel ouderen. Mensen die al 
jaren in de maatschappij niet meetellen. Fundación Genesis wil deze 
ouderen in hun laatste jaren een echt thuis geven. Een plek waar ze in 
rust oud kunnen worden en waar voor ze gezorgd wordt.           Project 
10:27, het diaconale programma van de GZB, steunt Fundación 
Genesis in haar prachtige missie voor de ouderen en wij willen voor dit 
doel graag een collecte houden op D.V. zondag 19 oktober.  
Eén van de actuele projecten van Fundación Genesis is, Hogar de 
Ancianos Mayor (HAM), wat letterlijk: ‘Huis voor Ouderen’ betekent. Het 
is een opvanghuis voor ouderen die jarenlang op straat hebben geleefd 
en vaak door familie en samenleving zijn afgewezen. Het HAM-huis 
biedt deze mensen meer dan alleen een dak boven hun hoofd. Ze 
ontvangen er voedsel, medische zorg, aandacht voor hun mentale 
gezondheid, én liefdevolle begeleiding van betrokken verzorgers.  
HAM heeft de GZB/Project 10:27 om hulp gevraagd omdat ze alle 
kosten niet alleen kunnen dragen. Dankzij de financiële steun vanuit 
Nederland, mogelijk gemaakt door collectes, giften en persoonlijke 
betrokkenheid, kunnen steeds meer ouderen geholpen worden. Elke 
bijdrage, elk gebed maakt een verschil. 
Je kunt dit werk steunen via de collecte of je bijdrage overmaken op 
Diaconie Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL41 RABO 03248 24769 
ovv Werelddiaconaat Costa Rica. 
Kijk voor meer informatie over dit project en alle overige projecten op 
www.project1027.nl 

Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is 
ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief 
te hebben boven alles en de naaste als onszelf. 
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GEMEENTEAVOND 
 
Op D.V. donderdagavond 30 oktober zal er om 20.00 uur een 
gemeenteavond worden gehouden in Rehoboth. Er zullen verschillende 
onderwerpen besproken worden, zoals de jaarrekeningen van de 
diaconie en van de kerkrentmeesters. En zullen we u bij praten over de 
stand van zaken in deze vacaturetijd. We hopen op een goede opkomst 
van de gemeente en u en jou te ontmoeten op deze avond. Allen van 
harte welkom. 
 
BEROEPINGSWERK  
 
Op de laatst gehouden gemeenteavonden van 2 juli j.l. is aangegeven 
dat er een gezamenlijke beroepingscommissie komt van beide 
kerkgemeenschappen. In dankbaarheid maken de gezamenlijke 
kerkenraden de samenstelling bekend. 
 
Wij wensen de leden Gods zegen toe bij het zoeken naar een predikant 
en bidden dat we in die zoektocht ook Gods hand mogen zien. We 
spreken het vertrouwen uit dat we een voorganger mogen ontvangen 
die God voor ons in gedachten heeft.  
 
Op diezelfde gemeente-avond is aangegeven  dat er de mogelijkheid is 
om namen in te dienen van predikanten van wie u vindt dat ze geschikt 
zijn om in Daarle beroepen te worden. Deze namen kunt u indienen tot 
1 oktober bij de scriba. 
 
HIER BEN IK – GEROEPEN IN COLOMBIA 
 
‘Hier ben ik!’ Die woorden klonken het afgelopen semester vaak door 
het lokaal in Medellín, Colombia. Met twintig studenten verdiepte ik me 
in het thema roeping. Wat betekent het om geroepen te zijn? Hoe 
ontdek je dat in je eigen leven? Het werd een intensieve cursus, waarin 
we spraken over Gods karakter, over luisteren naar zijn stem, over 
gaven, identiteit, missie en de roepstem van Jezus: "Volg Mij!" 
Voor veel studenten was het confronterend én bemoedigend: ontdekken 
dat God niet eerst vraagt wat je kunt, maar wie je bent. Dat Hij ons 
uitnodigt om Hem te kennen en vanuit die relatie ons leven vorm te 
geven. Roeping is geen plan dat je moet uitpuzzelen, maar een weg 
waarin je Hem steeds opnieuw mag volgen, ook in twijfel, of door 
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gebrokenheid heen. Juist daarom raakte het me dat de GZB dit jaar een 
prachtig nieuw bijbelstudieboekje uitbrengt: Hier ben ik – Ga! Iedereen 
is geroepen. Het sluit naadloos aan bij wat ik in Colombia mocht doen. 
Acht bijbelse roepingsverhalen, vol herkenning én uitdaging. Verhalen 
van mensen die zich beschikbaar stellen, soms met aarzeling, soms vol 
overgave. Mensen zoals jij en ik, die midden in hun gewone leven door 
God worden aangesproken. Zending begint niet aan de andere kant van 
de wereld. Het begint om de hoek. Thuis, op je werk, in je straat. Maar 
het is bijzonder om te merken hoe hetzelfde Woord ook aan de andere 
kant van de wereld mensen in beweging zet. In Colombia zien we jonge 
mensen opstaan met verlangen om Jezus te volgen in hun dorp, hun 
kerk of zelfs op plekken waar het spannend is om christen te zijn. Ik ben 
dankbaar dat ik daarin een klein schakeltje mag zijn. En ik hoop dat dit 
boekje ook in Nederland velen mag helpen om te luisteren – en te 
antwoorden: "Hier ben ik!" Ds. Gerrit Vreugdenhil Gouda / Medellín 

Bij het verschijnen van dit kerkblad is ds. Vreugdenhil, als alles goed is 
gegaan weer in Colombia. Hij is op 19 september vertrokken voor 2 
maanden naar Colombia. Gods zegen op uw werk zo ver van hier. 

Er is ook weer een nieuwe nieuwsbrief van ds. Vreugdenhil deze kunt u 
vinden op de site van de GZB. 
 
VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
 
Op D.V. 1 januari 2026 a.s. loopt de ambtstermijn van verschillende 
kerkenraadsleden af. Daarom hopen we eind oktober ambtsdragers 
verkiezingen te houden.  
 
We willen jullie hartelijk bedanken voor het vele werk dat jullie hebben 
gedaan in en voor onze gemeente. Zeker in deze vacante periode en 
alles waar we als kerkenraad mee te maken krijgen ook een uitdaging. 
We hopen dat jullie desondanks terug kijken op een goede tijd en Gods 
leiding hierin en wensen jullie zegen toe voor de toekomst. 
 
Zo ontstaan de volgende vacatures:  2 ouderling kerkrentmeesters, 1 
ouderling en 2 diakenen. 
 
Wij nodigen u, als  belijdende leden van de gemeente, uit om schriftelijk 
en ondertekend (met handtekening) namen in te dienen van belijdende 
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gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing tot ouderling, 
ouderling- kerkrentmeester  of diaken geschikt acht.  
Vermeldt u daarbij duidelijk voor welk van de 3 ambten u welke namen 
indient.  
Op aanvraag is bij de scriba een lijst met belijdende lidmaten aanwezig. 
Deze kunt u inzien, zou u dan vooraf eerst even contact met de scriba 
op willen nemen? 
 
U kunt uw aanbevelingen aan de scriba sturen h-scriba@pkn.daarle.nl 
of in de brievenbus van Rehoboth of in de witte zuil achter in de kerk 
onder de toren doen. 
Ook mag u de aanbevelingen met dezelfde voorwaarden in de vorm van 
een foto of scan via de mail sturen naar h-scriba@pkn-daarle.nl  
Inleveren kan tot uiterlijk maandag 20 oktober 18.00 uur. 
Daarna zal de kerkenraad op de kerkenraadsvergadering van 29 
oktober voor de verschillende ambten namen kiezen uit de lijst op 
volgorde van de meest ingediende namen. 
Deze zullen in de afkondigingen van zondag 2 november bekend 
worden gemaakt. 
 
CATECHISATIE SEIZOEN 2025-2026! 
 
We zijn dankbaar met de vele aanmeldingen voor de catechisatie 
komend seizoen. Ben je vergeten om je op te geven, dan ben je ook 
van harte welkom op maandagavond of dinsdagavond in Rehoboth! 
 
VOLWASSENCATECHESE 
 
Het winterwerk is van start gegaan en we willen daarom ook graag weer 
de volwassencatechese oppakken, op dezelfde manier als vorig jaar. 
We zijn gebleven bij hoofdstuk 4 uit het boekje 'God is groter dan je 
denkt' uit de Kringserie van de IZB. Samen lezen we dit door en 
bespreken dit. Als je geen boekje hebt, geen probleem; we zorgen voor 
wat kopietjes! De 1e avond staat gepland op woensdag 8 oktober om 
20.00 uur in Ruimte, daarna zullen we gezamenlijk de andere avonden 
inplannen en melden in een volgend kerkblad. 
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten! 
 
 
 

mailto:h-scriba@pkn.daarle.nl
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UITNODIGING 
 
Voor alle jeugd van catechisaties en clubs van de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde Kerk:  
Christ’s hope 
Dit seizoen willen we als jeugd sparen voor ‘Christ’s hope’. We hebben 
hier in de diensten op startzondag al iets van mogen zien in een kort 
filmpje. Graag willen we jullie wat beter kennis laten maken met deze  
organisatie en het goede werk dat ze doen. Daarom nodigen we jullie 
allemaal van harte uit voor een gezamenlijke informatieve én gezellige 
avond in Ruimte, vrijdagavond 31 oktober om 19.30 uur.  
Jullie komen dan toch allemaal?! 
VEILIGE KERK 
In een eerder kerkblad (april 2025) is een stukje informatie gedeeld over 
de Veilige Kerk. Om alle leiding van jeugdgroepen en ook de jeugd zelf 
hierover kort in te lichten en bij te praten, zullen we hier tijdens 
bovenstaande avond kort mee beginnen. Daarom worden alles 
oppassers, leiding KND, TND, schriftlezing uit eigen bijbel, catecheten 
en alle clubleiding van harte uitgenodigd vrijdagavond 31 oktober vanaf 
19.30 uur.  
 
Vanaf 20.00 uur zal dan de avond ‘overgenomen’ worden door een 
vrijwilliger van Christ’s hope. Iedereen is ook daar van harte welkom. 
 
HUISBEZOEK 
  
Thema  
Na de opening van het winterwerk worden allerlei activiteiten weer 
opgestart waaronder ook het huisbezoek. 
In de consistorievergadering (overlegorgaan van ouderlingen waarin 
allerlei zaken met betrekking tot het pastoraat aan de orde komen) 
hebben we besloten tijdens het huisbezoek de komende tijd Romeinen 
12: 9 – 21 centraal te stellen. 
Ter introductie als een soort handvat voor het gesprek het volgende: 
Het gaat over de onderlinge liefde. De genoemde verzen zijn een soort 
parallel van 1 Korinthe 13 en ook bepaalde stukken uit de Bergrede 
(Mattheüs 5 – 7) klinken er in mee.  
Het is een heel praktisch gedeelte. Het wil een dam opwerpen tegen 
alles wat de onderlinge verhoudingen zomaar kan schaden. Je kunt 
denken aan prestige, gelijk willen hebben, licht geraakt zijn, wraakzucht 
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en nog een heleboel dingen meer. De tegenpool van dit alles is de 
liefde. Oefen je daarin, zo roept de apostel ons op. Heb elkaar hartelijk 
lief en overwin het kwade door het goede. Er zitten genoeg handvatten 
in voor een goed gesprek. 
Tip. Lees van tevoren het stukje rustig door. Zet in de kantlijn één van 
de volgende symbolen:  
Een ! met de gedachte dit spreekt mij aan, vind ik mooi of valt mij op. 
Een ? waarmee je aangeeft, dit snap ik niet en / of heb ik een vraag bij. 
Een # waarmee je wil zeggen, hier ben ik het niet mee eens. 
Al pratend levert dat vast en zeker een vruchtbaar gesprek op. Dat is de 
bedoeling van huisbezoek. Het gaat er om meer zicht te krijgen op de 
liefde van God, de liefde tot elkaar en hoe we dat vorm geven in de 
samenleving van vandaag.  
   
 
PASSAGE 
 
Woensdag 29 oktober komt Passage om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. 
Deze avond gaan wij het spel "Wie van de Drie" spelen. 
Hiervoor zijn drie heren uitgenodigd, die aparte voorwerpen / 
gereedschappen meebrengen, waar dan de functie van geraden moet 
worden. Daar kunnen interessante gesprekken uit voort komen! 
Wilt u uw kennis testen? Welkom deze avond. 
 
ZENDINGSKAARTENKRING 
 
Woensdagmiddag D.V. 1 oktober om 13.30 uur  gaan we weer kaarten 
maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen.  We zitten dan in de 
bovenzaal van de kerk. Iedereen is harte welkom om te helpen met 
kaarten maken. Tot dan !! 
 
VROUWENKRING  
 
D.V. Woensdag 1 oktober komen we samen voor de vrouwenkring. We 
beginnen om 9.30 uur. 
We lezen en overdenken met elkaar 2 Koningen 4:42-44, volgens het 
thema uit Hoofdstuk 7 "Gods eersteling". Iedereen is van harte welkom 
om samen bemoedigd te worden vanuit Gods Woord. Neem gerust 
iemand mee en we hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan!  
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Worstactie 
Dit jaar organiseren wij weer een worstactie. 
Bestelformulieren worden in heel Daarle bezorgd in week 41 (6 t/m 11 
oktober). Er komen ook formulieren onder de toren in de kerk te liggen. 
Uiterste inleverdatum is 19 oktober 2025. Uw bestelling zal op dinsdag 4 
november aan huis worden bezorgd. Verdere informatie vindt u op het 
formulier. Wij hopen op een mooie opbrengst! 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
 
Kerkblad 26 oktober   copy inleveren voor 17 oktober 
Kerkblad 23 november   copy inleveren voor 14 november  
Kerkblad 21 december   copy inleveren voor 12 december 
 
DAGBOEK EEN HAND VOL KOREN 
 
We willen even een bericht van de GZB met u en jullie delen, dat de 
dagboekjes duurder zijn geworden. 
De prijs is iets verhoogd, én dat heeft goede redenen. Alles wordt 
duurder, dus ook het drukken van het dagboekje. Maar ook de uitgaven 
van de GZB stijgen, terwijl de inkomsten gelijk blijven. Om hetzelfde te 
kunnen doen, zijn dus extra inkomsten nodig. Voor een dagboekje met 
twee overdenkingen per dag is € 17,95 echter nog steeds zeer 
voordelig! 
Want we bieden niet alleen een waardevol dagboekje, maar de winst uit 
de verkoop vormt ook een belangrijke bron van inkomsten voor het werk 
van de GZB. In het volgende kerkblad komt er nader bericht wanneer 
we bij u en jullie langs komen. De zendingscommissie 
 
OUDEREN EN UIT EN THUIS DAARLE  
 
Op vrijdag 24 oktober hopen we een autotocht te houden. We gaan via 
een mooie route naar landgoed Kaamps, zuivelboerderij en kaasmakerij 
in Deurningen. We vertrekken om half 10 bij Rehoboth en worden 
verwacht om half 11 met koffie en krentenwegge, daarna  rondleiding en 
om ongeveer 12 uur een uitgebreide lunch. Hierna gaan we naar de 
kaasmakerij. We hopen op een mooie dag. Kosten 40 euro.  
0pgave tot en met Maandag 20 oktober. 
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SAMEN ETEN 

 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De 
eerstvolgende datum is dinsdag 21 oktober  De locatie: De Eshoeve 
aan de Esweg 10B in Daarle. De kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 
17.15uur. Opgave graag voor 10 oktober .. Hier kunt u ook aangeven of 
er dieetwensen zijn en of u vervoer nodig hebt.  
 
TOP  2000 DIENST 
 
m.m.v Gospelkoor Shine o.l.v. Andre Bijleveld. 
Op zondagavond 5 oktober om 19.00 uur mogen we weer een 
gospeldienst organiseren in de Gereformeerde kerk van Den Ham! 
Voorganger ds. Hans van Dalen. Het thema van deze dienst is; 'I wanna 
know what love is' van Foreigner. Dat geeft precies aan wat de 
bedoeling is van deze kerkdienst; de liefde van God beter leren 
kennen. In een TOP2000 dienst wordt - zoals in elke kerkdienst - 
gebeden, gelezen uit de Bijbel, gesproken en gezongen. De liederen die 
we zingen en gaan beluisteren zijn geen traditionele kerkliederen. Het 
zijn liederen uit de rijke geschiedenis van de pop- en rockmuziek. De 
dienst zal gaan over het verhaal dat Jezus vertelt over de Verloren 
Zoon. Daarbij passen liederen als Fix You (Coldplay), To my father's 
house (Les Humpries singers), Yesterday (the Beatles), One Love (Bob 
Marley) en nog meer bekende hits, gezongen door het koor Shine uit 
Nijverdal. De dienst aan de Ommerweg begint om 19.00 uur en 
iedereen is van harte welkom! 
 
OPEN REPETITES LOOFT DEN HEER, NOTTER 
 
Zingt u ook zo graag? En lijkt het u fijn om eens een keer (of vaker) met 
een groot koor mee te zingen? Kom dan op naar de open repetitie van 
het grote Christelijke koor “Looft den Heer” uit Notter. Wij zijn een groot 
koor, van jong tot wat ouder, uit verschillende kerkelijke gemeenten, 
maar toch heerst er altijd een warme en gemoedelijke sfeer tijdens onze 
repetities. Elke maandagavond komen wij bij elkaar om samen te zingen 
onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Hij is dit jaar al 40 jaar 
onze dirigent. Natuurlijk zijn deze avonden altijd gezellig om weer eens 
bij te kletsen, maar in de eerste plaats komen we bij elkaar om te zingen 
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tot eer van God. Daarnaast bereiden we ons voor op de verschillende 
concerten die we jaarlijks organiseren. Wilt u een keer tijdens een 
repetitie met ons meezingen? Natuurlijk kan dat altijd. Maar mocht u de 
drempel misschien toch wat te hoog vinden om zomaar binnen te 
stappen, kom dan op een maandag in september. De hele maand 
september is speciaal voor u om gewoon een keer vrijblijvend met ons 
mee te zingen. U bent van harte welkom! 
Wij beginnen om 20.00 uur in het Kulturhus Irene aan de Van 
Kregtenweg 9 in Notter. De repetitie duurt tot 22.00 uur en in de pauze 
zullen we u trakteren op koffie met een koekje. Kijk voor meer informatie 
over ons koor op onze website www.looftdenheer.nl 
 
HCM BRENGT LIED VAN DE VRIJHEID OP 4 OKTOBER IN 
VROOMSHOOP 
 
Het bekende Hoogeveens Christelijk Mannenkoor HCM onder leiding 
van Gezinus Veldman presenteert op zaterdag 4 oktober het “Lied van 
de vrijheid” in Kerkelijk Centrum Irene in Vroomshoop. Deze bijzondere 
voorstelling is op 19 mei 2022 in première gegaan in het Hoogeveense 
theater de Tamboer. De reacties op deze uitverkochte voorstelling 
waren lovend. De bezoekers waren diep onder de indruk van het door 
Marga Kool geschreven en door haar vertelde verhaal. Het 
aansprekende beeld- en filmmateriaal uit de tijd waarin het verhaal 
speelt geeft het geheel een extra dimensie.  Voor velen zijn het dan ook 
zeer herkenbare beelden. Het “Lied van de vrijheid” is een verhaal dat 
gaat over oorlog en bevrijding maar ook over emigratie, over heimwee 
en weemoed. Het verhaal omvat een periode van ca. 175 jaar en dat 
gaat over alles wat met vrijheid en onvrijheid te maken heeft. Een 
muziekverhaal waarin Drenthe het decor is waarin het jong en oud 
aansprekende verhaal speelt. Een zeer actueel verhaal juist ook in deze 
tijd van spanningen wereldwijd. 
De mooie ondersteunende en aansprekende muziek van het “Lied van 
de vrijheid” is geschreven door de dirigent van HCM Gezinus M. 
Veldman. Aan de voorstelling werken, naast het Hoogeveens Christelijk 
Mannenkoor HCM en div. muzikale begeleiding. 
Een opvallende gastrol is er voor de voormalige presentatrice van RTV 
Oost en streektaalvoorvechtster. 
Het geheel staat onder leiding van componist, pianist en dirigent 
Gezinus Veldman.  

http://www.looftdenheer.nl/
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De voorstelling van het “Lied van de vrijheid” is te beleven op zaterdag 4 
oktober om 20:00 uur in Kerkelijk Centrum Irene in Vroomshoop.  
Reserveren van kaarten is mogelijk via de website van HCM: 
www.mannenkoorhoogeveen.nl   
In de voorverkoop via de website of de voorverkoopadressen kosten 
kaarten € 17,50 Voorverkoop in Vroomshoop bij Bruna, Julianaplein 70 
en in Den Ham bij de Readshop, Brink 5. 
Entreekaarten aan de kerkzaal vanaf een uur voor de voorstelling indien 
nog beschikbaar: € 20,00.   
 
UITNODIGING INFORMATIEAVOND HOSPICE NOETSELE 
 
Voor iedereen die benieuwd is naar vrijwilligerswerk in ons hospice 
In de Week van de Palliatieve Zorg (thema: Leven tot het laatst) openen 
wij onze deuren. Ben je benieuwd wat het betekent om vrijwilliger te zijn 
in een hospice? Of wil je gewoon eens kennismaken met ons werk? 
Dan ben je van harte welkom op deze informatieavond. We vertellen je 
meer over het hospice en de rol van vrijwilligers. Wat doe je? Wat kun je 
betekenen in iemands laatste levensfase? Onze vrijwilligers delen hun 
ervaringen en beantwoorden graag je vragen. Als het kan, geven we 
ook een korte rondleiding. 
Datum:  9 oktober 2025 
Tijd:   19:30 21.00 uur 
Locatie: hoofdgebouw van woonzorglocatie Krönnenzommer 
Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn 
Meld je vooraf even aan via hospice@zorgaccent.nl, dan zorgen wij 
voor koffie en thee. We hopen je daar te zien! 
 
 

 
 
Leven met verlies 
Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert Pastoraal 
Diaconaal Centrum De Herberg van 19 – 21 november de Kom-op-
ademmidweek: ‘Leven met verlies’. Voor wie de pijn van de rouw kent, 

http://www.mannenkoorhoogeveen.nl/
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heeft De Herberg een speciaal programma samengesteld. Gedragen 
door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in. 
Leven in balans 
Heb je een overvolle agenda en het gevoel dat je soms geleefd wordt? 
Verlang je naar rust en tijd voor jezelf? Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg organiseert van maandag 24 – woensdag 26 november een 
retraite van drie dagen voor mensen die last hebben van vermoeidheid 
of bij wie een burn-out dreigt. Leven in balans vanuit Gods rust, 
daarover gaat deze retraite.  
Opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: 
pdcdeherberg/voor-wie/kom-op-adem-midweken. 
Keukenvrijwilliger gezocht 
De Herberg is op zoek naar een enthousiaste keukenvrijwilligers, die de 
maaltijden willen verzorgen voor de gasten. Houd je van koken en ben 
je af en toe een dag in de week beschikbaar of zelfs een heel weekend? 
Mail dan naar Rein van der Knijff: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Of 
kijk op: pdcdeherberg.nl/vacatures. 
Najaar arrangement 
Een gezellig dagje uit en ook nog een goed doel steunen? Boek dan het 
najaar arrangement van De Herberg op zaterdag 15 november. Het 
arrangement bestaat dit jaar uit een excursie naar de Renkumse molen 
en een concert door Martien van der Zwan met een ensemble van 
strijkers en blazers. Meer informatie: pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-
15-november. Aanmelden kan door te mailen naar 
concerten@pdcdeherberg.nl 
 
 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 17 oktober 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:   

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:    

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Rekeningnummers: 

mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl
https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/kom-op-adem-midweken/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
https://pdcdeherberg.nl/vacatures/
https://pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-15-november/
https://pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-15-november/
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
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Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk  

 

mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

