
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  26 OKTOBER 2025 
09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen 
15.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e Predikantsplaats /   
3e Bestemmingscollecte Diaconie 

 
ZONDAG  2 NOVEMBER 2025   
09.30 uur Ds. J.W. Goossen Vriezenveen,  Doopdienst 
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 

Collectes 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats / 3e GZB 
Najaarscollecte voor Ds. Vreugdenhil in Colombia 

15.00 uur Prop. H. Schotanus – Schutte, Sint-Jansklooster 
gezamenlijk in GK 
 

WOENSDAG 5 NOVEMBER 2025,   Dankdag voor gewas en arbeid 
09.00 uur Da. Prins - van den Bosch, Ermelo, gezamenlijke dienst met 

basisschool De Ark in GK 
19.30 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden, gezamenlijk in HK 
 Collectes: 1e Dorcas / 2e Predikantsplaats / 3e Diaconie 
 
ZONDAG  9 NOVEMBER 2025 
09.30 uur  Ds. G.H. Nijland, Rijssen, Voorbereiding H.A. 
  Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /   

3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
15.00 uur  Ds. J Schipper, Dalfsen, gezamenlijk in GK 
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ZONDAG  16 NOVEMBER 2025, Heilig Avondmaal 
09.30 uur  Prof. F.G. Immink, Woudenberg,  
  Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
15.00 uur Prof. F.G. Immink, Woudenberg, gezamenlijk in HK  

Collectes: 1e Diaconie - Avondmaalsblokken / 2e  
Predikantsplaats /  3e IZB 
 

MEDITATIE 
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Psalm 
119: 105  
 

Bovengenoemde woorden zijn één van de meest bekende met betrekking 
tot de Bijbel. Vroeger kwam je deze tekst nog wel eens geborduurd of 
gebrandschilderd tegen aan de wand van een huis- of slaapkamer. Heel 
wat mensen hebben er kracht en troost uit geput. 
Het beeld dat de dichter gebruikt is heel aansprekend. Hij heeft het over 
een lamp. Nu een lamp kennen we allemaal. En je hebt hem nodig als 
het donker is. Het is niet moeilijk ons voor te stellen wat daarmee bedoeld 
wordt als de dichter het heeft over een lamp voor zijn voet, zeker wanneer 
dat het oude Oosten betreft. 
Mooie rechte geasfalteerde wegen kenden ze toen nog niet. Verharde 
wandelpaden evenmin. Wel paden die smal zijn en waarop je zomaar het 
spoor bijster kunt raken. Soms ook zó krom dat je weinig zicht hebt op de 
weg die voor je ligt. Bovendien zitten er overal gaten en kuilen in de weg, 
waar je als je niet goed uitkijkt zomaar in kunt vallen. Zijn dergelijke paden 
overdag al niet zonder gevaar, ’s nachts is het natuurlijk helemaal 
gevaarlijk. 
Wanneer de dichter het daarom heeft over het Woord als een lamp voor 
zijn voet, veronderstelt dat een donkere en gevaarlijke weg. Zo ziet hij in 
figuurlijke zin ook de weg door het leven. En daarmee typeert hij dan ons 
bestaan als een bestaan dat vaak in duisternis gehuld is. En zijn ervaring 
is dat je er alleen maar je weg in vindt wanneer het woord van God een 
lamp voor je voet is en een licht op je pad. 
Wat bedoelt de dichter met dit woord? Allereerst uiteraard de Bijbel. Maar 
dit te boek gestelde woord zou er niet zijn zonder de Heere Jezus als het 
mens geworden woord van God. Wanneer Hij niet naar deze aarde was 
gekomen en ons de liefde van God niet had bekend gemaakt, hadden wij 
geen Bijbel gehad. Want in die Bijbel krijgen wij te horen hoeveel God 
van ons houdt. Dat is de boodschap die wereldwijd verkondigd moet 
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worden. Zij brengt licht in de duisternis van ons bestaan. Daarom kunnen 
we er in feite niet één dag buiten. 
Wat is het daarom een voorrecht dat de Heere God ons zijn Woord 
gegeven heeft. Want zonder dit Woord zouden wij voor altijd in het donker 
zitten. Wat een zegen wanneer we daarom van jongs af aan met dat 
Woord vertrouwd geraakt zijn, thuis, op school en op de catechisatie. God 
wil ons op allerlei manieren in aanraking brengen met zijn Woord, opdat 
het licht zou opgaan in de duisternis van ons leven.  
De dichter van Psalm 119 zegt: het woord is als een lamp. Een lamp die 
je vlak voor je voeten moet houden om het pad te kunnen zien. Denk 
maar aan een zaklantaarn of een looplamp die je overal mee naar toe 
kunt nemen, zó dat je kunt zien waar je je voeten zet. Zonder het licht van 
die lamp kun je geen stap verzetten, zoals je ook geen stap kunt doen 
zonder het licht van het Woord.  
Overal om ons heen is duisternis. De weg waarop we lopen is moeilijk en 
gevaarlijk. En wat een hindernissen zijn er waarover we kunnen 
struikelen en vallen. En soms sta je ineens voor de vraag: welke kant 
moet ik uit of welke weg moet ik inslaan?  
Wanneer kinderen klein zijn en graag ergens mee naar toe willen, gebeurt 
het soms dat ze zeggen: eerst even aan m’n moeder of aan m’n vader 
vragen of het goed is. Ik denk dat het in het geloof niet anders is. Staan 
we voor een beslissing: eerst vragen wat Vader (vader met een 
hoofdletter) ervan vindt, maar dat begrijpt u wel. Want er is geen terrein 
in ons leven te bedenken waar we de Heere buiten kunnen houden. En 
er is ook geen terrein waarop het licht van zijn Woord niet wil schijnen 
(maar daarover de volgende keer meer). 
ds. J.W.Goossen 
 
DANKDAG 
Op woensdag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De 
gezamenlijke ochtenddienst die om 9.00 uur begint in de Gereformeerde 
kerk, is in samenwerking met school voorbereid. Tijdens deze dienst zal 
da. Prins – van den Bosch uit Ermelo voorgaan en komen de kinderen 
van de onderbouw in de kerk. Het thema van deze dienst is ‘Zingen voor 
de Schepper!’ De collecte tijdens de dienst en op school is bestemd voor 
stichting Jarige Job. We verwelkomen graag alle vaders en moeders, 
opa’s en oma’s, belangstellenden en gemeenteleden in de kerk.   
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbel 
Genootschap (NBG). Na afloop van de dienst zal da. Prins – van den 
Bosch de bovenbouw op school bezoeken. 
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 ’s Avonds is er om 19.30 uur een gezamenlijke dienst in de Hervormde 
kerk waarin Prop. J. Bredenhoff hoopt voor te gaan. 
 
HUISBEZOEK 
Thema  
Na de opening van het winterwerk worden allerlei activiteiten weer 
opgestart waaronder ook het huisbezoek. 
In de consistorievergadering (overlegorgaan van ouderlingen waarin 
allerlei zaken met betrekking tot het pastoraat aan de orde komen) 
hebben we besloten tijdens het huisbezoek de komende tijd Romeinen 
12: 9 – 21 centraal te stellen. 
Ter introductie als een soort handvat voor het gesprek het volgende: 
Het gaat over de onderlinge liefde. De genoemde verzen zijn een soort 
parallel van 1 Korinthe 13 en ook bepaalde stukken uit de Bergrede 
(Mattheüs 5 – 7) klinken er in mee.  
Het is een heel praktisch gedeelte. Het wil een dam opwerpen tegen alles 
wat de onderlinge verhoudingen zomaar kan schaden. Je kunt denken 
aan prestige, gelijk willen hebben, licht geraakt zijn, wraakzucht en nog 
een heleboel dingen meer. De tegenpool van dit alles is de liefde. Oefen 
je daarin, zo roept de apostel ons op. Heb elkaar hartelijk lief en overwin 
het kwade door het goede. Er zitten genoeg handvatten in voor een goed 
gesprek. Tip. Lees van tevoren het stukje rustig door. Zet in de kantlijn 
één van de volgende symbolen:  
Een ! met de gedachte dit spreekt mij aan, vind ik mooi of valt mij op. 
Een ? waarmee je aangeeft, dit snap ik niet en / of heb ik een vraag bij. 
Een # waarmee je wil zeggen, hier ben ik het niet mee eens. 
Al pratend levert dat vast en zeker een vruchtbaar gesprek op. Dat is de 
bedoeling van huisbezoek. Het gaat er om meer zicht te krijgen op de 
liefde van God, de liefde tot elkaar en hoe we dat vorm geven in de 
samenleving van vandaag.  
  
 
GEMEENTEAVOND 
Op D.V. donderdagavond 30 oktober zal er om 20.00 uur een 
gemeenteavond worden gehouden in Rehoboth. Er zullen verschillende 
onderwerpen besproken worden, zoals de “Veilige Kerk”, de 
jaarrekeningen van de diaconie en van de kerkrentmeesters. En zullen 
we u bij praten over de stand van zaken in deze vacaturetijd. We hopen 
op een goede opkomst van de gemeente en u en jou te ontmoeten op 
deze avond. Allen van harte welkom. 
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THUIS HEILIG AVONDMAAL 
Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in 
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een 
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met 
iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de 
diakenen doorgeven.  
 
CENSURA MORUM 
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband 
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 16 november 
2025. Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact 
opnemen met de scriba van de kerkenraad.  
 
HEILIG AVONDMAALSBLOKKEN 16 November 2025 
Geef vervolgde christenen hoop! 
Jaarlijks worden er in Nigeria en de omliggende landen duizenden 
christenen vermoord. Bezittingen verdwijnen in vlammen, levens raken 
ontwricht en angst overheerst. Toch hoor je hier bijna niets over in het 
nieuws. Het brute geweld zorgt ervoor dat onze broeders en zusters 
massaal op de vlucht zijn geslagen. Verdreven christenen komen terecht 
in vluchtelingenkampen. Complete gezinnen slapen in schamele 
koepeltentjes met een oppervlakte van minder dan een 
tweepersoonsmatras. Er is honger, er is armoede, er is uitzichtloosheid. 
En er zijn talloze mensen met trauma’s. Velen zagen dierbaren en 
dorpsgenoten op gruwelijke wijze afgeslacht worden. Veel christenen zijn 
op gewelddadige wijze uit hun huizen verjaagd. Ze konden niet meer 
meenemen dan de kleren die ze droegen. Ze hebben uw hulp dringend 
nodig.  
Met iedere €63 kunnen er drie verdreven christenen aan onderdak 
worden geholpen. 
Helpt u mee? Samen maken we het verschil! 
Geef voor dit goede, concrete doel tijdens de Avondmaalcollecte of maak 
uw bijdrage over op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle, IBAN NL 41 
RABO 0324824769, onder vermelding van Open Doors – Nigeria 
 
BEROEPINGSCOMMISSIE 
Een bericht vanuit de beroepingscommissie. Via deze weg willen wij alle 
gemeenteleden hartelijk danken voor de meer dan 100 namen van 
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predikanten die zijn aangedragen. We zijn heel dankbaar voor deze 
betrokkenheid. Een mooie start van ons werk! 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Wijziging verkoop collectemunten  
De verkoop collectemunten van 27 okt. wordt verplaatst naar 3 nov. 
20.00u- 20.45u. 
De volgende verkoopavonden in 2025 zijn: 
24 november 
29 december  
Worstactie 
Bedankt voor alle ingevulde bestelformulieren. 
Uw bestelling wordt dinsdag 4 november 2025 thuis bezorgd.  
Er dient contant afgerekend te worden.  
 
Oliebollenactie 
Dat duurt nog even, maar we willen graag de datum met u delen, vooral 
voor alle vrijwilligers die hier aan meewerken. We gaan 
oliebollenbakken op dinsdag 30 december 2025. 
 
BESTEMMINGSCOLLECTE 
De collecte op D.V. zondag 26 oktober is bestemd voor het plaatselijk 
jeugdwerk. We zijn dankbaar voor zoveel kinderen en jongeren die 
komen naar de kindernevendienst, schriftlezing uit eigen bijbel, 
kinderclub, tienerclub of catechisatie. Met uw gift kunnen we weer nieuwe 
materialen aanschaffen en activiteiten organiseren.  
U kunt uw gift geven tijdens de bestemmingscollecte op zondag 26 
oktober of overmaken naar NL41RABO0324824769 tvn Diaconie Daarle 
o.v.v. Bestemmingscollecte Plaatselijk Jeugdwerk. 
 
VOLWASSENCATECHESE 
De groep voor volwassencatechese is weer gestart. Wilt u nog 
aansluiten? U bent van harte welkom! De komende data zijn:  
Dinsdag 4 november 20.00 uur in Rehoboth 
Dinsdag 9 december 20.00 uur in Ruimte 
Donderdag 15 januari 20.00 uur in Ruimte 
Maandag 16 februari 20.00 uur in Rehoboth 
Woensdag 25 maart 20.00 uur in Ruimte  
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VROUWENKRING 
''Zelfs als wij het niet zien, is God dichtbij. Zijn engelen omringen ons, Zijn 
hand leidt ons, en zijn liefde houdt ons vast.  Vertrouw erop: "Hij is 
dichterbij dan je denkt.''  
En over het laatste gaan we samen nadenken en ons verdiepen door 
hoofdstuk uit het bijbelstudieboekje "God is groter dan je denkt" door te 
nemen en  van uit de bijbel lezen we het gedeelte uit : 2 Koningen 6:8-
23.  
Allen van harte welkom deze morgen op D.V. 19 november. We 
beginnen om 9.30 uur.  
 
ZENDINGSKAARTENKRING 
Woensdagmiddag D.V. 12 november om 13.30 uur gaan we weer kaarten 
maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen. We zitten dan in de 
bovenzaal van de kerk. 
Iedereen is harte welkom om te helpen met kaarten maken. Tot dan !! 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
Kerkblad 23 november   copy inleveren voor 14 november  
Kerkblad 21 december   copy inleveren voor 12 december 
 
ZENDINGSCOMMISSIE 
Vanaf eind oktober, begin november, kunt u iemand van de 
Zendingscommissie aan de deur verwachten met het GZB dagboekje 
“Een hand vol koren”.  Het boekje kost dit jaar € 17.95.  
Zou u dit gepast en contant willen betalen? 
Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen 
geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf 
steunt u ook nog eens het zendingswerk. Het is echt een dagboek voor 
jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of 
om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. 
De opbrengst gaat naar het project van ds. C.G. Vreugdenhil voor het 
werk in Colombia, waar we als gemeente Deelgenoot van zijn. 
Helpt u mee?? 
Mochten ze niet bij u langs komen, maar u wilt toch graag een dagboekje, 
neemt u dan even contact op met de scriba. 
 
GEBEDSKRING EN BIJBELSTUDIEGROEPEN GEREF. KERK 
Gebedskring 
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Als gebedskring komen we elke 2e dinsdag van de maand samen van 
19.30 tot 20.30 bij één van de leden thuis. We zingen enkele liederen, 
lezen een kort gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over. 
Daarna schrijven we gebedsintenties op; waar kunnen we voor bidden 
en danken. Dat kan onze gemeente, ons dorp, ons land, de wereld of 
andere zaken zijn. Om de beurt brengen we in wat ons bezig houdt, in 
gebed tot God. Ter afsluiting zingen we samen nog een lied. We 
geloven dat het belangrijk is om samen te bidden tot eer van God en tot 
heil voor mensen. 
 
Bijbelstudiegroepen 
De bijbelstudiegroep is meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat in 
eerste instantie om de opbouw van onderlinge (geloof)gemeenschap. 
Daarbij speelt het bezinningsmoment wel een belangrijke rol, maar niet 
alleen. Het gebed voor elkaar, openheid naar elkaar toe, gezellig 
bijpraten, meeleven buiten de Bijbelstudiebijeenkomsten om, is van 
belang om de gemeenschap te versterken en te verdiepen. In onze 
gemeente zijn verschillende bijbelstudiegroepen. Zij komen in het 
winterseizoen (september-april) ± 8 keer bij elkaar. 
 

• Een groep jongeren die samenkomen willen samen meer over 
het geloof delen en ontdekken. Dit is een groep voor jongeren 
vanaf 18 jaar. Zij komen op 1e donderdagavond van de maand 
samen. 

 
 
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer! 

• Dat is wat wij doen op deze gezamenlijke gesprekskring. Deze 
kring is bedoeld voor (jong-) volwassenen. We komen een keer 
per maand bij elkaar, afwisselend bij de kringleden thuis. Aan de 
hand van een boekje worden er verschillende (actuele) 
onderwerpen besproken en we kijken wat de Bijbel ons hierover 
wil vertellen. Voel je welkom! 

 
 

• Daarnaast is er groep vrouwen die op een ochtend bij elkaar 
komen, op dit moment zijn ze met zijn vieren. Het zou fijn 
wanneer er een aantal mensen zich hier bij aansluiten. 
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• Eens per maand komen vrouwen op wisselende avonden samen 

om te praten over het woord van God aan de hand van de Bijbel 
en een gespreksboekje. Het is altijd vroeg in de avond en in 
overleg met elkaar kijken we welke avond het beste past. 

 
 

• Eens in de maand op een ochtend of middag komt er een groep 
vrouwen samen, zij zijn 70 jaar of ouder.  

 
 
SAMEN ETEN 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De 
eerstvolgende datum is dinsdag 18 november  De locatie: De Eshoeve 
aan de Esweg 10B in Daarle. De kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 
17.15uur. Opgave graag voor 10 november  
 
ER VALT IETS TE KIEZEN 29 OKTOBER! 
Binnenkort mogen we weer naar de stembus. Opnieuw telt iedere stem 
voor een helder christelijk geluid. Dit keer niet in Brussel maar in Den 
Haag. 
Veel mensen maken zich zorgen. Over de toekomst van ons land, over 
hoe we samenleven, over wat we nog kunnen vertrouwen. Waar vind je 
rust, richting en houvast in een tijd vol onzekerheid? Het is steeds meer 
ieder voor zich. En de christelijke wortels van ons land worden in rap 
tempo losgelaten. 
Nederland heeft een betrouwbaar kompas nodig. Want hoe weten we 
anders welke richting we moeten gaan? We zouden ronddolen, als 
schapen zonder herder. Gods Woord biedt uitgangspunten waar we niet 
aan hoeven te twijfelen. Waar je je met een gerust hart aan vast kunt 
houden. Omdat onze Schepper weet wat goed voor ons is.  
Christelijke politiek wil opzien naar boven, omzien naar elkaar en zich 
inzetten voor recht en vrede. Christelijke politiek vraagt om 
vrijmoedigheid en afhankelijkheid. Zonder Hem kunnen we niets doen, 
maar mét Hem springen we over een muur en kunnen er wonderen 
gebeuren (2 Kon. 6).  
Bidt u mee en stemt u helder christelijk? Daar is Nederland goed mee 
af. Juist nu. 
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UITNODIGING BUSREIS NAAR DE ‘MARS VOOR HET LEVEN’ 
Afgelopen 25 september heeft Carel de Lange van DCBR, een lezing 
gegeven in de CCK2 in Vriezenveen. De titel luide: “Abortus, wat als 
zwijgen levens kost” en is gedeeltelijk terug te kijken op het youtube 
kanaal Geloof en Rede, of via deze link: https://youtu.be/Z3CdIcyobS8  
U kunt ook uw stem laten horen door aanwezig te zijn op D.V. zaterdag 
15 november bij de stille Mars voor het leven. Onze werkgroep 
organiseert gratis busvervoer vanuit Vriezenveen naar deze 
demonstratie. Deze begint met bezinning, Bijbellezing en zingen, daarna 
wordt de mars in stilte gelopen en ook dezelfde manier als het begin, 
afgesloten. We nodigen u van harte uit op 15 november om met ons mee 
te gaan! U kunt opstappen om 08.00 uur bij de ESSO in Vriezenveen. 
Wilt u het ongeboren leven ook opdragen in uw gebeden? 
Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA 
Werkgroep Pro-life Twente(rand) 
 
 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 14 november 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 
Administratie kerk:   

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  

(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  

 

https://youtu.be/Z3CdIcyobS8
https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA
mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
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