
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KERKDIENSTEN 
 

ZONDAG  23 NOVEMBER 2025, EEUWIGHEIDSZONDAG 
09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 

Collectes: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /   
3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 

15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  30 NOVEMBER 2025, 1e ADVENT   
09.30 uur Ds. W. van Vreeswijk, Rijssen  
15.00 uur Ds. J. Riemersma, Ommen, gezamenlijk in HK  

Collectes 1e Kerk en Eredienst / 2e Predikantsplaats /  
3e Kerkenraadsfonds 

 
ZONDAG  7 DECEMBER 2025, 2e ADVENT 
09.30 uur  Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart 

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel 
  Collectes: 1e Diaconie / 2e  Predikantsplaats /   

3e Algemeen Kerkenwerk 
15.00 uur  Ds. K.A. Hazeleger, gezamenlijk in GK 
 
ZONDAG  14 DECEMBER 2025, 3e ADVENT 
09.30 uur  Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 
15.00 uur Ds. K.F.W. Borsje, gezamenlijk in HK 

Collectes: 1e Kerk en Eredienst / 2e  Predikantsplaats /   
3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
 

 

                          23 NOVEMBER 2025
          
 

   KERKBLAD 
 

     HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
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MEDITATIE 
 
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (dl.2) 
Psalm 119: 105 
 
De Engelse prediker Spurgeon zegt bij deze tekst: “Wij zijn wandelaars 
door de stad van deze wereld en zijn dikwijls geroepen om uit te gaan in 
de duisternis. Maar laten wij ons nooit buiten wagen zonder het 
lichtgevende Woord”.  
Ik denk dat het goed is om dat ter harte te nemen. Alleen voor twee 
dingen moet je oppassen. Aan de ene kant is dat wat ik zou willen 
noemen een wat simplistisch Bijbelgebruik. Ik bedoel daarmee dat de 
Bijbel op alle vragen een antwoord zou hebben of nog anders gezegd 
voor elk probleem een oplossing zou bieden. Zo eenvoudig ligt het nu 
ook weer niet, want het is niet zo dat, wanneer je bij het Woord van God 
leeft, alle raadsels in het leven worden opgelost. We leven in een door 
de zonde gebroken wereld. En dat betekent dat we op heel veel vragen 
geen antwoord krijgen. Wat we wel ontvangen is licht voor onze voeten 
en dat is precies genoeg om verder te gaan.  
Aan de andere kant is er het gevaar dat het licht- en richtinggevende 
woord genegeerd wordt. Dat het om zomaar te zeggen wordt weg 
verklaard. Dat men b.v. zegt: de Bijbel is ontstaan in een heel andere 
tijd, onder totaal andere omstandigheden dan we nu leven. Met wat de 
Bijbel zegt, kun je vandaag niet meer toe. Er zijn alleen maar wat 
algemene normen zoals liefde, trouw, gerechtigheid, enz. En als aan 
deze normen is voldaan, dan moet ieder het zelf verder maar uitzoeken. 
U begrijpt wel, dat kan ook niet, want het Woord van God wijst ons in dit 
leven wel degelijk de weg.  
Daarom is het van beslissende betekenis hoe wij dat Woord van God 
zien en ermee omgaan.  Is het voor u, voor jou en mij normerend? Want 
zo wordt het ons wel aangereikt. Het is belangrijk je zelf regelmatig af te 
vragen wat het gelezene voor je betekent. We moeten ermee vertrouwd 
raken en biddend leren luisteren naar wat de Heere ons te zeggen 
heeft. Het is belangrijk je daarin voortdurend te oefenen. Zó vind je de 
weg, ook in moeilijke omstandigheden.   
De Bijbel is als een stormlamp in de duisternis en de onrust van deze 
wereld en van ons eigen hart. Het is als een edelsteen waar je nooit op 
uitgekeken raakt. De ene keer zie je er dit aan en de andere keer dat. 
Maar hij schittert altijd weer opnieuw. Wandel daarom in het licht van dit 
woord. Want wie dat doet zal in de duisternis niet wandelen, maar het 
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licht van het leven hebben. Dat is ons gegarandeerd in Hem die het 
Licht der wereld is. Van Hem moeten u, jij en ik het dus hebben. Wat je 
in je leven ook overkomt, je komt er nooit beschaamd mee uit. 
Lees daarom je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Groeien in het 
geloof zodat je leven in Christus verankerd raakt en je ermee toe kunt in 
leven en als het nodig is ook in sterven. ds. J.W. Goossen 
 
PERSOONLIJKE NOOT 
Begin januari moet mijn vrouw weer naar de oncoloog. De waarden van 
de tumormarker dalen. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat de 
hormoontabletten hun werk doen. Anderzijds blijft ze maar moe met als 
gevolg dat ze binnenkort een hartkatheterisatie moet ondergaan. De 
cardioloog vermoedt vernauwing van één of meer bloedvaten, maar dat 
kan alleen bij nader onderzoek worden vastgesteld. En zo rol je van het 
één in het ander. Een algemeen patroon, niet alleen bij haar maar ook 
bij anderen, ook in Daarle. 
We gaan verder – en dat geven we elkaar maar mee – onder de hoede 
van Hem die gezegd heeft: Ik ben met u!  
Ik sluit af, mede namens mijn vrouw, met dank voor uw meeleven en 
een hartelijke groet aan u allen. Ds. J.W. Goossen    
 
 
"Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids" 
(Maarten Luther) 
 
DOOPKAARS 
De kerkenraad heeft besloten om vanaf heden aan de kinderen die 
gedoopt worden een doopkaars mee te geven. De kaars wordt in de 
dienst na de doop aangestoken aan de Paaskaars, symbool van 
Christus als het Licht der wereld.  De bedoeling is om elk jaar een 
moment stil te staan bij de doopdatum door het aansteken van de 
doopkaars. Om tegen je kind te zeggen: in de doop heb je een teken 
van God gekregen dat je van Hem bent. Houd dat vast wat er in je leven 
ook gebeurt. Tegelijk heeft het z’n consequenties voor de manier 
waarop jij en wij samen in het leven staan. Een gesprek daarover komt 
ieder ten goede. 
 
BENOEMING AMBTSDRAGERS 
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Als kerkenraad zijn we dankbaar dat er zoveel namen zijn ingediend 
door u als gemeente, voor de verkiezing van ambtsdragers en lid in de 
Commissie van Advies 
 
De volgende kerkenraadsvergadering zal er opnieuw gekeken worden 
naar namen van personen die voor de ontstane vacatures ingediend zijn 
en zal het resultaat daarvan bekend gemaakt worden in de 
afkondigingen. 
In dat verband kwam ik een opmerking van Augustinus tegen die ik ter 
overweging maar doorgeef. ‘God blaast de wind, maar wij moeten de 
zeilen hijsen’. Een ambtsdrager is slechts matroos op het schip van de 
kerk waarvan Christus aan het roer staat. Hij wijst elke matroos aan 
boord een plaats toe waar die met anderen de zeilen hijst. Dat doet hij 
door met anderen te bidden tot God, de naaste te dienen en zichzelf te 
verloochenen. Zó werkt hij totdat een ander hem aflost. De rest ligt in 
Gods hand. 
Zo gaan we samen in Daarle verder in het geloof en vertrouwen dat 
God het werk dat Hij ook in Daarle is begonnen niet loslaat! 
 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
 
Bij het verschijnen van dit kerkblad staan we zondag 23 november de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij hen die ons in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. 
 

Hemelse Vader, Heer van al wat leeft, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U 

God van levenden en van doden – 

denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij U aan. 

Wij danken U  

voor wat U schonk in wie van ons ging – 

onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren, 

aan goed en kwaad:  

hartverwarmende woorden, liefdevolle daden, 
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maar ook tekorten en gebreken, 

wel en wee, voor- en tegenspoed. 

Wij bidden U: dat de dood 

ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen, 

dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen 

als fakkels in een donkere nacht; 

dat niet de vrieskou van de dood 

maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan. 

Hemelse Vader, God van al wat leeft, 

in Uw hoede schuilen wij – berg ons 

in de palmen van Uw hand  

ter wille van Uw Zoon die de opstanding en het leven is. 

(door André F. Troost) 
 
KINDERNEVENDIENST 
Op zondag 30 november start de kindernevendienst met de advents-
periode. Wij volgen hierbij het programma Bijbel Basics met als thema 
'Wees Welkom'. In de verhalen van deze serie kijken we iedere zondag 
door de ogen van een ander Bijbels personage uit naar de redder die 
God al lang geleden beloofd heeft, en die uiteindelijk toch op zo'n 
verrassende manier bij de mensen komt: ver van het centrum van de 
macht, bij herders en dieren en in een armoedige voerbak. 
Tijdens de adventsperiode zullen we het kaarsenspel uitvoeren met de 
kindernevendienst. Tevens zal er bij terugkomst van de 
kindernevendienst in de kerk verteld worden welk verhaal centraal heeft 
gestaan. 
Op eerste kerstdag vieren wij het kerstfeest samen met de kinderen van 
de kindernevendienst voor de groepen 0 t/m 4. De kinderen starten in 
de kerk en we sluiten met elkaar af in de kerk. Op tweede kerstdag is er 
geen kindernevendienst.  
 
  
KERSTZANGDIENST 
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Kerstavond 24 december organiseert de evangelisatiecommissie van 
beide kerken een kerstzangdienst in de Hervormde Kerk. De zangdienst 
begint om 19.30 uur.  
Het thema zal zijn ‘Kerst: teken van hoop!’ 
Samen luisteren we naar het kerstevangelie en zingen we bekende 
kerstliederen. 
Ds. J. Bredenhoff uit Urk zal deze dienst voorgaan.  
Christelijke Muziekvereniging EMOS en Gospel Folkband we4Him uit 
Schuinesloot zullen haar medewerking verlenen.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de dienst. 
Wij nodigen u en jou van harte uit om deze dienst mee te beleven en zo 
samen op weg te gaan naar Kerst. 
 
HUISBEZOEK 
Thema  
De komende tijd  zal tijdens de huisbezoeken Romeinen 12: 9 – 21 
centraal staan. Ter introductie als een soort handvat voor het gesprek 
het volgende: 
Het gaat over de onderlinge liefde. De genoemde verzen zijn een soort 
parallel van 1 Korinthe 13 en ook bepaalde stukken uit de Bergrede 
(Mattheüs 5 – 7) klinken er in mee. Het is een heel praktisch gedeelte. 
Het wil een dam opwerpen tegen alles wat de onderlinge verhoudingen 
zomaar kan schaden. Je kunt denken aan prestige, gelijk willen hebben, 
licht geraakt zijn, wraakzucht en nog een heleboel dingen meer. De 
tegenpool van dit alles is de liefde. Oefen je daarin, zo roept de apostel 
ons op. Heb elkaar hartelijk lief en overwin het kwade door het goede. 
Er zitten genoeg handvatten in voor een goed gesprek. 
Tip. Lees van tevoren het stukje rustig door. Zet in de kantlijn één van 
de volgende symbolen:  
Een ! met de gedachte dit spreekt mij aan, vind ik mooi of valt mij op. 
Een ? waarmee je aangeeft, dit snap ik niet en / of heb ik een vraag bij. 
Een # waarmee je wil zeggen, hier ben ik het niet mee eens. 
Al pratend levert dat vast en zeker een vruchtbaar gesprek op. Dat is de 
bedoeling van huisbezoek. Het gaat er om meer zicht te krijgen op de 
liefde van God, de liefde tot elkaar en hoe we dat vorm geven in de 
samenleving van vandaag.    
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Vrijwillige Bijdrage 2025 
Het jaar 2025 nadert zijn eind. Van velen hebben we het toegezegde 
bedrag voor 2025 ontvangen. Maar nog niet van allen. Mocht u uw 
bijdrage nog niet (volledig) hebben betaald, wilt u dit dan binnenkort 
doen!  
 
 
Oliebollenactie  
Dinsdag 30 december 2025 hebben wij weer onze oliebollenactie.  
U ontvangt in week 50 (8-13 december 2025) een bestelformulier in de 
brievenbus. Dit formulier kunt u t/m 27 december 12.00 uur inleveren in 
de brievenbus aan Rehoboth of in wandhanger onder de toren of bij 
Dagwinkel Maneschijn. U kunt uw bestelling ook mailen naar h-
administratie@pkn-daarle.nl. Wilt u wel de afhaaltijd erbij vermelden? 
De bestellingen kunnen afgehaald worden bij Installatiebedrijf Loohuis, 
Hellendoornseweg 9. De losse verkoop is van 9.00 – 12.00 uur bij ‘n 
Tip.  
De prijzen zijn per 10 stuks: oliebollen € 10,00, oliebollen met rozijnen 
en krenten € 11,00 en appelbeignets € 12,00. Mocht u geen 
bestelformulier hebben ontvangen, in de wandhanger onder de toren 
staan ook nog enkele exemplaren.   
 
Oliebollenactie helpers gezocht 
Het duurt nog even, maar we zijn zo weer aan het eind van het jaar. 
Dan bakken we oliebollen en appelflappen, waarvan de opbrengst voor 
de kerk is. Dit jaar zal dat zijn op dinsdag 30 december 2025, zoals u 
waarschijnlijk al heeft gelezen. Afgelopen jaren hadden we een mooie 
mix vrijwilligers, zowel jong als oud. Mogen we dit jaar weer een beroep 
op jullie doen? En natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers ook altijd 
welkom….werk genoeg! Man of vrouw maakt niet uit. En denk je ik kan 
geen oliebollen bakken, geen probleem. We hebben genoeg andere 
dingen te doen, zoals inpakken, appels schillen, deeg maken, 
schoonmaken, verkoop, vervoer tussen Loohuis en ’n Tip, enz. Het is 
altijd heel gezellig. We hebben twee groepen; de ene begint meestal om 
06.30 uur tot 09.30 en de andere groep begint om 9.30 tot ongeveer 
12.30 uur. Meer informatie of aanmelden kun je bij de kerkrentmeesters. 
 
 
CONTRIBUTIE CLUBSEIZOEN JEUGDCLUBS  2025-2026 

mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl
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Zoals u weet zijn de jongeren van de jeugdclubs dit seizoen al op 
clubkamp geweest en worden de clubavonden ook met veel 
enthousiasme bezocht door de jongeren. Om dit allemaal mogelijk te 
maken wordt elk jaar een eigen bijdrage gevraagd. De contributie voor 
het clubseizoen kinder- en jeugdclubs is € 15,- per kind. 
Dit is om in de onkosten van clubmiddagen/clubavonden een klein 
beetje tegemoet te komen en om af en toe wat lekkers te kunnen 
uitdelen. Een vriendelijke verzoek: Zou u, als u dat nog niet hebt 
gedaan, uw kind(eren) die naar de club gaat/gaan de eerstvolgende 
keer € 15,- per kind mee willen geven? Dit geld mag afgegeven worden 
aan de clubleiding. Alvast hartelijk dank, mede namens de clubleiding 
van de kinder- en jeugdclubs. 
 
VOLWASSENCATECHESE 
De groep voor volwassencateches is gestart. Wilt u nog aansluiten? U 
bent van harte welkom! De komende data zijn:  
Dinsdag 9 december 20.00 uur in Ruimte 
Donderdag 15 januari 20.00 uur in Ruimte 
Maandag 16 februari 20.00 uur in Rehoboth 
Woensdag 25 maart 20.00 uur in Ruimte  
 
PASSAGE 
Passage houdt haar volgende vergadering op 26 november 2025 om 
19.30 uur in Rehoboth. Onze oud-dominee B.J. Heusinkveld is deze 
avond de gast. Na ruim 21 jaar in Daarle predikant te zijn geweest, 
werkt hij nu als directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging “Zorg 
voor het Leven”. Een christelijke organisatie, gespecialiseerd in medisch 
– ethische onderwerpen. Een leerzaam en boeiend onderwerp. Leden 
en ook belangstellenden: Kom naar hem luisteren. Hartelijk welkom. 
 
 
De viering van Kerstavond van Passage is op woensdag 10 december 
2025. Aanvang half 6 in Rehoboth. Samen gaan wij van een 
broodmaaltijd genieten. Daarna afwisselend zang, gedichten en 
lezingen over de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. 
Ook wordt er een Kerstverhaal verteld. Wij hopen op een fijne avond. 
Wees welkom.  
 
VERKOOPAVOND OUDEREN SOOS 
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Verkoopavond Ouderen SOOS Daarle Op dinsdag 25 november 
houden de leden en de leiding van de Ouderensoos Daarle weer de 
jaarlijkse verkoopavond. De verkoop begint om half acht in gebouw 
Rehoboth. Er worden niet alleen leuke spullen verkocht, maar er zijn 
ook spelletjes te doen met voor de winnaars aantrekkelijke prijzen . 
Verder is er een verloting met mooie prijzen. De leden van de SooS 
verkopen vooraf loten, maar ook 's avonds zijn er nog loten te koop.  
De trekking van de loten vindt plaats 's avonds om 9 uur.  
Allen hartelijk welkom. 
 
KERSTATTENTIE 
Ook dit jaar kunt u van ons weer een kerstattentie verwachten. Vanaf nu 
gaan we deze voorbereiden en bezorgen met en door de jeugd van de 
Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente samen. Wellicht zal de 
kerstattentie iets anders zijn dan u gewend bent, waaronder de leeftijd, 
deze is nu niet 75 jaar, maar 80 jaar en ouder! Maar laat u verrassen. 
Wat zeker niet veranderd is het enthousiasme waar mee het gemaakt 
en rond gebracht wordt. We komen de attenties rond brengen op 12 
december vanaf 18:30 uur! 
 
 
KERSTVIERING WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS  
Kerstviering op vrijdag 19 december om half 3 in Rehoboth.  
De meditatie wordt verzorgd door Ds Dekker uit Lemele.  
Het Kerstverhaal wordt verteld door Gea. 
Opgave tot en met 15 december  
Allen van harte welkom. We hopen op een gezellige middag. 
 
KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK 
Kerkblad 21 december   copy inleveren voor 12 december 
 
 
 
SAMEN ETEN 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De 
eerstvolgende datum is dinsdag 16 december.   
De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.  
De kosten: €10.00 Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. Opgave graag voor 10 
december .  
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WORLD SERVANTS DAARLE 
Dit jaar zijn er weinig aanmeldingen voor World Servants Daarle. Eva 
Bosch (Esweg 15a) gaat aankomende zomer naar Ghana, waar ze 
lerarenwoningen gaat bouwen. Op dit moment wonen slechts 3 van de 
15 leraren bij de school. De anderen moeten soms een uur lopen 
voordat ze er zijn. Door bepaalde omstandigheden lukt het leraren niet 
altijd om op school te komen, waardoor kinderen geen les krijgen. 
 
Om ervoor te zorgen dat meer leraren dicht bij school kunnen wonen, 
worden er woningen gebouwd. Zo krijgen de kinderen vaker goed 
onderwijs. Omdat Eva alleen gaat, worden er dit jaar weinig acties 
georganiseerd. Maar de bekende en vaste actie blijft:  
de kerstkaartenactie! Voor € 0,75 per kaart bezorgen wij uw 
kerstkaarten in: Aadorp, Daarle, Daarlerveen, De Pollen, Den Ham, 
Geerdijk, Hoge Hexel, Marle, Nijverdal, Vriezenveen, Vroomshoop en 
Westerhaar-Vriezenveensewijk. 
 
U kunt uw kerstkaarten van 8 tot en met 19 december vóór 17:00 uur 
inleveren. Daarnaast zijn er twee inlevermomenten: woensdag 10 
december en donderdag 18 december, beide van 19:00 tot 20:00 uur. 
Graag de kerstkaarten in een envelop met gepast geld inleveren. De 
opbrengst komt volledig ten goede aan World Servants Daarle. 
    
 
KERSTPAKKETTENACTIE VOOR DE MINIMA 

Op maandag 22 december 
a.s. organiseert de kerngroep 
acties voor de minima van de 
Raad van Kerken voor de 32e 
keer de bekende  
kerstpakkettenactie.Dit jaar 
gaat het om een kerstattentie 

voor ± 700 minimagezinnen binnen onze gemeente. 
Sinds 2020 ontvangen de aangemelde gezinnen een 
levensmiddelenbon, waar ze voorheen een samengesteld kerstpakket 
kregen. Op basis van overweldigende reacties van de gezinnen en 
sponsoren blijkt deze gewijzigde vorm een groot succes. Het is fijn de 
gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelenbon zelf 
inkopen te doen voor een kerstpakket. Alle bij de Raad aangemelde 
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gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin o.a. 
een kerstgroet, een toelichting op de actie en de levensmiddelenbon.  
De kerngroep zal met alle samenwerkende organisaties en vrijwilligers 
alles op alles zetten om de kerstactie opnieuw te laten slagen. 
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen 
indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten 
onze actie financieel te steunen via bankrekening:  
NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie. 
Of scan de QR code: 

 
Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen 
helpen om de aangemelde gezinnen in onze gemeente met de 
Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven. 
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank! 
Namens de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken 
Nijverdal-Hellendoorn. 
 
KOM TOT RUST IN DE HERBERG 

 

Het rapport ‘Op de rem’ van de RVS (Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving) dat eind september verscheen, liegt er niet om: we leven 
in een ‘hypernerveuze’ samenleving. Veel, teveel mensen zijn op zoek 
naar rust en missen verbinding. Zelfhulpboekjes zijn niet de oplossing, 
volgens de onderzoekers. Want daarmee word je weer op jezelf 
teruggeworpen. Tot rust komen en nieuwe veerkracht opdoen kan niet 
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op eigen kracht. Daarom doen we het in De Herberg met God, met 
elkaar én onder professionele begeleiding. In De Herberg bent u 
welkom als u verlangt naar rust en herstel, bijvoorbeeld omdat u moe 
bent of last hebt van rouw en verdriet. Een verblijf in De Herberg is 
mogelijk vanaf twee tot zes weken. Het programma bestaat uit 
Bijbelstudies, begeleidingsgesprekken, creatieve activiteiten, 
afgewisseld met rustmomenten op de eigen kamer of in de prachtige 
natuur rond Oosterbeek. Bent u of kent u iemand aan wie u een verblijf 
in De Herberg gunt? Kijk op www.pdcdeherberg.nl voor informatie over 
intake en verblijf. Of bel met 026-334 22 25 

 
 

GEDICHT OVER ADVENT – WACHTTIJD 

Dit is de tijd van wachten 

van wachten op het Licht 

vol van adventsgedachten 

het hoofd omhoog gericht 

 

Dit is de tijd van hopen 

van hopen op Zijn komst 

en vol verlangen lopen 

naar onze Bruidegom 

 

Dit is de tijd van weten 

van weten dat die dag 

naar ‘t woord van de profeten 

zeer spoedig wordt verwacht 

 

Dit is de tijd van wachten 

van wachten op het Licht 

we zien al in gedachten 

een stralend vergezicht! 

 

Dit is de tijd van wachten 

met ’t oog op Hem gericht 
 

Jelly Verwaal 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 12 december 2025, 18.00 uur 
Predikant:   Vacant 
Consulent   Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
    7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867 

@: j.w.goossen@kpnmail.nl 
 

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl 
 
Administratie kerk:    

@: h-administratie@pkn-daarle.nl 
 

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl  
 

Aanspreekpunt Koster:   
    @ : h-koster@pkn-daarle.nl  
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