18 JANUARI 2026

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENSTEN

ZONDAG 18 JANUARI 2026

09.30 uur Ds. J. Riemersma, Ommen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen, gezamenlijk in HK
Collectes: 1¢ Kerk en Eredienst / 2¢ Predikantsplaats /
3¢ Onderhoud Orgel

ZONDAG 25 JANUARI 2026

09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
Collectes: 1° Diaconie / 2° Predikantsplaats /
3¢ Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen, gezamenlijk in GK

ZONDAG 1 FEBRUARI 2026

09.30 uur Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur Ds. Y. Breemes, Nijverdal, gezamenlijk in HK
Collectes: 1° Kerk en Eredienst / 2° Predikantsplaats /
3¢ Werelddiaconaat (medische zorg op Java)

ZONDAG 8 FEBRUARI 2026

09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen Voorber. Heilig Avondmaal
Collectes: 1° Diaconie / 2¢ Predikantsplaats /
3¢ Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Dhr. R. Pasterkamp, Urk, gezamenlijk in GK



MEDITATIE
Als God voor ons is! Rom.8: 31 v.v.

Beter kan het niet aan het begin van dit zo pas begonnen jaar. Wanneer
dat je houvast is, komt het goed, wat er dit jaar ook allemaal op je afkomt.
Deze woorden zijn ontleend aan Romeinen 8: 31 — 39, het z.g. zegelied
van het geloof.

De apostel Paulus komt in dit stukje tot een soort afronding over de
betekenis en inhoud van het geloof.

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is het
allerbelangrijkste wat er voor een mens maar te bedenken valt. Want is
dat het geval, dan bepalen niet allereerst de omstandigheden ons leven,
maar God de Heere.

Zo heeft de apostel het bevonden en zo wordt het telkens weer bevonden,
waar een mens zich toevertrouwt aan God. Te weten dat God voor ons is,
overstijgt alles. Wat zou je daar nog aan moeten toevoegen. Kernachtiger
kan de boodschap van het Evangelie niet worden samengevat. Hier wordt
het als in een notendop vertolkt.

In Christus heeft God gekozen voor de mens verloren in zonde en schuld,
is Hij Immanuél geworden: God met ons. Hij is ons helemaal nabij
gekomen, heeft helemaal met ons één willen zijn, opdat Hij ons zou
kunnen redden. Hij neemt het voor ons op, wanneer wij door de satan
worden beschuldigd en aangeklaagd.

En weet u wat daarbij dan het wonderlijke is: Hij praat niet recht wat krom
is, maar Hij maakt het recht. Hij maakt het recht door zichzelf te geven tot
in de dood van het kruis. Mijn dood, zo wil Hij ons duidelijk maken, is uw
leven.

Dat is de bevrijdende kracht van het Woord van God tot op vandaag. Dat
is ook de reden waarom de apostel hier schrijft: als God voor ons is, wie
zal dan tegen ons zijn? Het is voor hem de onwankelbare zekerheid van
het Evangelie.

Begrijp me goed, de apostel beweert daarmee niet, dat hem niets meer
zou kunnen overkomen. Dat blijkt wel uit het vervolg. Hij heeft het over
benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard. Allemaal
dingen die dat ‘God voor ons’ weer even hard schijnen te ontkrachten.

En toch zegt Paulus: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem
die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, zo vervolgt hij dan,
dat dood, noch leven, engelen, noch overheden, noch krachten, noch
tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch
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enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in
Christus Jezus onze Heere.

Wat voor zorg, wat voor noden er ook op ons af mogen komen, ze wegen
niet op tegen het heil dat in Christus is verschenen. Dat is het bijzondere
van het Evangelie. Mensenwoorden falen hier, maar het Woord van God
heeft ook dan zijn kracht.

Misschien vindt u het te hoog gegrepen. Ja, en toch laat de apostel het
zich niet ontnemen.

Hij weet waar hij over spreekt. Wat heeft hij allemaal niet meegemaakt.
Lees er het boek Handelingen maar op na. En toch ondanks dat alles:
niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dat is de dragende
kracht in zijn leven! En met diezelfde dragende kracht wil God ook ons
nabij zijn in dit nieuwe jaar. Z6 kunnen wij er tegen en houden wij het vol!
ds.J.W.Goossen

DANK

Allereerst hartelijik dank voor de goede wensen die we rond de
Kerstdagen en Oud en Nieuw uit uw midden ontvingen. Wederzijds
wensen we u alle goeds toe, maar bovenal Gods zegen.

Wat ons persoonlijk betreft. Mijn vrouw is afgelopen vrijdag weer bij de
cardioloog in Zwolle geweest en moest opnieuw ter controle een
hartkatheterisatie ondergaan. De dokter was tevreden en heeft haar nu
weer overgedragen aan de cardioloog te Hardenberg.

Daarnaast wacht begin februari opnieuw een scan bij de oncoloog om te
weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot haar longen. Het is
elke keer weer spannend, maar we zijn dankbaar voor hoe het tot op
heden gaat. Dank vooral ook aan Hem die ons van dag tot dag draagt.
We hopen en bidden dat het ook u geldt vooral wanneer er ziekte,
moeite, zorg en verdriet is.

Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. ds. J.W.Goossen

WERELDDIACONAAT 1 FEBRUARI 2026

Medische zorg op Java (Indonesié)

In een klein dorpje op het Indonesische eiland Java woont Ibu Sari, een
alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. Ze werkt hard, maar
toen haar zoontje enkele maanden ernstig ziek werd, stond ze met lege
handen. De dichtstbijzijnde kliniek was te ver weg en te duur. Zoals
zovelen in haar omgeving moest zij machteloos toezien, hopend dat
haar kind vanzelf zou opknappen.



Het is helaas geen op zichzelfstaand verhaal, maar het lot van velen op
Java. Project 10:27, het diaconale programma van de GZB,
ondersteunt de Protestantse kerk op Java bij het verlenen van zorg aan
de meest behoeftigen op dit Indonesische eiland. Wij willen voor dit doel
graag een collecte houden op D.V. zondag 1 februari.

Dankzij het werk van onze partners ter plaatse hoeven mensen als Ibu
Sari de strijd niet langer alleen te voeren. Lokale artsen en
verpleegkundigen zetten zich met hart en ziel in om basiszorg
bereikbaar te maken. Zij bezoeken afgelegen dorpen, bieden consulten,
geven voorlichting en zorgen dat ook de allerarmsten medische hulp
kunnen krijgen. Met vaak eenvoudige middelen, maar met een groot
effect; een tijdige behandeling, een geruststellend gesprek, een kans op
herstel en hoop.

Doet u ook mee? Onze collecte helpt mee aan medicijnen, medische
hulpmiddelen, reiskosten voor veldwerkers en ondersteuning van lokale
klinieken. Kleine bijdragen maken een groot verschil voor gezinnen die
leven in kwetsbare omstandigheden.

Geef gul tijldens de collecte of maak een bedrag over op Diaconie
Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL41 RABO 0324824769 ovv
Werelddiaconaat Java.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.project1027.nl

Project 10:27 — Dit is de naam van het diaconale programma van de
GZB is ontleend aan Luca 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen
God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

CENSURA MORUM

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband
met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 15 februari
2026. Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact
opnemen met de scriba van de kerkenraad.

THUIS HEILIG AVONDMAAL

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met
iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de
diakenen doorgeven.


http://www.project1027.nl/

BERICHT VAN DS. VREUGDENHIL

Een bijzonder geschenk in de tijd van Advent.

In de eerste week van december mochten wij als seminarie een
bijzonder moment beleven. Tijdens een docentenvergadering ontvingen
wij onverwacht bericht van het Ministerie van Onderwijs in Colombia:
onze nieuwe masteropleiding ‘Christelijk Leiderschap’ is officieel erkend,
en dat zelfs voor zeven jaar — langer dan gebruikelijk. Deze erkenning is
het resultaat van ruim tweeénhalf jaar intensief voorbereiden, schrijven,
bidden en wachten. Het proces van accreditale was lang en soms
onzeker; wekelijks hebben wij als team gebeden of God deuren wilde
openen. Op het moment dat velen hun hoop al hadden laten varen,
kwam dit nieuws als een onverwacht geschenk. De vreugde en
dankbaarheid waren groot. De rector en allen die zich hiervoor hebben
ingezet, waren diep ontroerd. We hebben de vergadering stilgelegd om
samen God te danken voor deze erkenning en voor de mogelijkheid om
op deze manier de kerk van Colombia te dienen. Voor mij persoonlijk is
het bijzonder, omdat ik het afgelopen jaar al een vak van deze master
als vrije cursus mocht geven, en nu begin 2026 het allereerste officiéle
vak van deze master mag verzorgen. De cursus gaat over roeping en
de concrete betekenis daarvan in het dagelijkse leven. De nieuwe
opleiding is gericht op mensen die werken en daarnaast in de kerk een
taak vervullen of als leider werkzaam zijn. In deze weken van Advent
ervaren we deze erkenning aan een bijzonder teken van Gods zorg en
leiding. Het herinnert ons aan het grootste geschenk dat ons gegeven
is: de komst van Jezus Christus, die ons vergeving, nieuw leven en
hoop schenkt. Vanuit die verbondenheid met Hem mogen wij getuigen
zijn, hier en daar, en mogen wij als seminarie de mogelijkheid die God
ons geeS benuTen om nieuwe leiders te vormen voor Zijn Kerk in
Colombia. Gerrit Vreugdenhil

Ps. Als je mijn werk in Colombia wilt steunen, ga da naar ‘steun mijn
missie’ op de site:  hTps://www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-
vreugdenhil

ABONNEMENT KERKRADIO

Het abonnement voor de kerkradio wordt per 1-3-2016 beéindigt.
Door de online mogelijkheid wordt er te weinig gebruik van gemaakt.
De kosten voor de instandhouding zijn jaarlijks 500 euro.
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Mocht u door deze maatregel geen verbinding meer kunnen krijgen met
de kerkdiensten, graag contact opnemen met de diaconie

Graag uw busjes en de apparatuur bij gelegenheid inleveren bij de
diaconie.

Oliebollenactie

Wat een prachtige Oliebollenactie en wat een geweldige opbrengst.

Na aftrek van alle kosten bleef er een prachtig bedrag over.

Dankbaar voor alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt.
Speciale dank aan de firma Loohuis, dat we dit weer mochten doen op
hun terrein en van alle faciliteiten gebruik mochten maken.

Vrijwillige Bijdrage 2026

Als het goed is heeft iedereen van 16 jaar en ouder een envelop
ontvangen voor de Kerkbalans (Vrijwillige Bijdrage) 2026. Komende
week, 19 t/m 24 januari 2026, komt een lid van de Commissie van
Advies of een Kerkrentmeester het ingevulde formulier bij u ophalen.
Zorgt u dat het klaarligt. Mogen we ook in 2026 weer op uw bijdrage
rekenen?

Vrijwillige Bijdrage 2025

Er zijn nog enkele gemeenteleden, die de toegezegde bijdrage over
2025 niet (geheel) hebben betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen.
In februari worden er Dbetalingsherinneringen verstuurd. Het
openstaande bedrag zal verhoogd worden met administratiekosten.

Kerkblad

Wanneer u ook in 2026 het kerkblad wilt ontvangen, dit geldt ook voor
ontvangst per e-mail, dan wordt u vriendelijk verzocht het
abonnementsbedrag van € 15,00 over te maken op IBAN NL58 RABO
03248 06 809 t.n.v. Kerkblad Hervormde Gemeente Daarle.

Graag voor 1 maart a.s. Vermeld hierbij uw adres. Voor vragen over uw
abonnement of de bezorging van het kerkblad kunt u contact opnemen
met de scriba.



VERJAARDAGSKAARTEN VOOR DE ZENDINGMEDEWERKER(S)
Op woensdagmiddag D.V. 18 februari om 13.30 uur gaan we weer
kaarten maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen. We zitten
dan in de bovenzaal van de kerk. ledereen is harte welkom om te
helpen met de kaarten te maken. Tot dan !!

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK

Kerkblad 15 februari copy inleveren voor 6 februari
Kerkblad 15 maart (5 weken) copy inleveren voor 6 maart
Kerkblad 19 april copy inleveren voor 10 april

BLOEMENACTIE

Op zaterdag 24 januari 2026 willen we onze bloemenverkoopactie
houden. U kunt de bloemenverkopers vanaf 9.00 uur aan uw deur
verwachten. We hopen dat u een bloem, plant of bolletjes wilt kopen
voor uzelf of om cadeau te doen. De opbrengst is voor het jeugdwerk
(clubs en kindernevendienst).

PASSAGE

Aan het begin van een nieuwjaar willen wij u uitnodigen voor de
jaarvergadering op woensdag 28 januari 2026.

In Rehoboth aanvang 19.30 uur. Het jaarverslag wordt dan
doorgenomen. Na de pauze wordt er een bingo gehouden.

Welkom! Wij als bestuur wensen iedereen een gezegend 2026.

TRAINING LEER LUISTEREND BIDDEN voor Daarle en regio

Vanuit het Evangelisch werkverband georganiseerd.

Jelle Borger uit Vriezenveen zal deze leiden.

“Nader tot God en Hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8).

Tijdens deze training:

leer je waarom het belangrijk is om Gods stem te verstaan en oefen je
verschillende manieren om te luisteren.

ontdek je wat de Bijbel zegt over het herkennen van Gods stem.



krijg je praktische handvatten om Gods stem te onderscheiden van je
eigen gedachten en andere invloeden.

oefen je om liefdevol en respectvol woorden van God door te geven.
zoek je samen naar manieren om dit in je dagelijks leven toe te passen,
zodat je meer op Jezus gaat lijken en het Koninkrijk van God
zichtbaarder wordt.

De training wordt geleid door een ervaren trainer vanuit het EW, die je
begeleidt tijdens de oefeningen en je motiveert om het geleerde toe te
passen.

Thuis kun je verder oefenen met behulp van het gebedsdoeboek dat je
tijdens de training ontvangt.

Praktisch:

Wanneer: maart en april 2026 (voorlopige data: 12 maart , 25 maart
en 8 april)

Tijd: van ongeveer 19.45 tot 22.00 uur (Inloop vanaf 19.15 uur)

Kosten: € 37,50, te betalen bij inschrijving via onze website.
Inschrijven via: ewv.nl/agenda bij Training Leer Luisterend Bidden in
Daarle.

BIDDEN LANGS HET KANAAL 2026

Tijdens de Week van Gebed zijn er zes avonden “Bidden langs het
kanaal”. Handelingen 16 vers 13 was in 2018 de aanleiding van “Bidden
langs het kanaal”’. Inmiddels mogen wij velen uit de regio begroeten
tijdens deze avonden.

In de kerkdorpen aan het kanaal ‘Almelo — De Haandrik’ staan diverse
kerken aan het kanaal, maar ook één in de dorpskern. Alle
deelnemende kerken heten u van harte welkom. Bezoek niet alleen de
avond in uw eigen dorp, maar ook in de andere dorpen. Zo worden we
opgeroepen om mee te doen in de gebedsweek voor éénheid.

Het materiaal voor deze gebedsweek is gemaakt door christenen uit
Armenié. De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld en
daarmee een kerk die ons verbindt met de wortels van het christendom.
In hun geloofsbeleving speelt het licht van God een grote rol. De
Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. Daarom is de collecte ook
voor Open Doors. Het thema van de Week van gebed is ‘Eén van
Geest’, naar Efeziérs 4 vers 1-13. Echte eenheid lukt ons niet op eigen
kracht. Maar als we samenkomen bij het licht van Christus, gebeurt er
iets moois: we herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal
verlangend naar vrede en verlossing.
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WELKOM BIJ ‘BIDDEN LANGS HET KANAAL'’ 2026

Dag 1 (zondag 18 januari — aanvang: 19.00 uur) - De Schoof, Brugstraat
10, Daarlerveen m.m.v. Faith & Friends vocalgroup.

Alle deelnemende kerken werken mee aan deze start.

De Armeense kerk, die ons verbindt met de wortels van het
christendom.

Collecte voor Open Door & Ontmoeting met koffie en thee na afloop.

Dag 2 (maandag 19 januari — 19.15 uur) - Sint Willibrord, Schoolstraat
80, Geerdijk

Dag 3 (dinsdag 20 januari — 19.15 uur) - Hervormde Kerk, Westerweg
38, Beerzerveld

Dag 4 (woensdag 21 januari — 19.15 uur) - Kruiskerk, Kerkstraat 1,
Daarlerveen

Dag 5 (donderdag 22 januari — 19.15 uur) - Het Anker, Hoofdstraat 35,
Vroomshoop

Dag 6 (vrijdag 23 januari 19.15 uur) — Het Kruispunt, Krijgerstraat 57,
Vriezenveen

ALS JE NIETS WILT MISSEN - ABONNEER JE ALVAST

Je kunt je kosteloos abonneren op het YouTube kanaal Verspieders
Express. Er komen promotiefiimpjes met alle informatie online over de
Week van Gebed. Ook worden er diverse filmpjes toegevoegd aan een
speciale playlists. Zo is er een mooie aanvulling op deze Week van
Gebed.

Wil je het complete programma met gebedspunten van de avonden
vooraf ontvangen? Stuur dan een mail naar
verspieders.express@gmail.com. Wij hopen — net als voorgaande jaren
— weer velen te ontmoeten in deze week.

UIT EN THUIS

Informatieve middag bij Uit en Thuis over hedendaagse fraude-
praktijken. Een goed geinformeerd mens telt voor 2!

Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt u meegenomen in de
wereld van nu, waarin de digitale fraude en nepagenten een grote rol
spelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn, de nieuwerwetse
babbeltruc die ook wel de “nepagent” genoemd wordt. Whatsappfraude,
Bankhelpdeskfraude en twee nieuwe vormen van fraude en dat zijn de
Boilerroomfraude en Cadeaukaartfraude.


mailto:verspieders.express@gmail.com

Deze onderwerpen worden uitgebreid behandeld en er zal voldoende
ruimte zijn voor vragen. Uiteraard zijn overige vragen ook zeker welkom.
Graag zien wij u tijdens deze bijeenkomst op vrijdagmiddag 30 januari
2026. Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.15 uur. Kosten 5,00 euro p.p.

SAMEN ETEN

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te
genieten van een lekkere maaltid en goed gezelschap. De
eerstvolgende datum is dinsdag 20 januari De locatie: De Eshoeve aan
de Esweg 10B in Daarle. De kosten: €10,00 Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.
Opgave graag voor 13 januari. Hier kunt u ook aangeven of er
dieetwensen zijn en of u vervoer nodig hebt.

IZB organiseert webinar over missionair kerk-zijn op 29 januari
AMERSFOORT

Hoe sluiten we als gemeente aan bij onze omgeving? Wat is onze
missionaire roeping als kerk? De |ZB biedt op 29 januari een webinar
aan over de Missionaire Oriéntatie, een praktische en bezinnende
aanpak van de |ZB met het oog op deze vragen.

Het webinar is bedoeld voor kerkenraden, ouderlingen, predikanten en
gemeenteleden met een missionaire taak of belangstelling. ‘Op veel
plekken zien we hoopvolle bewegingen en nieuwe initiatieven. Maar wat
is wijs, wat is haalbaar — en waar begin je? De Missionaire Oriéntatie
zoals die door de IZB is ontwikkeld, kan helpen bij het bepalen van
richting en prioriteiten’, aldus Agnes van Haaften, trajectbegeleider bij
IZB-Toerusting.

Tijdens het webinar op 29 januari wordt deze aanpak toegelicht en is er
ruimte voor vragen. Het is bedoeld als een laagdrempelige manier om
inspiratie op te doen, omdat het mogelijk is om vanuit huis even aan te
haken. Het webinar is gratis toegankelijk. Tijd: 19.30 tot 20.30 uur,
online via Teams.

Meer informatie en aanmelden: www.izb.nl/toerusting

Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact

opnemen met Agnes van Haaften, trajectbegeleider 1ZB-Toerusting,
telefoon 033-4611949 of via e-mail: info@izb.nl.

-10 -


mailto:info@izb.nl

KERSTACTIE VOOR DE MINIMA
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“Kerstactie voor de Minima” van de Raad van Kerken is met succes
afgesloten; Allemaal BEDANKT!

De kerstactie van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn, is mede
dankzij de warme hulp van kerken, particulieren, bedrijven, scholen en
instellingen een groot succes geworden. Allemaal bedankt voor jullie
inzet en financiéle steun. Daardoor is het ook dit jaar weer gelukt om
aan de, bij de Raad bekende, minimagezinnen een Kerstgroet en een
levensmiddelen bon van minimaal € 50,00 te overhandigen, bestemd
voor een kerstpakket naar eigen keus. In totaal zijn er bij meer dan 720
adressen kerstattenties bezorgd.

Deze inzet en hulp van de vele sponsoren en vrijwilligers wordt door de
Raad van Kerken en de organisaties waar ze mee samen werken,
ervaren als “Noaberschap op zijn best”.

De kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken hoopt,
indien nodig, ook de komende jaren met de inzet van velen de
kerstactie en paasactie voor de minimagezinnen in onze gemeente te
blijven organiseren.

Met een deel van de ontvangen giften is nu al de basis gelegd voor het
opstarten van de paasactie en kerstactie 2026.

De Raad van Kerken spreekt nogmaals zijn waardering uit richting alle
vrijwilligers voor het bezorgen van de Kerstgroeten en inzet van de
media en andere organisaties voor alle steun bij de PR-activiteiten.

Kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken Nijverdal-
Hellendoorn

AANDACHT GEVEN AAN VERLIES IN DE HERBERG

-11 -



PP BTN TR
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM V- W

Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is. Pijn als
contact met een vriend of familielid niet meer mogelijk is. Onzekerheid
als je geen werk meer hebt. Of gemis als je man of vrouw verandert
door ziekte. De Herberg is er voor mensen die lijden onder verlies. Het
is een plek waar je in alle rust en onder begeleiding aandacht kunt
geven aan het verlies dat je trof en nieuwe richting en veerkracht kunt
vinden om met je verlies om te gaan.

Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitziet? Overweeg dan een
verblijf in De Herberg. Een Herstelverblijf is mogelijk vanaf twee tot zes
weken.

De Herberg biedt daarnaast kom-adem-dagen rond het verlies van een
geliefde:

- op zaterdag 7 februari is er een dag voor opa’s en oma’s die een
kleinkind verloren

- een driedaagse ‘Leven met verlies’ is er van 9-11 april en van 13-15
april.

Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op
www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het spreekuur 026-334 2225. Van
harte welkom!

PSALMZANGAVOND IN DEN HAM

Op D.V. zaterdag 21 maart 2026 zal er een psalmzangavond voor het hele
gezin worden gehouden in de Hervormde Kerk te Den Ham. Aanvang 19.30
uur (deuren open om 19.00 uur). Dick Slagman bespeelt het orgel en ds. A.
Verschuure heeft de algemene leiding. Collecte is bestemd voor Woord en
Daad. Kaarten kunt u bestellen via naarhetconcert.nl
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UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 6 februari 2026, 18.00 uur
Predikant: Vacant
Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl
Scriba:
@: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:
@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

Postadres Rehoboth/Kerk: Groeneweg 3, 7688 RC Daarle
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