19 APRIL 2026

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENSTEN

ZONDAG 19 APRIL 2026

09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collectes: 1¢ Kerk en Eredienst / 2° Predikantsplaats /
3¢ Kerkenraadsfonds

19.00 uur Da. M. Winters-Karels, Ommen, gezamenlijk in GK

ZONDAG 26 APRIL 2026

09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
Collectes: 1° Diaconie / 2° Predikantsplaats /
3¢ Algemeen Kerkenwerk

15.00 uur ds. J. Otten, Apeldoorn DIENST IN DE TENT

ZONDAG 03 MEI 2026

09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen DOOPDIENST
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur ds. J.H. Adriaanse, Denekamp, gezamenlijk in HK
Collectes: 1° Kerk en Eredienst / 2° Predikantsplaats /
3° Werelddiaconaat

ZONDAG 10 MEI 2026,

09.30 uur Ds. W. Geuze, Enter
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collectes: 1° Diaconie / 2° Predikantsplaats /
3¢ Onderhoud Orgel

19.00 uur Ds. E.J. Prins, Ermelo, gezamenlijk in GK



DONDERDAG 14 MEI 2026, HEMELVAARTSDAG

09.30 uur Ds. J. van der Meijden, Rijssen, gezamenlijk in HK
Collectes: 1¢ Diaconie / 2° Predikantsplaats /
3¢ Onderhoud Kerk en Gebouwen

MEDITATIE
Houd in gedachten De opgewekte uit de doden! 2 Tim.2: 8

We beleven turbulente tijden. Er is van alles en nog wat aan de hand.
Voor de apostel Paulus gold dat niet minder.

In dit gedeelte gaat het over de overlevering van het Evangelie aan de
komende geslachten. Paulus is zich bewust dat hij, naar het zich laat
aanzien, niet lang meer te leven heeft. Hij zit gevangen en het
doodvonnis zal spoedig aan hem voltrokken worden.

Nog één keer drukt hij Timotheus wat van wezenlijk belang is, op het
hart.Wat er ook gebeurt: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de
doden is opgewekt. In het brandpunt van het evangelie staat de
opwekking van Jezus Christus uit de doden centraal. Dat Timotheus,
dat moet je vasthouden. Temidden van alle strijd en aanvechting,
temidden van alle moeilijkheden, moet je niet op jezelf, maar op Jezus
Christus zien. Is dat voor u en mij ook geen vingerwijzing?

Er speelt zich momenteel in deze wereld heel wat af. |k denk aan de
oorlog tussen Rusland en Oekraine, verder aan wat er zich afspeelt in
het Midden Oosten, en aan de talloze brandhaarden van geweld met
alle ellende van dien.

Te midden van dit alles klinkt echter ook vandaag de boodschap van de
apostel Pauluis: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is
opgewekt! Het is Pasen geweest. Blijf daaraan denken! Jezus Christus
is uit de doden opgewekt. Dat wil zeggen: wat voor krachten en
machten zich ook laten gelden, in Christus zijn ze overwonnen. Ze
zullen niet het laatste woord hebben, nee, dat is aan Hem die opgewekt
is uit de doden. Blijf daar steeds aan denken!

Paulus schrijft aan Timotheuls: wees ervan overtuigd dat Jezus Christus
als de opgewekte en levende het hart is van de prediking. Zonder Hem
komt het heil in de lucht te hangen. Ja, erger nog: dan is alles dood en
leeg. Alles: de prediking, het geloof, en vooral ook de hoop. Dan kan er
niemand meer gered worden. Dan is er geen uitzicht en geen toekomst.
Het feit van de opstanding mag dan bestreden worden, houd het wel
vast. Want wie dit fundament ondergraaft, verloochent Christus. Wil
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daarom de kerk haar eigen graf niet graven, dan moet zij in gedachten
houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is van
fundamenteel belang, toen en nu.

Jezus is opgewekt. Hij leeft. Dat is wat Timotheus goed voor ogen moet
houden. Wat daar ooit in de hof van Jozef van Arimathea gebeurd is,
heeft directe consequenties voor het leven hier en nu. Ons hele bestaan
wil er op betrokken zijn.

Bij Paulus was dat duidelijk het geval. De opstanding van Jezus
Christus was voor hem zé’'n geweldige realiteit, dat gevangenschap,
lijden en een eventuele marteldood hem niet uit zijn evenwicht brachten.
Daarom houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is
opgewekt.

Want in Hem deze opgestane en levende Christus ontvang je alles wat
je in leven en sterven nodig hebt. Hij houdt je staande in alle moeite en
strijd. In Hem de Opgewekte is onze redding, ons behoud een feit.
Steeds! De werkwoordsvorm duidt daar op. Houd steeds, voortdurend in
gedachten. Geloven is daarom leven in en uit de Levende. Want al zijn
we dan uit de dood overgegaan in het leven, we blijven tegelijk nog door
de dood omgeven. Immers deze wereld is nog niet verlost, het is en blijft
een gebroken wereld. U en ik, we lopen er regelmatig tegen aan. Wat is
er niet veel stuk en wat gaat er niet veel stuk. Niet alleen in de wereld
om je heen, maar ook bij jezelf. Daarom: houd Jezus Christus in
gedachten. Houd het bij Hem, de Levende!

Van Hem moest Timotheus het hebben in zijn werk als evangelist en in
het leiding geven aan de gemeente. En dat geldt ook vandaag. Het
open graf is het vertrekpunt van alle Evangelie-arbeid. In de Opgewekte
Christus geeft God ons zelf een bewijs in handen dat de machten van
zonde, duivel en dood het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben.
Want aan deze Levensvorst is alle macht gegeven in hemel en op
aarde. Daaraan mogen wij ons optrekken. En gaat het mis in je leven en
dat kan maar zo: houd dan in gedachten dat Jezus Christus uit de
doden is opgewekt. Hij heeft en houdt de dingen in zijn hand. In zijn
opstanding ligt de garantie van de eeuwige heerlijkheid, van zijn
Koninkrijk dat komt. Vast en zeker. Laat u dat door niets en niemand
ontnemen.

ds. J.W. Goossen



WERELDDIACONAAT 3 MEI

Ondersteuning voor lokale gemeenschappen in Turkana (Kenia).
Turkana County in Kenia heeft al jaren te maken met ernstige droogte,
soms afgewisseld met overstromingen. Hierdoor sterft vee, mislukken
oogsten en verliezen gezinnen hun inkomen. Veel mensen leven van
veeteelt en kleinschalige landbouw en zijn sterk afhankelijk van regen.
Door deze terugkerende klimaatschokken zijn veel gezinnen steeds
kwetsbaarder geworden. Vooral weduwen, ouderen en huishoudens die
door vrouwen worden geleid, worden zwaar getroffen. Hun
mogelijkheden om zelf weer op te bouwen zijn beperkt. Daarom is het
nodig om te investeren in duurzame oplossingen die de veerkracht van
deze gemeenschappen versterken. Samen met de Reformed Church of
East Africa (RCEA) onderzoekt de GZB / Project 10:27 zorgvuldig welke
duurzame aanpak het beste aansluit bij de situatie in Turkana. Daarbij
wordt gedacht aan ondersteuning van droogtebestendige gewassen en
vee, vooral voor boeren langs de Turkwel rivier. Waar mogelijk kan
kleinschalige irrigatie worden gestimuleerd. Er wordt ook gewerkt aan
verbetering van waterbeheer, de samenwerking in boerengroepen en
herstel of verbetering van bestaande waterpunten. Daarnaast worden
de mogeliikheden voor aanvullende inkomstenmogelijkheden
onderzocht, door training en ondersteuning bij het starten van kleine
ondernemingen en door het versterken van Iokale spaar- en
leengroepen. De lokale kerk speelt een belangrike rol in de
voorbereiding en — later — in de uitvoering, omdat zij midden in
gemeenschap staat. Op langere termijn kan dit zorgen voor meer
stabiliteit en minder afhankelijkheid van noodhulp Tegelijk wordt de kerk
toegerust om blijvend naast kwetsbare mensen te staan en praktische
hulp te bieden. Project 10:27, het diaconale project van de GZB,
ondersteunt de RCEA in Kenia in haar missie om de zeer kwetsbare
mensen in Turkana te helpen om de levensomstandigheden duurzaam
te verbeteren. Wij willen voor dit project dan ook graag een collecte
houden en wel op D.V. zondag 3 mei. De collecte helpt mee om de
inwoners van Turkana een hoopvolle toekomst te geven. ledere bijdrage
— groot of klein — maakt daarbij een enorm verschil voor deze mensen.
Geef gul tijldens de collecte of maak een bedrag over op Diaconie
Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL41 RABO 0324824769 ovv
Werelddiaconaat Turkana.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.project1027.nl


http://www.project1027.nl/

Project 10:27 — Dit is de naam van het diaconale programma van de
GZB is ontleend aan Lucas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen
God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

PRAISEDIENST

Op zondagmiddag 26 april 2026 organiseert de evangelisatiecommissie
van de beide kerken een praise dienst in de feesttent. De dienst begint
om 15.00 uur. Samen willen we luisteren naar en zingen over Gods
Evangelie. Ds. Johan Otten uit Apeldoorn verzorgt de meditatie. De
band “Judah Music” uit Veeningen zal zingen en de samenzang
begeleiden. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Na
afloop van de dienst is er koffie/ thee/ frisdrank. ledereen is hartelijk
welkom.

INFORMATIE VANUIT DE BEROEPINGSCOMMISSIE

We zijn inmiddels een half jaar verder, en willen jullie graag op de
hoogte houden van de stand van zaken. We hebben eerst de lijst van
voorgangers door de gemeente aangedragen doorgenomen. Er stonden
100 namen op de lijst, maar meer dan de helft konden we wegstrepen
omdat deze met emeritaat of niet beroepbaar zijn. Deze lijst hebben we
zorgvuldig doorgenomen. Voorgangers die meer dan 2 stemmen
hebben gekregen, hebben we beluisterd. Daarvan hebben we een top 5
gemaakt. Hieruit hebben we een voorganger benaderd; maar deze
stond op dat moment niet open voor een gesprek. Daarnaast hebben
we bij de PKN een advieslijst aangevraagd; passend bij de
profielschets. Op deze lijst stonden 14 namen van voorgangers. Deze
hebben we allen beluisterd. Hiervan hebben we ook weer een top 5
gemaakt. We hebben 2 voorgangers benaderd om een dienst fysiek bij
te wonen. Eén van hen is al benaderd door 2 gemeenten en de ander
staat op dit moment niet open voor een beroep. Een andere voorganger
die we benaderd hebben, had ook net een beroep aangenomen.

Op dit moment zijn we bezig met het beluisteren van voorgangers van
de lijst ingediend door de gemeente, die één stem hebben.

Waar we tegenaan lopen is dat op de huidige lijst van de PKN
voorgangers staan die toch niet beroepbaar willen zijn. Daarom hebben
we een nieuwe lijst bij hen aangevraagd.

Tevens ervaren wij dat als er interesse is voor een voorganger wij
aansluiten in een wachtrij.



Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn, maar wij verwachten dat
een ieder voldoende vertrouwen in de beroepingscommissie hebben
en dat wij daarom de informatie hierbij moeten laten.

Gedenk ons in uw gebeden.

De beroepingscommissie

PERSOONLIJK

De laatste tijd is het pastoraal nogal druk in Daarle. Maar het is wat het
is, zo zeggen we dan. |k verkeer een beetjie in de zelfde
omstandigheden als mijn vrouw: het zoeken naar een balans tussen wat
je graag wilt en wat je kunt. Maar goed we doen ons best. Paulus had
een eenvoudig advies, maar wel heel belangrijk: bid voor ons. Dan zijn
we samen op de goede weg. Met een hartelijk groet, ook van mijn
vrouw. ds. J.W. Goossen

DS. VREUGDENHIL
Op de website van PKN Daarle staat weer een nieuwe nieuwsbrief van
ds. Vreugdenhil.

BEZOEKDAMES

We hebben onlangs vermeld in het kerkblad wat de taken van de
consulent en ouderlingen zijn. Daarom lijkt het ons goed dit ook weer
eens even onder de aandacht te brengen van de bezoekdames.

De bezoekdames zijn grotendeels gekoppeld aan dezelfde ouderling,
maar wijken soms iets af.

De bezoekdames brengen bij verschillende gelegenheden een bezoekje
en een attentie vanuit de Hervormde Gemeente.

Bijvoorbeeld na de verjaardag van gemeenteleden die 75 jaar of ouder
zijn geworden, bij huwelijksjubilea van 40/50/55/60/65 jaar en aan
gemeenteleden in verpleeg- of verzorgingshuizen elders.

Ook bij nieuw ingekomen gemeenteleden of pasgetrouwden brengen ze
een bezoekje.

Wanneer de gemeente vacant is zoals nu, wordt ook bij geboorte een
kraambezoekje en presentje gebracht.

In overleg met de wijkouderling wordt soms bij langdurig zieken een
bezoekje gebracht en het wordt afwisselend met de ouderling het blad
“Lichtspoor” rondgebracht.

We zijn dankbaar voor de inzet van alle commissieleden en hopen dat
ze dit nog lang zo voort zetten.
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JEUGDWERKER

Een tijdje geleden deelden we met u en jullie dat we, na een zorgvuldige
procedure, een jeugdwerker voor onze gemeentes hebben gevonden.
Rianka Bekendam uit Vriezenveen zal deze functie gaan bekleden en
zo samen met ons richting gaan geven aan het gezamenlijke jeugdwerk.
Met haar bevlogenheid en enthousiasme willen we graag samen
bouwen aan een inspirerende en doorlopende lijn in het gezamenlijke
jeugdwerk. Per 1 mei zal ze beginnen en zullen we in overleg met haar
het jeugdwerk richting gaan geven.

EXAMENS

Binnenkort beginnen de examens. Alle examenkandidaten wensen we
veel succes, plezier, energie en natuurlik Gods zegen bij de
voorbereiding op en het maken van de examens!

VROUWENKRING

Hartelijk welkom bij de vrouwenkring. We hopen elkaar te ontmoeten

op D.V. woensdag 22 april om 13.30uur. We behandelen hoofdstuk 3:
"Woord en Daad" naar aanleiding van Jakobus1:19-27. Van harte
welkom om samen te luisteren en elkaar te bemoedigen rondom Gods
Woord. Graag tot dan en neem gerust iemand mee!

PASSAGE

Hallo dames. Onze laatste Passageavond dit seizoen is op woensdag
29 april om 19.30 uur in Rehoboth. Deze avond komt Roelof van de
Crumelhaeve ons vertellen over zijn werk op de training- en
leerboerderij. Het beloofd een mooie avond te worden. Allemaal hartelijk
welkom.

We hopen op wat nieuwe leden.

In de maand mei hopen we weer te gaan fietsen met elkaar. Niet op
woensdagavond maar op woensdagmiddag. De eerste keer is dan op
woensdagmiddag 6 mei. Start om 14.00 uur. ledereen mag mee doen.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK

Kerkblad 17 mei copy inleveren voor 8 mei
Kerkblad 14 juni copy inleveren voor 5 juni
Kerkblad 12 juli copy inleveren voor 3 juli

BUSREIS OUDEREN DAARLE EN OMSTREKEN



Op Vrijdag 22 Mei organiseren we weer onze jaarlijkse busreis met
Schepers tours. We vertrekken om 8.30uur vanaf Rehoboth.

We gaan naar Boerin Agnes, van Boer zoekt Vrouw in
Gasselte Nijeveen. Bezichtiging advocaat makerij en proeverij.

Daarna gaan we naar Westerbork voor de koffietafel.

Vandaar naar Frederiksoord naar “kolonién van Weldadigheid”. We
gaan meer dan 200 jaar terug in de tijd van Napoleon in een verarmd
Nederland, we krijgen daar een rondleiding en een film.

Hierna gaan we naar Restaurant Hancate, Ommerweg voor het diner.
De kosten voor deze dag zijn € 90,00.

Opgave t/m maandag 18 Mei

KLIK MET JONGEREN...?

Heb jij een klik met jongeren (18+) die de diagnose ASS zonder
verstandelijke beperking hebben? Dan zoeken we jou! Overweeg eens
om vrijwilliger te worden tijdens een midweek voor deze doelgroep.
Samen met andere vrijwilligers bied je de jongeren een prachtig, actief
programma met ook ruimte voor rust en ontspanning. Je hoeft geen
ervaring te hebben of een speciale opleiding te volgen om vrijwilliger
te worden. Het belangrijkste is dat je als christen een warm hart hebt
voor je medemens en tussen de 17 en 67 jaar bent. Voor deze vakantie
is het wel belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep.

De midweek is van 27 - 31 juli in Hengelo (Gelderland).

M\

m
V'Q()R ELKARR

- &‘*j Vakantieweken

Kijk voor meer informatie en opgave op de website.
www.voorelkaarvakantieweken.nl/vrijwilligers/ass

VERKOOP COLLECTEMUNTEN
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De komende 2 keer op een andere datum:

Maandag 27 april (koningsdag) wordt dinsdag 28 april
20.00u - 20.45u

Maandag 25 mei ( 2e pinksterdag) wordt maandag 1 juni
20.00u -20.45u

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 8 mei 2026, 18.00 uur
Predikant: Vacant
Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl
Scriba:
@: h-scriba@pkn-daarle.nl
Administratie kerk:
@: h-administratie@pkn-daarle.nl
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl


mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

