17 MEI 2026

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENSTEN

ZONDAG 17 MEI 2026

09.30 uur Ds. J. Mulderij, Wezep
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collectes: 1¢ Diaconie / 2° Predikantsplaats / 3° Onderhoud
Kerk en Gebouwen

19.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham, gezamenlijk in GK

ZONDAG 24 MEI 2026, 1¢ Pinksterdag

09.30 uur Ds. G. Krol, Apeldoorn

19.00 uur Ds. G.H. Nijland, Rijssen, gezamenlijk in HK
Collectes: 1¢ Kerk en Eredienst / 2¢ Predikantsplaats /
3¢ GZB Pinkstercollecte voor ds. G.C. Vreugdenhil in
Colombia

MAANDAG 25 MEI 2026, 2° Pinksterdag

09.30 uur Ds. G.H. Nijland, Rijssen
Collectes: 1° Kerk en Eredienst / 2° Predikantsplaats /
3¢ GZB Pinkstercollecte voor ds. G.C. Vreugdenhil in
Colombia

ZONDAG 31 MEI 2026

09.30 uur Ds. K. Smit, Kampen, dienst met dovenpastoraat Overijssel
Collectes: 1° Dovenpastoraat in Overijssel / 2¢
Predikantsplaats / 3° Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden, gezamenlijk in GK



ZONDAG 7 JUNI 2026

09.30 uur Ds. P. Rozenboom, Ommen, Voorbereiding Heilig
Avondmaal
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur Ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda, gezamenlijk in HK
Collectes: 1° Diaconie / 2° Predikantsplaats / 3¢ Algemeen
Kerkenwerk

MEDITATIE

Hemelvaart Lukas 24: 50 en 51
Eén dezer dagen las ik een artikel waarin gezegd werd dat alles wat met
Hemelvaart te maken heeft voor de moderne mens maar moeilijk te
begrijpen valt. Met God en de hemel hebben veel mensen niet zo veel
meer. Zei één van de eerste astronauten niet dat hij God op zijn vlucht
door de ruimte nergens was tegen gekomen?!

Toch wil ik dat maar laten voor wat het is en eenvoudig luisteren naar wat
de bijbel ons over het Hemelvaartsgebeuren te vertellen heeft.

Wie de bijbel leest zal al heel gauw merken dat het niet iets is, wat er
zomaar bij hangt. Nee, het is een wezenlijk onderdeel van Christus’
verhoging. Daarom is het ook opgenomen in de apostolische
geloofsbelijdenis in de woorden: opgevaren ten hemel.

Na Pasen is het de volgende stap op weg naar Pinksteren: de uitstorting
van de Heilige Geest. Het één is niet zonder het ander denkbaar, zelfs
niet mogelijk. ‘Als Ik niet wegga, zo zei Jezus in één van zijn laatste
gesprekken tegen zijn discipelen, zal de Trooster (de Heilige Geest) niet
naar u toe komen’. Dit heengaan van Jezus brengt de evangelist Lukas
ons op zijn eigen manier in herinnering, kort en sober.

En dan zijn er een aantal dingen die ons opvallen. In de eerste plaats dat
Lukas ons de Hemelvaart tekent als een daad van Jezus zelf. Er staat:
en Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanié. Na een laatste gesprek in
Jeruzalem, leidt Jezus zijn discipelen de stad uit.

Hijzelf is het die hier de gang van zaken bepaalt. Nu Hij weet dat het
moment van afscheid is aangebroken, gaat Hij zijn discipelen voor
richting Bethanié.

De lijdensweg is ten einde. Jezus’ taak op aarde is volbracht. En nu
verlangt Hij met een intens verlangen naar zijn Vader in de hemel. Het
moment van afscheid is aangebroken.
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Het vindt plaats onder het opheffen van zijn handen.

Dat roept het beeld op van de hogepriester, die nadat hij in het heiligdom
de offerhandeling volbracht heeft, naar buiten komt en het volk dat op het
tempelplein staat te wachten, zegent. Nu ook Jezus het offer van zijn
leven gebracht heeft, kan Hij daadwerkelijk afscheid nemen en blijven de
discipelen en in hen ook zijn gemeente onder zijn zegen achter.

Hij wérd opgenomen, staat er in de Bijbel. Daar zit de daad van God de
Vader achter, die zijn Zoon thuishaalt.

Wat zal dat een blijJdschap geweest zijn, zowel voor de Vader als ook voor
de Zoon. Ze worden herenigd in een verbondenheid als nooit te voren.
Want de Zoon keert niet terug als de verléren zoon, maar als de Zoon die
naar waarheid kan zeggen: Ik heb volbracht wat U Mij hebt opgedragen.
Er mankeert niets aan. En dat geeft de Vader ongekende vreugde.

Hij laat dat ook blijken, want Hij geeft Hem de ereplaats aan zijn
rechterhand.

Toch — en daar moet u wel op letten — betekent zijn verhoging niet dat
daarmee voor Hem het werk nu is afgelopen. Zijn priesterlijke dienst is
nog niet ten einde, maar wordt in de hemel voortgezet.

Ook daarover had Hij met zijn discipelen gesproken. Hemelvaart betekent
niet niets doen, maar plaats bereiden: Ik ga heen, zo had Jezus tegen
zijn discipelen gezegd, om u plaats te bereiden. En als dat gebeurd is,
kom lk terug om u tot Mij te nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Een
geweldig bemoedigende gedachte niet alleen voor de discipelen, maar
voor een ieder die in Hem gelooft. Hij maakt voor mij plaats en haalt mij
thuis.

Toen een predikant op catechisatie aan verstandelijk gehandicapten ooit
eens vroeg wat Jezus’ Hemelvaart betekent en wat Jezus in de hemel
doet, bleef het aanvankelijk stil. Maat ineens zei één van hen: "Jezus zet
de stoelen klaar”. Hij zag zijn vader en moeder thuis stoelen klaar zetten
als er visite kwam. Zo doet Jezus nu ook. Hij krijgt visite, zijn kinderen
komen thuis en daarom zet Hij stoelen klaar. Dat is de betekenis van
Hemelvaart in al z'n eenvoud.

En die tijd daartussen dan? Dan is en blijft Hij ons met zijn Geest nabij.
Dan blijft van kracht wat we lezen in het slot van Matthels 28: Ik ben met
u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Uit deze belofte mag zijn
gemeente leven, ook vandaag. Bij alles wat er in deze wereld gaande is,
staat dit ene vast: Ik ben met u!



Wie door het geloof met Hem verbonden is, mag daarop rekenen. Elke
dag! Doet u dat ook? Dan zijn niet de omstandigheden bepalend, maar
Hij, de verheerlijkte en ten hemel gavaren Christus. Wat er dan ook
speelt, ik kom er door dankzij Hem.

Ik wens u een gezegende Hemelvaartsdag en straks ook gezegende
Pinksterdagen toe wanneer we erbij stilstaan dat Hij in de Geest
teruggekomenis. ds. J.W.Goossen

DANK EN NOG WAT ....

Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken die ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk ons met een felicitatie, in welke vorm dan ook,
heeft verrast. We hebben een hele mooie dag gehad. Bovenal dank aan
God dat we het samen met onze kinderen en kleinkinderen hebben
mogen beleven.

Tegelijk komt er een nieuw hoogtepunt aan. D.V. zaterdag 13 juni hoop
ik 50 jaar predikant te zijn. Zoals bekend ben ik in Mastenbroek
begonnen. De kerkenraad wilde dat zomaar niet laten voorbijgaan en
heeft mij uitgenodigd om er zondag 14 juni in de morgendienst voor te
gaan. Hetzelfde geldt voor zondag 21 juni maar dan in Vriezenveen. Dat
is dan tevens de laatste reguliere dienst die ik hoop te vervullen.

Dat geldt overigens niet voor Daarle. Ik hoop voorlopig nog uw consulent
en bijstand in het pastoraat te blijven, in afwachting van de vervulling van
de vacature. Misschien een extra stimulans om voor de
beroepingscommissie te bidden om een predikant te vinden die in
Hervormd en Gereformeerd Daarle past. Ook daarin hebben we samen
de leiding van de Heilige Geest nodig.

Vakantie. Van vrijdag 15 mei tot zaterdag 6 juni zijn we met vakantie.
Mocht u onverhoopt pastorale hulp nodig hebben, neem dan contact op
met onze scriba Dank daarvoor.

Ten slotte, ik wens u mede namens mijn vrouw een goede
Hemelvaartsdag toe en gezegende Pinksterdagen. J.W.Goossen

DIENST MET DOVENPASTORAAT 31 MEI

Beste gemeenteleden,

Op zondag 31 mei Deo Volente ga ik voor in een kerkdienst met
gebaren voor dove gemeenteleden en gasten. Ik kreeg de vraag hier
een stukje over te schrijven. Voor de dove mensen is deze mogelijkheid
erg fijn, omdat ze dan de dienst aan de hand van de gebaren, mimiek,

-4-



articulatie en lichaamshouding van de voorganger kunnen volgen. Voor
horende mensen is het fijn om te zien en ervaren hoe een kerkdienst
ondersteund met gebaren eruit ziet. God heeft ons geschapen met niet
alleen ons zintuig van het horen, maar ook met zintuigen als
bijvoorbeeld ruiken, proeven, voelen en kijken.

God kan en wil ons bereiken via de zintuigen die Hij ons geeft. Van
dove mensen kunnen we leren de breedte van onze zintuigen meer in te
zetten. Mag God de Heer ons samen een mooie dienst geven, tot eer
van Hem, en om ons vertrouwen in Hem sterker te maken. Mag Hij ook
mooie ontmoetingen geven tussen gemeenteleden en gasten.
Hartelijke groet, Kees Smit, dovenpastor van het Interkerkelijk
Dovenpastoraat

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
College van Kerkrentmeesters zoekt versterking
Binnen onze gemeente is het College van Kerkrentmeesters (CvK)
verantwoordelijk voor het beheer van de materiéle en financiéle zaken.
Kort gezegd: wij zorgen ervoor dat het kerkelijk leven praktisch mogelijk
blijft.
Dat betekent onder andere dat wij ons bezighouden met:
¢ Het beheer en onderhoud van de kerk, de pastorie en Rehoboth
o Het opstellen en bewaken van de begroting en jaarrekening
e Het organiseren van acties en bijdragen (zoals Kerkbalans en
collectes)
e Het regelen van verzekeringen, energie en contracten
e Het onderzoeken en aanvragen van subsidies (bijvoorbeeld voor
onderhoud en verduurzaming)
e Het plannen van (groot) onderhoud en toekomstbestendig
gebruik van onze gebouwen

Veel van dit werk gebeurt op de achtergrond, maar is essentieel om de
gemeente draaiende te houden voor nu en in de toekomst.

Bij dit werk staan we er gelukkig niet alleen voor.

De commissie van Advies en diverse vrijwilligers ondersteunen het CvK
bij de uitvoering van allerlei praktische taken. Samen zorgen we ervoor
dat plannen ook echt uitgevoerd worden.

Om dit werk te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar de volgende
versterking in het college van kerkrentmeesters:



e Een penningmeester, iemand die graag het overzicht bewaart over
de financién van de gemeente en zo bijdraagt aan een stabiele,
duurzame en toekomstgerichte kerk.

¢ Algemeen lid (subsidies & ondersteuning) iemand die wil helpen bij
het zoeken naar subsidiemogelijkheden en het ondersteunen van
projecten, bijvoorbeeld rond onderhoud en verduurzaming van onze
gebouwen.

Wij nodigen u van harte uit om namen aan te dragen van

gemeenteleden die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor een

functie binnen het CvK, bijvoorbeeld als penningmeester of als
algemeen lid. Misschien denkt u aan iemand met financiéle kennis,
organisatietalent, of gewoon een betrokken hart voor de gemeente.

U kunt uw aanbevelingen, ook voorzien van eigen naam, adres en

handtekening sturen aan de scriba (in de brievenbus van Rehoboth of in

de witte zuil achter in de kerk onder de toren doen. Ook mag u de
aanbevelingen met dezelfde voorwaarden in de vorm van een foto of
scan via de mail sturen naar h-scriba@pkn-daarle.nl Inleveren kan tot
uiterlijk dinsdag 26 mei 18.00 uur. Daarna zal de kerkenraad op de
kerkenraadsvergadering van 27 mei voor de verschillende ambten
namen kiezen uit de lijst op volgorde van de meest ingediende namen.

Deze zullen in de afkondigingen van zondag 31 mei bekend worden

gemaakt.

Wij bevelen dit werk en deze oproep van harte bij u aan.

De kerkenraad

Solidariteitskas: Begin juni ontvangt u, als belijdend lid, de jaarlijkse
rekening van de Solidariteitskas. Het bedrag is € 15,00 per belijdend lid.
Let op dit bedrag is verhoogd!

U wordt verzocht dit bedrag voor 1 augustus 2026 over te maken op
IBAN: NLO2 RABO 03248 05 004 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Daarle. Vermeld hierbij a.u.b. uw lidnummer.

Hoewel u als (echt)paar ieder een rekening ontvangt, heeft het onze
voorkeur dat u deze in één bedrag (€ 30,00) betaalt. Vermeldt u dan
beide lidnummers.

CENSURA MORUM

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband

met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 14 juni 2026.
Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact opnemen
met de scriba van de kerkenraad.
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THUIS HEILIG AVONDMAAL

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in
staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een
mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met
iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de
diakenen doorgeven.

AVONDMAALSBLOKKEN - TRANSFORM IRAN

Transform Iran ondersteunt vervolgde christenen die onderdrukking
ondervinden vanwege hun geloof. Ze bieden hulp, hoop en training en
verspreiden het evangelie op plaatsen waar het levensbedreigend is.

In Iran is een digitale gemeenschap vaak de enige veilige manier voor
gelovigen om te aanbidden, te leren en te groeien. Al tientallen jaren is
Transform Iran’s Persian Community Church (PCC) een essentiéle
levensader voor christenen, die maandelijks duizenden mensen met
elkaar in contact brengt via online kerkdiensten, één op €én begeleiding
en gebedsondersteuning.

Een jongeman in Isfahan was zich al een jaar aan het oriénteren op het
christendom en volgde PCC online. Hij was tot het inzicht gekomen dat
Jezus Christus de ware God en Redder is en ontving via PCC
gestructureerd onderwijs, discipelschap en voortdurende gemeenschap.
Hij heeft een nieuw leven in Christus gevonden!

ZENDINGSKAARTENKRING

Woensdagmiddag D.V. 20 mei om 13.30 uur gaan we weer kaarten
maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen. We zitten dan in de
bovenzaal van de kerk.

ledereen is harte welkom om te helpen met kaarten maken. Tot dan !!

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK

Kerkblad 14 juni copy inleveren voor 5 juni
Kerkblad 12 juli copy inleveren voor 3 juli
Kerkblad 30 augustus copy inleveren voor 21 augustus

VROUWENKRING

Van harte welkom op de vrouwenkring!

Op D.V. woensdag 27 mei hopen we weer samen te komen om 13.30
uur .

Deze middag staan we stil bij Hoofdstuk 4: Geloven en doen, naar
aanleiding van Jakobus 2:1-26.
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Jakobus laat ons ziendat geloof en daden onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Hoe
krijgt ons geloof handen en voeten in de praktijk? Samen willen we
hierover nadenken, de bijbel openen en elkaar bemoedigen.

We zijn uit naar een goede en gezegende ontmoeting, u/jij bent van
harte welkom!

SAMEN ETEN

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De
eerstvolgende datum is dinsdag 19 mei.

De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.

De kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.

Opgave graag voor 15 mei.

LEER LUISTEREND DIENEN

De training (cursus) Leer Luisterend Bidden is inmiddels al weer enige
tijd geleden afgerond. Het is volgens de organisatoren goed verlopen. En
we hopen dat God het zal zegenen, Leren Luisterend bidden is eigenlijk
een manier van leven, die je opmerkzaam maakt op wat God tot je te
zeggen heeft.

De sfeer was goed en ook waren er voldoende deelnemers, niet alleen
uit Daarle, ook nog uit omringende dorpen. Nu is de vraag gesteld, of we
hier een vervolg aan geven in de vorm van 6 avonden met het thema
Luisterend Leven.

T.z.t. kan hier wat meer over gezegd worden.

VIERLUIK OPEN DOORS VANAF VERSCHILLENDE LOCATIES

VIERLUIK 2026
30 “5Hme

> =1

De Verspieders Express is een plek van ontmoeting en verbinding. De
Verspieders organiseren missionaire activiteiten en doet dit in
samenwerking met diverse personen in de regio, kerken of christelijke
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organisaties. Deelnemers komen inmiddels uit de burgerlijke gemeenten
Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Almelo, Tubbergen,
Hardenberg, Ommen, Dalfsen.

Het woord Verspieders (of Verkenners) komt uit de Bijbel (Numeri 13). De
kerntekst is Numeri 13 vers 27.

Sinds 2018 zijn wij ook regio ambassadeur van Open Doors. In 2019, 2022
t/m 2025 organiseerden wij een drieluik in de regio. Nu houden wij een
VIERLUIK en nodigen u graag uit om bij ons aan te sluiten. Centrale tekst
is Mattels 25 vers 40.

Wij zouden het waarderen als u het VIERLUIK promoot en een bijdrage zou
kunnen doen tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk (collecte op 31 mei
2026) of de Nacht van Gebed (collecte op 5-6 juni 2026). Samen kunnen
we dan zo veel mogelijk geld ophalen voor Bijbels voor vervolgde
christenen.

Zaterdag 30 mei 2026 wordt een bezinningswandeling van ongeveer 4%
kilometer georganiseerd in samenwerking met de baptistengemeente
Hardenberg. Verzamelpunt is het Greijdanus aan de Burgemeester
Schuitestraat 7a te Hardenberg, waar wij om 13.00 uur beginnen met
koffie/thee en een verhaal. Het is belangrijk om goede dichte schoenen aan
te doen. Na afloop ontmoeten wij elkaar in het Greijdanus, waar ons koffie
en thee wordt aangeboden. Ook sturen wij een kaart aan vervolgde
christenen. Deelname: Vrije gift voor Open Doors of scan de speciale QR-
code op het actieplatform van Open Doors.

Opgave hiervoor uiterlijk 28 mei via verspieders.express@gmail.com

Zondag 31 mei 2026 is de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Het is ieder jaar
weer een bijzondere dag waarop zoveel mogelijk kerken in Nederland
christenvervolging centraal zetten in de zondagse dienst. Voor vervolgde
christenen is dit een grote bemoediging, voor je gemeente een
samenbindende zondag vol geloofsopbouw. Kies een vorm die past bij
jouw gemeente of parochie en doe mee! Vrije gift voor Open Doors of scan
de speciale QR-code op het actieplatform van Open Doors.

Vrijdag 5 juni 2026 is de landelijk ‘Nacht van Gebed’ van OPEN DOORS.
De Verspieders houden een bezinningswandeling van ongeveer 27%
kilometer vanaf de muziekkoepel aan ‘De Brink’ in Den Ham. Wij vertrekken
om 19.00 uur. Daarna (20.00 uur) kunt u aansluiten bij de Avond van
Gebed in Den Ham, waar ons koffie en thee wordt aangeboden. Samen
WANDELEN — ZINGEN — BIDDEN — LUISTEREN — KIJKEN. Alleen je
aanwezigheid is al een gebed voor de vervolgde christenen. Vrije gift voor
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Open Doors of scan de speciale QR-code op het actieplatform van Open
Doors. Op www.opendoors.nl/nacht staan icoontjes op de locatiezoeker.
Wanneer het adres en de begin- en eindtijd van de gebedslocaties worden
getoond, kunt u aansluiten op deze locatie om mee te bidden.

Opgave hiervoor uiterlijk 4 juni via verspieders.express@gmail.com

Donderdag 18 juni 2026 is er een rondleiding in het bezoekerscentrum van
Open Doors in Ermelo. Dit leerzame bezoek geeft ons een inkijk in de
vervolgde kerk en hoe christenen wereldwijd worden vervolgd om hun
geloof. Wij worden om 10.00 uur in Ermelo verwacht. Gezamenlijk vertrek
is om 8.00 uur en wij gaan met eigen vervoer of na overleg met anderen
mee en delen de reiskosten. Lunchpakket meenemen (koffie en thee wordt
aangeboden). Er komen opstappunten in Daarle, Nijverdal en Hardenberg.
Voor deze rondleiding is plek voor 25 personen. VOL = VOL.

Opgave hiervoor uiterlijk 13 juni via verspieders.express@gmail.com

Weet u welkom bij dit VIERLUIK en ontvang een gratis gebedenboekje van
OPEN DOORS.

Naast de ondersteuning van Open Doors, zal er ook geld worden
ingezameld voor de vervolgde christenen/vervolgde kerk. Scan de speciale
QR-code op het actieplatform van Open Doors. Er volgen telkens
aanvullende filmpjes over dit VIERLUIK op het YouTube kanaal van de
‘Verspieders Express’. Neem nu alvast een gratis abonnement op het
YouTube kanaal van de ‘Verspieders Express’ en volg ons ook op
facebook.

U doet toch ook mee? De vervolgde christenen hebben uw steun hard
nodig!

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG

‘Nabij zijn in moeilijke momenten, dat is de wezenlijkheid van liefde.” Een
uitspraak van Dirk de Wachter. Dit is precies ook de eenvoud die De
Herberg in Oosterbeek kenmerkt. In tijden van moeite en verdriet ervaren
gasten de nabijheid van mensen en van God. Ze krijgen goede pastorale
begeleiding, kunnen hun verhaal delen en volgen een gezond dagritme.
Rust, natuur, gebed en stilte doen de rest. De Herberg is een gastvrije plek
voor iedereen voor wie het leven moeilijk is, die rouw draagt, zich eenzaam
of uitgeblust voelt. Ben je op zoek naar rust, herstel en nieuwe veerkracht?
Bel gerust en vrijblijvend een van onze gastenbegeleiders om te
overleggen of dit iets voor je is: 026 — 334 22 25 tijdens werkdagen van
9.00 — 10.00 en 12.45 — 13.15 uur.

-10 -


http://www.opendoors.nl/nacht
mailto:verspieders.express@gmail.com
mailto:verspieders.express@gmail.com

Wat doe jij na je eindexamen? Bij De Herberg kun je terecht voor een
gezellig én zinvol tussenjaar. Zinvol voor jezelf: wij helpen je je talenten te
ontdekken, je doet praktische kennis op, je groeit in geloof en ontwikkelt je
sociale vaardigheden. Onmisbaar voor De Herberg: je helpt mee in de
keuken, zorgt dat de kamers in orde zijn en vooral ook dat onze gasten het
goed hebben. Ben jij vanaf september ‘26 beschikbaar? Kijk op
pdcdeherberg.nl/vrijwilligers/tussenjaar voor meer info. Ook als je in de
vakantie mee wilt helpen: van harte welkom!

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 5 juni 2026, 18.00 uur
Predikant: Vacant
Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl
Scriba:
, @: h-scriba@pkn-daarle.nl
Administratie kerk:
@: h-administratie@pkn-daarle.nl
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl
Postadres Rehoboth/Kerk: Groeneweg 3, 7688 RC Daarle
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